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MISSEN RONDOM PASEN 
 

ZATERDAG 4 APRIL: Paaswake 
 

18.00 uur: H. Martinuskerk Stein   

19.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas:  
 

ZONDAG 5 APRIL: 1e paasdag 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden Stein 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 
 

MAANDAG 6 APRIL: 2e paasdag 
 

09.30 uur: H. Michaëlkerk Berg ad Maas 

10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden Stein 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

 
 

WIJ WENSEN U EN UW FAMILIE EEN HELE FIJNE PASEN 
 

PASEN: JEZUS IS WERKELIJK VERREZEN, DE DOOD OVERWONNEN 
 

Met Pasen vieren we dat Jezus uit het graf is opgestaan en dat de dood overwonnen is. God laat het leven overwinnen. 

Niet de dood heeft het laatste woord bij God, maar het leven, het eeuwige, gelukkige leven   

Pasen is het grootste van alle christelijke feesten. Dat is ook begrijpelijk want met Pasen ligt de nadruk op de overgang 

van oud naar nieuw. Het oude wordt begraven en het nieuwe staat op. De duisternis wordt door het Licht verdreven. Het 

Licht overwint en dat Licht is Jezus Christus, de Verrezen Heer.  

Soms kan het pikdonker zijn in ons leven. We ondervinden allemaal – vroeg of laat – dat het niet alleen rozengeur en 

maneschijn in het leven is. We kunnen tobben en soms groeien de zorgen ons boven het hoofd. Heel menselijk om dan 

steun en houvast te zoeken. Voor de leerlingen van Jezus is dat niet anders. Het is pikdonker geworden in hun leven.  

De gebeurtenissen van de Goede Week hebben hun sporen achtergelaten in hun leven!  

Op Palmzondag leek het alsof het helemaal goed zou gaan en hun Heer en Leraar het volk zou gaan leiden als Koning. 

Zo feestelijk werd Hij in Jeruzalem verwelkomd. Het loopt allemaal anders.  
 

Bij het Laatste Avondmaal maakt Jezus de leerlingen opnieuw duidelijk hoe Hij in het leven staat. Niet als heerser, maar 

als dienaar. Ofschoon Hij Gods Zoon is, is Hij ook de dienaar die de leerlingen de voeten wast. Dat voorbeeld geeft Hij 

hen en verwacht van hen diezelfde dienstbaarheid. En Hij geeft zichzelf onder de tekenen van brood en wijn – Zijn 

Lichaam en Zijn Bloed – en vraagt dit te blijven doen om ook steeds aan Hem te blijven denken.  

Op hetzelfde moment gaat een van die leerlingen naar de Joodse Overheid en biedt aan Jezus te verraden. Zo gebeurt 

het ook. En daardoor komt Hij in handen van de Joodse leiders die van Hem af willen. Voor hen is Hij lastig. In hun 

ogen iemand die het volk opruit. Zijn vrienden zijn dan op de vlucht geslagen en laten Hem uit angst in de steek. Door 

de Joodse rechtbank wordt Hij ter dood veroordeeld. Omdat Israël dan een door de Romeinen bezet gebied is, mocht 

het doodvonnis alleen uitgesproken worden door de Romeinse landvoogd. Ondanks het feit dat de landvoogd Pontius 

Pilatus niet van de schuld van Jezus overtuigd is, geeft hij toestemming Hem ter dood te brengen. Als een misdadiger 

wordt Hij gekruisigd en sterft aan dat kruis. Het is Goede Vrijdag 15.00 uur. Enkele overgebleven getuigen nemen Jezus 

van het kruis en met de vrouwen, die er trouw bij waren gebleven, wordt Hij in een graf gelegd dat met een steen wordt 

afgesloten. Voor alle zekerheid worden er soldaten bijgezet om het graf te bewaken.                Vervolg op pagina 3…. 

Parochieblad APRIL 2026 
Voor de parochies 

Berg a/d Maas, Stein en Urmond 
 

Jaargang 2  nr. 4 
 

Van 4 april t/m 3 mei 2026 
 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad van 2 mei t/m 31 mei 

opgeven vóór 14 april 
 

 

DODENHERDENKING in Urmond 

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse 

slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit 

zijn militairen en burgers die stierven in 

oorlogssituaties en bij vredesoperaties. 
  

Wij herdenken hen tijdens de Heilige Mis op 

zondag 3 mei om 9.30 uur in de 

Martinuskerk in Urmond. 
 

                     
 Alles lijkt super belangrijk totdat je ziek wordt.  

Dan realiseer je dat er een ding  

het allerbelangrijkste is, 

 namelijk je gezondheid. 
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HEILIGE MISSEN en INTENTIES 
 

URMOND EN BERG, STEIN EN KAPEL 
 

VRIJDAG 3 APRIL:  - Goede Vrijdag 
15.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Kruisweg 
 

15.00 uur: H. Martinuskerk Urmond - Kruisweg 
 

15.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Herdenkingsdienst v.h. lijden en sterven van Jezus 
 

15.00 uur: Kapel vh Bitter Lijden Stein – Kruisweg 

en Rozenkrans 
 

ZATERDAG 4 APRIL: 

15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden Stein 

Biechtgelegenheid. 
 

18.00 uur: H. Martinuskerk Stein – Paaswake 

m.m.v. dameskoor 
 

19.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas: 

Paaswake 
 

ZONDAG 5 APRIL: 1e paasdag 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. Hub Meulenberg. 

Jrd. Mia Schrooten-Bergers; 

Gerard Segers en overleden familieleden. 
 

10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden Stein 

Bertha en Sjeng Meuleberg-Meijers. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Jrd. Thé Cremers en tv ouders Cremers-Goossens en 

overleden familie en ouders Smeets-Pepels; 

Bep Dobbelsteijn-Smeets; Karl Vranken; 

Gertie Op den Camp-Nelissen, Tiny Op den Camp-

Smeets, Broer Lamine; 

Martinus Hermanus Wouters en Margaretha Wouters;  

Andrees, Hay, Hubert en Sjeng Vogelers; 

Wim Janssen en zoon Robert Janssen; 

Angelica en Alfredo Martinez en overl. familie, voor 

vrienden, bekenden, levende familie, vrienden en 

bekenden, alle zielen in het vagevuur, de bekering van 

alle mensen in de wereld en de genezing van Olga; 

Thè Brorens. 
 

MAANDAG 6 APRIL: 2e paasdag 

09.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 

10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden Stein Stein 

Sjaak Janssen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 
 

 

DINSDAG 7 APRIL: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 8 APRIL: 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling vh Allerheiligste met rozenkrans  

19.00 uur: H. Mis 
 

VRIJDAG 10 APRIL: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg ad Maas  

 
 

ZATERDAG 11 APRIL: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg ad Maas  

Zwd. Lei van Mulken. 

4de Jrd. Jos Hamers t.v. Annie Hamers-Knoors. 
 

ZONDAG 12 APRIL  

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden Stein 

Jrd. Annie Janssen-Meuleberg 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Zwd. Frits Kersten; 

Jrd. Zef en Bertha Janssen-Gorissen; 

Math Cleuskens v.w. verjaardag. 
 

DINSDAG 14 APRIL 

18.45 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 Antonius noveen 

19.00 uur: H. Mis 
 

WOENSDAG 15 APRIL 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling vh Allerheiligste met rozenkrans  

19.00 uur: H. Mis 
 

VRIJDAG 17 APRIL:  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg ad Maas  
 

ZATERDAG 18 APRIL: 

8.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden Stein 

Extra ingelaste Latijns Heilige Mis ivm pelgrimsreis 

vanuit  Konnersreuth voor de zaligverklaring van 

Theresia Neumann. 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg ad Maas 

 2de Collecte voor onderhoud kerk ⛪️. 
 

ZONDAG 19 APRIL: 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden Stein 

Annie Meuleberg-Goossens 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Jrd. Charles en Tine Munz-Heuvelman en dochter 

Monica en kleinzoon Jan; 

Jrd. Hub Op den Camp en Mia Op den Camp-

Broekhoven; Jan Salden; 

Til Salden-Berix v.w. verjaardag. 
 

DINSDAG 21 APRIL:  

18.45 uur: H. Martinuskerk Urmond  

Antoniusnoveen 

19.00 uur: H. Mis 
 

WOENSDAG 22 APRIL: 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling vh Allerheiligste met rozenkrans  

19.00 uur: H. Mis 
 

VRIJDAG 24 APRIL:  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg ad Maas 
 

ZATERDAG 25 APRIL:  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg ad Maas 
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Jrd. ouders Tiny Jeurissen- Claessens en Huub 

Jeurissen; 

Jrd. ouders Gertrude Alberts-Willems en Harry Alberts 
 

ZONDAG 26 APRIL: 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden Stein 

Uit dankbaarheid. 
 

09.30 uur H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. Mirjam Smeets- In het Panhuis en overleden fam.  
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Mia Heijnen-Lamine, Pie Heijnen en zonen Harrie en 

Huub. 
 

DINSDAG 28 APRIL: 

18.45 uur: H. Martinuskerk Urmond  

Antoniusnoveen 

19.00 uur: H. Mis 
 

WOENSDAG 29 APRIL: 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling vh Allerheiligste met rozenkrans  

19.00 uur: H. Mis. Finy Franssen-Hamers. 
 

VRIJDAG 1 MEI: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg ad Maas  
 

 

ZATERDAG 2 MEI: 

15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden Stein 

Biechtgelegenheid 
 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg ad Maas  
 

ZONDAG 3 MEI:  

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden Stein 

Sjaak Janssen. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Dodenherdenking 

Herdenking van de gevallenen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Jrd. Margaretha Wouters en t.v. Martinus Hermanus 

Wouters. 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
------------- 

IN MEMORIAM.  We gedenken onze dierbare overledenen: 
 

FRITS KERSTEN, 84 jaar, Heerstraat C. Stein 

LEI VAN MULKEN, 87 jaar, echtgenoot van Ria van Mulken-Horrich, Bergerweg Urmond 

SJENG JANSSEN, 90 jaar, echtgenoot van Marieke Janssen-Wanten, vh De Halstraat, Stein 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WIJ FELICITEREN onze dopelingen en hun ouders: 

ODETTE DOLS, dochter van Laurine Janssen, Stein 

JENTHE en GUUSJE COUMANS, dochters van Eric en Renee Coumans, Stein 

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen.  
 

Vervolg van pag. 1:    PASEN: JEZUS IS WERKELIJK VERREZEN, DE DOOD OVERWONNEN 

Op de eerste dag van de week – de zon komt net op – gaan de vrouwen naar het graf om het lichaam van Jezus te 

verzorgen. Na zijn sterven hebben ze daar geen kans voor gezien om de Sabbatsrust niet te verstoren. Maar het graf is 

leeg, de steen is weggerold en de lijkwade is achtergebleven. En de hemelse boodschap klinkt: ‘U zoekt Jezus, de 

gekruisigde. Hij is niet hier. Hij is verrezen en ga die boodschap aan de leerlingen brengen: Hij gaat u voor naar Galilea’. 

De komst van twee leerlingen bij het graf – Petrus en Johannes – bevestigt de getuigenis van de vrouwen. De Heer is 

werkelijk verrezen. De duisternis in hun harten en in hun gemoed wijkt. Het oude is begraven en het nieuwe is opgestaan. 

Ze moeten eraan wennen, net zoals wij, maar gaandeweg wordt het voor hen en voor ons steeds duidelijker:   

De Heer is werkelijk verrezen. De dood overwonnen en het nieuwe leven breekt aan!  

Zalig Pasen en draag de vreugde van dit feest verder in het leven.                                         J.P. Janssen, pr.  

 
OVER ONZE HEILIGEN...(75) BENEDICTUS JOZEF LABRE 16 april 

Voor velen van ons is de Heilige Benedictus Joseph Labre niet echt bekend. Wie wel eens een afbeelding van hem 

gezien heeft wordt niet meteen enthousiast: gescheurde kleren, een stevige baard en zijn hand vaak uitgestoken als een 

bedelaar. Toch is zijn leven inspirerend geweest en werd hij onder andere de beschermheilige van armen. en daklozen 

en de patroonheilige van de brancardiers in Lourdes. Ook in Nederland zijn er enkele huizen naar hem vernoemd, die 

opvang bieden aan zwervers en daklozen: de Labre-huizen o.a. in Utrecht en Eindhoven. 

Op 25 maart 1748 werd Benedictus Jozef Labre geboren in een Noord-Frans dorpje. Hij was de oudste in een gezin 

waarin 15 kinderen geboren werden. Zijn ouders dreven een goedlopend winkeltje in het dorp, waardoor er voor het 

gezin geen echte armoede was. Benedictus Jozef kreeg zijn vorming van twee heerooms, een van vaders- en een van 

moederszijde. Rond 1766 heersten er in de streek veel ziekten en epidemieën en samen met een van zijn heerooms zette 

hij zich in om zieken te verzorgen en armen te helpen. Ook die heeroom overleed. Dat had grote invloed op de jonge 

man. Hij besloot de streek waar hij geboren was, te verlaten en deed verschillende pogingen om kloosterling te worden. 
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Dat lukte niet. Om verschillende redenen werd hij afgewezen als kloosterling bij de Trappisten en de Kartuizers. 

Daardoor kwam hij tot het besef dat dit niet zijn levensbestemming was, maar dat God andere bedoelingen met hem 

had. Hij ging een zwervend bestaan leiden en kwam vaak in bedevaartplaatsen in Frankrijk, Zwitserland en Italië om er 

te bidden. Hij leefde van aalmoezen en van het eten dat hem aangereikt werd. Zelfs van dat schamele bestaan deelde hij 

met andere armen, die hij onderweg tegenkwam. 

Vanaf 1771 verbleef hij in Rome en vond daar een plek om te slapen ineen gat van de oude stadsmuur of bij het 

Colosseum. Vrijwel alle kerken van Rome bezocht hij regelmatig om er te bidden en de H. Mis bij te wonen. Heel zijn 

zwervend bestaan heeft hij gedeeld van wat hij kreeg. Dit bestaan trok natuurlijk ook een wissel op zijn gezondheid. 

Daags voor zijn overlijden werd hij ernstig verzwakt gevonden op de trappen voor de kerk Santa Maria ai Monti in 

Rome. Vandaar werd hij opgenomen in een gasthuis waar hij op 16 april 1783 overleed. Het was de Goede Week. Een 

week waarin het lijden en de dood van Jezus centraal staan. 

Vanuit diezelfde Mariakerk werd hij begraven en ofschoon hij vaak verguisd en weggejaagd werd als bedelaar, was het 

een zeer drukke begrafenis. De verbazing daarover was groot in Rome. Velen hebben hem kennelijk daar ontmoet of 

hadden over hem gehoord en wilden bij zijn uitvaart aanwezig zijn. 
 

In de kerk van zijn uitvaart werd naderhand een gedenkteken voor Benedictus Jozef Labre geplaatst. Daar komen steeds 

opnieuw – ook nu nog – pelgrims naar toe die getroffen en geïnspireerd worden door zijn voorbeeld van naastenliefde 

en zorg voor de allerarmsten. In 1881 werd hij heilig verklaard en zijn gedenkdag is op 16 april          J.P. Janssen, pr. 

 

DODENHERDENKING IN URMOND 2026 
Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers 

die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Ook mensen uit ons dorp hebben zich in ons land of elders ingezet 

voor de vrijheid en om de vrede te waarborgen. Daarom willen wij hen herdenken tijdens de H. Mis, die op zondag 3 

mei om 9.30 uur in de Martinuskerk gehouden wordt. 

 

DIT ZIJN DE NAMEN VAN DE OORLOGSSLACHTOFFERS: 
 

Bart van Boxtel (29 jaar), soldaat KL Vredesmacht Afghanistan 
 

Peter Johannes Hubertus Breuls (26 jaar), soldaat 
 

Arnoldus Hubertus Alphonsus Leers (20 jaar), soldaat 
 

Johannes Mathijs Lambert Tholen (27 jaar), verzet 
 

                                        

Aansluitend aan de herdenkingsdienst zullen we naar de graven bij de Terpkerk gaan. Daar wordt, na een 3-jarige 

renovatie, het oorlogsgraf/monument gezegend.  

Tijdens de plechtigheid worden de volksliederen ten gehore gebracht, waarna bloemstukken op de graven geplaatst 

worden. U bent van harte welkom…. 

Ook wil ik alle inwoners van Urmond oproepen om de Nederlandse of Urmondse vlag te hijsen als een eerbetoon aan 

hen die ons ontvallen zijn.                                                                                                                  Pastoor Schwillens 

 

VASTENACTIE 2026… EEN VROUW UIT PANDO AAN HET WOORD 

Dit jaar vraagt de Vastenactie onze aandacht en onze hulp voor het pastorale werk in gevangenissen van het district 

Pando in Bolivia. Een van de vrijwilligsters van het Bisdom Pando willen we aan het woord laten:  

Maria Cruz is mijn naam. Al 22 jaar ben ik betrokken bij het pastorale werk van het bisdom in de gevangenissen van 

Pando. Dagelijks rijd ik met mijn echtgenoot Francisco naar ‘mijn jongens’ ofschoon mijn gezondheid niet optimaal is. 

Om eten te brengen. Om te helpen bij het regelen van de juiste papieren voor hun rechtszaak. Om te luisteren of om een 

fikse uitbrander te geven. Kortom: om een moeder te zijn waar andere moeders niet kunnen komen.’ 

Al van jongs af aan wordt Maria Cruz liefkozend ‘Pincha’ genoemd, een verbastering van het Spaanse woord voor 

prinsesje, en dat is ook zoals de ‘jongens’ in de gevangenis van Pando haar noemen. Ze herinnert zich nog goed dat ze 

voor eerst meeging, op uitnodiging van een zuster die ze kende uit haar parochie. ‘Ik was zenuwachtig, was bang dat ik 

beroofd zou worden en zou worden lastiggevallen of zelfs aangevallen.’ Het tegendeel bleek waar. ‘Ik ontmoette hier 

geen slechte, gevaarlijke mensen. Ja, mensen die fouten hebben gemaakt. Ze waren allemaal even vriendelijk voor me 

en dat is nog steeds zo. Ze zorgen voor me en beschouwen me als een moeder. Ik zag hier menselijkheid en ze hebben 

mijn hart gestolen. Dus ben ik gebleven. Als moeder bekommer je je altijd extra om de kleinste, de zwakste. Het kind 

dat je het meeste nodig heeft. En dat zijn zij!’ 
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Overigens wil dat niet zeggen dat Pincha zich alles laat welgevallen: ‘Ik heb duidelijke grenzen. Die duidelijkheid helpt 

in onze relatie en de ‘jongens’ respecteren het. En af en toe grijp ik iemand bij zijn oor of krijgt hij een pak voor de 

broek. Als ze weten dat ze fout zaten, komen ze soms zelf al met een stok aan…!’ 

Ze wil alles geven en alles proberen op te lossen, maar vaak is dat onmogelijk. Zij vindt het heel belangrijk dat de 

gedetineerden de mogelijkheid krijgen om hun school af te maken of een vakopleiding te volgen. Dat geeft ze veel meer 

kansen om goed te kunnen terugkeren in de samenleving en voor hun gezinnen te zorgen. Dat is ook wat ze tegen haar 

zeggen: ‘We willen een toekomst en voor onze kinderen zorgen.’ Een andere zorg van Pincha is het gebrek aan voedsel 

in de gevangenissen. Gedetineerden krijgen in Bolivia ongeveer 1 euro per dag en daarvan moeten ze zichzelf 

onderhouden. Dat geld is nu al maanden niet uitbetaald en dus zijn de gedetineerden afhankelijk wat de familie komt 

brengen of van de Kerk. Onlangs hebben twee jongens brood gestolen van anderen. Ze zijn toen verschrikkelijk in elkaar 

geslagen, maar dat hadden ze ervoor over zeiden ze. Ze werden liever doodgeslagen dan dat ze doodgingen van de 

honger. Pincha blijft ondanks haar slechte gezondheid zorgen voor ‘haar jongens’. Omdat ze hen iets anders gunt. Ze 

zegt: ‘Er is in de gevangenis niets te doen en dat is misschien nog wel het ergste. Er is niets om naar uit te kijken, alles 

is altijd hetzelfde. Er is geen enkele hoop. Daarom blijf ik me voor hen inzetten, zo lang als ik het volhoud.’ 

We kunnen Pincha steunen in haar werk door bij te dragen aan de Vastenactie. Wie de onverschilligheid achter zich 

laat, is met Pasen een ander mens!       

                                                                                                  Janssen, pr. 

  

  
 

STEIN VERWELKOMT EERSTE PELGRIMSREIS VANUIT KONNERSREUTH (D). 
 

Reisgezelschap bezoekt op zaterdag 18 april 2026 de ‘Kapel van Bertha’ in Stein. 

Samen met haar vriendin jufferke Sturmans, Pater Paul Brouwers, haar zoon Cor en man Sjeng Meuleberg, maakte 

Bertha Meuleberg op 17 september 1965 voor de eerste keer de destijds 800 km lange rit naar Konnersreuth in Beieren 

om het graf van Therese Neumann te bezoeken. Bertha was namelijk twee weken van tevoren op 3 september op 

wonderbaarlijke wijze genezen, nadat ze een noveen gericht had aan Therese Neumann. Ze leed namelijk reeds jaren 

aan hevige ongeneeslijke gewrichtsreuma.  

Vanaf 1966 heeft Bertha zowel in mei als in september busreizen georganiseerd vanuit Stein naar Konnersreuth. Ze 

deed om en nabij 100 keer het graf van Therese Neumann aan. Aanvang 70er jaren van de vorige eeuw heeft ze aan de 

Vaart in Stein de Kapel van het Bitter Lijden gebouwd, uit dankbaarheid voor Therese Neumann. Mede door donaties 

van particulieren en bedrijven, inkomsten uit werkzaamheden van de kinderen bij de aanleg van de autoweg A2 en 

gebruik van diverse tweedehands en gedoneerde bouwmaterialen en uiteraard de hulp van vele vrijwilligers, kon dit 

gerealiseerd worden in september 1973. 

Aangezien op deze wijze de bouw tot stand is gekomen, stond voor Bertha vast dat nooit of te nimmer een bepaald 

bedrag voor een kaars verlangd mocht worden. Ook mensen die weinig te besteden hebben, moeten een kaarsje kunnen 

laten branden. (Met uitzondering van de gewijde noveenkaarsen.) Deze kapel is er namelijk voor iedereen! 

In 2012 is de Kapel officieel erkend door het bisdom Roermond en ingezegend door Pater dr. Haye van der Meer s.j.. 

Wekelijks vinden hier op zondag om 8.30 uur Latijns gelezen Heilige Missen volgens de Tridentijnse ritus plaats. Deze 

missen worden gecelebreerd door pastoor Otto van Parochiecluster Limbricht. In november 2025 heeft een kleinkind 

van Bertha Meuleberg in Konnersreuth een lezing gehouden over het ontstaan van de kapel in het Limburgse Stein. Dit 
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intrigeerde de aanwezigen dusdanig, dat er een pelgrimsreis georganiseerd werd naar Stein. Het is de eerste keer ooit 

dat een busreis plaatsvindt vanuit Konnersreuth naar Stein. Tijdens deze driedaagse reis bezoeken ze onder andere Stein, 

Sittard, Pater Karel in Munstergeleen, Banneux, Aken en tevens Maastricht. Op de tweede dag, zaterdag 18 april 2026 

is er om 8.30 uur een gezongen Latijnse Heilige Mis in de kapel van het Bitter Lijden aan de Vaart. Daarna volgt een 

bezoek aan de Sint-Martinuskerk in Oud-Stein. Pastoor Schwillens zal hierbij ook aanwezig zijn. De connectie tussen 

Stein en Konnersreuth zal hierdoor weer een extra dimensie krijgen.           

                                   www.kapelstein.nl  

 

     
 

 
 

 

Tijdschrift voor natuur, milieu, heem en cultuur  

Jaarabonnement DE NATUURGIDS € 25,00 

  

U ontvangt 8 tijdschriften thuisbezorgd! 

Info: Piet Schuttelaar: gidspiet@ziggo.nl      

Website: www.denatuurgids.nl    

Aanmelden: jan.natuurgids@gmail.com  

http://www.kapelstein.nl/
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COLOFON 
 

Pastoraal team: 

Pastoor Schwillens,  

Heisteeg 66  

6171 NL Stein  

 046-4331328 of in geval van  nood:  

06-10901080 
 

Pastoor Janssen 

Dross. Roststraat 41 

6171 JR Stein  

 046-4331200 
 

Parochiekantoor: 

De Halstraat 36  

6171 HK Stein 

Openingstijden: Maandag en woensdag van 

9.00-11.00 uur 

 046-4331674 

 h.martinusstein@kpnmail.nl 
 

Website parochiecluster:  

www. rkkerkenstein.nl 
 

Redactie Parochieblad: 

 kerkbladstein@gmail.com 
 

Misintenties: 

Berg a/d Maas:  

mevr. M. Simons-Deuss  

Achter de Hegge 10 

Berg a/d Maas  

 046-4234568 

 simonsmargriet@gmail.com 

Rek.nr. NL90 RABO 0105900222 
 

Stein: via het parochiekantoor 

Rek.nr. NL 81 RABO 0149201184 
 

Urmond: via het parochiekantoor 

Rek.nr. NL 35 RABO 0149200072 

 

 

 

 

 

mailto:h.martinus@kpnmail.nl
mailto:simonsmargriet@gmail.com
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