
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET PAROCHIECLUSTER STEIN ZAMELT VOEDSEL IN VOOR ‘DE VOEDSELBANK’ 
 

De parochies van Berg aan de Maas, Stein en Urmond gebruiken de vastentijd om lang houdbare producten 

in te zamelen voor de voedselbank Westelijke Mijnstreek, want ook binnen onze regio komt armoede 

voor! Met Pasen zou het fijn zijn om de mensen hier bewust van te laten worden. Een tijd van bezinning, 

familie, samen zijn en DELEN!! Denk aan de mensen die geen volwaardig paasdiner op tafel kunnen zetten, 

en niet de mogelijkheid hebben om lekker uit eten te gaan! Alle langdurige houdbare producten zijn 

welkom.  
 

Wanneer en waar kunt u het brengen?  

- In de parochiekerk van Berg aan de Maas t/m 28 maart vóór of na de H. Mis op zaterdag van 18.00 uur of 

vrijdagavond van 18.30.  

- In de parochiekerk van Stein t/m 29 maart vóór of na de H. Mis op zondagochtend van 11.00 uur, maar ook 

op woensdagavond van 18.00 -19.30 uur.  

- In de parochiekerk van Urmond t/m 29 maart vóór of na de H. Mis op zondagochtend van 9.30 uur of op 

dinsdagavond van 18.30- 19.30 uur.  

- Bij het parochiekantoor van Stein, De Halstraat 36 te Stein, t/m 27 maart op maandag en woensdag van 

9.00-11.00 uur.                                                                                                       Pastoor R. Schwillens 
============================================================================ 

VASTENACTIE 2026.  Dit jaar viert de Vastenactie haar 60e verjaardag. In het Parochieblad en ook bij de 

verschillende afhaalpunten van ons blad vindt u een zakje van de Vastenactie om mee te doen en daardoor 

anderen levenskansen te bieden.   Zie blz. 4.     
 

15 MAART HALFVASTEN    Wat is halfvasten? 

Halfvasten is de vierde zondag van de Veertigdagentijd. Drie weken later is het Pasen. De Kerk viert met 

Halfvasten dat Pasen naderbij komt: het is een blijde zondag. De Latijnse Mis van Half Vasten begint met 

het gezang waarvan het eerste woord Laetare is, dat 'verblijd u ‘betekent. 

============================================================================ 
INFORMATIEBIJEENKOMST OVER DE LOURDESBEDEVAART 
Ieder jaar zijn er parochianen die mee willen gaan op bedevaart naar Lourdes. De reis is gepland van  

13 t/m 18 september. Voor alle belangstellenden houden we een informatiebijeenkomst op maandag  

16 maart om 20.00 uur in het parochiekantoor, de Halstraat 36 in Stein. Op deze bijeenkomst wordt kort de 

geschiedenis van Lourdes verteld en er wordt informatie gegeven over wat u kunt verwachten als u een bedevaart mee 

wilt maken. Natuurlijk is er ook gelegenheid om vragen te stellen of andere informatie te krijgen. 
De bijeenkomst wordt verzorgd door mevr. Anita Cremers-Daemen en past. Jan Pieter Janssen, die beiden ervaring 

hebben met bedevaarten naar Lourdes. Voor vragen kunt u bij hen terecht: 

Mevr. Anita Cremer–Daemen, tel.  046-4337105;   Past. Janssen, tel. 046-4331200.                    J.P. Janssen, pr.   
 

Hoe ouder je wordt, hoe dichterbij de eeuwigheid lijkt te komen 

Je weet nooit wanneer de zandloper zijn zand verliest 

Dus ik wilde even zeggen … leef goed, wees lief voor anderen 

Hou van en waardeer je familie en vrienden 

Morgen is niemand beloofd. 
Charles Vrugt 

Parochieblad 
Voor de parochies 

Berg a/d Maas, Stein en Urmond 
 

Jaargang  nr. 1 no. 96 

Van 28 februari t/m 5 april 2026 
 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad van 4 april t/m 3 mei 

opgeven vóór 17 maart 2026 
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HEILIGE MISSEN en INTENTIES 
 

ZATERDAG 28 FEBRUARI:  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Hoebie Pörteners echtgenoot van Gerda Pörteners-

Knoors vanwege zijn verjaardag. 
 

ZONDAG 1 MAART:  

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Harry Pepels. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Zwd. Jo Marchal; 

1e Jrd. Giel Stijnen; 

Jrd. ouders Keulers-Lemmens en ouders Keulers-

Vaassen en Johannes Franciscus Hubertus 

Keulers; Lies Janssen-Gelissen vw verjaardag en  

tv fam. Janssen-Gelissen; Martinus Hermanus 

Wouters en Margaretha Wouters; 

Overledenen van de familie Smackers-Horsels; 

Gertie Op den Camp-Nelissen, Tiny Op den 

Camp-Smeets en Broer Lamine. 
 

DINSDAG 3 MAART:   

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 4 MAART: 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  

19.00 uur: H. Mis 

Roos Dirkx-Demers en overleden ouders. 
 

VRIJDAG 6 MAART:  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 

ZATERDAG 7 MAART 

15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Biechtgelegenheid. 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 

ZONDAG 8 MAART: -  

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Sjaak Janssen.. 

 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. Piet Janssen en alle overleden familieleden. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein  

M.m.v. het Dameskoor 
Zwd.Til Salden-Berix; 

Zwd. Chrit Coumans; 

1e Jrd. Els Gorissen-Schepers en t.v. zoon Sven, 

ouders Gorissen-Tholen, dochter Bertha en 

schoonzoon Jan Beek, ouders Schepers-de Bruijn; 

Jrd. Tjeu Hamers. 
 

DINSDAG 10 MAART: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 11 MAART 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  

19.00 uur: H. Mis 
 

VRIJDAG 13 MAART:  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 

ZATERDAG 14 MAART:  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 

ZONDAG 15 MAART: Halfvasten  

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Jaardienst José Verdickt. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Zwd. en t.v. verjaardag van Cato Heijen-Heijen; 

Jrd. Ron Dreesen en tevens voor Jean Dreesen; 

Jrd. ouders Heijen-Tholen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein - m.m.v. 

Schutterij St. Jozef 

Jrd. Mia Salden-Eijssen en overleden 

familieleden; 

Bep Dobbelsteijn-Smeets vw verjaardag; 

Voor de leden en overleden leden van Schutterij 

St. Jozef. 
 

DINSDAG 17 MAART:  

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 18 MAART 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  

19.00 uur: H. Mis 

Finy Franssen-Hamers. 
 

VRIJDAG 20 MAART:   

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 

ZATERDAG 21 MAART:    

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 

ZATERDAG 21 MAART:    

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Gerrit Strijkers echtgenoot van Corrie Strijkers- 

Wenmeekers ter nagedachtenis en verjaardag. 

2 de Collecte voor onderhoud kerk ⛪️  
 

ZONDAG 22 MAART:   

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Annie Meuleberg-Goossens. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Zwd. Fien Bons-Schepers; 

Jrd. Lambert Penders en Margriet Penders-Knols. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Zwd. Riet Schepers-de Koning; 

Zwd. Cato Heijen-Heijen. 
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Jrd. Martinus Hermanus Wouters en voor 

Margaretha Wouters; 

Jrd. Wim Janssen en t.v. zoon Robert Janssen; 

Jan Salden; 

Overledenen van de familie Smackers-Horsels; 

Sef Wolffs en Liza Wolffs-Janssen; 

Hen Vaassen (J.) 
 

DINSDAG 24 MAART: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 25 MAART: 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  

19.00 uur: H. Mis 
 

VRIJDA5G 27 MAART:  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 

ZATERDAG 28 MAART:  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  

Voor een bijzondere intentie. 
 

ZONDAG 29 MAART:   

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Raoul Stijnen. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein  

Presentatiemis EHC 

Jrd. Jac Wauben en t.v. Elisabeth Wauben-

Goossen, Lei Wijnen en Anna Goossen; 

Jrd. Pie Janssen en t.v. Fiena Janssen-Wouters; 

Jrd. Lei Meijers en Fien Meijers-Berghs. 
 

DINSDAG 31 MAART: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 1 APRIL: 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  

19.00 uur: H. Mis 

Roos Dirkx-Demers en overleden broers en 

zusters. 

WITTE DONDERDAG 2 APRIL: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Stein 
 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

VRIJDAG 3 APRIL: - Goede Vrijdag 

H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

15.00 uur: Kruisweg 
 

H. Martinuskerk Urmond 

15.00 uur: Kruisweg 
 

15.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Herdenkingsdienst v.h. lijden en sterven van Jezus  
 

ZATERDAG 4 APRIL: 

15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Biechtgelegenheid. 
 

H. Martinuskerk Stein 

18.00 uur: Paaswake 
 

H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  

19.00 uur: Paaswake 
 

ZONDAG 5 APRIL: 1e Paasdag 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. Hub Meulenberg. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Bep Dobbelsteijn-Smeets; 

Karl Vranken; 

Gertie Op den Camp-Nelissen, Tiny Op den 

Camp-Smeets, Broer Lamine; 

Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 

Wouters; 

Andrees, Hay, Hubert en Sjeng Vogelers; 

Wim Janssen en zoon Robert Janssen. 
 

MAANDAG 6 APRIL: - 2e Paasdag 

09.30: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein

________________________________________________________________________________ 

IN MEMORIAM  We gedenken onze dierbare overledenen: 
 
 

KITTY GELISSEN-VEELEN, 77 jaar, weduwe van Pierre Gelissen, Urmond 

TIL SALDEN-BERIX, 83 jaar, echtgenote van Roger Salden, Heerstraat Centrum Stein 

CHRIT COUMANS, 91 jaar, weduwnaar van Leonie Coumans-Janssen, Vleugelmorgenstraat Stein 

RIET SCHEPERS -DE KONING, 76 jaar, weduwe van Lei Schepers, Dross. Roststraat, Stein 

FIEN BONS- SCHEPERS, 76 jaar, echtgenote van John Bons, Bergstraat, Urmond 

CATO HEIJEN-HEIJEN, 86 jaar, echtgenote van Huub Heijen, Ruys de Beerenbroucklaan, Urmond 
 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen 
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WIJ FELICITEREN…. 

 Onze dopelingen en hun ouders: 
 

JORDAN, zoon van Sanne Bisschops en Emmanuel Elekwa 

 

ELENA, dochter van Enzo Verheeke en Phaedra van Passel, Opgrimbie 
 

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen 
 
 

VASTENACTIE 2026  
 

Dit jaar viert de Vastenactie haar 60e verjaardag. Je zou kunnen zeggen dat het pensioen dan in zicht is, maar niets is 

minder waar. Nog altijd zijn er in onze wereld mensen die hulp en steun nodig hebben om menswaardig te kunnen leven. 

Het gaat niet om een luxeleventje maar om een leven dat het waard is menselijk genoemd te worden. Daar blijft de inzet 
van de Vastenactie voor nodig en wij willen daar ook onze bijdrage aan leveren. Dit jaar vraagt de Vastenactie onze 

aandacht en medewerking voor Bolivia, een staat in Zuid Amerika, begrensd door Brazilië, Peru en Argentinië. In het 

noorden van het land ligt het bisdom Pando, waar Mgr. Eugenio Coter bisschop is. Het bisdom ligt in een geïsoleerd 
gebied met grote armoede.  

‘Er zijn veel gezondheidsproblemen’, zegt de bisschop. ‘Denk aan tyfus, malaria, TBC en lepra. De meeste mensen 

hebben geen geld om medicijnen of behandelingen van artsen te betalen. Daarom heeft het bisdom een ziekenhuis 

gebouwd aan de rand van de stad en vaart er een hospitaalboot naar afgelegen gemeenschappen. Wie de behandeling 
niet kan betalen wordt gratis geholpen.’ De bisschop vraagt onze hulp bij het opzetten van het gevangenispastoraat in 

zijn bisdom. Dat is hard nodig zegt hij: ‘Mensen worden gevangengezet, vaak al voor heel kleine misstappen en er wordt 

verder nauwelijks nog naar ze omgekeken. De gedetineerden zijn zich ervan bewust dat ze rekenschap moeten afleggen 
voor wat ze hebben gedaan, maar als ze hun straf uitgezeten hebben, voelen ze geen noodzaak hun leven te veranderen 

en hebben ze daar ook weinig mogelijkheden voor. Ik durf wel te stellen dat het huidige systeem mensen crimineler 

maakt dan dat ze waren’. 

Het leven in de gevangenissen in Bolivia is hard. We hebben misschien wel eens beelden gezien van Zuid-Amerikaanse 
gevangenissen. Mensen leven er dicht op elkaar, moeten in hun eigen onderhoud voorzien en hebben niets om handen. 

De voorzieningen zijn minimaal. Het bisdom wil via het gevangenispastoraat het gevangenissysteem menselijker 

maken: ‘Daarmee volgen we Jezus. Hij was met de zondaars, de gemarginaliseerden, de buitengesloten. Dat betekent 
dat ook wij geroepen zijn met deze mensen te werken,’ zegt de bisschop. De vrijwilligers zorgen voor materialen 

waarmee de gedetineerden iets kunnen maken. Ze kunnen touw krijgen om hangmatten te knopen of hout om te 

bewerken. De producten worden dan verkocht aan de bewakers, of aan de familie of via de vrijwilligers van het bisdom. 
Deze activiteiten geven een zinvolle tijdbesteding en het levert inkomsten op waarmee de gedetineerden eten kunnen 

kopen. Veel gedetineerden geven het geld dat ze overhouden aan hun gezinnen buiten de gevangenis om ook hen te 

helpen. 

De menselijkheid is bij deze mensen beschadigd. De bisschop zegt: ‘We willen als Kerk helpen die menselijkheid niet 
verder verloren te laten gaan, maar juist terug te vinden en uit te laten groeien tot een nieuw leven, een nieuwe toekomst 

gloort.’ ‘Geven jullie hen maar te eten… zegt Jezus in het evangelie tegen de leerlingen, wanneer een grote menigte 

zich verzameld heeft om naar Hem te luisteren en de avond begint te vallen.  
 

We kunnen helpen door de projecten van de vrijwilligers van het bisdom Pando te steunen. Voor € 85,- kunnen we de 
gevangenen vier maanden onderwijs laten geven. Voor €115,- kunnen we basis medicijnen kopen waaronder antibiotica, 

voor € 65,- kan er hout gekocht worden om de werkplaats te verbeteren.  

In het parochieblad en ook bij de verschillende afhaalpunten van ons blad vindt u een zakje van de Vastenactie om mee 
te doen en daardoor anderen levenskansen te bieden.  

Dank daarvoor!                                                                                                                                         J.P. Janssen, pr.  

 
 

 
.  
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Je wordt niet groter als je een ander klein maakt 

Niet beter, niet mooier als je een ander diep raakt 
 

Je wordt zelf niet sterker door zwaktes te benoemen 

Niet door te schreeuwen om onzekerheid te verbloemen 
 

Je bent pas echt heel sterk als je jouw schouder biedt 

Als je kunt spreken voor degene die niemand anders ziet. 
 

Bron internet: Oma blogt 

Tijdschrift voor natuur, milieu, heem en cultuur in Limburg 

Een jaarabonnement op  

DE NATUURGIDS kost € 25,00    
         U ontvangt 8 tijdschriften thuisbezorgd! 

Aanmelden: email: jan.natuurgids@gmail.com  

 Meer info:  Eindredacteur Piet Schuttelaar 

email: gidspiet@ziggo.nl  www.denatuurgids.nl  
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DANKBRIEF MIVA. Onlangs ontvingen we een brief van de MIVA, de Missie Verkeersmiddelen Actie, waarin onze 

parochies bedankt worden voor de bijdrage in 2025. Jaarlijks houden we de MIVA- collecte om de werkers in de Derde 

Wereld te helpen. In 2025 werd onze bijdrage gevraagd om een ziekenhuis in Oeganda te helpen om door zonnepanelen 
een betere energievoorziening te krijgen. Tot voor kort viel regelmatig de stroom uit en dat was natuurlijk funest bij 

operaties en bevallingen. Landelijk werd er € 80.142,- geschonken aan deze collecte en ook onze bijdrage is daarin 

opgenomen. De MIVA bedankt ons daarvoor omdat de hulp van levensbelang is.                       J.P. Janssen, pr.  
 

OVER ONZE HEILIGEN… (74)   HET MIRAKEL VAN AMSTERDAM 15 MAART  
De meesten van ons hebben weleens gehoord van de Stille Omgang die jaarlijks in Amsterdam 

gehouden wordt. Het is een nachtelijke processie die – in stilte – door een aantal straten van het 
Amsterdamse centrum trekt.  
De oorsprong van de processie is een wonderlijke gebeurtenis op 15 maart 1345 in de Kalverstraat.  

Een man lag ziek op bed in huis en omdat hij verwachtte dood te gaan, liet hij de priester van de parochie komen om 

hem het Sacrament van de Zieken toe te dienen en hem de Heilige Communie te brengen. Dat gebeurde zoals gevraagd, 
maar de zieke moest overgeven en het braaksel werd in het haardvuur gegooid. 
De volgende dag bleek dat het vuur de Heilige Hostie niet had verbrand en boven de assen zweefde. De priester werd 

geroepen om de H. Hostie weer naar de Oude Sint Nicolaaskerk te brengen. Zo gebeurde het. 
Opmerkelijk genoeg keerde de Heilige Hostie naar het huis van de man terug. En dat gebeurde nog twee keer. Dit 

mirakel deed vermoeden dat het een teken van God was om aan te geven dat het huis ingericht moest worden als 

heiligdom. De woning werd verbouwd tot bedevaartkapel en kreeg de naam: Kapel van de Heilige Stede. 
Door deze gebeurtenis groeide Amsterdam uit tot een drukbezochte bedevaartplaats en er werden grote Sacraments-

processies gehouden. Toen in 1578 het stadsbestuur van Amsterdam protestants werd, mochten de processies niet meer 

gehouden worden, maar de devotie bleef ondanks het verbod. In de nacht en in stilte werd de route gelopen van de kerk 

naar de bedevaartkapel. Zo werd de Stille Omgang geboren.  
Dit jaar wordt de Stille Omgang gehouden in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart. Ook vanuit ons bisdom kan 

men deelnemen aan de Stille Omgang. Het is dan wel nodig dat u zich voor vrijdag 7 maart aanmeldt bij:   
Henk Verhaeg, tel 06 – 28560997 of via het e-mailadres: verhaeg@ziggo.nl  Daar kunt u ook informatie krijgen over 
de plaatsen waar de bus stopt, de kosten en het programma dat gevolgd wordt.                                    J.P. Janssen, pr.  
 

TE DOEN: 

20 maart: aanvang lente 

28/29 maart zomertijd: de klok gaat 1 uur vooruit van 2 naar 3 uur 

21 en 22 maart: The Strings: Euregionaal Mandoline Festival concerten: zaterdag 21 maart vanaf 19 uur en  

zondag 22 maart vanaf 14.00 uur. Locatie: Maaslandcentrum Elsloo 

29 maart: Motorzegening door pastoor Janssen op het terrein van Rijschool Osseforth Businesspark Elsloo 
 

mailto:verhaeg@ziggo.nl
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COLOFON 
 

Pastoraal team: 

Pastoor Schwillens,  

Heisteeg 66  

6171 NL Stein  

 046-4331328 of in geval van  nood:  

06-10901080 
 

Pastoor Janssen 

Dross. Roststraat 41 

6171 JR Stein  

 046-4331200 
 

Parochiekantoor: 

De Halstraat 36  

6171 HK Stein 

Openingstijden: Maandag en woensdag van 

9.00-11.00 uur 

 046-4331674 

 h.martinusstein@kpnmail.nl 
 

Website parochiecluster:  

www. rkkerkenstein.nl 
 

Redactie Parochieblad: 

 kerkbladstein@gmail.com 
 

Misintenties: 

Berg a/d Maas:  

mevr. M. Simons-Deuss  

Achter de Hegge 10 

Berg a/d Maas  

 046-4234568 

 simonsmargriet@gmail.com 

Rek.nr. NL90 RABO 0105900222 
 

Stein: via het parochiekantoor 

Rek.nr. NL 81 RABO 0149201184 
 

Urmond: via het parochiekantoor 

Rek.nr. NL 35 RABO 0149200072 

 

 

 

 

 

mailto:h.martinus@kpnmail.nl
mailto:simonsmargriet@gmail.com
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