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CARNAVAL 15, 16 en 17 februari 2026 

Wij feliciteren alle prinsen en prinsessen van 

Berg, Stein en Urmond 

Heel fijne en gezellige carnavalsdagen!!             

Alaaf!! 
 

1 februari 11.00 uur: H. Martinuskerk Stein –  

carnavalsmis m.m.v. de carnavalsverenigingen van Stein, 

 Sjpas Bend Steins Geweld en KBO koor 
 

 

Wij feliciteren 

de Steinder bök  met hun 8x 11 jaar bestaan 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEDEDELING:  

Onze Bisschop, mgr. Ron van den Hout, heeft met ingang van 1 januari 2026 

eervol ontslag verleend aan pastoor Janssen als assistent in ons parochiecluster 

vanwege het bereiken van de tachtigjarige leeftijd. Dit is in ons bisdom 

gebruikelijk. 

Pastoor Janssen zal – op verzoek van het bestuur van ons parochiecluster en 

met instemming van de bisschop – de diensten mee blijven verzorgen zoals tot nu toe. 

Bedankt dat u uw werk blijft doen in onze parochie. 

Gisteren is geweest en heb je mogen beleven 

Vandaag is een gift en die mag je leven 

Morgen is een vraag een wens maar is nog niet gegeven 
                                                          Stefan Van Den Berg 

Carnaval 2026: 

8-02: kinderoptocht Stein;; 15/16/17-02 Carnaval; 15-02 grote optocht Stein;  

16-02 optocht Urmond; 17-02 optocht Berg a/d Maas; 28-02 Lempkesoptocht Stein. 
 

14-02 Valentijnsdag

Parochieblad 
Voor de parochies 

Berg a/d Maas, Stein en Urmond 
 

Jaargang nr. 1 no. 8 

 

Van 31 januari t/m 1 maart 2026 
 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad van 28-02 t/m 5-04 opgeven 

vóór 10 februari 2026 
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HEILIGE MIS en INTENTIES 
 

ZATERDAG 31 JANUARI: - Blasiuszegen 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

Jrd. Pastoor Bosch. 
 

ZONDAG 1  FEBRUARI:  

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Annie Meuleberg-Goossens. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond    

Blasiuszegen 

Jrd. Jo Swillens-Meuwissen en tot intentie 

van zoon Jos en overleden familieleden. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein  

carnavalsmis m.m.v. de carnavalsverenigingen 

van Stein, Sjpas Bend Steins Geweld en KBO koor 

Jrd. Mien van Mulken; 

Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 

Wouters; 

Voor de leden en overleden leden van de 

carnavalsverenigingen van Stein, Sjpas Bend 

Steins Geweld en KBO koor. 
 

DINSDAG 3 FEBRUARI: 
19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 4 FEBRUARI: 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  

19.00 uur: H. Mis 

Andrees en Hay Vogelers; 

Roos Dirkx-Demers en de zieken in de familie; 

Piet Pepels en Agnes Pepels-Housmans en zonen 

Nico en Gerrit. 
 

VRIJDAG 6 FEBRUARI: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 

ZATERDAG 7 FEBRUARI: 

15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Biechtgelegenheid. 
 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 

ZONDAG 8 FEBRUARI: 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Sjaak Janssen. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. Piet Vaassen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein  

Blasiuszegen 

Zwd. Mia Deriks-Menten; 

Jrd. Lies Janssen-Gelissen en familie Janssen-

Gelissen. 
 

DINSDAG 10 FEBRUARI: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 11 FEBRUARI:  

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  

19.00 uur: H. Mis 

Piet Pepels en Agnes Pepels-Housmans en zonen 

Nico en Gerrit. 
 

VRIJDAG 13 FEBRUARI: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 

ZATERDAG 14 FEBRUARI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 

ZONDAG 15 FEBRUARI: - carnaval 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Jaardienst Sophie Zeelen-Tholen. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond    
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 
  

DINSDAG 17 FEBRUARI:  

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 18 FEBRUARI – aswoensdag 

10.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Annie Meuleberg-Goossens. 
 

19.00 uur: H. Martinuskerk Stein - aswoensdag 

m.m.v. dameskoor 

Felix Lenssen, Chrit Salden en overleden ouders; 

Piet Pepels en Agnes Pepels-Housmans en zonen 

Nico en Gerrit. 
 

19.00 uur H. Michaelkerk Berg aan de Maas 
 

VRIJDAG 20 FEBRUARI: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 

ZATERDAG 21 FEBRUARI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

2deCollecte voor onderhoud kerk     
 

ZONDAG 22 FEBRUARI: 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Jaardienst Bertha Meuleberg-Meijers. 
 

09.30 uur H. Martinuskerk Urmond 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

1e Jrd. John Smeets; 

Jan Salden. 
 

DINSDAG 24 FEBRUARI: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 25 FEBRUARI:  

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  

19.00 uur: H. Mis 

Piet Pepels en Agnes Pepels-Housmans en zonen 

Nico en Gerrit. 
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VRIJDAG 27 FEBRUARI: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 

ZATERDAG 28 FEBRUARI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Hoebie Pörteners echtgenoot van Gerda Pörteners-

Knoops vanwege zijn verjaardag. 
 

ZONDAG 1 MAART: 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Harry Pepels. 
 

ZONDAG 1 MAART: 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond  
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Zwd. Jo Marchal; 

1e Jrd. Giel Stijnen; 

Jrd. ouders Keulers-Lemmens en ouders Keulers-

Vaassen en Johannes Franciscus Hubertus 

Keulers; 

Lies Janssen-Gelissen vanwege verjaardag en t.v. 

familie Janssen-Gelissen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

IN MEMORIAM 
 

OUD – PASTOOR JAN PEETERS OVERLEDEN 
 

Op 6 januari 2026 is oud-pastoor Jan Peeters overleden.  

Hij was pastoor van de Sint Martinus–parochie van  Oud-Stein  

van 1 oktober 1992 tot 15 maart 1994. 

Zijn uitvaart vond op 12 januari jl. plaats in Grubbenvorst. 

We willen u uitnodigen hem in uw gebed niet te vergeten. 

_______________________________________________________________________________ 

 

IN MEMORIAM   We gedenken onze dierbare overledenen: 
 

MIA DERIKS-MENTEN, 94 jaar, weduwe van Martin Deriks, Stein 

ANNIE SIMONS-GELISSEN, 92 jaar, weduwe van Thei Simons, Sittard, voorheen Stein 

JO MARCHAL, 79 jaar, weduwnaar van Truus Marchal-Peeters, Stein 

WIM SMEETS, 82 jaar, echtgenoot van Maria Smeets-Wijnen, Stein 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen 

_____________________________________________________________________________________ 
 

WIJ FELICITEREN onze dopelingen en hun ouders: 
 

NOUD EN JINTHE DEWAIDE zoon en dochter van Jordy en Selina Dewaide-Claessen, Urmond 

SOPHIA STEIN, dochter van Laurys Stein en Michèle Zweipfennig, Urmond 

DAAN WEERMANN, zoon van Ruud Weerman en Marcha Verheijen, Stein 

RILEY RUIJTERS, dochter van Dyon Ruijters en Lauriana Geurts 

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen 

 
 

MEE OP BEDEVAART NAAR LOURDES? 
 

Ook dit jaar is het weer mogelijk om samen op bedevaart naar Lourdes te gaan. De reis is gepland van 13 tot en met 18 

september.  

We maken de reis met het Huis voor de Pelgrim uit Maastricht. Deze naam is sinds een aantal jaren in plaats gekomen 

van de Organisatie Limburgse Bedevaarten. Er zijn twee reismogelijkheden voor deze bedevaart: we kunnen per bus 

reizen of met het vliegtuig. Mevr. Anita Cremers en Pastoor Janssen zullen als mede–pelgrims deelnemen aan deze 

bedevaart. Voor meer informatie kunt u ook bij hen terecht: 

Mevr. Anita Cremers, tel. 4337105 of pastoor Janssen, tel.046- 4331200. 

Voor belangstellenden wordt een informatiebijeenkomst gehouden in maart. 

J.P. Janssen, pr. 

 
ALLE VRIJWILLIGERS BEDANKT 

Alle vrijwilligers die zich in het afgelopen jaar belangeloos hebben ingezet van harte bedankt.  

De mooie kerststallen waren weer een prachtig voorbeeld van de vrijwilligers werkzaamheden.  
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VASTENACTIE 2026Wanneer dit nieuwe parochieblad voor de maand februari 

verschijnt, staat Carnaval nog op de kalender van gebeurtenissen, die nog moeten 

plaatsvinden. Wellicht verheugen we ons sterk op de komende dagen. Maar wie Carnaval 

zegt, dient ook Aswoensdag te zeggen! Deze gebeurtenissen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze horen 

wezenlijk bij elkaar. Op Aswoensdag begint ook de Veertigdagentijd. Het is een periode van zes weken waarin we ons 

voorbereiden op het grootste Christelijke feest dat we mogen vieren: Pasen, de gedachtenis van de Verrijzenis van Jezus. 

In deze voorbereidingstijd, gekenmerkt door bezinning, wordt ook de jaarlijkse Vastenactie gehouden. Al 65 jaar!!! 

Met elkaar sparen we om een ander  – in andere omstandigheden dan de onze – te helpen. Wat we zelf willen besparen, 

kunnen we aan anderen schenken. 

Ieder jaar stelt de organisatie van de Bisschoppelijke Vastenactie ons daar een doel voor. Dit jaar wordt aandacht 

gevraagd voor Bolivia, voor het bisdom Pando in het Boliviaanse regenwoud. De bisschop, Mgr. Eugenio Coter met 

zijn team zetten zich dagelijks in om de meest kwetsbare mensen nabij te zijn. Dat doen ze onder meer door zieken te 

verzorgen, door kinderen, die op straat zwerven, op te vangen en door gevangenen te bezoeken. Je mag zeggen dat ze 

de werken van barmhartigheid in praktijk brengen. De Vastenactie 2026 is bedoeld om hen in dit werk te ondersteunen. 

In het parochieblad van maart kunt u meer informatie lezen over dit project en is ook het spaarzakje toegevoegd. 

J.P. Janssen, pr.  
 

OVER ONZE HEILIGEN... (73) MARIA LICHTMIS    OPDRACHT VAN DE HEER 2 februari 
 

Op de Kerkelijke kalender staat op 2 februari het feest, dat we in de wandeling ‘Maria Lichtmis’ noemen. Toch is in 

1969 de naam van dit feest al veranderd in ‘Opdracht van de Heer in de tempel‘. Deze laatste naam geeft duidelijker 

aan wat we op deze feestdag willen vieren. Zo wordt verwoord hoe Jezus al vanaf het begin van zijn leven aan God is 

toegewijd. 

Vóór 1969 werd op 2 februari de Kersttijd afgesloten. We herdachten daarbij dat Maria veertig dagen na de geboorte 

van Jezus naar de tempel ging voor het Joodse reinigingsritueel na de geboorte. Nu eindigt de kersttijd met de herdenking 

van de Doop van de Heer op de zondag na Driekoningen. 

Het licht in de naam Maria Lichtmis verwijst naar de oude Simeon die het Kind in zijn armen neemt en Hem noemt: 

‘Een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen en een glorie voor uw volk Israël ‘. Daarbij komt dat in de natuur 

het licht zichtbaar terugkomt omdat het donkerste deel van de winter dan voorbij is. 

De verandering van de naam van de feestdag geeft ook een accentverschuiving weer. De aandacht gaat van Maria naar 

de Heer, naar Jezus. De opdracht van Jezus in de tempel wijst ons op het Joodse voorschrift dat iedere eerstgeborene 

vrijgekocht moet worden door aan God te offeren. De ouders gaven dan geld aan de priesters in de tempel of brachten 

een ander offer. De eerstgeborene behoorde in de Joodse overlevering aan God toe en daarom werd het kind door een 

offer aan God te brengen ‘vrijgekocht’.Door de Oosterse Christenen wordt deze feestdag het Feest van de Ontmoeting 

genoemd. Daarmee wordt de aandacht gevestigd op de ontmoeting van het pasgeboren Kind Jezus met de herders, met 

de wijzen uit het Oosten en in de tempel met Simeon en Hanna. Die laatste ontmoeting vinden we beschreven in het 

Lucas–evangelie: Lucas 2, 21–40. In veel parochies worden op deze dag ook kaarsen gewijd. Gewone kaarsen krijgen 

dan een extra betekenis. Ze zeggen ons iets over het geloof dat Jezus Christus, het licht van de wereld is. Als we zelf 

dan een kaars aansteken willen we laten zien dat we ons als gelovigen willen inzetten om het licht te laten schijnen en 

we de duisternis van het kwaad willen laten verdwijnen. Voor velen van ons is Maria vertrouwd. Vaak gaan we vol 

vertrouwen naar haar om onze zorgen te delen, om te vragen dat wij haar bescherming mogen ervaren, om haar te danken 

voor haar voorbeeld en haar dienstbaarheid.Voor Maria is het vanzelfsprekend dat zij verwijst naar haar Zoon Jezus. Zij 

wil niet op de eerste plaats staan, want dat staat haaks op haar dienstbaarheid. Zij volgt Jezus, welke wegen Hij ook 

gaat. Zij vertrouwt op Hem, zoals ze duidelijk maakt op de bruiloft van Kana, waar ze tegen de bedienden zegt: ‘Doe 

maar wat Hij u zeggen zal’.                                                                                                                        J.P. Janssen, pr. 
 

BEDANKJE VOOR EEN GULLE GEVER 

Ook dit jaar was de kerststal in onze kerk van Berg a/d Maas weer schitterend. Door de schenking van mooie 

kerstbomen door Ed Ploem werd het een mooi geheel. Ook met het groen voor het maken van de adventskrans waren 

wij weer heel blij. Ed namens alle parochianen in Berg a/d Maas nogmaals bedankt.                                 Jo Mevis 
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HET VIEREN VAN DE HEILIGE MIS (2.) 

Na de opening van de dienst, zoals beschreven in het januarinummer van ons parochieblad, gaat de 

Heilige Mis verder met de Dienst van het Woord. 

In de dienst van het Woord spreekt de Heer ons aan. Zijn woorden klinken in de teksten uit de Bijbel. 

In de zondagse liturgie kunnen drie lezingen uit de Heilige Schrift gelezen worden: een lezing uit het 

Oude Testament, een lezing uit het Nieuwe Testament en een lezing uit het Heilig Evangelie. In ons 

parochiecluster kiezen we in het weekend geen drie, maar twee lezingen. Doorgaans is het een lezing 

uit het Oude Testament en een evangelielezing. Deze keuze wordt gemaakt omdat deze lezingen vaak beter op elkaar 

aansluiten. Tussen de eerste lezing en de tekst uit het evangelie klinkt de tussenzang. Wanneer een koor de dienst 

opluistert komt deze tussenzang vaak voor hun rekening. Bij volkszang zingt de gemeenschap een lied tussen de 

lezingen. Ook is het gebruikelijk om in Heilige Missen zonder muziek dat de psalm gebeden wordt door de lectrice of 

de lector. De gemeenschap bidt dan telkens de antifoon – het refrein – afwisselend met degene die de lezing verzorgt. 

Daarna volgt het Alleluja – vers., waarin een woord uit het Evangelie klinkt. 
 

Zowel de eerste lezing als de voorbeden in de dienst zijn voorbehouden aan iemand uit de gemeenschap van gelovigen. 

Deze taak is uitdrukkelijk bestemd voor een lectrice of een lector en niet voor een gewijde ambtsdrager. Daarmee wordt 

ook aangegeven dat het vieren van de Eucharistie een gebeuren is van en voor de hele geloofsgemeenschap. Voor het 

Tweede Vaticaans concilie was er weinig afwisseling in de lezingen van de zondagen. Er werd jaarlijks een vast 

programma gevolgd. Daar heeft het concilie verandering in gebracht. We kennen nu een cyclus van drie jaren waarin 

alle evangelieteksten gelezen worden. In het A- jaar lezen we uit het Mattheüs–evangelie. In jaar B staat Marcus op het 

programma en in het C-jaar Lucas. De teksten uit het Johannes–evangelie zijn gespreid over de drie jaren, meestal rond 

Kerstmis, de Veertigdagentijd en de Paastijd. Op weekdagen volgt de liturgie een tweejaarlijkse cyclus. In plechtige 

Heilige Missen wordt – na de aankondiging van het Heilig Evangelie – het evangelieboek bewierookt. Dat gebeurt uit 

eerbied voor het woord van God. Uit respect voor Gods Woord gaat de geloofsgemeenschap ook staan bij het beluisteren 

van de tekst uit het Heilig Evangelie. Nu volgt in de preek de uitleg van de teksten uit de Heilige Schrift en wordt 

gezocht naar mogelijkheden hoe we deze teksten in ons eigen leven vorm kunnen geven. De preek wil ons helpen de 

Bijbel goed te verstaan en in praktijk te brengen. In de weekendvieringen worden we nu uitgenodigd om staande de 

geloofsbelijdenis te bidden of te zingen. We doen dat samen als gemeenschap, die heel uitdrukkelijk wil uitspreken wat 

zij belijdt .De dienst van het woord wordt afgesloten door de voorbeden: de gebeden van en voor de gemeenschap. Bij 

iedere voorbede wordt de gebedsintentie aangekondigd en volgt na een korte stilte het gebed. Er is een bepaalde volgorde 

te ontdekken in de voorbeden. Allereerst bidden we voor de noden van de geloofsgemeenschap. Daarna bidden we voor 

de noden van de wereld en daarna voor de persoonlijke noden, wensen en intenties. Iedere voorbede wordt door de 

gemeenschap beantwoord met de woorden: ‘Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons’.  Het slotgebed sluit de litanie 

van deze gebeden af. De volgende keer komt ‘De dienst van de Tafel’ aan de orde.                                J.P.Janssen, pr. 
 

TE DOEN: 14 februari: Valentijnsdag; 15, 16 en 17 februari: Carnaval;  

28 februari: Lempkesoptocht Stein   

 

  

Jaarabonnement op  
  

      DE NATUURGIDS  voor € 25,00    

         U ontvangt 8 tijdschriften thuisbezorgd! 

Aanmelden: email: jan.natuurgids@gmail.com  

 Meer info:  Eindredacteur Piet Schuttelaar 

email: gidspiet@ziggo.nl  www.denatuurgids.nl  
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COLOFON 
 

Pastoraal team: 

Pastoor Schwillens,  

Heisteeg 66  

6171 NL Stein  

 046-4331328 of in geval van  nood:  

06-10901080 
 

Pastoor Janssen 

Dross. Roststraat 41 

6171 JR Stein  

 046-4331200 
 

Parochiekantoor: 

De Halstraat 36  

6171 HK Stein 

Openingstijden: Maandag en woensdag van 

9.00-11.00 uur 

 046-4331674 

 h.martinusstein@kpnmail.nl 
 

Website parochiecluster:  

www. rkkerkenstein.nl 
 

Redactie Parochieblad: 

 kerkbladstein@gmail.com 
 

Misintenties: 

Berg a/d Maas:  

mevr. M. Simons-Deuss  

Achter de Hegge 10 

Berg a/d Maas  

 046-4234568 

 simonsmargriet@gmail.com 

Rek.nr. NL90 RABO 0105900222 
 

Stein: via het parochiekantoor 

Rek.nr. NL 81 RABO 0149201184 
 

Urmond: via het parochiekantoor 

Rek.nr. NL 35 RABO 0149200072 
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