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HEILIGE MISSEN RONDOM KERST 

WOENSDAG 24 DECEMBER  Kerstavond 

17.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Peuterviering 

18.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Gezinsmis  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d 

Maas  - Nachtmis 

 

20.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Nachtmis  

20.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Nachtmis  m.m.v. Caeciliakoor  

23.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DONDERDAG 25 DECEMBER - 1e Kerstdag  

09.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein  

M.m.v. Société  St. Martin fanfare de Stein 

VRIJDAG 26 DECEMBER - 2e Kerstdag 

09.30 H. Martinuskerk Urmond 

M.m.v. fanfare St. Martinus Urmond .  

10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
 

BEZICHTIGING KERSTSTALLEN: 

Kapel Maria in de Nood: doorlopend te bezoeken 

H. Martinuskerk Stein: 1e Kerstdag aansluitend aan de H. Mis van 11.00 uur tot 14.00 uur 

      2e Kerstdag van 14.00-16.00 uur 

H. Martinuskerk Urmond: aansluitend aan elke H. Mis ½ uur 

H. Michaëlkerk Berg a/d Maas: aansluitend aan elke H. Mis ½ uur 
De laatste schooldag voor de kerstvakantie komen de leerlingen van de basisschool Avonturijn de 

kerststal bezoeken. Na afloop wordt er een kerstversnapering aangeboden in de school. Dit is mogelijk 

gemaakt door een sponsoring van DOP Berg a/d Maas / Nattenhoven. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HEILIG VORMSEL. Wij feliciteren de kinderen van de parochies Berg a/d Maas, Stein en Urmond die 

het Heilig Vormsel ontvangen op 14 december om 11.00 uur in de H. Martinuskerk te Stein.  

De vormheer is bisschop Ron van den Hout. 
 

STEIN 

Milan Brouns 

Sophie Coumans 

Finn Goossens 

Joes Hensgens 

Dean Kiss 

Gyon Lardinois 

Chloe Maas 

Manisa Miesen 

STEIN 

Xem Oberndorff 

Roan Pantus 

Lara Ritzen 

Liam Schmeets 

Benthe Sips 

Maurits Vermeulen 

Anne Voncken 

Levi Zetsen 

 
URMOND 

Yorn Comans 

Noud Schepers 

 
BERG A/D MAAS 

Noa Eijkenboom 

Sarah Peerebooms 

Parochieblad 
Voor de parochies 

Berg a/d Maas, Stein en Urmond 
 

Jaargang 1  nr. 6 
 

Van 6 december t/m 4 januari 2026 
 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad van 3 januari t/m 1 februari 

2026 opgeven vóór 16 december 2025 
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HEILIG MIS en INTENTIES 
 

ZATERDAG 6 DECEMBER – St. Nicolaas 

15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Biechtgelegenheid. 
 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZONDAG 7 DECEMBER 

2e zondag van de Advent 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Sjaak Janssen. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein  

Zwd. Elisabeth Clemens-Janssen; 

1e Jrd. Thè Brorens; 

Jrd. Willem Janssen en t.v. José Janssen-Blonden; 

Jrd. Andrees, Hay, Hubert en Sjeng Vogelers; 

Martinus Hermanus Wouters en Margaretha Wouters; 

Overledenen van de fam. Smackers-Horsels;   

John Smeets; 

Fam. Jetten-Ackermans en Lohmeijer-Hennen. 
 

DINSDAG 9 DECEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond  
 

WOENSDAG 10 DECEMBER 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling v.h. Allerheiligste met rozenkrans 

19.00 uur: H. Mis 

Felix Lenssen, Chrit Salden en overleden ouders. 
 

VRIJDAG 12 DECEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZATERDAG 13 DECEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

Jrd. Jo Wagemans echtgenoot van Corrie Wagemans-

Ploem, t.v. alle overleden familieleden. 
 

 

ZONDAG 14 DECEMBER 

3e zondag van de Advent 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Huub Janssen. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

1e jrd. Angelo Baldussu, tevens voor Leentje 

Baldussu-van de Berg; 

Jrd. Wil Michiels; 

Jrd. Voor ouders Lies van Geldorp-Donders en Zef van 

Geldorp en tevens voor Agnes van Geldorp, Jos 

Offermans en ouders Bovens-Lexis; 

Alies en Hub Hendrix. 
 

18.30 uur: Kerstconcert fanfare  

St. Martinus Urmond in H. Martinuskerk Urmond 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein   

M.m.v. Caeciliakoor.  

Toediening H. Vormsel door Mgr. R. van den Hout.  

Tjeu Hamers vanwege verjaardag; 

Riet Fredrix-Huntjens. 
 

DINSDAG 16 DECEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

WOENSDAG 17 DECEMBER 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling v.h. Allerheiligste met rozenkrans 

19.00 uur: H. Mis 

Roos Dirkx-Demers. 
 

VRIJDAG 19 DECEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZATERDAG 20 DECEMBER   

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

Voor een bijzondere intentie. 

2de Collecte voor onderhoud kerk.                 
 

ZONDAG 21 DECEMBER 

4e zondag van de Advent  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Ouders Berger-Roelofs. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. Jean Dreesen en t.v. Ron Dreesen; 

Hub Meulenberg. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Zwd. Wim Creuwels; 

Jrd. Lies Stijnen-Goossens en tevens voor  

Maan Stijnen. 

Jrd. Annie van Es-Dassen en t.v. Harie van Es. 
 

DINSDAG 23 DECEMBER  

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 24 DECEMBER- Kerstavond 

17.00 uur: H. Martinuskerk Stein Peuterviering 
 

18.00 uur: H. Martinuskerk Stein Gezinsmis  
 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas Nachtmis 

Voor levende en overleden leden van 

Seniorenvereniging ‘de Oude Garde’; 

Ouders Wiel Mevis en Anna Mevis-Ritzen en 

dochter Fientje; 

Ouders Gijs van Breemen en Coba Govers; 

Chelsey Francken. 

          Na de Nachtmis is in het MFC in Berg a/d Maas 

een gezellig samenzijn voor de inwoners van Berg a/d 

Maas, Nattenhoven en Urmond.   DOP en Isedoris Stg. 
 

20.00 uur: H. Martinuskerk Urmond  Nachtmis 
Jrd. ouders Meuwissen - Spee en overleden 

familieleden; 

Overleden ouders Wauben-Demandt; 

Ouders Smeets-Wessels en zonen Pierre en Gerard; 

Ouders Lotz-Dols; 

Kees Verhoeve en overleden familieleden. 
 

20.00 uur: H. Martinuskerk Stein - Nachtmis - 

M.m.v. Caeciliakoor  

Frans Ostendorf; 

Marianne Horsch. 
 

23.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Uit dankbaarheid. 
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DONDERDAG 25 DECEMBER 

1e Kerstdag  
09.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

Jrd. Fien Wagemans- Bongers en Harrie Wagemans; 

Ouders Wagemans-Wenmakers (St). 
 

10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Bertha en Sjeng Meuleberg-Meijers. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein - M.m.v. Société 

St. Martin Fanfare de Stein 

Jrd. Roos Dirkx-Demers; 

Jrd. ouders Sef en Toos Beaujean-Geenen; 

Andrees, Hay, Hubert en Sjeng Vogelers; 

Wim Janssen en zoon Robert Janssen; 

Bep Dobbelsteijn-Smeets; 

Paula Smeets-Janssen en t.v. fam. Smeets-Smeets en 

fam. Janssen-Muris; 

Angelica-Alfredo – overleden familie, overleden 

vrienden en bekenden, levende familie, vrienden en 

bekenden en stoppen van het kwaad in deze wereld, 

voor alle zielen in het vagevuur.  

Jan en Mia Daemen-Smeets en overleden ouders en 

Martin Cremers; 

Voor de levende en overleden leden van Société St. 

Martin Fanfare de Stein. 
 

VRIJDAG 26 DECEMBER- 2e Kerstdag 
09.30 H. Martinuskerk Urmond 

M.m.v. Fanfare St. Martinus Urmond 

1e Jrd. Marie Wenmakers-Ploem t.v. haar verjaardag. 

Jrd. Claartje Visser-van Daal; 

Jrd. Nic Muris en José Muris-Wijnands. 
 

10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Annie Meuleberg-Goossens. 
 

ZATERDAG 27 DECEMBER  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZONDAG 28 DECEMBER 

Afsluiting Heilig Jaar 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Jrd. Paula Hubens-Willems. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Gertie Op den Camp Nelissen en t.v. Tiny Op den 

Camp-Smeets en broer Lamine. 

Thè Brorens;  

Overleden ouders Charles en Tine Munz, dochter 

Monica en kleinzoon Jan. 
 

DINSDAG 30 DECEMBER   

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 31 DECEMBER Oudejaarsdag 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

19.00: H. Martinuskerk Stein 
 

DONDERDAG 1 JANUARI Nieuwjaarsdag 
10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Annie Meuleberg-Goossens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 
 

VRIJDAG 2 JANUARI  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZATERDAG 3 JANUARI   

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 
 

ZONDAG 4 JANUARI  

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Jrd. Agnes Zeelen-Tholen. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
  

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Jrd. Leo Smackers. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IN MEMORIAM  We gedenken onze dierbare overledenen: 
 

BEP LEUSEN–VAN MULKEN, 82 jaar, weduwe van Wilhelmus Willems (1982), 

weduwe van Pierre Leusen (2010), partner van Jo Penders, vh Sanderboutlaan, Stein 

WIM CREUWELS, 93 jaar, weduwnaar van Roos Creuwels-Waaijen, Steinderweg, Stein 

ELISABETH CLEMENS-JANSSEN, 97 jaar, weduwe van Giel Clemens, Heerstraat C. Stein 

NICO VAN STIJN, 92 jaar, weduwnaar van Flora Tullemans, Born, voorheen Dirgelen, Stein 

ANNIE SCHREURS, 92 jaar, voorheen Moutheuvel, Stein 
 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen 
 

ONZE GAVEN OP WERELDMISSIEDAG. Oktober staat op de kerkelijke kalender als Missiemaand. De derde 

zondag van de maand vieren we als Wereldmissiedag. We denken dan na over onze band met de jonge kerken 

waarmee we wereldwijd een gemeenschap vormen. Dit jaar werd de kerk van Myanmar onder onze aandacht 

gebracht. Dat land kampt met een burgeroorlog en in het begin van dit jaar werd het ook nog geteisterd door een 

aardbeving. Onze steun is daarom nodig om het werk van de kerk voor de mensen mogelijk te maken. 

De kerkdeurcollecte op die dag bracht het volgende op: Berg: € 110,70;  Urmond: € 60,70;  Stein: € 152,00  

Samen doneerden we dus € 323,40 om de kerk van Myanmar te steunen. Dank voor uw bijdrage.  J.P. Janssen pr. ass. 

 

Je wordt niet groter als je een ander klein maakt, niet beter, niet mooier als je een ander diep raakt. 

Je wordt zelfs niet sterker door zwaktes te benoemen niet door te schreeuwen om onzekerheid te verbloemen. Je bent 

pas echt heel sterk als je jouw schouder biedt  als je kunt spreken voor degene die niemand anders ziet .   Pilula 
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MET EEN GLIMLACH… Zoals u waarschijnlijk wel weet wordt iedere donderdag de H. Mis gevierd met de 

bewoners van zowel Urmonderhof als de Moutheuvel. Naast het aantal bezoekers uit de woonzorgcentra zelf, komen 

ook gasten van buiten naar de H. Mis. Iedereen is welkom. Er is natuurlijk altijd een reden waarom mensen worden 

opgenomen in zo’n centrum. Soms is de mobiliteit sterk verminderd, soms is het nodig vanwege de mentale 

toestand. Onlangs gebeurde het volgende: Tijdens het uitdelen van de Heilige Communie maakte ik aan een 

bewoonster duidelijk dat ik haar de Heilige Hostie wilde geven. Ze deed haar mond open en ik kon de Heilige Hostie 

op haar tong leggen. En recht uit haar hart klonk: Dat is wel lekker…!  

Daarover nadenkend schoot me te binnen dat de Israëlieten in de woestijn het manna te eten kregen en dat het zoet 

smaakte. Jezus haakt daar in het evangelie op in, wanneer Hij spreekt over het ware brood dat uit de hemel is neergedaald 

en leven geeft aan de wereld. Het is ook lekker als je gevoed wordt met dat hemelse brood. Het is Jezus zelf die uitdeelt. 

Mooi toch…!      
 

TERUGBLIK…Normaal gesproken krijg je niet zo gauw een reactie op een viering in de kerk. Als zo’n reactie wel 

komt, moet er dus wat bijzonders gebeurd zijn.  

Het aantal reacties op de Maria-processie van zondag 12 oktober was erg groot. Veel mensen hadden de behoefte om 

hun gevoelens en hun erkentelijkheid te delen via een mailtje, een telefoontje of gewoon als je ze ontmoette, over deze 

Mariaviering die eens in de vijf jaar wordt gehouden in Stein. Er was ook veel belangstelling voor het gebeuren.  

De viering begon met een gebedsdienst in de Sint Martinuskerk, waarbij onze bisschop Mgr. Ron van den Hout 

voorging. Na deze dienst werd de processie in gang gezet. Het beeld van Maria in de Nood werd op de schouders 

genomen en begeleid door vele mensen met brandende kaarsjes die op weg gingen naar de Moutheuvel. Daar was de 

eerste pauzeplaats. Er werd daar een kort moment van gebed gehouden, gebaseerd op de Zeven Vreugden en de Zeven 

Smarten van Maria. In een reactie van sommige bewoners van de Moutheuvel mocht ik optekenen dat er ook wat 

traantjes waren gevloeid.  

De processie ging vervolgens naar het beeld van het Heilig Hart in de Assevedostraat, waar ook gebeden werd. Vandaar 

werd het beeld door de straten gedragen naar de kapel, waar Maria haar dagelijkse plek heeft en waar velen haar ook 

weten te vinden. Ter afsluiting en ter herinnering werd daar voor Haar een grote kaars ontstoken, namens ons allemaal 

en voor al onze intenties. Uit de reacties bleek dat men getroffen was door de sfeer, de teksten, de liederen en de met 

lichtjes versierde straten. Een woord van dank daarom aan iedereen die voor of achter de schermen heeft meegewerkt 

aan deze processie met Maria in de Nood                                                                                        J.P. Janssen, pr. Ass. 
 

SFEERVOL KERSTCONCERT in de St. Martinuskerk Oud-Urmond op zondag 14 december om 18:30 uur 

De drumband en fanfare St. Martinus verzorgen een sfeervol Kerstconcert in de St. Martinuskerk Oud-Urmond. Het 

programma krijgt dit jaar extra glans door de optredens van drie jonge talenten: twee getalenteerde zangeressen en een 

virtuoze violist. Samen zorgen zij voor een magische mix van traditionele kerstmuziek en verrassende muzikale 

elementen. Kom, geniet, en laat u meevoeren in de feestelijke sfeer van Kerst! Na afloop bent u van harte welkom in 

de fanfarezaal voor een kop koffie en kerstbrood. Toegang is gratis - een vrije gave wordt zeer gewaardeerd.  H. K. 
 

 

VREDESLICHT KOMT NAAR ONS PAROCHIECLUSTER 

Ook dit jaar komt het Vredeslicht weer naar ons parochiecluster. Dankzij de medewerking van Scouting Urmond. 

Lopend komt de groep vanuit Schloß Merode (Duitsland) in de nacht van 20 op 21 december met het Vredeslicht naar 

de kapel van Maria in de Nood in Stein. Het Vredeslicht werd ontstoken in de geboortegrot in Bethlehem door een 

kind en per vliegtuig naar Wenen gebracht. Vandaaruit wordt het licht door Scouting over de hele wereld verspreid. 

Vanuit de Kapel van Maria in de Nood komt het Vredeslicht op zondagmorgen 21 december naar de Sint 

Martinuskerk in Urmond en naar de Sint Martinuskerk in Stein. Op Kerstavond wordt het Vredeslicht naar de Sint 

Michaëlkerk in Berg aan de Maas gebracht. Vanuit de diverse kerken kunt u het Vredeslicht mee naar huis nemen. 

Daarvoor kunt u de kaarsen van het Vredeslicht gebruiken die tot 1 december besteld kunnen worden bij pastoor 

Schwillens, pastoor Janssen en op het parochiekantoor. De prijs van de Vredeskaars bedraagt 2,50 euro. De bestelde 

kaarsen worden in december bij u thuis afgeleverd en kunnen dan betaald worden. 
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Een jaarabonnement kost in 2026 met ingang   

nr. 1-2026 voor 8 nummers € 25,00 

 

U ontvangt 8 nummers in kleur en thuisbezorgd! 
  

Aanmelden bij de abonnementen-administratie:  
Jan Janssen, email: jan.natuurgids@gmail.com  

Meer info: www.denatuurgids.nl     
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  OVER ONZE HEILIGEN...(71) Sint Stefanus, 26 december   
 

De dagen van Kerstmis beleven we vaak in een sfeer van licht en warmte, van menselijke nabijheid en gezelligheid. De 

viering van de geboorte van Jezus roept ons op samen meer mens te worden met en voor elkaar.  

Het feest van de Heilige Stefanus schudt ons wakker uit die sfeer van Kerstmis en verwijst naar de harde werkelijkheid 

van het leven. Zijn dood maakt duidelijk, dat Jezus volgen geen zoete droom is, maar inzet en soms offers vraagt.  

Je hoort dan ook weleens zeggen dat de kribbe en het kruis van hetzelfde hout gemaakt zijn.  

Stefanus was een van de eerste diakens van de jonge Kerk. Er was in zijn dagen sprake van een conflict tussen de 

Aramees sprekende christenen en de christenen van Griekse komaf. Het conflict ging over het idee dat de hulp aan 

weduwen niet dezelfde was voor de beide groepen volgelingen van Jezus. Om het probleem op te lossen besloten de 

apostelen zeven wijze mannen uit te kiezen om zorg te gaan dragen voor de armen. Deze mannen kregen de naam 

‘diaken’. Stefanus, een diepgelovig man, was een van die diakens. Door de zorg voor de armen over te dragen aan de 

diakens kregen de apostelen meer tijd voor het gebed en voor de verkondiging van het evangelie. De diakens moeten 

het sociale gezicht van de Kerk laten zien.  

Stefanus raakt in conflict met de Joodse leiders en wordt naar het Sanhedrin – het hoogste Joodse gerechtshof – geroepen 

om verantwoording af te leggen. We vinden de beschrijving in het zesde en zevende hoofdstuk van de Handelingen van 

de Apostelen. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij tegen de Wet en tegen de Tempel heeft geageerd. Hij verkondigt het 

evangelie – de Blijde Boodschap van Jezus – en dat is bij de Joodse leiders tegen het zere been. Hij wordt ter dood 

veroordeeld, dood door steniging. Een afschuwelijke dood. 

In de beschrijving van Stefanus’ marteldood staat dat de mantels van de getuigen werden neergelegd aan de voeten van 

Saulus. De getuigen waren degenen die de eerste stenen op de veroordeelde konden gooiden. Saulus was een jonge 

Farizeeër, die op weg naar Damascus tot bekering kwam. Hij was op weg om de christenen te vervolgen in die stad maar 

kwam tot bekering door een verschijning van Christus. Hij veranderde daarna van naam: Saulus werd Paulus. Met 

dezelfde inzet waarmee hij de christenen vervolgde, werd hij nu een vurige prediker en missionaris om het evangelie te 

verkondigen. Hij werd de apostel van de heidenen. Terwijl Stefanus gestenigd werd, bleef hij zijn geloof bewaren en 

bad zelfs om vergeving voor zijn beulen: ‘Heer,  reken hen deze zonde niet aan.’ 

De gebeurtenis vond plaats in het jaar 35 of 36 na Christus. Dus erg kort na het sterven en verrijzen van Jezus.  

Stefanus werd daarmee de eerste martelaar van de jonge Kerk.                                                 J.P. Janssen, pr. ass.  

 

KERSTCONCERT STRINGS 

Zondag 21 december 15 uur: Kerstconcert Mandoline-Orkest en –Ensemble The Strings in MFC de Grous, m.m.v. 

Vocale Groep Sumadi en de solisten Andrea Poddighe (tenor), Leoniek Hermans (mezzo-sopraan, klarinet) en Jan Tom 

Fernhout (cornet).                                                                                                                      Annemie Hermans. 
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COLOFON 
 

Pastoraal team: 

Pastoor Schwillens,  

Heisteeg 66  

6171 NL Stein  

 046-4331328 of in geval van  nood:  

06-10901080 
 

Pastoor Janssen 

Dross. Roststraat 41 

6171 JR Stein  

 046-4331200 
 

Parochiekantoor: 

De Halstraat 36  

6171 HK Stein 

Openingstijden: Maandag en woensdag van 

9.00-11.00 uur 

 046-4331674 

 h.martinusstein@kpnmail.nl 
 

Website parochiecluster:  

www. rkkerkenstein.nl 
 

Redactie Parochieblad: 

 kerkbladstein@gmail.com 
 

Misintenties: 

Berg a/d Maas:  

mevr. M. Simons-Deuss  

Achter de Hegge 10 

Berg a/d Maas  

 046-4234568 

 simonsmargriet@gmail.com 

Rek.nr. NL90 RABO 0105900222 
 

Stein: via het parochiekantoor 

Rek.nr. NL 81 RABO 0149201184 
 

Urmond: via het parochiekantoor 

Rek.nr. NL 35 RABO 0149200072 
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8 

 

 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 


