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OPEN MONUMENTENDAG 

Tijdens Open Monumentendag op zondag 14 september worden duizenden monumenten in Nederland voor het 

grote publiek opengesteld, om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor 

monumentenzorg te vergroten. In kader van deze dag willen wij onze monumentale St. Martinuskerk te Stein ook 

openstellen van 14.00 -16.30 uur. 

In de kerk kunt u een PowerPointpresentatie zien over de historie van onze kerk en de relieken. Voor de kinderen 

is er een puzzeltocht door het gebouw. U bent van harte welkom                                           Pastoor R. Schwillens 

 

DIERENZEGENING 5 OKTOBER TE STEIN 

Op 4 oktober viert de kerk de gedachtenis van de H. Franciscus van Assisi. De heilige werd in Assisi (1181/1182) 

geboren en stierf op 3 oktober 1226. In de omgeving van Assisi hoorde hij Gods stem, om de kerk te restaureren. 

Hier gaf hij gevolg aan en ging letterlijk het vervallen kerkje van San Damiano herstellen. Later begreep hij dat dit 

figuurlijk bedoeld was en dat het ging over de levende bouwstenen. Hij ging mensen helpen, die ziek, eenzaam en 

door de maatschappij buitengesloten werden.  

Echter het kwam voor dat de mensen niet naar zijn preken wilden luisteren. Daarom richtte hij zich tot de dieren, 

die wel gehoor gaven. Tevens kocht hij dieren, die gevangen zaten, vrij. Omdat hij zo’n grote voorliefde voor de 

natuur had en in het bijzonder voor de dieren, heeft men 4 oktober uitgeroepen tot werelddierendag. 

Wij nodigen iedereen met een huisdier (uw hond of kat, cavia of rat, konijn of welk huisdier u ook hebt) uit, om op 

zondagochtend 5 oktober rond 11.45 uur samen te komen bij de zijingang van de St. Martinuskerk te Stein. Hier 

zal uw huisdier tijdens een bijzondere gebedsdienst gezegend worden. 

 Pastoor R. Schwillens 

 

GESPREKSAVONDEN 2025–2026 
Zoals ieder jaar wordt in ons parochiecluster de mogelijkheid geboden om met elkaar in gesprek te gaan en ons te 

bezinnen op ons gelovig–in–het–leven staan.  

Voor het seizoen 2025–2026 hebben we gekozen voor twee onderwerpen: 

1. Het Heilig Jaar 2025: Geschiedenis en Bijbelse fundering (2 bijeenkomsten) 

2. Lijden: In gesprek met elkaar rond het Bijbelboek Job (4 bijeenkomsten) 

 

De bijeenkomsten vinden plaats in het parochiekantoor, De Halstraat 36 Stein. 

We beginnen om 20.00 uur en eindigen om 21.30 uur. 

De volgende woensdagen zijn gereserveerd: 

Woensdag 22 oktober 2025; woensdag 5 november 2025; woensdag 19 november 2025; woensdag 14 januari 

2026; woensdag 28 januari 2026; woensdag 11 februari 2026.  

 

Het is nodig om zich aan te melden wanneer u aan de gesprekken wilt deelnemen.  

Aanmelden kan bij: 

Pastoor R. Schwillens, tel. 046 - 4331328 pastoorschwillens@gmail.com of 

Pastoor J. P. Janssen, tel. 046 - 4331200 janssen.janpieter@gmail.com  

 

Parochieblad 
Voor de parochies 

Berg a/d Maas, Stein en Urmond 
 

Jaargang  nr.1 nr. 3  

Van 6 september t/m 5 oktober 2025 
 

Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende 

parochieblad opgeven vóór 16 september 2025  
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ZATERDAG 6 SEPTEMBER 

15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Biechtgelegenheid 
 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

Jrd. Annie Geraeds (St). 
 

ZONDAG 7 SEPTEMBER 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Genezingsdag Bertha Meuleberg-Meijers. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 

Wouters; 

Mathieu Hamers en Sjeng Smeets; 

Giel Stijnen. 
 

DINSDAG 9 SEPTEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 10 SEPTEMBER 

19.00 uur: Kapel Maria in de Nood, Stein 
 

VRIJDAG 12 SEPTEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk, Berg a/d Maas 

  

ZATERDAG 13 SEPTEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZONDAG 14 SEPTEMBER 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Paula Hubens-Willems. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Ouders Heijen-Tholen en schoondochter Marlies. 

 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

 - m.m.v. The Strings 

Zwd. Paul Lotz; 

1e Jrd. Huub Maessen en tevens voor Bertha 

Maessen-Martens; 

Jrd. Kees Paulissen en tevens voor zoontje Pierre; 

Karl Vranken vanwege verjaardag; 

Riet Fredrix-Huntjens; 

Christientje Hermans-Blonden. 
 

DINSDAG 16 SEPTEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 17 SEPTEMBER 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 

19.00 uur:  H. Mis 

Roos Dirks-Demers en zegen voor die haar 

dierbaar waren. 
 

VRIJDAG 19 SEPTEMBER   

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

   

ZATERDAG 20 SEPTEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

2de Collecte voor onderhoud          

Ouders: Leonie Horrichs-Alberti en Leo Horrichs 

en zoon Jo. 

   

ZONDAG 21 SEPTEMBER 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Raoul Stijnen. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. Funs van Mulken en overleden familieleden. 

 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein - Caeciliakoor 

John Smeets. 
 

DINSDAG 23 SEPTEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 24 SEPTEMBER 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 

19.00 uur:  H. Mis 
 

VRIJDAG 26 SEPTEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

  

ZATERDAG 27 SEPTEMBER 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

KBO mis m.m.v. De Vitalo’s 

Voor de leden en overleden leden KBO Groot 

Stein. 
 

18.00 uur: H. Michaëlkerk, Berg a/d Maas  

Voor een bijzondere intentie. 
 

ZONDAG 28 SEPTEMBER 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Jrd. Sjaak Janssen. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Jrd. Ida Doek-Goossens; 

Jrd. Pie Claassen en Tina Claasen-Florax; 

Paul Wenmekers (j). 

 

DINSDAG 30 SEPTEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
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WOENSDAG 1 OKTOBER 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 

19.00 uur:  H. Mis 

Jrd. Maan Stijnen en tevens voor Lies Stijnen-

Goossens; 

Roos Dirkx-Demers en de zieken in de familie. 
 

VRIJDAG 3 OKTOBER   

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

   

ZATERDAG 4 OKTOBER 

15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden  

Biechtgelegenheid. 
 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

ZONDAG 5 OKTOBER  

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Annie Meuleberg-Goossens. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein -  

Dierenzegening aansluitend aan H. Mis 

Zwd. Wiel Renkens; 

Jrd. Jenny Smackers-Breuls; 

Ouders Chris en Guillaumine Delbressine-Smeets 

en zoon Harie; 

Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 

Wouters. 

 

________________________________________________________________________________ 
IN MEMORIAM   

We gedenken onze dierbare overledenen: 
 

FRANS VAN MULKEN, 87 jaar, weduwnaar van Tilly van Mulken-Gelissen, partner 

van Leny Bougie, Meijgatenstraat Stein 
 

PAUL LOTZ, 89 jaar, echtgenoot van Els Lotz-Claassen, Heerstraat Noord Stein 
 

WIEL RENKENS, 86 jaar, echtgenoot van Mia Renskens-Bocken, Zwartdriesstraat Stein 
 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen 
 

 

OVER ONZE HEILIGEN (67)... CARLO ACUTIS 7 SEPTEMBER – 12 OKTOBER.  

We vinden het passend dat voorbeeldige mensen, die hun geloof ten diepste hebben beleefd, heilig worden verklaard. 

Dat gebeurt meestal op latere leeftijd en daar gaat vaak een lange procedure aan vooraf. Een heiligverklaring is vaak 

een proces van lange adem. 

Toch wordt op 7 september Carlo Acutis al heilig verklaard. Hij werd in Londen geboren op  

3 mei 1991 en overleed in het Italiaanse Monza op 12 oktober 2006. Hij mocht maar 15 jaar oud worden. 

Carlo was een jongere van deze tijd. Hij was iemand die zijn christen zijn heeft beleefd met een bijzondere inzet voor 

de naaste en voor de verkondiging van de boodschap van Jezus Christus. De Eucharistie was voor hem van groot belang 

in zijn leven en hij ging dagelijks naar de H. Mis. Als ICT-er bouwde hij een website over alle Eucharistische wonderen 

in de wereld. Hij beschreef onder andere ook het Eucharistisch wonder van Amsterdam, dat jaarlijks met de Stille 

Omgang herdacht wordt. 

Carlo had bijzondere vaardigheden om met de computer om te gaan. Daar had hij een grote passie voor. Hij gebruikte 

die vaardigheden ook om duidelijk te maken dat hij een gelovige was en deelde in dat opzicht zijn ervaringen en 

belevingen. 

Al in zijn middelbare schooltijd viel hij op door zijn aandacht voor zijn medestudenten. Hij nodigde vrienden bij hem 

thuis uit wanneer hun ouders gingen scheiden. In het bijzonder kwam hij op voor de rechten van gehandicapten en op 

school nam hij degenen die gepest werden in bescherming. 

 

Een van de rolmodellen in zijn leven was de heilige Franciscus. Hij voelde zich ook kind aan huis in Assisi waar hij 

graag naar toe ging. Daar werd hij ook begraven in 2006. 

Zijn dood op jonge leeftijd was het gevolg van leukemie die uiteindelijk ongeneeslijk was. Toen een behandelend arts 

hem vroeg of hij pijn had, antwoordde hij : ‘Er zijn mensen die veel meer lijden dan ik.’ Deze uitspraak laat zien hoe 

Carlo in het leven stond. Hij had altijd aandacht en zorg voor de ander. 

Al heel kort na zijn dood klonk de roep om hem heilig te verklaren. In 2013 werd het onderzoek geopend naar het leven, 

naar het doen en laten van Carlo. In 2018 werd hij door Paus Franciscus ‘eerbiedwaardig’ verklaard, een stevige stap in 

het proces naar een heiligverklaring. 
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Het was nog wachten op een wonder, op een onverklaarbare genezing. Dat wonder werd erkend door de Medische Raad 

van de Congregatie van de Heiligverklaringen in november 2019. Er is sprake van een wonderlijke genezing van een 

Braziliaanse jongen – Mattheus –  die geboren werd met een pancreas afwijking waardoor hij moeilijk kon eten. Hij 

verdroeg alleen maar vloeibaar voedsel. Na een noveen tot Carlo Acutis en het bijwonen van een gebedsdienst, ontdekte 

hij dat hij gewoon kon eten. Een logische verklaring konden de artsen niet geven. Ook een tweede onverklaarbare 

genezing werd vastgesteld en daardoor stond niets een heiligverklaring nog in de weg. Op 7 september zal deze 

heiligverklaring plaatsvinden. Zijn kerkelijke gedenkdag is 12 oktober, de dag van zijn overlijden. 

Deze heiligverklaring kan ook jongeren in onze tijd inspireren. Carlo was zelf een tiener, maar hij laat zien dat heilig 

worden ook voor jongeren een optie is.                                                                                             J.P. Janssen, pr.ass. 

 

MEDEDELINGEN EN EVENEMENTN 

13/14 september:  Kunstroute ‘Kunstketting Stein’ 

13/14 september:  Oldtimertreffen Schutterij St. Joseph Stein 

13/14 september:  Open monumentendag: op 14 september is de  H. Martinuskerk Stein  

                                  geopend van 14.00-16.30 uur 

14 september:   The Strings tijdens de H. Mis van 11.00 uur in H. Martinuskerk Stein 

15 september:   Bedevaart naar Kevelaer 

26 september:   Ton van Reen vertelt over de Bokkenrijers en Heksenvervolging,  

                           19.00-21.00 uur Archeologisch Museum Stein 

5 oktober:   Dierenzegening aansluitend aan H. Mis van 11.00 uur H. Martinuskerk Stein 
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WAT ME AAN HET DENKEN ZETTE... 
 

Enkele dagen geleden las ik het bericht dat een jonge Italiaanse priester – Matteo – op 5 juli een einde aan zijn leven 

had gemaakt. Deze zelfdoding raakte me. Niet dat ik de juiste redenen ken waarom hij tot die daad kwam, maar dat 

zoiets gebeurt. Het is altijd een drama. Degenen die het in de kring van hun bekenden hebben moeten meemaken zullen 

weten dat de gebeurtenis en de herinnering eraan altijd zere plekken blijven. Het nieuws komt vaak onverwacht en 

maakt iedereen sprakeloos. 
 

Een Spaanse priester - Francisco Javier Bronchalo - reageert op het gebeuren en zegt: ‘De dood van Matteo is niet 

zomaar een tragedie. Het is de stille kreet van eenzame en uitgeputte priesters.’ 

Ook die uitspraak zette me aan het denken. En ik voel ook de behoefte om deze gedachten met u te delen. Vragen onze 

leidinggevenden en ook onze parochiegemeenschappen vaak niet erg veel? En welke ondersteuning wordt er geboden? 
 

Op het bordje van een parochiepriester komt vaak veel terecht. Vaak vragen en gebeurtenissen waarvoor hij klaar staat 

en die met liefde gedaan worden. 

Soms ook zaken waar ze weinig verstand van hebben en zelfs geen opleiding voor genoten hebben. Het noodzakelijke 

sluiten van kerken is niet alleen maar een zakelijke kwestie. Het raakt de priester ook diep in zijn gevoelens om zo’n 

besluiten te moeten nemen en uitvoeren. 
 

En vaak is er niemand waarmee je deze gevoelens kunt delen. Ondersteuning voel je vaak nauwelijks. Soms zijn de 

wensen en verwachtingen van de geloofsgemeenschap ook aan de hoge kant. Terecht dat de geloofsgemeenschap 

wensen en verwachtingen heeft, maar de vraag, of die niet aan de hoge kant zijn, mag wel gesteld worden. 
 

Iedere priester wil zich inzetten. Iedere priester wil zijn roeping waarmaken. Maar geen enkel mens is hetzelfde. Ieder 

mens – ook de priester – heeft talenten en wil die talenten gebruiken. Maar niet alle talenten zijn hetzelfde: de een kan 

beter leiding geven, de ander is hartelijker in de omgang, een derde kan beter mensen verbinden. Maar de een is daarom 

niet minder dan de ander. Dat geldt voor ieder van ons.  

Laat het gebeuren in Italië een oproep zijn voor meer begrip, meer ondersteuning en liefde voor elkaar. Jezus heeft ons 

dat geleerd. Hij heeft ons ook gevraagd om zo te  doen. Het is nodig. En velen onder ons zijn zorgzaam en liefdevol in 

het volgen van de Heer en bieden steun en begrip. Daarvoor past ook een woord van oprechte dank.  

J.P. Janssen, pr.ass. 
 
 

ELKE DAG VERDIENT EEN LACH 

Een zakenman kwam op een avond uitgeput thuis en ging languit op de bank liggen 

‘Arme schat’, zei zijn vrouw ‘Je ziet eruit alsof je een afschuwelijke dag gehad hebt’ 

‘Ja absoluut,’ antwoordde hij.'Alle computers waren gecrasht en nu moesten we zelf nadenken.’ 

Judith van de Berg 
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INZEGENING STROOIVELD BIJ DE ST. MARTINUSKERK TE STEIN 

Een aantal weken geleden hebben een groepje vrijwilligers van 

onze parochie op ons columbarium in de nabijheid van onze kerk 

een prachtige, vredige en devote plek gecreëerd, waar onze 

dierbare overledenen de eeuwige rust mogen vinden. Vanaf deze 

plaats willen we dan ook onze dank betuigen.  
 

Zij hebben namelijk een strooiveld gerealiseerd. Het is een plek 

om verdriet te verwerken, waar familieleden en vrienden zich de 

overledene kunnen herinneren, maar ook stil te staan bij ons 

eigen leven. 
 

Op 14 september aansluitend aan de H. Mis willen we dit 

strooiveld inzegenen. Op deze dag viert de kerk het feest van de Kruisverheffing. Het feest gaat terug tot de 

kerkwijding van de H. Grafkerk in Jeruzalem. Volgens de overlevering is Jezus daar aan het kruis genageld 

en gestorven, maar ook begraven, om na drie dagen uit de doden doen op te staan. Daarom plaatsen wij bij 

elke grafzerk (monument) een kruis, want het sterven, de dood, heeft niet het laatste woord, maar wij geloven, 

dat onze dierbare overledene moge thuis komen bij God in de Hemel en daar moge rusten in zijn vrede. 

Met deze bede willen wij op 14 september aansluitend aan de H. Mis van 11.00 uur dit strooiveld zegenen.                                                                                                                    

 Pastoor R. Schwillens 
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COLOFON 
 

Pastoraal team: 

Pastoor Schwillens,  

Heisteeg 66  

6171 NL Stein  

 046-4331328 of in geval van  nood:  

06-10901080 
 

Pastoor Janssen 

Dross. Roststraat 41 

6171 JR Stein  

 046-4331200 
 

Parochiekantoor: 

De Halstraat 36  

6171 HK Stein 

Openingstijden: Maandag en woensdag 

van 9.00-11.00 uur 

 046-4331674 

 h.martinusstein@kpnmail.nl 
 

Website parochiecluster:  

www. rkkerkenstein.nl 
 

Redactie Parochieblad: 

 kerkbladstein@gmail.com 
 

Misintenties: 

Berg a/d Maas:  

mevr. M. Simons-Deuss  

Achter de Hegge 10 

Berg a/d Maas  

 046-4234568 

 simonsmargriet@gmail.com 

Rek.nr. NL90 RABO 0105900222 
 

Stein: via het parochiekantoor 

Rek.nr. NL 81 RABO 0149201184 
 

Urmond: via het parochiekantoor 

Rek.nr. NL 35 RABO 0149200072 
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