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12 OKTOBER 18.30 uur: GEBEDSDIENST DOOR BISSCHOP RON VAN DEN HOUT 

aansluitend rond 19.15 uur start Maria processie (zie  pag. 4) 
 

DATA HEILIGE MISSEN ROND ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN  
 

ZONDAG 26 OKTOBER 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein - Allerzielen 

Aansluitend grafzegening columbarium 

Om 12.30 uur grafzegening Nieuwdorp  
 

13.30 uur: H. Martinuskerk Urmond  

Aansluitend grafzegening bij Terpkerk, daarna 

grafzegening op kerkhof nieuw Urmond  
 

ZATERDAG 1 NOVEMBER - Allerheiligen 
18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 

ZONDAG 2 NOVEMBER  

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein  

13.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  - Allerzielendienst - aansluitend grafzegening 
 

2024 ALLERZIELEN 2025 

Gedenken wij allen die wij het afgelopen jaar uitgeleide hebben gedaan: 

 

H. Michaël Berg a/d Maas 

Marie Wenmakers-Ploem, 86 jaar 

To Arets-Salden, 82 jaar 

 

HH. Martinus en Antonius van Padua 

Urmond 

Mia Cosemans-Maessen, 92 jaar 

Angelo Baldussu, 85 jaar 

Jo Schepers, 83 jaar 

Tiny Demand-Pepels, 89 jaar 

 

O.L.V. Hulp der Christenen 

HH. Martinus en Jozef Stein 

Gér Wolters, 90 jaar 

Math Cleuskens, 77 jaar 

Paula Smeets-Janssen, 68 jaar 

Harie Vroemen, 84 jaar 

Thè Brorens, 91 jaar 

 

Els Gorissen-Schepers, 77 jaar 

Lieske Claassen-Janssen, 83 jaar 

Riet Fredrix-Huntjens, 86 jaar 

Christientje Hermans-Blonden, 90 jaar 

Elly Janssens-Lamberts, 79 jaar 

Lucien Wijers, 89 jaar 

John Smeets, 71 jaar 

Ria Wolffs, 77 jaar 

Sjeng Smeets, 92 jaar 

Maria Weisz, 77 jaar 

Trina Janssen-Muris, 97 jaar 

Paul Janssen, 90 jaar 

Mia Paulissen-Op den Camp, 90 jaar 

Frans van Mulken, 87 jaar 

Paul Lotz, 89 jaar 

Wiel Renkens, 86 jaar 

Bep Dobbelsteijn-Smeets, 78 jaar 

Parochieblad 
Voor de parochies 

Berg a/d Maas, Stein en Urmond 
 

Jaargang  1 nr. 4  

Van 4 oktober t/m 2 november 2025 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór 14 oktober 2025  
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MISINTENTIES: 
 

ZATERDAG 4 OKTOBER 

15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Biechtgelegenheid. 
 

18.00 uur: H.  Michaëlkerk Berg a/d Maas  

Jrd. Paula de Welf en t.v. Theo Janssen; 

Jrd. Mia Kurvers en t.v. Piet Heuts; 

Jrd. Armand de Welf en Fien de la Haye; 

 Jrd. Gerrit Strijkers. 
 

ZONDAG 5 OKTOBER 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Annie Meuleberg-Goossens. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

-  Dierenzegening aansluitend aan H. Mis 

Zwd. Wiel Renkens; 

Jrd. Tiny Ruyl-Janssen en Zef Ruijl en overleden 

fam. leden; 

Jrd. Jenny Smackers-Breuls; 

Ouders Chris en Guillaumine Delbressine-Smeets 

en zoon Harie; 

Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 

Wouters. 
 

DINSDAG 7 OKTOBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 8 OKTOBER 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  

19.00 uur:  H. Mis 
 

VRIJDAG 10 OKTOBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZATERDAG 11 OKTOBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas   

Marie Wenmakers-Ploem, echtgenote van Willy 

Wenmakers en t.v. overleden familieleden. 
 

ZONDAG 12 OKTOBER 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Familie Goossens-Penders. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. Jo Cosemans en Mia Cosemans-Maessen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Jrd. Anke Smeets en tevens jaardienst voor 

Annemie Smeets-Sangers; 

Riet en Jan Alberigs-Rademakers. 
 

18.30 uur: Gebedsdienst door bisschop Ron van 

den Hout, aansluitend rond 19.15 uur start Maria 

processie (zie artikel pag. 4) 

DINSDAG 14 OKTOBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Uit dankbaarheid. 
 

WOENSDAG 15 OKTOBER 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  

19.00 uur:  H. Mis 

Finy Franssen-Hamers. 
 

VRIJDAG 17 OKTOBER   

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 
 

ZATERDAG 18 OKTOBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

Jrd. Ouders Gène Mertens en Mia Mertens-

Lemmens voor hun 69ste trouwdag. 

2de Collecte voor onderhoud kerk ⛪️. 
 

ZONDAG 19 OKTOBER 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Jrd. Theo Hubens. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

John Smeets. 
 

DINSDAG 21 OKTOBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 22 OKTOBER 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  

19.00 uur:  H. Mis 
 

VRIJDAG 24 OKTOBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 
 

ZATERDAG 25 OKTOBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

Jrd. Bèr Beurskens en Nelly van Dongen.(st) 
 

ZONDAG 26 OKTOBER  

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Sjaak Janssen. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
Jrd. Truus Kitzen Rutjens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein  Allerzielen - 

Caeciliakoor  

• Aansluitend grafzegening columbarium 

• om 12.30 uur grafzegening Nieuwdorp 

Riet Fredrix-Huntjens. 
 

13.30 uur: H. Martinuskerk Urmond -

Allerzielen, aansluitend grafzegening bij Terpkerk, 

daarna grafzegening op kerkhof nieuw Urmond. 
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DINSDAG 28 OKTOBER  

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 29 OKTOBER  

18.30 uur: H. Martinuskerk 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  

19.00 uur: H. Mis 
 

VRIJDAG 31 OKTOBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZATERDAG 1 NOVEMBER - Allerheiligen 

15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden  

Biechtgelegenheid. 
 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas   
 

 

 

ZONDAG 2 NOVEMBER - Allerzielen 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Familie Pepels. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

M.m.v. Schutterij St. Leendert 

Voor alle levende en overleden leden van de 

Schutterij Sint Leendert. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Jrd. Niek Dobbelsteijn en overledenen van familie 

Dobbelsteijn-Keijsers; 

Jrd. Wim Westhovens; 

Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 

Wouters; Wim Janssen en zoon Robert Janssen. 
 

13.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  

- Allerzielendienst aansluitend grafzegening 

________________________________________________________________________________ 
 

IN MEMORIAM  We gedenken onze dierbare overledene: 
 

BEP DOBBELSTEIJN-SMEETS, 78 jaar, echtgenote van Jo Dobbelsteijn, vh. Toebakstraat 
 

Opdat zij mag rusten in Gods vrede. Amen 

_______________________________________________________________________________________ 
 

WIJ FELICITEREN onze dopelingen en hun ouders: 
 

ZOË Schepers, dochter van Janine van Mulken en Gino Schepers 

Kleinkind familie Rosenberg 
 

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen 
 

BIJDRAGE VOOR PAROCHIEBLAD 

De jaarlijkse Parochieblad collecte wordt weer gehouden. In het Parochieblad vindt u een eenmalige 

machtiging met op de achterzijde een toelichting. Wij bevelen ook dit jaar een vrijwillige bijdrage voor ons 

Parochieblad ten zeerste aan. Zoals u weet verschijnt ons Parochieblad nu in alle parochies van ons cluster en 

wel in de parochies Stein, Nieuwdorp, Kerensheide , Urmond en Berg aan de Maas.   

 Hoe kunt u uw bijdrage afdragen?  

• Betaling per bank door het bedrag over te maken naar de bank van uw parochie. 

• Invullen van de aangeboden incassomachtiging en deze inleveren bij uw parochiekantoor of kerkgebouw. 

• Per kas: u kunt het geld in een enveloppe stoppen met opschrift Parochieblad 2025. De envelop deponeert 

u in de brievenbus van uw parochiekantoor of op de collecteschaal in de kerk.  

 Wij willen u al bij voorbaat danken voor uw bijdrage.                            Het kerkbestuur 
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MARIAPROCESSIE IN DIT JUBELJAAR 2025 

 

Hoe bijzonder is het, dat in dit Jubeljaar de Mariaprocessie plaatsvindt. Hoewel de Kapel Maria in de Nood 

het beeld van Maria mag beheren en verzorgen, behoort Maria aan heel Stein toe. Maria wil dan ook niet 

opgesloten blijven achter de muren van de kapel, hoe prachtig en uitnodigend die ook is. Eén keer per 5 jaar 

komt zij naar buiten, voor alle Steindenaren en bezoekers. Dit jaar op zondag 12 oktober 2025. 's Avonds na 

zonsondergang wordt het Mariabeeld vanuit de St. Martinuskerk in Stein naar de Kapel Maria in de Nood 

gedragen. Dan groet zij het dorp en is ze weer even onder de mensen. Allereerst zal bisschop Ron van den 

Hout om 18.30 uur een gebedsdienst voordragen in de kerk. Daarna start de processie rond 19.15 uur 

via o.a. de Valderstraat, Heerstraat Centrum (Moutheuvel), het Heilig Hartbeeld aan de Assevedostraat en de 

Kruisstraat naar de Kapelbergweg. Ter afsluiting vindt in de Kapel Maria in de Nood nog een korte ceremonie 

plaats met muziek en gedichten van Roos Smeets. Dus wees welkom en pelgrimeer mee!        

       Mirja op den Camp 

  

GESPREKSAVONDEN 2025-2026, parochiekantoor De Halstraat 36: Data 2025: 22-10, 5-11, 19-11,  

2026: 14-01, 28-01, 11-02, telkens van 20.00-21.30 uur. Voor meer info zie vorig Parochieblad. 

                                        Pastoor Schwillens en pastoor Janssen 
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OKTOBER: WERELDMISSIEMAAND 
 

Op de Kerkelijke kalender staat ieder jaar de oktobermaand als Wereldmissiemaand. Onze aandacht wordt dan gevraagd 

om solidair te zijn met alle Katholieke gemeenschappen wereldwijd. Ieder jaar wordt de spot gericht op een ander land. 

Dit jaar – 2025 – worden we uitgenodigd aandacht te hebben voor de kerk in Myanmar. 

Myanmar – het vroegere Birma – kent een geschiedenis vol pijn, maar ook van veerkracht. De bevolking van dit 

Zuidoost–Aziatische land gaat al vele jaren gebukt onder een bloedige burgeroorlog. En eind maart 2025 werd het land 

getroffen door een verwoestende aardbeving. De menselijkheid is ver te zoeken in het land. Meer dan drie miljoen 

mensen zijn op de vlucht in het eigen land, terwijl anderen moeten uitwijken naar buurlanden zoals Thailand. De nood 

is hoog, maar er leeft hoop. Mede dankzij de aanwezigheid van de Kerk. In deze moeilijke omstandigheden blijven 

talloze zusters, priesters en leken-missionarissen trouw aan hun roeping en hun zending. Ze vluchten samen met de 

mensen, maar blijven tegelijkertijd ook hun steun en toeverlaat. Ze delen medicijnen en voedsel uit, zetten zich in voor 

onderwijs en bieden een luisterend oor. Ze zijn de mensen nabij: Ze bidden met de mensen, houden het geloof en de 

hoop levend en brengen licht waar alles donker lijkt. Een van hen is bisschop Celso Ba Shwe. Ook hij moest vluchten, 

maar zijn missie ging door. In de vluchtelingenkampen, tussen de mensen. Daar toont hij, samen met zoveel anderen, 

wat het betekent om een missionaris van hoop te zijn: een bron van troost, van kracht en vertrouwen. 

In het weekend van 18 en 19 oktober vieren wij Wereldmissiedag. Door de kerkdeur-collecte in dat weekend te steunen, 

laten we zien dat de Kerk in Myanmar er niet alleen voorstaat. Samen willen wij bidden, meeleven en ondersteunen. 

Elke bijdrage, –groot of klein – helpt de missionarissen daar om hun werk voort te zetten. Juist hun aanwezigheid maakt 

een wereld van verschil.                                                                                                                     J. P. Janssen, pr.ass. 
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HALLOWEENCONCERT – FANFARE SINT MARTINUS URMOND, zaterdag 25 oktober  

Een avond vol duistere melodieën, mysterieuze klanken en griezelige grandeur…  

Fanfare Sint Martinus Urmond nodigt je uit voor een betoverend Halloweenconcert waarin muziek, verhaal en sfeer 

samensmelten tot een onvergetelijke ervaring. Het concert vertelt een spannend verhaal dat zich ontvouwt via korte 

filmpjes, gespeeld door onze eigen leden. De fanfarezaal verandert in een spookachtige omgeving waar niets is wat het 

lijkt. En wanneer de spanning haar hoogtepunt bereikt, onthult een parapsycholoog het geheim achter het spook…Laat 

je meeslepen naar een andere tijd, op weg naar een macabere dans tussen licht en duisternis. Locatie: Fanfarezaal Sint 

Martinus, Urmond.  Aanvang: 20:00 uur. Toegang gratis.                        Huub Kiggen 
 

OVER ONZE HEILIGEN... (69) ONZE LIEVE VROUW VAN DE HEILIGE  ROZENKRANS 7 oktober. 

Dat we de oktobermaand Rozenkransmaand noemen, klinkt ons vertrouwd in de oren. Net zoals bij mei de naam 

Mariamaand hoort. Op 7 oktober staat op de kerkelijke kalender het feest van Onze Lieve Vrouw van de Heilige 

Rozenkrans. Dit feest werd in 1571 door Paus Pius V ingesteld. Hij had daar een reden voor. In die dagen was de paus 

niet alleen het hoofd van de Katholieke Kerk, maar was ook de vorst van de Kerkelijke Staat. Die Kerkelijke Staat was 

aanmerkelijk groter dan de huidige Vaticaanstad. Het was nodig – in geval van oorlog – die Kerkelijke Staat te 

verdedigen. Daarom beschikte de paus over een leger. Niet te vergelijken met de Zwitserse Garde in onze dagen, die 

een ceremoniële taak hebben en actief zijn in de bescherming van de paus. In 1571 vond de slag bij Lepanto plaats waar 

de oprukkende Turkse Ottomanen verslagen werden en de bedreigende opmars uit het Oosten een halt werd toegeroepen. 

De paus schreef de overwinning toe aan Maria, omdat juist op die dag op het Sint Pietersplein een biddende menigte 

aanwezig was, die met elkaar de rozenkrans bad. Het bidden van de rozenkrans is een sterk gebed. Velen onder ons 

kunnen dat onderschrijven. Vaak zie i, – bij het toedienen van het Sacrament van de Zieken – dat een rozenkrans binnen 

handbereik ligt. Dat is natuurlijk geen toevalligheid. En ik herinner me van thuis dat mijn moeder regelmatig de vraag 

stelde als we van huis gingen: ‘Heb je je rozenkrans bij je ?’ Het bidden van de rozenkrans is sterk onder de aandacht 

gebracht door de orde van de Dominicanen. Zij leerden de katholieken een manier van mediteren door bij ieder tientje 

van de rozenkrans een van de mysteries uit het leven van Jezus te overwegen. Daarom wordt voor ieder tientje een van 

de geheimen genoemd. Op maandag en zaterdag overwegen we de Blijde geheimen, op dinsdag en vrijdag de Droevige 

geheimen, op woensdag en zondag de Glorievolle geheimen en op donderdag de geheimen van het Licht. Paus Johannes 

Paulus II heeft deze geheimen van het Licht toegevoegd om een totaal beeld van het leven van Jezus te scheppen. Het 

steeds herhalen van het ‘Wees Gegroet‘ is als een mantra, die ruimte geeft om na te denken over het gebeurtenissen uit 

Jezus’ leven die worden aangereikt. Het bidden van de rozenkrans kan ook rust geven, juist door de regelmaat van het 

gebed. Het samen bidden van de rozenkrans schept ook een gevoel van verbondenheid. Met elkaar vragen we aan Maria 

om bescherming en om verhoring van onze gebeden. Ons gebed zal niet aan dovemansoren gericht zijn. Claude Bernard 

schreef daar een bemoedigend gebed over: ‘Gedenk, o allermildste Maagd Maria, dat het nog nooit gehoord is, dat 

iemand, die tot u zijn toevlucht nam, die om hulp kwam smeken en om uw bijstand vroeg, door u in de steek werd 

gelaten. Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot u, o Maagd der Maagden en kniel hier voor u in mijn armzaligheid en 

zonde. O Moeder van het Woord, versmaad mijn woorden niet, maar luister genadig en wil mij verhoren. Amen.‘                                                                                                                                                  

J.P. Janssen, pr.ass. 
 

MEDEDELINGEN/EVENEMENTEN 

Oktober: Rozenkransmaand en Wereldmissiemaand 

04/05 oktober: 12e Steinder oktoberfest in sporthal  Merode met optocht op zaterdag 4 oktober  

05-10: Dierenzegening aansluitend aan H. Mis van 11.00 uur H. Martinuskerk Stein 

12-10: Gebedsdienst door Bisschop Ron van den Hout gevolgd door Mariaprocessie van de St. Martinuskerk 

naar Kapel Maria in de Nood,. start rond 19.15 uur  

25-10: 20.00 uur: Halloweenconcert – Fanfare Sint Martinus Urmond, in de fanfarezaal Urmond 

26-10: De wintertijd gaat in en de klok gaat een uur achteruit  

31-10: Halloween 

01-11: Familie Halloween tocht bij IVN Stein met thema Geschiedenis van Stein.  

           Georganiseerd door Scouting Stein en IVN Stein. Voor info tel.nr: 06-22352895 
 

IK GELOOF 

Ik geloof in God in een hogere macht die deze prachtige aarde heeft gemaakt 

die vanuit het goede van zijn hart elke dag opnieuw over ons waakt 

Ik geloof in engelen die ons beschermen die ons bijstaan bij ziekte en pijn 

ik geloof dat wij op deze wereld hier echt niet zomaar zijn 

en ik geloof niet in toevalligheden maar in tekens aan de wand 

want ik geloof in het grote wonder dat geschapen is door zijn hand 

@Roos Smeets 2025  
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COLOFON 
 

Pastoraal team: 

Pastoor Schwillens,  

Heisteeg 66  

6171 NL Stein  

 046-4331328 of in geval van  nood:  

06-10901080 
 

Pastoor Janssen 

Dross. Roststraat 41 

6171 JR Stein  

 046-4331200 
 

Parochiekantoor: 

De Halstraat 36  

6171 HK Stein 

Openingstijden: Maandag en woensdag van 

9.00-11.00 uur 

 046-4331674 

 h.martinusstein@kpnmail.nl 
 

Website parochiecluster:  

www. rkkerkenstein.nl 
 

Redactie Parochieblad: 

 kerkbladstein@gmail.com 
 

Misintenties: 

Berg a/d Maas:  

mevr. M. Simons-Deuss  

Achter de Hegge 10 

Berg a/d Maas  

 046-4234568 

 simonsmargriet@gmail.com 

Rek.nr. NL90 RABO 0105900222 
 

Stein: via het parochiekantoor 

Rek.nr. NL 81 RABO 0149201184 
 

Urmond: via het parochiekantoor 

Rek.nr. NL 35 RABO 0149200072 
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