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KROEDWUSJ MAKEN OP ZONDAG 10 AUGUSTUS VAN 10.30 TOT 13.00 UUR BIJ HET IVN STEIN 

 

Op zondag 10 augustus is er in de Heemtuin van IVN Stein weer de jaarlijkse traditie van het 

Kroedwusj maken. Om 10.30 uur gaan de poorten open en staan we weer klaar om, samen met de 

Bèsjen van Stein, de Kroedwusj te binden. Wij hebben wederom pastoor Schwillens bereid 

gevonden om de Kroedwusj  te komen zegenen.                                                           

De activiteit is gratis, maar een vrije gave is altijd welkom. Koffie/ thee kost € 1,50. 

Wat is ‘Kroedwusj’ nu precies en wat is de oorsprong?  
Vanaf de 17de eeuw is er al sprake van het maken van Kroedwusj. De legende is dat er bij het 

zoeken naar het graf van Maria, nadat dit gevonden en geopend was, geen overblijfselen werden 

gevonden, maar een boeket met geurige kruiden en bloemen. Het boeket bestaat uit twee graansoorten (tarwe en 

rogge), twee geneeskrachtige kruiden (boerenwormkruid en duizendblad) en onweer werende kruiden 

(koninginnekruid, bijvoet, walnotenblad). Het boeket wordt bijeengebonden met een touw van zeven el. Zeven is 

het getal van de volledigheid. Mits gezegend zou het boeket huis en haard vrijwaren van ziektes, ongemakken en 

vooral ook tegen onweer. De samenstelling kan per regio verschillend zijn, maar het idee erachter is hetzelfde. 

                      IVN Stein 

De kroedwusj wordt gezegend in de kapel Maria in de Nood op 13 augustus en in de kerken in het weekend 

van 16 en 17 augustus  
 

AUGST CULTUURFESTIVAL 15 t/m 17 AUGUSTUS BERG AAN DE MAAS 
Zondag 15 juni j.l. is de nieuwe Augstkoningin van Berg aan de Maas bekendgemaakt. Een sprankelende Carlijn 

Bouts werd onder grote belangstelling aan het Bergse publiek voorgesteld als Augstkoningin 2025. 

Carlijn neemt het Augstkroontje over van Joyce Ariaans. Joyce heeft haar dorp het afgelopen jaar vertegenwoordigd 

als Augstkoningin 2024 tijdens het Augsfjiës’ en was het boegbeeld van het Bergse Augst Cultuurfestival.  

De 32-jarige Carlijn is geboren en getogen in Berg aan de Maas en werkt als Restaurant manager bij Van der Valk 

Stein Urmond. Carlijn is geen onbekende bij het Augst Cultuurfestival; al jaren zet ze zich met veel enthousiasme 

in bij de PR-commissie. Carlijn heeft dan ook heel wat Augstkoninginnen voorbij zien komen en dit jaar mag zij 

het kroontje vol trots dragen. ‘Als geboren Bergse meid ben ik opgegroeid met de Oogstdank-feesten. In mijn 

agenda is het weekend van Augst dan ook al jaren geblokkeerd. De passie voor dit evenement heeft ervoor gezorgd 

dat ik al een aantal jaar achter de schermen werk voor Augst. De afgelopen jaren heb ik vaak gedacht hoe sjiek het 

zou zijn als ik het boegbeeld mocht zijn voor dit evenement en zo mijn passie voor Augst met iedereen kon 

delen. Met trots kan ik vertellen dat ik dit jaar als Augstkoningin voor de schermen sta.’ 

De AUGSTMIS vindt plaats op donderdag 14 augustus om 18.45 uur in de H. Michaëlkerk Berg a/d Maas. 
 

GEBEDSINTENTIES MEEGEVEN VOOR LOURDES 

Ook dit jaar gaan weer een aantal parochianen mee met het Huis voor de Pelgrim op bedevaart naar Lourdes. Zij 

zullen daar van 12 tot en met 17 september zijn. U heeft de mogelijkheid om aan hen uw gebedsintenties mee te 

geven die bij Maria in de Grot van Massabielle worden gebracht. Bij de Lichtprocessie, – iedere avond om 21.00 

uur –, worden deze intenties bij het beeld van Maria gebracht. Vanaf 15 augustus tot en met 7 september heeft u de 

mogelijkheid om in de kerk uw gebedsintentie op te schrijven en in de box te stoppen. In Lourdes worden deze 

intenties dan bij de H. Mis aan de Grot met uw en ons gebed bij Maria gebracht. 

                                                                                              J.P. Janssen, pr.ass. 

 

De man die geen fouten maakt, maak gewoonlijk helemaal niks. (Edward Phelps) 

Parochieblad 
Voor de parochies 

Berg a/d Maas, Stein en Urmond 
 

Jaargang. 1 nr. 2 

Van 2 augustus t/m 7 september 2025 
 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór 19 augustus   
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MISTENTIES 
 

ZATERDAG 2 AUGUSTUS 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZONDAG 3 AUGUSTUS 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Familie Hanraets. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

1e Jrd. Betje Vrijman-Moors; 

Martinus Hermanus Wouters en Margaretha Wouters; 

Sjeng Smeets en overleden familieleden. 
 

DINSDAG 5 AUGUSTUS 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 6 AUGUSTUS 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 

19.00 uur: H. Mis 

Roos Dirkx-Demers en overleden broers en zusters; 

Felix Lenssen, Chrit Salden en overleden ouders. 
 

VRIJDAG 8 AUGUSTUS 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZATERDAG 9 AUGUSTUS 

15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Biechtgelegenheid 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

Marie Wenmakers-Ploem echtgenote van Willy 

Wenmakers t.v. overleden familieleden. 
 

ZONDAG 10 AUGUSTUS 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Theo Hubens. 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. Mieke Michiels-Hendrikx. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 
 

DINSDAG 12 AUGUSTUS   

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 13 AUGUSTUS Zegening Kroedwusj 

19.00 uur: H. Mis aan de Mariakapel Stein 

Andrees Vogelers; 

Leny Westhovens-Duckers en Riet Fredrix-Huntjens 

vanwege de bewoners van de Kapelbergweg. 
 

DONDERDAG 14 AUGUSTUS 

18.45 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas   

Augstmis, Opgeluisterd door Jenske , opera zangeres 

bekend uit Holland’s Got Talent. 

Zef Bouts echtgenoot van Mia Bouts-Wijnands. 

VRIJDAG 15 AUGUSTUS 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZATERDAG 16 AUGUSTUS 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas. 

Zegening kroedwusj  

2e Collecte voor onderhoud         . 
 

ZONDAG 17 AUGUSTUS 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Sjaak Janssen. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Zegening Kroedwusj  

Jrd. ouders van Mulken-Leers en overleden 

familieleden. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Zegening Kroedwusj  

Margaretha Wouters v.w. verjaardag en t.v. Martinus 

Hermanus Wouters; 

Math Cleuskens; 

John Smeets. 
 

DINSDAG 19 AUGUSTUS 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 20 AUGUSTUS 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 

19.00 uur: H. Mis 
 

VRIJDAG 22 AUGUSTUS  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZATERDAG 23 AUGUSTUS  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 
 

ZONDAG 24 AUGUSTUS 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Jo en Mia Zeelen-Heffels. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

1e Jrd. Huub Bergevoet. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 
 

DINSDAG 26 AUGUSTUS 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Voor Piet Vaasen en familieleden. 
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WOENSDAG 27 AUGUSTUS 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 

19.00 uur: H. Mis 

Finy Franssen-Hamers. 

VRIJDAG 29 AUGUSTUS  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZATERDAG 30 AUGUSTUS  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

Jrd.Pastoor Frans Bosch (St); 

Mia Coenen echtgenote van Sjeng Coenen v.w. haar 

verjaardag. 
 

ZONDAG 31 AUGUSTUS 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Jrd. Annie Meuleberg-Goossens. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Zwd. Mia Paulissen-Op den Camp; 

Jrd. Pie Ackermans en Ida Ackermans-Delbressine en 

overleden familieleden; 

Jrd. Antje en Mia Gorissen en overleden familie; 

Jrd. Lien Peters-van Rossum; 

Gertie Op den Camp-Nelissen en t.v. Tiny Op den 

Camp-Smeets en broer Lamine;  

Mia Heijnen-Lamine, Pie Heijen, zoontje Harrie en 

Huub Heijnen; 

Thè Brorens;  

Ouders Smackers-Breuls en zoon Harrie. 
 

DINSDAG 2 SEPTEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 3 SEPTEMBER  

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 

19.00 uur: H. Mis 

Roos Dirkx-Demers en overleden familieleden; 

Felix Lenssen, Chrit Salden en overleden ouders. 
 

VRIJDAG 5 SEPTEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZATERDAG 6 SEPTEMBER 

15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Biechtgelegenheid. 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

Jrd. Annie Geraeds.(St). 
 

ZONDAG 7 SEPTEMBER 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Genezingsdag Bertha Meuleberg-Meijers. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Martinus Hermanus Wouters en Margaretha Wouters; 

Mathieu Hamers en Sjeng Smeets.

_______________________________________________________________________________ 
 

IN MEMORIAM  We gedenken onze dierbare overledene: 
 

MIA PAULISSEN-OP DEN CAMP, 90 jaar, weduwe van Sjeng Paulissen, Heerstraat. C. 
 

Moge zij rusten in Gods vrede. Amen 

_______________________________________________________________________________________ 
 

WIJ FELICITEREN onze dopelingen en hun ouders: 
 

THEI MAALSTÉ,  zoon van Thom Maalsté en Anne Jetten, Stein 
 

ZENDAYA MAESSEN,  dochter van John Maessen en Immaculate Amuzu, Stein 
 

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen 
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JAARVERSLAG VASTENACTIE OVER HET JAR 2024 

We vragen ons misschien weleens af wat er van onze hulp bij de verschillende acties en kerkdeur–collecten 

terecht komt? Of onze gaven goed besteed worden? De Vastenactie heeft inmiddels het jaarverslag 

gepresenteerd over het kalenderjaar 2024. Verandering in de wereldsituatie begint ook bij ons. De echte 

verandering begint bij onszelf, bij de kleine veranderingen die wij zelf in gang kunnen zetten. Het afgelopen 

jaar steunde de Vastenactie wereldwijd ruim 90 partners in meer dan 30 landen die mee hielpen de 

omstandigheden van mensen te veranderen door simpelweg er te zijn voor mensen, die je kunt zien, waar je 

je hand naar kunt uitstrekken, die je kunt omarmen, dragen en die je kunt helpen om te groeien. In 2024 kon 

de Vastenactie 202.000 mensen een beter perspectief bieden. Dat kon alleen door onze hulp en onze 

solidariteit. Daarvoor wil de Vastenactie ook ieder van ons bedanken.  

Hoeveel mensen ontvingen hulp ? 

Gezondheidszorg  42.816 

Voedselzekerheid  17.813 

Onderwijs   21.188 

Welzijn   41.353 

Ondernemerschap  24.931 

Noodhulp      1.102 

Belangenbehartiging  

en mensenrechten  17.756 

Water    35.070
 

Deze steun werd gegeven door de giften en bijdragen van totaal: 3.246.000 euro. Daar hebben ook wij aan 

bijgedragen. U kunt verdere informatie vinden op de website van de Vastenactie. De Vastenactie kon ook 

dankzij onze bijdrage de wereld een beetje beter, een beetje menselijker maken. Dank daarvoor. 

J.P. Janssen, pr.ass. 

 

JAARLIJKSE MIVA – COLLECTE AAN DE KERKDEUR 

In het weekend van 16 en 17 augustus wordt weer de jaarlijkse collecte voor de MIVA gehouden aan de 

kerkdeur. De MIVA draagt zorg voor de verbetering van de werkomstandigheden van de werkers in de Derde 

Wereld. Doorgaans worden vervoermiddelen gevraagd om het  werk beter te kunnen doen. Dit jaar is het een 

heel bijzonder project waarvoor onze hulp gevraagd wordt.Stel je voor dat je in het ziekenhuis geopereerd 

wordt en ineens valt het licht uit en alle elektrische apparatuur werkt ook niet meer. De dienstdoende chirurg 

moet het werk verder afmaken bij het licht van een zaklamp...Onbegrijpelijk voor ons, maar in het Sint 

Franciscus-ziekenhuis in Uganda komt hetregelmatig voor. Iedere week gebeurt het meerdere malen dat er in 

het ziekenhuis geen stroom is, soms wel 8 uur lang. Zonder stroom is er geen verlichting en kunnen de nodige 

werktuigen niet gebruikt worden. Dat daardoor meerdere keren patiënten overlijden spreekt voor zich. De 

MIVA–collecte wil helpen door te zorgen dat het ziekenhuis zonnepanelen krijgt en daarmee een eigen 

elektriciteitsvoorziening. Wij kunnen meehelpen met onze gift en daarmee zorgen dat er altijd goed licht is 

tijdens operaties en bevallingen en tevens voor stabiele energie voor levensreddende ingrepen zoals 

bloedtransfusies. Onze gift redt levens! Wat houdt ons tegen?J.P. Janssen, pr.ass. 

 

START NOVEENZONDAGEN IN WITTEM 

Het is al een lange traditie in Witten: negen weken vóór de feestdag van St.-Gerardus Majella op 16 oktober, 

wordt al vooruitgekeken naar dit feest. In die negen weken zijn er in de zondagse viering steeds enkele 

momenten van aandacht voor St.-Gerardus: er staat een Gerardusbeeld in de kerk waarbij elke zondag een 

kaars wordt aangestoken. En op de eerste noveenzondag – dit jaar op 17 augustus – zijn ook weer nieuwe 

Gerardus-noveenprentjes beschikbaar, met een korte overweging, een noveengebed en een andere een 

afbeelding van de Heilige van Wittem.Komend jaar is een bijzonder jaar voor Gerardus-vereerders, want 6 

april 2026 is zijn 300ste geboortejaar. Het hele jaar, van 16 oktober 2025 tot 16 oktober 2026, zal hieraan 

aandacht worden besteed.                                                                               Ageeth Potma, Klooster Wittem 
 

MEDEDELINGEN 

Stein: 7 en 3 augustus open dag kasteelruïne  

IVN Stein: 10 augustus Kroedwusj maken  

Berg a/d Maas: 15 t/m 17 AUGST Cultuurfestival 

Stein: 31 augustus Dirgelenfeest met diverse kapellen in Brasserie Merode, gratis entree 

Roermond: 30 augustus Jubileum pelgrimage naar kathedraal Roermond  en routes naar 4 kerken 

Stein: 14 september Monumentendag in de kerk van Oud-Stein van 14.00 uur t/m 16.30 uur. Meer info in 

volgend parochieblad. 

Kevelaer:  15 september Bedevaart naar Kevelaer 
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OVER ONZE HEILIGEN ( 66)... PAUS PIUS X 21 augustus. 

 

Misschien herinneren ouderen onder ons zich het feit dat hun ouders of grootouders hun Eerste Heilige 

Communie ontvingen aan het einde van de lagere school op twaalfjarige leeftijd. Er werd van uitgegaan dat 

men dan tot ‘de jaren des verstands’ gekomen was.In 1910 heeft Paus Pius X deze leeftijd verlaagd naar 6-7 

jaar. Hij werd de paus die veel aandacht schonk aan het veelvuldig ontvangen van de Heilige Communie. 

Zijn aandacht ging vaak uit naar de jeugd en het is ook niet verwonderlijk dat daarom veel katholieke lagere 

scholen de naam van deze paus gingen dragen. In de loop van de tijd is dat gebruik veranderd en dragen 

scholen nu soms voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen namen. 

Paus Pius X werd in 1835 geboren in de omgeving van Venetië. Hij kwam uit een zeer 

arme familie en kreeg naast zijn achternaam Sarto de doopnamen Guiseppe Melchiorre. Hij vond het een 

voorrecht om naar school te mogen. Daarnaast hielp hij mee om het inkomen van het gezin te verhogen en 

daardoor de armoede dragelijker te maken. Dankzij een studiebeurs van rijke weldoeners van het Seminarie 

kon hij zijn priesterstudies voltooien en werd hij in 1858 tot priester gewijd. Naast zijn eerste benoeming als 

kapelaan vervolgde hij zijn studies in de leer van Thomas van Aquino en het Kerkelijke Recht. Hij werd rector 

van het seminarie in Treviso en door paus Leo XIII benoemd tot bisschop van Treviso in 1880. Zijn kerkelijke 

carrière verliep voorspoedig en hij werd in 1893 Patriarch van Venetië, een eervolle en belangrijke positie. 

Na het overlijden van Leo XIII was het politieke klimaat van dien aard dat menige regering zich wilde 

bemoeien met de opvolging van de paus. Op vele manieren probeerde men invloed te krijgen op de pauskeuze. 

De keuze viel op Guiseppe Sarto die als naam Pius X koos. Hij had het voordeel dat hij niet van adellijke 

komaf was en zich nooit met politieke zaken bemoeid had. In de jaren dat hij Paus was richtte hij zich 

voornamelijk op de Eucharistie, de Sacramenten en de pastoraal. Hij overleed op 20 augustus 1914, enkele 

weken na het begin van de Eerste Wereldoorlog.  

In 1954 werd hij door Paus Pius XII heilig verklaard op basis van zijn onbesproken en 

voorbeeldig gedrag. Toen in 1958 in Lourdes de grote ondergrondse basiliek werd gebouwd om de pelgrims 

te kunnen ontvangen voor het eeuwfeest van de Verschijningen van O.L.Vrouw aan Bernadette, werd deze 

kerk toegewijd aan Paus Pius X. In hetzelfde jaar van de verschijningen in Lourdes werd hij priester gewijd. 

Hij had een grote devotie ter ere van Onze Lieve Vrouw. In zijn pontificaat maakte hij het mogelijk dat 

kinderen op jongere leeftijd te communie mochten gaan. 

In Lourdes heeft dat een speciale betekenis omdat juist het feit dat Bernadette graag haar eerste Heilige 

Communie wilde doen de aanleiding werd voor de Verschijningen. Er was geen priester beschikbaar in 

Bartres, waar zij toen woonde en daarom mocht zij naar huis terug komen om voorbereid te worden op haar 

Eerste Heilige Communie. Het was Onze Lieve Vrouw die die taak op zich nam. 

J.P. Janssen, pr.ass. 
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Colofon 
 

Pastoraal team: 

Pastoor Schwillens,  

Heisteeg 66  

6171 NL Stein  

 046-4331328 of in geval van  nood:  

06-10901080 
 

Pastoor Janssen 

Dross. Roststraat 41 

6171 JR Stein  

 046-4331200 
 

Parochiekantoor: 

De Halstraat 36  

6171 HK Stein 

Openingstijden: Maandag en woensdag 

van 9.00-11.00 uur 

 046-4331674 

 h.martinus@kpnmail.nl 

Website parochiecluster:  

www. rkkerkenstein.nl 
 

Redactie Parochieblad: 

 kerkbladstein@gmail.com 
 

Misintenties: 

Berg a/d Maas:  

mevr. M. Simons-Deuss  

Achter de Hegge 10 

Berg a/d Maas  

 046-4234568 

 simonsmargriet@gmail.com 

Rek.nr. NL90 RABO 0105900222 
 

Stein: via het parochiekantoor 

Rek.nr. NL 81 RABO 0149201184 
 

Urmond: via het parochiekantoor 

Rek.nr. NL 35 RABO 0149200072 

 

 

mailto:h.martinus@kpnmail.nl
mailto:simonsmargriet@gmail.com
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