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BELANGRIJKE MEDEDELING:   DIT IS HET NIEUWE PAROCHIEBLAD 
 

Beste parochianen, 
Het bestuur heeft besloten om per 1 juli 2025 het Kerkblad niet meer huis-aan-huis te 

verspreiden. Tevens zullen de bladen van Stein en Berg/Urmond gecombineerd worden tot 

1 blad met de nieuwe naam ‘PAROCHIEBLAD’.  

Deze naam is gekozen voor de drie parochies Berg a/d Maas, Stein en Urmond 
 

U kunt ervoor kiezen een digitale versie te ontvangen per email, of u kiest ervoor om een 

papieren versie mee te nemen bij een van de afhaalpunten.  

Voor beide keuzes moet u zich aanmelden via het volgende e-mailadres: 

h.martinusstein@kpnmail.nl onder vermelding van naam, adres en uw e-mailadres. 

Vermeld hier ook uw keuze. 

Tevens treft u achter in de kerk formulieren aan waarop u uw keuze kunt aangeven. 

U kunt het Parochieblad ook lezen op de volgende site:  www.rkkerkenstein.nl 

Klikt dan op het kopje ‘parochieblad’ 

Op deze site staan ook alle nieuwsberichten, neem eens een kijkje! 

Het bestuur van het parochiecluster Stein Pastoor Schwillens 
 

AFHAALPUNTEN PAPIEREN VERSIE PAROCHIEBLAD 

In de afgelopen maanden heeft u via de email of bij de uitgangen van de kerk kunnen 

aangeven op welke vorm jullie in de toekomst dit blad willen ontvangen. Degene die 

aangeven hebben, om de papieren versie te willen ontvangen, kunnen deze gaan ophalen 

op de volgende adressen:  

 In de kerk van de H. Martinus te Stein, in de kerk van de H. Martinus te Urmond, in de 

    kerk van de H. Michael te Berg a/d Maas  

 In de kapel Maria in de Nood open van 8.00 uur  tot 17.00 uur 

 In de verzorgingstehuizen Urmonderhof of de Moutheuvel 

 In het MFC te Berg a/d Maas 

 Kapel van Bitter Lijden, Vaart 1,  10.00 uur  tot 17.00 uur 

   Op het Parochiekantoor, De Halstraat 36 te Stein, maandag en woensdag van 9 tot 11 

 Kapel van Bitter Lijden, Vaart 1,  10.00 uur  tot 17.00 uur 

Het kerkbestuur van het parochiecluster 

 

Voor iedereen een heel fijne vakantie 

en voor de vakantiegangers een behouden thuiskomst! 

Parochieblad 
Voor de parochies 

Berg a/d Maas, Stein en Urmond 
 

Jaargang  1 nr. 1 

Van 12 juli  t/m 3 augustus 2025 
 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór 22 juli. 
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MISTENTIES 

ZATERDAG 12 JULI 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZONDAG 13 JULI 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Jaardienst Huub Janssen. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Zwd. Paul Janssen; 

Mia Heijnen-Lamine, Pie Heijnen, zoontje 

Harrie en Huub Heijnen; 

Riet Fredrix-Huntjens en voor Fons Fredrix; 

Math Cleuskens. 
 

DINSDAG 15 JULI 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 16 JULI 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 

19.00 uur: H. Mis 
 

VRIJDAG 18 JULI 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZATERDAG 19 JULI  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 
 

ZONDAG 20 JULI 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Uit dankbaarheid 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Jrd. Tjeu Goossen en Mia Goossen-Vranken en 

overleden familieleden; 

Overleden familie Lohmeijer-Hennen. 

Piet Dorssers vw verjaardag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINSDAG 22 JULI 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

WOENSDAG 23 JULI 

18.30 uur: H. Martinuskerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 

19.00 uur: H. Mis 
 

VRIJDAG 25 JULI  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZATERDAG 26 JULI 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZONDAG 27 JULI 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Jaardienst Barbara de Hoog-Wiggers. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Jrd. Harrie Smackers. 
 

DINSDAG 29 JULI 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Piet Vaasen en familieleden. 
 

WOENSDAG 30 JULI 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 

19.00 uur: H. Mis 
 

VRIJDAG 1 AUGUSTUS   

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZATERDAG 2 AUGUSTUS 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZONDAG 3 AUGUSTUS 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Familie Hanraets 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. Paul Bons 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

1e Jrd. Betje Vrijman-Moors;  

Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 

Wouters. 
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________________________________________________________________________________ 
 

IN MEMORIAM  We gedenken onze dierbare overledene: 
GERRIT JANSSEN, M.S.C.  97 jaar 

Overleden op 12 juni 2025 

 voormalig pastoor van de H. Martinusparochie in  Oud-Stein van  
1995 t/m 2003   

 

Opdat hij mag rusten in Gods vrede. Amen. 
________________________________________________________________________________ 

 

Wij feliciteren onze dopeling en zijn ouders: 
 

MATS Coumans, zoon van Marc Coumans en Britt Luijten 
 

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen 
________________________________________________________________________________ 

 

OUD–PASTOOR GERRIT JANSSEN M.S.C. OVERLEDEN.  
Hij werd geboren op 20 maart 1928 in Panningen en heeft een lang leven mogen leiden. Zijn religieuze 

professie bij de Missionarissen van het Heilig Hart was op 21 september 1947 in Berg en Dal en na 

zijn priesterwijding op 7 september 1947 in Stein begon hij als leraar aan het gymnasium Paulinum 

in Driehuis, waar hij 18 jaar aan verbonden bleef. Daarnaast was hij drie jaar lang directeur van het 

Klein Seminarie in Driehuis.  

In 1971 ging een grote wens van hem in vervulling. Hij vertrok als missionaris naar Manado 

(Indonesië) waar hij bleef werken tot 1993.  Terug in Nederland was hij van 15 maart 1993 tot 20 

maart 2003 administrator van de parochie H. Martinus te Stein. Daarna bood hij zijn priesterlijke 

diensten aan in de regio Sittard. In 2017 ging hij terug naar het missiehuis in Tilburg, waar hij op 

woensdag 11 juni jl. op 97 jarige leeftijd overleden is.  

Op zondag 15 juni hebben we hem herdacht in de H. Mis in Stein. We bidden dat pastoor Janssen 

thuis mag zijn in het Hemelse Vaderhuis en dat hij mag rusten in vrede. 

Pastoor Schwillens 

AFSCHEID…  

Zondag 22 juni jl. was het de laatste keer dat het kinderkoor in de Sint – Martinuskerk van 

Oud – Stein  de Heilige Mis opluisterde met hun zang. Het kinderkoor wordt opgeheven en 

daar zijn genoeg plausibele redenen voor aan te geven. Aan alles komt immers een eind.  

Toch doet het pijn. Bij deze laatste opluistering waren er genoeg tranen, begrijpelijk als je al 

zo lang met een club samen bent en je zoveel keer je hebt laten horen eerst in de kerk van 

Kerensheide, naderhand in de kerken van Nieuwdorp en Oud – Stein en in de meimaand 

geregeld bij de kapel van Maria in de Nood. Ook bij de Vormsel – en Eerste 

Communievieringen was het koor present.  

Voor de laatste dienst hadden de leden zelf het repertoire mogen bepalen en ze kozen de 

liederen die ze graag zongen. Fijn om het afscheid daarmee ook een persoonlijk tintje te geven. 

De tranen zullen inmiddels wel gedroogd zijn, maar het gemis blijft er zeker. 

Marian, en heel het koor: bedankt voor zoveel jaren inzet en betrokkenheid. We moeten het 

gemis aanvaarden, maar het gevoel van heimwee blijft !           

J.P. Janssen, pr .ass. 
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OVER ONZE HEILIGEN (66) MARIA MAGDALENA 22 JULI  
Voor velen is de rockopera ‘Jesus Christ Superstar’ van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice niet 

onbekend. Het is een eigentijdse versie om het lijdensverhaal van Jezus te vertellen, net zoals The 

Passion dat doet op de avond van Witte Donderdag op de televisie. 

 

In de opera is een belangrijke rol weggelegd voor Maria Magdalena. Haar lied: ‘I don’t know how to 

love Him’ is bij velen bekend. 

 

Duidelijk wordt daarin dat Maria Magdalena van Jezus houdt. Misschien mag je wel zeggen dat zij 

verliefd op Hem is, ofschoon je je natuurlijk dan laat leiden door datgene wat de actrice en de regisseur 

laat zien. In het evangelie van Lucas (8, 2-3) wordt aangeduid dat zij bevrijd werd van zeven duivels. 

In de ogen van de Joodse leiders is zij een zondares en ze begrijpen daarom ook niet dat Jezus met 

haar omgaat. Voor Jezus is bekering en vergeving het uitgangspunt. Samen met enkele andere 

vrouwen zorgt Maria Magdalena voor Jezus en de apostelen. In het evangelie staat erbij dat zij dat 

deden ‘uit eigen middelen’, waaruit je mag afleiden dat zij en de andere vrouwen niet onbemiddeld 

waren. 

Maria Magdalena wordt ook genoemd als een van de personen, die onder het kruis van Jezus staan. 

Zij was er ook bij toen Hij begraven werd. Dat wil zeggen dat zij duidelijk betrokken was bij Jezus 

als persoon, maar ook als degene die Gods Boodschap van liefde diep beleefde en verkondigde. 

Bij de evangelisten Marcus en Matteüs is Maria Magdalena de eerste die bij het lege graf komt en ziet 

dat de steen is weggerold en het graf leeg is. Zij is ook de eerste aan wie Jezus verschijnt na Zijn 

Verrijzenis. Toen Maria Magdalena dat ging melden aan de apostelen, werd haar bericht afgedaan als 

kletspraat. Geneuzel. Ze konden haar niet geloven. Het was toch de waarheid. 
 

De tweede naam – Magdalena – verwijst waarschijnlijk naar de plaats Magdala waar zij mogelijk 

vandaan kwam. Er zijn tal van legendes over haar maar ook genoeg gefantaseerde verhalen in omloop. 

Zo zou zij met de hulp van Jozef van Arimathea naar Frankrijk gevlucht zijn en daar bevallen van een 

dochter, die de naam Sara kreeg. Deze Sara zou de stammoeder van de Merovingers worden. 

In Frankrijk zijn verschillende kerken waar relieken van haar bewaard worden. 

Ook wordt Maria Magdalena in sommige romans ten tonele gevoerd. Spannend misschien om te lezen 

maar op gespannen voet staand met de waarheid, maar in romans mag dat. 

 

In werkelijkheid is er niet meer bekend over haar dan wat de evangelies aangeven. 

Toch mag zij ons blijven aanspreken als een van de eerste getuigen van de Verrijzenis van de Heer. 

We vieren haar feest op 22 juli. Dat is dan ook de naamdag van allen die de naam Magda dragen. 

J.P. Janssen, pr.ass. 
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THEMA VAN HET HEILIG JAAR 2025: PELGRIMS VAN HOOP. 

Bij de afkondiging van het Jubeljaar 2025 gaf Paus Franciscus zg. dit jubeljaar als thema mee: 

‘Pelgrims van hoop.’ Een thema dat uitnodigt tot nadenken en tegelijkertijd ook vraagt om zichtbaar 

te maken dat wij pelgrims van hoop kunnen en misschien wel moeten zijn. Omdat wij gelovige 

mensen willen zijn, die willen leven vanuit geloof, hoop en liefde.. 

Sint Paulus noemt in zijn eerste brief aan de christengemeenschap van Korinthe (1. Kor. 13) die drie 

goddelijke deugden: Geloof, Hoop en Liefde. Deze drie deugden worden afgebeeld door het kruis als 

teken van het geloof, door een hart als teken van de liefde en door een anker als teken van de hoop. 

We willen wat nader ingaan op de deugd van hoop. Wanneer we de krant openslaan of het nieuws op 

de televisie volgen, is het vaak een eindeloze weergave van nood, van ellende, van oorlog en geweld. 

Alsof er niets meer gebeurt in de wereld waar je blij van wordt. Je voelt dat de angst je bekruipt. Soms 

voel je je wanhopig omdat je je ook zo machteloos voelt. Hoe wil je dan de hoop bewaren? 

De theoloog Erik Borgman zegt: ‘We moeten allereerst onderscheid maken tussen hoop en optimisme. 

Optimisme is de passieve overtuiging dat het wel goed komt. Hoop is iets anders: het is blijven kiezen 

voor het goede, zelfs als je geen idee hebt of het zal helpen. Zelfs als het misschien niets merkbaar 

oplevert.’ Maar waarom zou je het goede doen, als het niets dat merkbaar is oplevert ? 

‘In onze samenleving leeft het idee dat alles maakbaar is. We denken steeds als ik iets doe, dan moet 

dat een probleem oplossen. Maar er is heel veel niet zomaar oplosbaar. Hoop is handelen op basis van 

de overtuiging dat wat je doet betekenis heeft, ongeacht of het iets oplost. Hopeloosheid ontstaat niet 

per se uit uitzichtloze omstandigheden. Mensen raken hopeloos omdat ze het gevoel hebben dat ze 

geen enkele invloed hebben op wat er gebeurt. En hoop is juist de overtuiging dat je, hoe bescheiden 

ook, nog iets kunt doen. Al is het maar huilen. We hebben als christenen de theologische plicht om 

hoop te houden. In de christelijke traditie spreken we van de deugden van geloof, hoop en liefde. Die 

mag je alleen deugden noemen als ze gericht zijn op God. Niet op het succes, niet op de uitkomst, 

maar op het goede als zodanig, dus op vertrouwen in Gods beloftes en Zijn goedheid.’ 

‘Wat als de wanhoop zwaarder weegt dan alle mooie woorden? Dat mag. Je hoeft niet altijd hoop te 

voelen. Maar ik geloof wel dat de hoop dan nog ergens ondergronds blijft bestaan. Zelfs als je denkt 

haar kwijt te zijn, is ze er nog. In het feit dat je doorgaat. In het feit dat je hopeloosheid je pijn doet. 

Als je dat beseft, kun je wanhoop ervaren zonder je eraan over te geven. (Trouw, 30 mei 2025, pag. 

8 – 9)                                                                                                         J.P. Janssen, pr. assistent 

 

GOED NIEUWS UIT KASESE, OEGANDA 

In de Vastenactie hebben we gespaard voor de vrouwen in Kasese, die een mogelijkheid hadden 

gevonden om van afval briketten te maken. Daardoor konden ze goedkoper koken en werd er hout 

gespaard. Ook wordt het milieu minder belast door het gebruik van de briketten. 

We ontvingen van de Vastenactie een enthousiast bericht uit Kasese. 

* 200 nieuwe vrouwen hebben een training gevolgd om briketten te maken. 

* Vier nieuwe fabriekjes zijn opgestart met nieuwe persen en verkolers. 

* De productie is gestegen van 2,5 ton naar maar liefst 17 ton. 

* 1600 huishoudens koken nu al op die briketten. 

Dorothy is een van de vrouwen die met een eigen fabriekje begonnen is. Ze vertelde dat ze eerst wat 

geld verdiende met sprokkelhout, maar dat leverde niets meer op. Iedereen was overgestapt op 

briketten! Dorothy volgde een training en ze verdiende al snel meer dan met hout sprokkelen. 

Met een gunstige lening kon zij een brikettenpers kopen. Ze heeft grotere plannen en kan op die 

manier wel vier tot zes jonge vrouwen aan werk helpen. 

Mede door onze steun kunnen vrouwen als Dorothy grote stappen zetten op weg naar economische 

zelfstandigheid. De Vastenactie spreekt uitdrukkelijk haar dank uit voor onze inzet en bijdrage. 
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J.P. Janssen, pr. ass. 
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BISDOMDAG  HEILIG JAAR 2025    

 

Wie wil er meegaan ? 
 

In dit jubeljaar 2025 wordt ook in ons Bisdom een jubileumpelgrimage gehouden in 

Roermond op zaterdag 30 augustus. 

 De dag begint met een H. Mis in de kathedraal. Daarna is er de gelegenheid om de 

pelgrimstocht langs vier kerken in de binnenstad te maken. In iedere kerk is een korte 

bezinning mogelijk rond het thema van  het jubeljaar: Pelgrims van Hoop. 

De dag wordt afgesloten met een gebedsviering in de kathedraal. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

10.30 uur    H. Mis in de kathedraal. 

11.45 uur    Start wandelingen in groepen langs verschillende routes naar de vier kerken:   

                     * Kathedraal 

                     * Munsterkerk 

                     * Caroluskapel 

                     * Minderbroederskerk. 

In iedere kerk wordt een bezinningsmoment gehouden rond het thema: 

Pelgrims van Hoop. 

Tussen 12. 00 en 14.00 uur is er gelegenheid te lunchen Swalmerstraat 100. Er worden tegen 

betaling broodjes en dranken aangeboden. 

 15.00 uur    Getuigenissen van Hoop (in de kathedraal) 

 15.30 uur    Gebedsmoment in de kathedraal 

 16.15 uur    Einde van het programma. 

 Wanneer U belangstelling heeft om vanuit ons parochiecluster mee te gaan, 

zodat we met elkaar één groep kunnen vormen, is het nodig om dat even te laten weten:  

voor 10 augustus a.s .  Na die datum kunnen we dan de afspraken maken hoe we een en 

ander zullen regelen om samen naar Roermond te gaan. 

U kunt zich aanmelden bij: 

Pastoor R. Schwillens,    tel. 046-4331328          pastoorschwillens@gmail.com 

of Pastoor J.P. Janssen,   tel. 046-4331200          janssen.janpieter@gmail.com 

of Parochiekantoor          tel. 046-4331674          h.martinusstein@kpnmail.nl 
 

BEDEVAART NAAR KEVELAER OP MAANDAG 15 SEPTEMBER  

Het Duitse pelgrimsoord Kevelaer trekt elk jaar een miljoen bezoekers. Tot vorig jaar waren 

er vanuit ons cluster twee bedevaarten naar Kevelaer, maar vanaf dit jaar slaan wij de handen 

ineen en gaan wij gezamenlijk op weg naar Maria.  

De van oudsher grootste groepsreis vanuit ons land wordt georganiseerd door de Broederschap 

Sittard-Kevelaer.  

Al sinds 1669 (!) trekken elk jaar in september honderden mensen vanuit deze streek naar 

Onze Lieve Vrouw van Kevelaer.  

Gaat u ook mee? Er zijn opstapplaatsen in verschillende wijken en dorpen – waaronder ook 

Berg aan de Maas, Stein, Urmond en Elsloo – waarna alle bussen naar Kevelaer gaan.  

 

 

mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl


8 

 

 

Het programma in Kevelaer op 15 september: 

10.15 uur     Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de basiliek. 

10.30 uur     Pontificale Hoogmis in de basiliek, waarna processie naar de Kaarsenkapel. 

15.00 uur     Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax Christikapel. 

17.30 uur     Plechtig Lof in de Basiliek. 

Aansluitend trekken we in processie langs de Genadekapel en daarna gaan we weer terug 

naar de bussen voor de terugreis naar huis. Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor 

ontspanning. Zo zijn in het gezellige stadje tal van winkels en restaurants. 

 

Aanmelden voor de busreis. Buskaarten zijn tot vrijdag 29 augustus verkrijgbaar bij: 

Mevr. Bouts-Bosch, Nederheidestraat 4, 6129 AH Urmond, tel. (046) 4333201 

Parochiekantoor, De Halstraat 36, 6171 HK Stein, tel. (046) 4331674 

Pastoor R. Schwillens, Heisteeg 66, 6171 NL Stein, tel. (046) 4331328 

Mevr. G. Ruijl, Pastoor Lenaersstraat 1, 6181 HS Elsloo, tel. (046) 4360085 

Geef bij uw aanmelding duidelijk aan in welke plaats u wilt opstappen. 

Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van uw bus! Denk aan een geldig paspoort 

of identiteitsbewijs voor die dag. 
 

Aanmelden voor de voettocht 

Dit jaar wordt ook een meerdaagse wandelpelgrimage van Sittard naar Kevelaer 

georganiseerd. Vertrek vanuit de Grote Kerk in Sittard op 11 september. Op 15 september 

sluiten de wandelaars aan bij ons dagprogramma. Aanmelden bij de heer René Haustermans 

via renehaustermans@gmail.com. 

 Meer informatie? Bel met de heer Tjeu Wetzels: telefoon 06-27822186, of stuur een 

bericht naar: broederschap.sittard@gmail.com. 

------------------------------------------------------------------------------ 

MEDEDELINGEN/evenementen:  

Schoolvakantie van 5 juli t/m 17 augustus 

Bouwvakvakantie 19 juli t/m 9 augustus 

Stein: 20 juli, 7 en 3 augustus open dag kasteelruïne 

Berg ad Maas: 14 augustus 18.45uur  dialectmis Augst 2025  

15 t/m 17 augustus Augst Cultuurfestival 

Stein: 31 augustus Dirgelenfeest georganiseerd door Dirgelländer Muzikanten in Merode  

Stein: 14 september 2025 de monumentendag wordt gehouden in de kerk van Oud Stein,  

van 14.00 uur t/m 16.30 uur. Verdere informatie volgt in het volgende kerkblad  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VAKANTIE 

Dit is de tijd die Gij ons gunt om te genieten van uw wijsheid: 

‘Kijk naar de vogels in de lucht, de lelies op het veld!’ 

De drukte van de dagen de zorgen, 

zoveel leed deden uw hartsgeheim vervagen 

dat er een Vader is die zorgt en waakt. 

Zijn Rijk van samenzijn is zoveel rijker dan onze bange jacht. 

Aan kinderen, verwonderd, dan onderling verbonden 

geeft Hij zomaar, zowaar zijn Koninkrijk 

  Door Michel T’Joen, pr. Bron: Middelares en Koningin 

mailto:broederschap.sittard@gmail.com
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WAAR KOMT HET PAUSKRUIS VANDAAN? 

  

 Pauskruisjes zijn een begrip in Limburg. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw zijn er 

door het bisdom Roermond duizenden van verspreid. De kleine kruisjes waren een kopie van het kruis 

dat toenmalig paus Johannes Paulus II in vieringen altijd als herdersstaf gebruikte. Bij de inauguratie 

van de nieuw paus Leo XIV dook het bekende pauskruis ineens weer op. Waar komt dit kruis 

vandaan? 

Anders dan bij bisschoppen is de herdersstaf die de paus tijdens liturgische plechtigheden draagt geen 

kromstaf, maar een kruisstaf. Deze wordt ook wel ‘ferula’ genoemd. Oorspronkelijk was het zelfs een 

driearmig kruis. Johannes Paulus II had een duidelijke voorkeur voor de staf met het zilveren 

pauskruis. Zozeer zelfs dat veel mensen denken dat die staf voor hem gemaakt is, Maar dat is niet zo. 

 

De staf met de tengere Christus op het kromgebogen kruis werd in 1963 gemaakt voor paus Paulus 

VI, vlak na zijn verkiezing tot paus. Deze ferula is een ontwerp van de Italiaanse kunstenaar Raffaele 

(Lello) Scorzelli. Paulus VI gebruikte hem voor het eerst tijdens de slotzitting van het Tweede 

Vaticaanse Concilie op 8 december 1965, dit jaar precies 60 jaar geleden. 

Sinds dat moment wordt de kruisstaf door pausen gebruikt zoals bisschoppen hun kromstaf gebruiken. 

Vóór die tijd was het gebruikelijk dat deze bij liturgische plechtigheden voor de paus uit werd 

gedagen. Alleen bij een kerkwijding droeg de paus het kruis zelf om daarmee driemaal op de deur te 

kloppen en volgens een oude traditie letters op de grond te tekenen. 

 

Het opvallend realistische, kromgebogen pauskruis van Paulus VI wil de kern van het christelijke 

geloof uitdrukken: dat God door zijn Zoon mens is geworden zoals wij, dat Hij heeft geleden en is 

gestorven aan het kruis om ons te redden en ons eraan te herinneren hoe onmetelijk zijn liefde voor 

ons is. Alle pausen sinds Paulus VI hebben bij bepaalde gelegenheden deze kruisstaf gebruikt. 

Johannes Paulus II heel veel, maar ook Benedictus XVI, Franciscus en nu Leo XIV.  Er bestaan er 

overigens drie van: het origineel en twee lichtgewicht kopieën.  
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COLOFON 
 

Pastoraal team: 

Pastoor Schwillens,  

Heisteeg 66  

6171 NL Stein  

 046-4331328 of in geval van  nood: 

06-10901080 

 

Pastoor Janssen 

Dross. Roststraat 41 

6171 JR Stein  

 046-4331200 

 

Parochiekantoor: 

De Halstraat 36  

6171 HK Stein 

Openingstijden: Maandag en 

woensdag van 9.00-11.00 uur 

 046-4331674 

 h.martinus@kpnmail.nl 

Website parochiecluster:  

www. rkkerkenstein.nl 

 

Misintenties: 

Berg a/d Maas:  

mevr. M. Simons-Deuss  

Achter de Hegge 10  

6129 KH Berg a/d Maas  

 046-4234568 

 simonsmargriet@gmail.com 

Rek.nr. NL90 RABO 0105900222 

 

Stein: via het parochiekantoor 

Rek.nr. NL 81 RABO 0149201184 

 

Urmond: via het parochiekantoor 

Rek.nr. NL 35 RABO 0149200072 

 

 

mailto:h.martinus@kpnmail.nl
mailto:simonsmargriet@gmail.com
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We bedanken u voor het lezen van het nieuwe parochieblad. Tevens willen wij een 

dankwoord uitspreken naar de adverteerders van het voormalige parochieblad Urmond/ Berg 

aan de Maas en het kerkblad van Stein. We hopen dat jullie dit nieuwe blad blijven 

ondersteunen.  


