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BELANGRIJKE MEDEDELING LAATSTE KEER BEZORGING PAROCHIEBLAD 

 

Beste parochianen, 

Het bestuur heeft besloten om per 1 juli 2025 het blad niet meer 

huis-aan-huis te verspreiden. Tevens zullen de bladen van Stein en Berg/Urmond gecombineerd 

worden tot 1 blad. 

U kunt ervoor kiezen een digitale versie te ontvangen per email, of u kiest ervoor om een 

papieren versie mee te nemen bij een van de afhaalpunten.  

Voor beide keuzes moet u zich aanmelden via het volgende e-mailadres: 

h.martinusstein@kpnmail.nl onder vermelding van naam, adres en uw e-mailadres. Vermeld 

hier ook uw keuze. 

Tevens treft u achter in de kerk formulieren aan waarop u uw keuze kunt aangeven. 

Wist u dat u het Kerkblad ook kunt lezen op de volgende site:  www.rkkerkenstein.nl 

Kijk dan bij parochies en klik de gewenste parochie aan. 

Op deze site staan ook alle nieuwsberichten, neem eens een kijkje! 

 

Het bestuur van het parochiecluster Stein Pastoor Schwillens 

 

 

AFHAALPUNTEN PAPIEREN VERSIE PAROCHIEBLAD 

 

Zoals we enkele maanden geleden aangegeven hebben zal dit het laatste parochie- of kerkblad in 

deze vorm zijn. In de afgelopen maanden heeft u via de email of bij de uitgangen van de kerk 

kunnen aangeven op welke vorm jullie in de toekomst dit blad willen ontvangen. Degene die 

aangeven hebben, om de papieren versie te willen ontvangen, kunnen deze gaan ophalen op de 

volgende adressen:  

• In de kerk van de H. Martinus te Stein, in de kerk van de H. Martinus te Urmond, in de 

kerk van de H. Michael te Berg a/d Maas  

• In de kapel Maria in de Nood 

• In de verzorgingstehuizen Urmonderhof of de Moutheuvel 

• In het MFC te Berg a/d Maas 

• Op het parochiekantoor, De Halstraat 36 te Stein 

Via deze weg wil het bestuur alle vrijwilligers bedanken om maandelijks het parochie/kerkblad in 

de brievenbus te deponeren. 

 

Het kerkbestuur van het parochiecluster  

Parochieblad voor de parochies 

H. Michael Berg aan de Maas 

HH. Martinus en Antonius Urmond 

 

Zaterdag 31 mei t/m 13 juli 2025 

 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór 6 juli 

 

Website: www.rkkerkenstein.nl 

Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

http://www.rkkerkenstein.nl/
http://www.rkkerkenstein.nl/
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OVER ONZE HEILIGEN (65)...  HEILIGE PETRUS EN PAULUS 29 JUNI.  

 

“Pie“ of “Pau“ waren gewone roepnamen die kinderen bij hun geboorte kregen. 

Namen die ontleend werden aan de christelijke traditie om een kind een naam mee te geven, – 

niet alleen van een familielid – , maar ook gerelateerd aan de naam van een heilige. Het werd je 

patroonheilige, waar je soms een bijzondere devotie tot had. De naamdag werd dan ook met grote 

trouw gevierd. Ook in de huidige tijd worden er kinderen geboren die de naam Pie(ke) of Pol 

meekrijgen. Zij mogen hun naamdag vieren op 29 juni. Misschien aardig om daar eens aan te 

denken. Dat levert vaak leuke reacties op ! 

De Heilige Petrus en de Heilige Paulus worden in een adem genoemd en samen gevierd omdat zij 

mede de fundamenten zijn onder de kerk die Jezus Christus stichtte. 

Aan Petrus, – de eerste onder de apostelen – , werd de leiding van de Kerk toevertrouwd en werd 

zo de eerste paus. Hij verkondigde met name in Jeruzalem en het Joodse land het evangelie. 

Paulus van Tarsus, – van oorsprong Farizeeër –, bekeerde zich tot het Christendom en werd de 

grote geloofsverkondiger in de gebieden rond de Middellandse Zee. Hij trok rond en stichtte op 

verschillende plaatsen kleine christengemeenschappen. Wanneer die gemeenschappen zelfstandig 

konden functioneren ging Paulus verder op zijn missiereizen. Met die jonge 

christengemeenschappen –  zeg maar “parochies” – onderhield hij een band door hen brieven te 

schrijven. Die brieven vinden we terug in het Nieuwe Testament van de Heilige Schrift. 

Beide apostelen werden gevangen genomen ten tijde van de christenvervolgingen  onder keizer 

Nero. Nero had brand gesticht in de stad Rome waardoor niet alleen veel gebouwen verwoest 

werden maar ook veel inwoners het leven lieten. Keizer Nero betichtte de christenen van het 

veroorzaken van deze grote ramp. Hij liet hen gevangen nemen en vermoordden in het jaar 64. 

Petrus werd gekruisigd, maar niet zoals Jezus. Petrus wilde dat niet en werd daarom 

ondersteboven gekruisigd. 

Omdat hij een Romeins staatsburger was werd Paulus door onthoofding met het zwaard om het 

leven gebracht. 

Het lichaam van Petrus werd begraven in de kerk, die we nu kennen als de Sint Pieter–  basiliek 

in Rome. Sint Paulus vond zijn laatste rustplaats in de basiliek van Sint Paulus buiten de muren. 

Dit “buiten de muren” verwijst naar een oude begraafplaats die zich buiten de stadsmuren van 

Rome bevond. Later heeft keizer Constantijn een kerk laten bouwen boven het graf. 

In een Heilig Jaar, – zoals dit jaar 2025 – is het gebruikelijk bij een bedevaart naar Rome door de 

heilige deuren te gaan van vier basilieken:  Sint Pieter, Sint Paulus buiten de muren, Sint Jan van 

Lateranen en Sancta Maria Maggiore. 

In deze laatste basiliek werd het lichaam van paus Franciscus onlangs begraven. 

Op de feestdag van Sint Petrus en Paulus ontvangen alle nieuwbenoemde aartsbisschoppen het 

pallium. Het pallium is een witte cirkelvormige band met zwarte kruisjes dat de aartsbisschoppen 

dragen om de verbondenheid uit te drukken met de Kerk van Rome. 
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Op de kerkelijke kalender is het feest van Sint Petrus en Paulus een hoogfeest. Dit jaar valt die 

dag – 29 juni – op zondag. Misschien een reden te meer om op die dag samen de eucharistie te 

vieren, zeker tot intentie van hen die hun naamdag dan mogen vieren ! 

J.P.Janssen, pr.ass. 

 

PINKSTEREN: WE VIEREN DE KOMST VAN DE HEILIGE GEEST. 

Veertig dagen na Pasen vieren we het feest van de Hemelvaart van de Heer. Jezus 

belooft bij het afscheid van de leerlingen hen niet in de steek te laten en hen een helper te sturen. 

Vijftig dagen na Pasen wordt dat werkelijkheid. De Heilige Geest, – de Helper – daalt neer over 

Maria en de apostelen. Een bijzonder feest. De Heilige Geest zal de leerlingen alles duidelijk 

maken en in herinnering brengen wat Jezus hen gezegd heeft. Zo heeft Hij het ook beloofd tijdens 

zijn aardse leven. 

Bij het lezen van het verhaal van Pinksteren, zoals het in de Handelingen van de Apostelen 

staat, valt op hoe de Geest zichtbaar gemaakt wordt. Een geest kun je niet in een lichamelijke 

gedaante zien. Je kunt de Geest niet vangen. Om het werken van de Heilige Geest te ervaren 

worden begrippen gebruikt als wind, adem, vuur en actie. Het werken van Gods Geest wordt 

meteen duidelijk omdat de apostelen hun angst verliezen, de ramen en deuren van hun verblijf 

wijd openzetten en er op uittrekken om het evangelie te verkondigen. Het effect van het werken 

van de Heilige Geest wordt ook zichtbaar omdat alle vreemdelingen in Jeruzalem de boodschap 

van het evangelie verstaan in hun eigen taal. De boodschap van het evangelie is bestemd voor alle 

mensen, voor heel de wereld. Door de Geest wordt dat zichtbaar. 

Die boodschap wordt aan ieder van ons verkondigd en we worden uitgenodigd ook te leven naar 

die boodschap. En ook in ons is de Heilige Geest werkzaam. 

Maar hoe kun je dat merken en waar kun je dat zien? We kunnen dat horen en lezen in de tekst 

van het Veni, Sancte Spiritus. Daarin wordt de werking van de Geest aan ons zichtbaar gemaakt. 

De Geest is zichtbaar werkzaam: bij vermoeidheid geeft Hij rust, bij hitte verkoeling, bij tranen 

troost. De Geest is zichtbaar als in de menselijke verhoudingen gereinigd wordt, wat vervuild is 

geraakt, besproeid wordt wat verdroogd is, geneest wat gewond is. De Geest maakt buigzaam wat 

verstard is, verwarmd wat verkild is, geeft de richting aan van de goede weg. 

Daar waar deze dingen gebeuren, mogen we zien dat de Geest daadwerkelijk werkzaam is. 

Ook in ieder van ons kan dat zichtbaar worden, want we ontvingen – net als de eerste leerlingen 

– ook de Geest van God als onze helper. 

J.P.Janssen, pr.ass. 
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DOOR DE VASTENACTIE HELPEN WE BRIKETTEN MAKEN... 

Het project dat we dit jaar in de Vastenactie wilden ondersteunen had van doen met briketten 

maken uit afval. Vrouwen in Kasese (Oeganda) hebben een methode gevonden om afval te 

verwerken tot briketten en kunnen die gebruiken bij het koken van hun maaltijden. Dat spaart 

hout, tijd en is goed voor een beter milieu. We hebben dit project kunnen steunen dankzij uw 

vrijgevigheid. We spaarden 3265,45 euro bij elkaar. 

Bijna de hoogste opbrengst sinds jaren...! De opbrengst was in de voorgaande jaren: 2021: 

2552,80; 2022: 3108, 32; 2023: 3271,60; 2024: 3094,32. Het bedrag van 3265,45 is als volgt 

samengesteld: Oud-Stein: 2589,10 euro; Urmond: 428,00 euro; Berg aan de Maas: 248,35 euro. 

Alle milde gevers willen we bedanken omdat we de vrouwen van Kasese daadwerkelijk hebben 

kunnen helpen. Dat voelt goed ! Dank-je-wel ! 

 
Nikolaas Sintobin: 

WAAROM IK PAUS FRANCISCUS ZO DANKBAAR BEN. 

Enkele dagen na het overlijden van paus Franciscus verscheen bij uitgeverij Adveniat 

een 

bloemlezing van teksten die door de paus in de loop van zijn pontificaat uitgesproken werden. 

Nikolaas Sintobin, pater Jezuïet en actief als pastor op het internet, heeft een aantal van deze 

teksten gebundeld. Als leidraad voor de bloemlezing geeft hij aan drie uitgangspunten te 

hebben gekozen, die voor paus Franciscus erg belangrijk waren:  

1. Barmhartigheid, zichtbaar in zijn voorkeur voor kansarmen. 

2. Onderscheiding, om het werken van de Heilige Geest op het spoor te komen. 

De laatste Bisschoppensynode laat zich kennen als een samen luisteren naar de Geest. 

3. Besturen, want er moeten knopen worden doorgehakt in de hervorming van de 

Vaticaanse financiën. Ook het functioneren van de Curie vraagt om aandacht en 

verandering. Paus Franciscus ruimt in dat opzicht een grote plaats in voor vrouwen op 

verantwoordelijke posities. 

Het eigene van een bloemlezing is natuurlijk dat er een keuze gemaakt wordt uit teksten, die in 

de smaak vallen van de samensteller. Het is een boeiende en inspirerende keuze geworden. 

Natuurlijk geen boekje om in een adem uit te lezen, maar van tijd tot tijd ter hand te nemen om 
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inspiratie op te doen en het gelovige leven te ondersteunen. 

Nikolaas Sintobin: Waarom ik paus Franciscus zo dankbaar ben. 

Uitgave: Adveniat ISBN: 978 94 9339 544 2 ; 96 blz. Prijs: 11,99 

 
 

Pastoraal team 

 

-Pastoor Schwillens, Heisteeg 66, 6171 NL, Stein tel: 046-4331328  

of in noodgeval: 06-10901080 

-Pastoor Janssen, Dross. Roststraat 41, 6171 JR, Stein tel: 046-4331200 

 

Adres parochiekantoor 

 

-Parochiekantoor Stein, De Halstraat 36, 6171 HK Stein tel: 046-4331674 of email: 

h.martinusstein@kpnmail.nl  

Geopend op: maandag en woensdag van 9.00-11.00 uur 

 

Opgeven misintenties 

 

H. Michaël, Berg a/d Maas 

 

Misintenties kunt u opgeven bij: Margriet Simons-Deuss Achter de Hegge 10, Berg a/ d Maas, 

tel:046-4234568 of via mail: simonsmargriet@gmail.com U kunt het geldbedrag overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Michaël, Berg a/d Maas rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22. 

U kunt ook gebruik maken van het formulier met envelop, dat u achter in de kerk vindt. Hier kunt 

U uw misintentie noteren en het verschuldigde bedrag bijvoegen. Deze envelop kunt U afgeven in 

de sacristie (voor of na elke H.Mis) of op de collecteschaal leggen 

 

HH. Martinus en Antonius van Padua, Urmond 

 

Misintenties kunt u opgeven bij de medewerkers van het parochiekantoor Stein. Dit is op 

maandag, woensdag en vrijdag geopend van 9.00- 11.00 uur. Het telefoonnummer is: 046-

4331674 of email: h.martinusstein@kpnmail.nl. Het geldbedrag kunt u overmaken op 

mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
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onderstaand rekeningnummer: H. Martinus en St. Antonius, Urmond rek.nr.NL35 RABO 0149 

2000 72 

 

Ziekencommunie 

 

Deze wordt thuisgebracht op de 1ste vrijdag van de maand. Wie hiervoor in aanmerking wil 

komen kan contact opnemen met pastoor Schwillens (tel. 4331328)  

 

H. Doopsel 

 

Voor het aanmelden van het H. Doopsel van uw kind is mogelijk tijdens kantooruren van het 

parochiekantoor op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00- 11.00 uur. Telefoonnummer: 046-

4331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

MISINTENTIES URMOND EN BERG 

  

We gedenken onze dierbare overledenen: 

To Arets-Salden weduwe van Wil Arets, 

Bernhardstraat te Berg a/d Maas. 

Moge zij rusten in Gods vrede. Amen  
 

Wij feliciteren onze dopeling en hun 

ouders: 

Sef Diris, zoon van Nic en Vera Diris-

Maessen 

Opdat zij moge leven als gelukkige 

christenen 

  

ZATERDAG 31 MEI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

  

ZONDAG 1 JUNI:  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DINSDAG 3 JUNI:  

18.45 uur: Antoniusnoveen 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 6 JUNI: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

  

ZATERDAG 7 JUNI:  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

 

ZONDAG 8 JUNI: - Pinksteren  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

 

DINSDAG 10 JUNI: 

18.45 uur: Antoniusnoveen 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 13 JUNI: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZATERDAG 14 JUNI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

7de Jrd. Annie Hamers-Knoors t.v Jos 

Hamers. 
 

ZONDAG 15 JUNI:  - Vaderdag - dankmis 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DINSDAG 17 JUNI: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 20 JUNI: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d 

Maas.  

  

ZATERDAG 21 JUNI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

2de Collecte voor onderhoud kerk.⛪️. 
 

ZONDAG 22 JUNI:   

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Hub Meulenberg; 

Chrit Demandt. 
 

DINSDAG 24 JUNI: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Piet Vaassen en familieleden. 

mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
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VRIJDAG 27 JUNI:   

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

  

ZATERDAG 28 JUNI 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

2de Jrd. Corrie Wagemans-Ploem echtgenote 

van 

Jo Wagemans t.v. overleden familieleden. 

Voor een bijzondere intentie. 
 

ZONDAG 29 JUNI: 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond  
 

DINSDAG 1 JULI: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 4 JULI: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

  

 

ZATERDAG 5 JULI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZONDAG 6 JULI: 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

1e Jrd. Chrit Demandt. 
 

DINSDAG 8 JUNI:  

18.45 uur: Antoniusnoveen 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 11 JULI: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

  

ZATERDAG 12 JULI:  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

 

ZONDAG 13 JULI: 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

 

 

Iedere zondag is er een uitzending van Kerk en Samenleving bij Mijnstreek vandaag 

tussen 08.00 en 10.00 uur. 

In deze radio-uitzending wordt iedere week een 

H. Mis uitgezonden, opgenomen in één van de kerken in ons uitzendgebied (gemeente Stein - 

Sittard/Geleen - Beek). 

AANDACHT VOOR ONZE NEDERLANDSE MISSIONARISSEN. 

In de dagen rond Pinksteren staan we stil bij de missionarissen en pastoraal werkenden die 

vanuit Nederland actief zijn in de Derde Wereld: vrouwen en mannen die daadwerkelijk gehoor 

geven aan de opdracht: “Gaat uit over heel de aarde en verkondig het evangelie...” 

We hebben wel eens het idee dat er in deze tijd geen zusters, paters en broeders meer naar de 

Missie vertrekken. Natuurlijk is het aantal niet meer vergelijkbaar met de tijden van het Rijke 

Roomse Leven, toen vanuit Nederland vele missionarissen uitgezonden werden. 

Maar ook in onze dagen voelen mannen en vrouwen de roeping om zich in te zetten om het 

evangelie daadwerkelijk te verkondigen. Zoals Mirella van der Salm, die als leken – missionaris 

in Ghana werkt. Zij is uitgezonden door de kloostergemeenschap van de SMA ( Sociëteit voor 

de Afrikaanse Missie) en werkt nu in een instituut voor doven en slechthorenden. Belangrijk 

werk omdat mensen met een gehoorbeperking of een andere handicap in Ghana eigenlijk niet 

meetellen in de maatschappij. De taak van Mirella is deze mensen te helpen een plek in de 

samenleving te geven. 

Aan het vervullen van haar taak in Ghana zitten ook aspecten die hier in ons land spelen. Wie 

betaald de AOW voor haar ? Wat is er geregeld wanneer zij met verlof komt ? Wie draagt zorg 

voor een ziektekostenverzekering als ze voor vakantie in Nederland is ? Krijgt ze ook een beetje 

“vakantiegeld” om niet de hand te hoeven ophouden bij vrienden of familie ? 

Soms is het ook wenselijk een aanvullende cursus te volgen en ook die brengt kosten met zich 

mee. 

De kerkdeurcollecte met Pinksteren is bestemd voor dit doel. 
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De Week voor de Nederlandse Missionaris is de instelling die zorgt dat er een thuisfront is voor 

de mannen en vrouwen, die uit ons land en namens ons werken in de missie. Een bijdrage aan 

de collecte maakt het mogelijk dat zij hun werk kunnen blijven doen. Dank voor uw gaven. 

 

 

 

 


