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Op zondag 25 mei zullen de kinderen van Berg a/d Maas en Urmond in de St. 

Martinuskerk van Urmond hun eerste Heilige Communie ontvangen: Cas Kösters, Elia 

Silaban,  Raf Pol,  Elisa Alberti, Timo Lemmens en Fenna van Herten. 

BELANGRIJKE MEDEDELING, WIJZIGINGEN IN BEZORGING PAROCHIEBLAD 

STEIN 

Beste parochianen,  

Het bestuur heeft besloten om per 1 juli 2025 het blad niet meer huis-aan-huis te verspreiden. 

Tevens zullen de bladen van Stein en Berg/Urmond gecombineerd worden tot 1 blad.  

U kunt ervoor kiezen een digitale versie te ontvangen per email, of u kiest ervoor om een 

papieren versie mee te nemen bij een van de afhaalpunten. Voor beide keuzes moet u zich 

aanmelden via het volgende e-mailadres: h.martinusstein@kpnmail.nl onder vermelding van 

naam, adres,  e-mailadres en uw keuze. Tevens treft u achter in de kerk formulieren aan 

waarop u uw keuze kunt aangeven. 

 

Het bestuur van het parochiecluster Stein Pastoor Schwillens 

 

Mariaprocessie in dit Jubeljaar op 12 oktober 

 

Hoe bijzonder is het, dat in dit Jubeljaar de Mariaprocessie 

plaatsvindt. Hoewel de Kapel Maria in Nood het beeld van Maria mag 

beheren en verzorgen, behoort Maria aan heel Stein toe. Maria wil dan 

ook niet opgesloten blijven achter de muren van de kapel, hoe 

prachtig en uitnodigend die ook is. Eén keer per 5 jaar komt zij naar 

buiten, voor alle Steindenaren en bezoekers. Dit jaar op zondag 12 

oktober 2025. 's Avonds na zonsondergang wordt het Mariabeeld 

vanuit de St. Martinuskerk in Stein naar de Kapel Maria in de Nood 

gedragen. Dan groet zij het dorp en is ze weer even helemaal onder de 

mensen. Dus wees welkom en pelgrimeer mee! 
 

Namens de werkgroep Kapel Maria in de Nood 

 

 

 

Parochieblad voor de parochies 

H. Michael Berg aan de Maas 

HH. Martinus en Antonius Urmond 

 

Zaterdag 3 mei t/m zondag 1 juni  
 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór 20 mei 

 

Website: www.rkkerkenstein.nl 

Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 

Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

http://www.rkkerkenstein.nl/
mailto:parochies.urmondberg@gmail.com
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PAUS FRANCISCUS 

Op Tweede Paasdag, 21 april in de vroege ochtend, overleed onze Paus 

Franciscus. 

Hij mocht 88 jaar oud worden. 

Wereldwijd werd er op zijn overlijden gereageerd en veelal klonken daarin 

woorden van bewondering en respect door. Twee duidelijke kanten van zijn beleid voeren de 

boventoon: In de eerste plaats zijn eenvoud en zijn duidelijke keuze voor de mensen aan de rand 

van de samenleving. Daarnaast vroeg Paus Franciscus steeds weer opnieuw aandacht voor onze 

omgang met de schepping. Daarin werd zijn zorg duidelijk over onze omgang met de aarde en 

welke gevolgen dat heeft. Hij schreef er 

een encycliek over die de titel heeft ‘Laudato si’ .  Deze naam is ontleend aan het Zonnelied van 

Sint Franciscus van Assisi. 

We willen u allen uitnodigen in uw gebed Paus Franciscus te willen gedenken. Dat hij nu in vrede 

mag rusten bij de Heer.          J.P. Janssen, pr.ass.  

 

 
OVER ONZE HEILIGEN (64)... O. L. VROUW VAN FATIMA 13 mei 

Op 13 mei 1917 had de eerste verschijning van Onze Lieve Vrouw plaats in Fatima. 

We beleven dan in de wereldgeschiedenis roerige tijden. 

De Eerste Wereldoorlog is dan nog in volle gang en in Rusland breidt het 

Communistische regime zich verder uit. De zorgen en de noden in de samenleving 

zijn groot. 

Tussen 13 mei en 13 oktober 1917 verschijnt Onze Lieve Vrouw zes keer aan de 

herderskinderen Lucia, Francisco en Jacinta. Voorafgaand aan de verschijningen ontvangen de kinderen 

drie keer bezoek van een engel. Dat gebeurde in het voorjaar, de zomer en het najaar van 1916. De engel 

wilde de kinderen geen angst aanjagen en vroeg hen met hem te bidden. De engel noemde zichzelf de 

Engel van de Vrede. 

Op 13 mei 1917 trokken de drie kinderen nadat ze de Heilige Mis hadden bijgewoond 

met een kleine kudde schapen naar de Cova da Iria, de Vallei van de Vrede. Tegen het 

middaguur dreigde er een onweer en ze dreven de schapen bij elkaar om terug naar 

huis te gaan. Plotseling ontwaarden ze een bliksemschicht en in een fel licht verscheen 
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een jonge vrouw, gekleed in het wit, staande op een wolk boven een jonge eikenboom. 

Vanzelfsprekend dat de kinderen schrokken en wilden vluchten, maar de Verschijning stelde hen gerust; 

‘Wees niet bang. Ik doe jullie geen kwaad. Ik kom uit de hemel.’ De Dame vraagt de kinderen iedere 

maand op de dertiende terug te komen. In oktober zal zij zeggen wie ze is en wat ze vraagt. Ook vraagt de 

Dame aan de kinderen elke dag een rozenhoedje te bidden voor herstel van de wereldvrede en voor de 

bekering van de zondaars. 

Natuurlijk verspreidt zich het nieuws van de verschijning in de omgeving en het aantal 

mensen, dat op de dertiende van elke maand naar de plek bij de eikenboom komt, 

groeit iedere keer. De toegestroomde mensen zagen wel aan de kinderen dat er iets 

gebeurde maar de verschijning konden zij niet waarnemen. 

Tijdens de verschijningen spreekt Maria over drie geheimen. In het eerste geheim 

kondigt Zij het einde van de Eerste Wereldoorlog aan, maar ook het begin van 

Wereldoorlog II. In het tweede geheim vraagt Maria om de toewijding van Rusland aan 

het Onbevlekte Hart van Maria. Zij vraagt ook nadrukkelijk om de Rozenkrans te bidden. 

Paus Johannes Paulus II heeft in 1984, samen met de bisschoppen van heel de Kerk, 

de wereld toegewijd aan Maria’s Onbevlekte hart. 

Lang zijn er gissingen geweest rond het derde geheim. Pas in het jaar 2000 heeft de 

woordvoerder van het Vaticaan dit geheim bekend gemaakt. In een visioen werd een in 

het wit geklede bisschop neergeschoten. Achteraf werd de aanslag op paus Johannes 

Paulus II hieraan gelinkt. De kogel die toen uit het lichaam van de paus verwijderd werd 

is geplaatst in de kroon die het Mariabeeld van Fatima draagt. 

In Fatima worden tijdens het bedevaartseizoen de 13e van de maanden mei tot en met  

oktober heel bijzonder gevierd, met als hoogtepunt 13 mei. 

J.P. Janssen, pr.ass. 

 

 

GEKOMEN IS UW LIEVE MEI, MARIA… 

 

Met deze regel begint een Marialied dat de ouderen onder ons zeker kennen en 

vaak genoeg gezongen zullen hebben. Daarmee geven we ook aan dat de 

Meimaand begonnen is en dat we in deze maand heel bijzonder aandacht 

besteden aan Moeder Maria, Onze Lieve Vrouw. 

We kunnen die aandacht geven door wat vaker de Rozenkrans te bidden en bij 

het beeld van Maria in onze huizen een kaarsje te branden en een extra 

bloemetje bij Haar te zetten. 

Met elkaar willen we ook Maria gedenken in en bij de Kapel van Maria in de 

Nood. Daar komen we op maandag en donderdag in de meimaand samen en bidden vanaf 18.45 

uur de Rozenkrans en aansluitend vieren we, – Maria ter eer – , de eucharistie.  

Samen bidden en samen vieren schept verbondenheid: Verbondenheid met elkaar en 

verbondenheid met onze Hemelse Moeder.  

Verschillende koren van ons parochiecluster zullen er ook zijn om de H. Mis op te luisteren  met 

liederen en muziek.  



4 

 

In ons gebed willen we aandacht schenken aan de intenties waarvoor we samen willen bidden. Er 

zijn zoveel wensen en zorgen die we aan Maria willen voorleggen en Haar vragen ze in de 

aandacht van haar Zoon Jezus te brengen. Ook mogen we onze dankbaarheid aan Haar 

overbrengen voor het goede dat we hebben mogen ontvangen in ons leven. Er zijn genoeg 

redenen om dankbaar te zijn.  

U bent van harte welkom aan de Kapel om juist het ‘samen’  extra aandacht te geven. 
 

J.P. Janssen, pr.ass.  

 

 

 
 

TEKENS VAN HOOP...? 

Het is niet zo verwonderlijk dat velen van ons zich zorgen maken over de 

toekomst van het 

geloof en de kerk. Het kerkbezoek is sterk verminderd. Ook in ons 

parochiecluster werden en 

worden kerken gesloten. De toekomst lijkt somber. 

Hoopvol is het bericht dat onlangs te lezen was in verschillende media. In het vaker 

terugkerende onderzoek ‘God in Nederland’ blijkt dat de generatie Z ( geboren tussen 2001 en 

2007) geloviger is dan voorgaande generaties. De cijfers lijken hoopvol. 

Nog hoopvoller werd ik van het bericht dat dit jaar in de Paasnacht in Frankrijk 17.800 

volwassenen gedoopt werden, waaronder 7400 jongeren. Daar gaat een voorbereiding van 
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meer dan een jaar aan vooraf. In 2024 was het aantal gedoopte jongeren 5000. Een stevige groei 

mag je wel zeggen. 

Ook in België groeit het aantal volwassen dopelingen in de Paasnacht. 

Wellicht kan daarin ook zichtbaar worden dat de belangstelling voor geloven en het geloof 

vieren groeit. De belangstelling en groei houdt hopelijk niet op bij de landsgrenzen. Misschien is 

het voor onze omgeving aanstekelijk en komt de groei ook de grens over...! 

J.P.  Janssen, pr.ass. 

Pastoraal team 

 

-Pastoor Schwillens, Heisteeg 66, 6171 NL, Stein tel: 046-4331328  

of in noodgeval: 06-10901080 

-Pastoor Janssen, Dross. Roststraat 41, 6171 JR, Stein tel: 046-4331200 

 

Adres parochiekantoor 

 

-Parochiekantoor Stein, De Halstraat 36, 6171 HK Stein tel: 046-4331674 of email: 

h.martinusstein@kpnmail.nl  

Geopend op: maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.00 uur 

 

Opgeven misintenties 

 

H. Michaël, Berg a/d Maas 

 

Misintenties kunt u opgeven bij: Margriet Simons-Deuss Achter de Hegge 10, Berg a/ d Maas, 

tel:046-4234568 of via mail: simonsmargriet@gmail.com U kunt het geldbedrag overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Michaël, Berg a/d Maas rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22. 

U kunt ook gebruik maken van het formulier met envelop, dat u achter in de kerk vindt. Hier kunt 

U uw misintentie noteren en het verschuldigde bedrag bijvoegen. Deze envelop kunt U afgeven in 

de sacristie (voor of na elke H.Mis) of op de collecteschaal leggen 

 

HH. Martinus en Antonius van Padua, Urmond 

 

Misintenties kunt u opgeven bij de medewerkers van het parochiekantoor Stein. Dit is op 

maandag, woensdag en vrijdag geopend van 9.00- 11.00 uur. Het telefoonnummer is: 046-

4331674 of email: h.martinusstein@kpnmail.nl. Het geldbedrag kunt u overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Martinus en St. Antonius, Urmond rek.nr.NL35 RABO 0149 

2000 72 

 

Ziekencommunie 

 

Deze wordt thuisgebracht op de 1ste vrijdag van de maand. Wie hiervoor in aanmerking wil 

komen kan contact opnemen met pastoor Schwillens (tel. 4331328)  

 

H. Doopsel 

 

Voor het aanmelden van het H. Doopsel van uw kind is mogelijk tijdens kantooruren van het 

parochiekantoor op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00- 11.00 uur. Telefoonnummer: 046-

4331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl


6 

 

 

MISINTENTIES URMOND EN BERG 

 

We gedenken onze dierbare overledenen: 

Tiny Demandt-Pepels, weduwe van Toon 

Demandt, Burg. Strijkstersstraat 
 

Opdat zij mag rusten in Gods vrede. Amen. 

  

ZATERDAG 3 MEI  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

 

ZONDAG 4 MEI - Dodenherdenking 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DINSDAG 6 MEI 

18.45 uur: H. Martinuskerk Urmond   

Antoniusnoveen 

19.00 uur: H. Mis 

Pierre Thijssen. 
 

VRIJDAG 9 MEI 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

 

ZATERDAG 10 MEI - Dodenherdenking 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

“Voor de gesneuvelde en overleden 

militairen van 

1-2-37Ri” en gesneuvelde in andere missies. 

Jrd.Mia Bohnen-van de Wauw en t.v. 

Arnoud Bohnen t.v. 

zonen Hub en Wil.(St) 

Marie Wenmakers-Ploem echtgenote van 

Willy Wenmakers  

voor moederdag t.v.  overleden familieleden. 
 

ZONDAG 11  MEI 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Ouders Breuls-Tholen. 
 

DINSDAG 13 MEI 

18.45 uur: H. Martinuskerk Urmond  

Antoniusnoveen 

19.00 uur: H. Mis 

 

VRIJDAG 16 MEI: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

 

ZATERDAG 17 MEI 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

2de Collecte voor onderhoud ⛪️   
 

ZONDAG 18 MEI:  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. Hein Hellenbrand. 
 

DINSDAG 20 MEI: 

18.45 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 Antoniusnoveen 

19.00 uur: H. Mis 

 

VRIJDAG 23 MEI: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

 ZATERDAG 24 MEI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

1ste Jrd. Mia Coenen -Joosten echtgenote 

van Jeng Coenen. 
 

ZONDAG 25 MEI:   

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond - 1e 

Heilige Communie 

Chrit Demandt 
 

DINSDAG 27 MEI: 

18.45 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Antoniusnoveen 

19.00 uur: H. Mis 

 

WOENSDAG 28 MEI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

 

DONDERDAG 29 MEI: - Hemelvaartsdag 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 30 MEI: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

 

ZATERDAG 31 MEI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

 

ZONDAG 1 JUNI: 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
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Iedere zondag is er een uitzending van Kerk en Samenleving bij Bie Os Mijn 

Streekomroep tussen 08.00 en 10.00 uur. 

In deze radio-uitzending wordt iedere week een 

H. Mis uitgezonden, opgenomen in één van de kerken in ons uitzendgebied (gemeente Stein - 

Sittard/Geleen - Beek). 

 
  

 

OPBRENGST VOEDSELBANK 

 

De vrijwilligers van de voedselbank en pastoor Schwillens bedankt alle 

gulle gevers van harte voor dit goede resultaat! 

 

 

 

 

VEERTIG DAGEN NA PASEN:  HEMELVAART VAN DE HEER. 

In de Bijbel komen we het getal 40 met grote regelmaat tegen:  

* We kennen de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen. 

* De zondvloed,  waaraan Noach met zijn familie ontkwam, duurde 40 dagen. 

* Het Joodse volk trok na de bevrijding uit Egypte 40 jaar door de woestijn op weg naar het 

  Land van Belofte. 

* De reus Goliath daagde 40 dagen de Israëlieten uit om het tegen hem op te nemen 

  totdat David hem versloeg. 

* Jona, de profeet, zegt de stad Ninivé aan dat de stad over 40 dagen verwoest zal 

  worden als de inwoners niet tot bekering komen. 

* Belangrijke koningen van Israël en Juda, – David en Salomo – bleven 40 jaar op hun 

  troon.   

* Voor Jezus aan zijn openbare leven begon, vastte Hij 40 dagen in de woestijn. 

Veertig staat ook voor de gemiddelde levensduur van  de mensen in Bijbelse tijden. Dan is het 

leven tot voltooiing gekomen. 

We vieren de veertigste dag na Pasen de opneming van Jezus in de hemel. Hij wordt van de aarde 

weggenomen om bij God in de hemel thuis te zijn. De voltooiing van zijn opdracht is daarmee 

werkelijkheid geworden.  

De apostelen blijven naar de hemel staren om Jezus te blijven volgen. Dan  klinkt voor hen de 

vraag: ‘Mannen van Galilea, wat staan jullie naar de hemel te staren?’ 

En ook klinkt het: ‘Deze Jezus zal op dezelfde wijze terugkeren.’  Je moet niet naar de hemel 

blijven staren, maar om je heen kijken om te zien wat je moet doen als volgeling van Jezus. 
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Die wederkomst van de Heer mogen wij verwachten, maar we kunnen die ook daadwerkelijk 

naderbij brengen wanneer we ons in ons leven laten leiden door Jezus’ voorbeeld.  

Doen wat Hij ons heeft voorgedaan, brengt de Heer steeds dichterbij. 

We hoeven het ook niet alleen te doen. Pinksteren is ook in aantocht.  

Net zoals aan de apostelen een helper beloofd werd – de Heilige Geest – , zo wordt die Helper 

ook aan ons gegeven om te kunnen doen wat Jezus van ons vraagt. J.P. Janssen, pr.ass.  

 
 

 

 

 

 


