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Jaargang 17 nr. 241 
Van  5 april t/m 4 mei 2025 

 

Kopij voor Kerkblad nr. 242 van  

3 mei t/m 1 juni  

inleveren vóór 22 april 2025 

  Website parochies: www.rkkerkenstein.nl 
   Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com 

    KERKBLAD 

KERKBLAD: WIJZIGINGEN IN BEZORGING KERKBLAD STEIN 

Van meerdere bezorgers van ons Kerkblad krijgen we te horen dat 
het vanwege diverse omstandigheden niet meer mogelijk is om het 
blad bij jullie thuis te bezorgen. Nieuwe vrijwilligers vinden wordt 
steeds moeilijker. Er zijn een aantal vrijwilligers die een paar hon-
derd blaadjes maandelijks in de brievenbus deponeren. 
 

Het bestuur heeft daarom besloten dat per 1 juli 2025 het blad niet meer huis-aan-huis 
wordt verspreid. Tevens wordt het Kerkblad Stein en het Parochieblad Berg/Urmond ge-
combineerd tot 1 blad.  

U kunt ervoor kiezen een digitale versie per email te ontvangen, of u kiest ervoor om een 
papieren versie mee te nemen bij een van de afhaalpunten.  
Voor beide keuzes moet u zich aan te melden via het volgende e-mailadres: 
h.martinusstein@kpnmail.nl (dit is het juiste email adres) onder vermelding van naam, 
adres en uw e-mailadres. Vermeld hier ook uw keuze. 
Tevens vindt u lijsten achter in de kerk waarop u uw keuze kunt aangeven. 
Wist u dat u het Kerkblad ook kunt lezen op de volgende site: www.rkkerkenstein.nl  
Kijk dan bij parochies en klik de gewenste parochie aan. 
Op deze site staan ook alle nieuwsberichten, neem eens een kijkje! 
Via deze weg willen we alle vrijwilligers bedanken die maandelijks het blad door weer en 
wind hebben bezorgd.          

Het bestuur van het parochiecluster Stein, Pastoor Schwillens 

VIERINGEN RONDOM PASEN 

IN DE H. MARTINUSKERK STEIN 
 

Zondag 13 april: Palmzondag 11.00 uur met palmwijding 
 

Donderdag 17 april: Witte Donderdag 19.00 uur 

Vrijdag 18 april: Goede Vrijdag 15.00 uur 
- Herdenkingsdienst lijden en Sterven 
 

Zaterdag 19 april: Paaswake 18.00 uur  

Zondag 20 april: 1e Paasdag 11.00 uur  
 

Maandag 21 april: 2e Paasdag H. Mis 11.00 uur 

Zondag 27 april - Beloken Pasen H. Mis 11.00 uur 

Voor iedereen een Zalig Pasen! 

 

http://www.rkkerkenstein.nl
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ZONDAG 6 APRIL  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Ter nagedachtenis aan Raoul Stijnen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
M.m.v. het Kinderkoor 
Zwd. John Smeets; 
Zwd. Els Gorissen-Schepers en tevens voor 
Sven Gorissen en overledenen van de familie 
Schepers-de Bruijn en Gorissen-Tholen; 
Jrd. Peter en Mathieu Wijnen; 
Jrd. Hub Op den Camp en Mia Op den Camp-
Broekhoven; 
Gertie Op den Camp-Nelissen en t.v. Tiny Op 
den Camp-Smeets en broer Lamine; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters. 
 

WOENSDAG 9 APRIL 
18.30 uur: H. Martinuskerk  
Uitstelling v.h. Allerheiligste met rozenkrans  
19.00 uur: H. Mis    
 

ZONDAG 13 APRIL  - Palmzondag 
Met palmwijding 
8.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jaardienst Annie Janssen-Meuleberg. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
M.m.v. het Caeciliakoor 
Jrd. Zef en Bertha Janssen-Gorissen; 
Anna Lemmens-Devoi en Gerrit Lemmens; 
Math Cleuskens v.w. verjaardag. 
 

WOENSDAG 16 APRIL  
18.30 uur: H. Martinuskerk  
Uitstelling v.h. Allerheiligste met rozenkrans  
19.00 uur: H. Mis 
Voor alle zieken en hun familie. 
 

DONDERDAG 17 APRIL  Witte Donderdag 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Herdenking in de instelling v.d. Eucharistie. 

VRIJDAG 18 APRIL   Goede Vrijdag 
15.00 uur: H. Martinuskerk  
Herdenkingsdienst lijden en Sterven. 

15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Kruisweg en Rozenkrans 

ZATERDAG 19 APRIL 
Kapel van het Bitter Lijden 
15.00-15.45 uur: Biechtgelegenheid. 
 

18.00 uur: St. Martinuskerk - Paaswake 
M.m.v. het Dameskoor 

ZONDAG 20 APRIL - Pasen 
10:00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Bertha en Sjeng Meuleberg-Meijers. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
M.m.v. het Caeciliakoor 
Jrd. Thé Cremers en t.v. ouders Cremers-
Goossens en overleden familie en ouders 
Smeets-Pepels; 
Karl Vranken; 
Andrees, Hay, Hubert en Sjeng Vogelers; 
Wim Janssen en zoon Robert Janssen; 
Frans Ostendorf; 
Huub Heijnen vanwege verjaardag. 
 

MAANDAG 21 APRIL - 2e Paasdag 
10:00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjaak Janssen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Uit dankbaarheid voor een 60 jr. huwelijk. 
 

WOENSDAG 23 APRIL  
18.30 uur: H. Martinuskerk:  
Uitstelling v.h. Allerheiligste met rozenkrans  
19.00 uur: H. Mis 
Jrd. Bertha Janssen-Blonden en zoon Léon. 

ZONDAG 27 APRIL - Beloken Pasen 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Zaligverklaring Theresia Neumann.  >>>> 

MISINTENTIES MISINTENTIES 
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Vervolg 
 

ZONDAG 27 APRIL - Beloken Pasen 
11.00 uur: H. Martinuskerk 
Mia Heijnen-Lamine, Pie Heijnen, zoontje 
Harrie en Huub Heijnen. 

WOENSDAG 30 APRIL  
18.30 uur: H. Martinuskerk 
Uitstelling v.h. Allerheiligste met rozenkrans  
19.00 uur: H. Mis 
Finy Franssen-Hamers. 
 
DONDERDAG 1 MEI  
19.00 uur: Kapel Maria in de Nood 
 

ZATERDAG 3 MEI  
Kapel van het Bitter Lijden 
15.00-15.45 uur: Biechtgelegenheid 
 

ZONDAG 4 MEI - Dodenherdenking 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Annie Meuleberg-Goossens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Jrd. Anna Lemmens-Devoi en Gerrit  
Lemmens; 
Jrd. Margaretha Wouters en t.v. Martinus 
Hermanus Wouters. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

Op weg naar Pasen   Toen Jezus wist…  

Toen Jezus wist nu is gekomen het uur om door 
de nacht te gaan, heeft Hij een linnen doek  
genomen en water in een schaal gedaan. 

 

Hij gaf ons zwijgende een teken en kwam ons 
voet voor voet nabij, Hij deed het water van zich 

spreken, het stort zich uit en reinigt mij. 
 

Zo is de Heer een knecht geworden en tot de  
bodem toe gegaan om ons met ootmoed te  

omgorden, Hij doet ons zijn geringheid aan. 
 

Heer van mijn hart, U bent gekomen de nacht 
door naar uw grote dag, ik heb in eenvoud  
aangenomen. dat ik U daarin volgen mag. 

 Jaap Zijlstra  Uit: God in gedichten, Lannoo 2007 

  

 

WE VERGETEN HEN TOCH NIET...? 

Het spreekwoord ‘Uit het oog, uit het hart …’ kennen de meesten van ons  
en dat wordt ook wel vaker bevestigd door onze ervaringen.  
Allemaal zullen we wel mensen uit onze kennissenkring kennen, waar we al een langere tijd niets 
van gehoord of gezien hebben. Meestal vinden we dat niet leuk en vaker voelen we dat ook als een 
gemis. Soms gebeurt het ook andersom. Dan vergeten wij dat anderen iets van ons verwachten en 
onze contacten en belangstelling eigenlijk missen. Misschien is Marion Muhindo uit Kasese in Oe-
ganda zo iemand. We hebben enkele weken geleden kennis met haar gemaakt toen we lazen of hoor-
den over haar project om van afval briketten te maken. Inmiddels hebben er al tweehonderd vrouwen 
in Kasese gereageerd op haar initiatief om goedkoper en schoner te kunnen koken. Ze sparen zo geld 
en het milieu. Daardoor kunnen ze hun leven leefbaarder maken. De Vastenactie wil helpen dat pro-
ject nog sterker te laten groeien. Wilt u daaraan meehelpen? Dat kan door uw gift voor de Vastenac-
tie in de kerk af te geven. U kunt uw bijdrage ook deponeren in de brievenbussen van een van de 
volgende adressen: Past. Schwillens, Heisteeg 66, Nieuwdorp of Parochiekantoor De Halstraat 36, 
Stein, of past. Janssen Dross. Roststraat 41, Stein.                                     J.P. Janssen, pr.ass. 

VOEDSEL VOOR DE VOEDSELBANK:  

Alle langdurige houdbare producten zijn wel-
kom voor de armen in onze parochies.  
 

Wanneer en waar kunt u het brengen?  

- In de parochiekerk van Oud-Stein t/m 6 april 
vóór of na de H. Mis op zondagochtend van 
11.00 uur,    maar ook op woensdagavond van 
18.00 -19.30 uur.  

 - Bij het parochiekantoor Stein, De Halstraat 36 
te Stein, t/m 4 april op maandag, woensdag en 
vrijdag van 9.00-11.00 uur.  
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IN MEMORIAM      

We gedenken onze dierbare overledenen: 
 

LENY VERKOEIJEN-KROON, 98 jaar, weduwe van Jan Verkoeijen, 
vh Krompbunderstraat  

 

ELS GORISSEN-SCHEPERS, 77 jaar, echtgenoot van Piet Gorissen, Stadhouderslaan  
 

Moge zij rusten in Gods vrede.   

Wij feliciteren   
 

onze dopeling en zijn ouders: 

LUCAS WILLEMS, zoon van Janneke Lenssen en Max Willems 

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen 

                              LEVEN...  CARPE DIEM               van Rudi Blijleven 

Pluk de dag en ruik eens aan de bloemen, vertel een mop en lach,  
luister naar de bijtjes, hoor hoe ze zoemen.  

Er is zoveel meer als werken in het algemeen, 
probeer te genieten van de tijd die rest. 

Trouw en liefde houdt ons op de been, ik zou zeggen:  
“Doe je best”.      

HOOGTEPUNT VAN HET KERKELIJKE JAAR 
Aan het einde van de Veertigdagentijd staat het hoogtepunt van het Kerkelijke Jaar 
op de agenda. We openen dan de Goede Week met het feest van de Palmwijding op 
Palmzondag. We volgen Jezus op zijn blijde intocht in Jeruzalem. Met gejubel en 
gejuich wordt Hij ontvangen. Je mag wel zeggen dat mensen uit hun dak gaan om 
Hem te ontvangen. 
Maar hoe snel verandert dat? Op Witte Donderdag neemt Jezus afscheid van Zijn vrienden en gaat 
voor het laatst samen met hen aan tafel. Na de maaltijd, – in de Hof van Olijven – vraagt Hij hen om 
te waken en met Hem te bidden. Doodsbenauwd vraagt Hij zijn hemelse Vader of de kelk van het 
lijden aan Hem voorbij mag gaan. Hij voelt zich verlaten. Zijn leerlingen zijn in slaap gevallen. 
De Joodse overheid heeft zelfs een van zijn leerlingen bereid gevonden Hem te verraden. Dat ge-
beurt dan ook die nacht en Hij wordt gevangengenomen. Hij wordt door Pilatus veroordeeld tot de 
doodstraf.  
Dood door kruisiging. We herdenken het op Goede Vrijdag. Na zijn sterven wordt Hij 
van het kruis genomen en begraven. Het is stil geworden rond Hem. 
Op de derde dag, – vroeg in de morgen – , gaan de vrouwen naar het graf om het  
lichaam van Jezus te verzorgen. Na de kruisiging ontbrak daarvoor de tijd omdat toen 
de avond van de grote sabbat was aangebroken en de Sabbatsrust niet verstoord mocht worden. 

Daarom vervullen ze die taak ‘s morgens vroeg, op de eerste dag van de week. Ze 
vinden de steen van het graf weggerold en het graf leeg. Dan klinkt er de hemelse 
boodschap: ‘Hij is niet hier. Hij is verrezen. ‘Hij heeft de dood overwonnen.’ 
Die blijde boodschap klinkt ook voor ons. Met elkaar willen we die boodschap ge-
denken vieren en beleven. Daarom bent u van harte uitgenodigd om deze Goede 
Week mee te vieren en de gebeurtenissen mee te gedenken. Het is het fundament van 
ons geloven. U vindt in het parochieblad aangegeven waar en wanneer we samenko-
men in de kerken van ons parochiecluster.  

Weet dat u van harte welkom bent!                                                                  J.P. Janssen, pr.ass. 
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 Wat als je niet meer beter wordt? 

De doula ondersteunt bij het terugnemen van de 
regie over jouw leven. 

T– 06– 29 169 540 / Marina van Rossum 

Praktijk Levenseinde –doula Marina 

Wat als je niet meer beter wordt? 

De doula ondersteunt bij het terugnemen van de 
regie over jouw leven. 

T– 06– 29 169 540 / Marina van Rossum 

Praktijk Levenseinde –doula Marina MARION SOENTJENS 

 Jurist en belastingadviseur 

Juridisch- en belastingadvies 

Aangiften inkomstenbelasting  

en erfbelasting 

Bijna 40 jaar ervaring 

Persoonlijke benadering  

Vriendelijke tarieven 

Telefoon: 06-22494448  

marionbeheer@outlook.com  

KATHOLIEKE KERK START ‘BEWEGING VAN HOOP’ 

Dagelijks horen mensen om zich heen veel negatieve en sombere ver-
halen over oorlogen, vluchtelingen, allerhande crises, dichtbij en ver-
af. Je zou er moedeloos van worden. Maar er gebeuren in de maat-
schappij ook veel goede en mooie dingen. Daarom richt de Rooms-
Katholieke Kerk dit jaar de schijnwerpers op plekken van hoop, op 
hoopvolle gebeurtenissen en op mensen die hoop uitstralen. Iedereen is welkom om mee te doen en 
samen verhalen van hoop te creëren. Sluit je aan bij de beweging van hoop! 
Wie dagelijks het nieuws volgt, moet sterk in z’n schoenen staan om niet moedeloos te worden van 
alle negatieve berichten die langskomen. En eerlijk is eerlijk: er gebeuren ook verschrikkelijke din-
gen in de wereld. Oorlogen, aanslagen, natuurrampen: het is goed dat we daarvan horen en dat er-
over bericht wordt. Maar als we niet opletten, leidt dit tot een verwrongen wereldbeeld: alsof er 
alléén maar negatieve dingen gebeuren. Dat is niet terecht. Wie goed om zich heen kijkt, ziet ook 
veel hoopvolle gebeurtenissen. In het groot, maar misschien nog wel veel vaker in het klein: in de 
eigen straat, dorp of wijk, in de eigen parochie of vereniging. 
Er zijn inloop plekken, huiskamerprojecten, kleding- en voedselbanken, inspirerende vieringen, kof-
fieochtenden, gespreksbijeenkomsten, stilteplekken en nog veel meer mooie initiatieven. Veel van de 
plekken, activiteiten en mensen van hoop zijn geïnspireerd door het geloof in Jezus Christus en Zijn 
boodschap van liefde. Soms is dat heel expliciet zichtbaar, soms ook heel impliciet, maar daarom 
niet minder oprecht. 
Waar wereldleiders elkaar in de haren vliegen, slaan buurtbewoners armen om elkaars schouder om 
elkaar te helpen en voor elkaar op te komen. Het zijn deze mooie, inspirerende en hoopvolle verha-
len die verteld moeten worden, als tegenwicht tegenover de vele negatieve gebeurtenissen op het 
wereldtoneel. Daarom voert de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland dit jaar campagne om plekken, 
gebeurtenissen en mensen van hoop in de schijnwerpers te zetten. Iedereen is uitgenodigd om zich 
aan te sluiten bij deze ‘beweging van hoop’. 

Toolkit 
De website biedt ook ‘woorden van hoop’ en suggesties om zelf een project op te zetten en hoop in 
praktijk te brengen. Zo is er ook een ‘toolkit’ beschikbaar voor parochies of andere organisaties die 
zich willen aansluiten bij de beweging van hoop. Daarin zijn voorbeelden en sjablonen te vinden 
voor berichten op eigen websites, parochiebladen of social media kanalen. Ook is er een mogelijk-
heid om eigen projecten met behulp van foto’s of video’s bij deze campagne te laten aansluiten. Dat 
hoeven geen grootse dingen te zijn, juist kleine gebaren – zoals een kop soep en een luisterend oor – 

kunnen mensen weer hoop geven. Dat mag verteld en gedeeld worden.    

Bron: Bisdom Roermond 

mailto:marionbeheer@outlook.com
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OVER ONZE HEILIGEN ... (63) Heilige Lidwina van Schiedam ( 14 april) 
 

Op de officiële Heiligen–kalender van de Katholieke Kerk vind je niet veel Ne-
derlandse heiligen. De laatste heilige uit onze eigen provincie is pater Carolus 
Houben, in Munstergeleen geboren, maar de langste tijd van zijn leven woonde 
en werkte hij in Ierland. In onze streken mag je spreken van een zekere devotie 
voor hem. Voor velen is de pater Karel–kapel een vertrouwde plek. 
 

Op 14 april wordt de feestdag gevierd van Lidwina van Schiedam, een van de 
bekendste Nederlandse heiligen. In Schiedam werd zij geboren op 18 maart 1380.  
Zij groeide op in een gezin met acht broers. Met haar vriendinnen gaat ze schaat-
sen op de dichtgevroren Schie en maakt een noodlottige val. Het gevolg was een gebroken rib, waar 
complicaties bij komen waardoor ze verlamd raakt. Lidwina is dan vijftien jaar en is haar verdere 
leven aan bed gekluisterd. Begrijpelijk dat ze dat maar moeilijk kan aanvaarden. Haar biechtvader en 
geestelijk leidsman Jan Pot adviseerde haar om in haar eigen lijden ook het lijden van Jezus te over-
wegen om daarin steun te vinden. Dat bleek voor Lidwina niet zo eenvoudig. Je kunt je eigen opstan-
digheid tegen datgene wat je overkomt niet zomaar even opzij zetten. Uiteindelijk leidde het overwe-
gen van het lijden van Jezus bij Lidwina toch tot het aanvaarden van haar eigen ziekbed.  
Die aanvaarding maakte grote indruk op de mensen die haar kwamen bezoeken. Zij waren na zo’n 
bezoek niet terneergeslagen of somber, maar blij dat zij Lidwina zo hadden mogen ontmoeten. Zo 
werd zij een bron van troost voor andere zieken en voor mensen aan wie het lijden niet voorbij was 
gegaan. 
 

In de Middeleeuwse beschrijvingen van haar leven is er sprake van visioenen die zij op haar ziekbed 
kreeg. Daarin zou zij met haar engelbewaarder reizen hebben gemaakt naar Rome, naar het Heilige 
Land. Ook beelden van hemel, hel en vagevuur kregen een plaats in haar visioenen. Een van de af-
beeldingen van de heilige laat haar zien met een bloeiende rozentak in de ene hand en een kruisbeeld 
in de andere. Het kruis duidt op haar lijden en die rozentak op het laatste van haar droombeelden. 
Daarin ziet zij een engel die haar die tak van de rozenstruik geeft, vol knoppen. En daarbij vertelt de 
engel haar dat zij niet zal sterven voordat alle rozenknoppen tot bloei zijn gekomen.  
Op 14 april 1433 overleed Lidwina op 53 jarige leeftijd.  
 

Een officiële heiligverklaring zoals het huidige Kerkelijke Recht voorschrijft, kwam er in die dagen 
niet. Toch kwamen spontaan veel mensen naar haar graf en vroegen haar voorspraak in hun nood. 
Daar werd ook regelmatig melding van gemaakt aan de Kerkelijke leiders. Deze aandacht die de 
mensen in nood aan haar schonken leidde ertoe dat Paus Leo XIII haar heiligheid bevestigde, omdat 
er al zolang sprake was van de verering van Lidwina. Die bevestiging werd in 1890 door de paus 
uitgesproken. In Schiedam kwam er een basiliek, aan haar toegewijd, en wordt zij vereerd als patro-
nes voor de chronische zieken.                                                                             J.P. Janssen, pr.ass. 
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PASTORAAL TEAM 
 

Pastoor R. Schwillens,  
Telefoon: 046 - 4331328 
(in geval van nood 06 -10901080) 

Assistent: Pastoor J.P. Janssen,  
Dross. Roststraat 41, 6171 JR Stein 
Telefoon: 046 - 4331200 
 

Website cluster Stein-Urmond-Berg:  
www.rkkerkenstein.nl  
 

PAROCHIES: 
- St. Martinuskerk Oud-Stein 
  Wilhelminaplein 1, 6171 EN  Stein 

- St. Jozefkerk Kerensheide-Stein 

  - O.L.V. Hulp der Christenenkerk:  
  Heisteeg 66, 6171 NL  Nieuwdorp-Stein 
 
Parochiekantoor:  
De Halstraat 36,  6171 HK Stein 
Telefoon tijdens openingsuren:  
046-4331674 

Openingsuren: maandag, woensdag en  
vrijdag van 09.00 -11.00 uur.  

Email parochie: 
h.martinusstein@kpnmail.nl 

Rabobank NL81 RABO 0149 2011 84 
 
Email redactie Kerkblad:  

kerkbladstein@gmail.com 

TE DOEN IN STEIN:  
 

Zaterdag 5 en zondag 6 april: Open dag bij  
Archeologisch museum Stein. 

 

3 t/m 6 mei Kermis Stein 
 
 

 
————————-———
26 april Koningsdag  

Iedere zondag is er een uitzending van Kerk en 
Samenleving bij Bie Os Mijn Streekomroep tussen 
09.00 en 10.00 uur. In de TV-uitzending kunt u 
iedere zondag om 11:30 uur kijken naar de Heilige 
Mis vanuit Beek en om 16:00 uur naar een  
herhaling van de Heilige Mis vanuit de  
H.H. Marcellinus en Petruskerk in Geleen. 
Presentatie: Christianne Moerkens 
Techniek: Rinus Moerkens. 

IK HOU VAN JOU:  

Een duimpje in de lucht,  
van opluchting een diepe zucht,           
een roos voor jouw trouwe hart,         

een kopje koffie,   
waarmee je de dag start,   

een vriendelijk woord  
en gooi je zorgen overboord,   

een laatste groet,  
ik hou van jou, het gaat je goed.  

Rudi Blijleven.  
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RIDORFF 
Reparatie - restauratie  

Frits Oberndorff                Tel. 046-4334221 
Arnoldenstraat 16   info@autobedrijfridorff.nl 
6171 NE  Stein    www.autobedrijfridorff.nl 

APK keuringen - onderhoud van alle merken  
specialisatie Citroën - Mercedes 

Meer info: Ga naar: www.buurtcentrum-nieuwdorp.nl 

- maandag, 

  donderdag 

13.30–15.30 u.  
 

- woensdag 

10.00-12.00 u. 
Ontmoeten van, voor en  

met buurtbewoners 

 

Kijk op www.werkenbijvivantes.nl 


