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WE KIJKEN AL VOORUIT… DE VASTENACTIE GAAT VAN START 

Ofschoon de klanken en kleuren van het Carnavalsfeest nog volop het levensritme 

vorm geven, kijken we ook al vooruit naar de tijd die komen gaat: de 

Veertigdagentijd. We mogen dat ook rustig doen omdat Carnaval en Vasten alles 

met elkaar te maken hebben. Je kunt ze eigenlijk niet los zien van elkaar. Net als eb 

en vloed, net als inademen en uitademen alles met elkaar te maken hebben. Het een 

heeft geen bestaansrecht zonder het ander.  

Daarom mogen we ook nu al uitkijken naar de Veertigdagentijd en naar de Vastenactie die dan 

gevoerd wordt.  

Het project waar de Vastenactie voor gekozen heeft en dat wij willen gaan steunen gaat over het 

maken van briketten van GFT – afval.  

In de buitenwijken van Kasese in het Afrikaanse Oeganda leven veel gezinnen van dag tot dag. 

Ze hebben kleine handeltjes of werken als dagloner. De dagelijkse maaltijden worden gekookt op 

vuur, waarvoor houtskool of sprokkelhout wordt gebruikt. Hout wordt echter schaars en daardoor 

voor veel gezinnen in Kasese onbetaalbaar. Bovendien is de rook van een houtvuur erg schadelijk 

voor de gezondheid en het milieu.  

Mary Biira, een jonge moeder uit Kasese, besloot in actie te komen toen ze de dagelijkse 

worsteling van de vrouwen zag. Ze ontwikkelde briketten van gft – afval en dat veranderde veel. 

Gemiddeld bespaart een gezin ongeveer 2000 Oegandese shilling (0,52 euro)  per dag met de 

briketten. Dat is in veel gezinnen veel geld. Bovendien kunnen de vrouwen nu de briketten ook 

verkopen voor extra inkomsten.  

Marion Muhindo, een van de deelnemende vrouwen aan het project, vertelde: ‘Voorheen kon ik 

soms geen eten kopen voor mijn gezin, maar nu heb ik zelfs geld om het schoolgeld  en de 

lesboeken voor de kinderen te betalen.’ 

De briketten branden bovendien schoner dan hout en houtskool en het gebruik ervan zal de vraag 

naar hout verminderen. 

Welke plannen er verder zijn en waarvoor onze hulp nodig is, zullen we in het volgende 

parochieblad uit de doeken doen.                                                       J.P. Janssen, pr.ass. 

 

BIJEENKOMST LOURDESBEDEVAART 

Een aantal parochianen en andere belangstellenden hebben aangegeven dat ze 

graag mee op bedevaart gaan van 12–17 september naar Lourdes. 

Ter voorbereiding op die reis en ook om informatie te geven aan andere 

belangstellenden wordt een bijeenkomst georganiseerd op dinsdag 18 februari om 

20.00 uur in het Parochiekantoor, de Halstraat 36, Stein. 

Parochieblad voor de parochies 

H. Michael Berg aan de Maas 

HH. Martinus en Antonius Urmond 

 

Zaterdag 1 februari t/m 2 maart 2025 

 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór 18 februari 

 

Website: www.rkkerkenstein.nl 

Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 

Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

http://www.rkkerkenstein.nl/
mailto:parochies.urmondberg@gmail.com
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U bent van harte welkom wanneer u ook informatie wil ontvangen over deze bedevaart. 

Mevr. Anita Cremers–Daemen en pastoor J. P. Janssen zullen die informatie geven en zorgdragen 

voor de aanmelding, wanneer u mee wil gaan.                                         J.P. Janssen, pr.ass. 

 

 
 

Vrijwilligers gezocht voor ons parochiekantoor 

Het parochiekantoor van de St. Martinusparochie van Stein, dat gelegen is aan 

De Halstraat 36, zal in de toekomst het pastorale centrum van ons 

parochiecluster worden en zal het aanspreekpunt van de parochies zijn. Daarom 

zijn we op zoek naar vrijwilligers, die de misintenties willen noteren en ook enkele 

administratieve taken op zich willen nemen.  

Het kantoor is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 

Heeft u interesse, dan kunt u zich wenden tot pastoor Schwillens, telefoon 046-

4331328.                                         

Het bestuur van het parochiecluster Stein 

 

OVER ONZE HEILIGEN... (61) HEILIGE JOSEPHINA BAKHITA 8 februari 

 

We zijn doorgaans gewend op de kerkelijke heiligenkalender Europese 

heiligen te gedenken. Toch is de Katholieke Kerk een Wereldkerk waar ook 

ruimte is voor heiligen die op verschillende plaatsen van de wereld 

voorbeeldig hebben geleefd. 

Daarom staan we deze maand stil bij de heilige Josephina Bakhita, geboren in 

de Oost-Afrikaanse staat Soedan. Zij werd rond 1870 geboren in Darfur. Een 

juiste geboortedatum is niet bekend. Als kind was ze er getuige van dat haar 

zus werd ontvoerd door Europese slavenhandelaren. Twee jaar later – ze is dan 

9 jaar – overkomt haar hetzelfde. Slavenhandelaars maken haar buit. Ze weet te ontsnappen in het 

oerwoud, maar valt dan in de handen van andere slavenhandelaars. Zij geven haar de naam 

‘Bakhita’ . In vertaling betekent dat: ‘Geluksvogeltje’. 
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Een Turkse officier koopt haar en schenkt haar als slavin aan zijn vrouw. Een menselijke 

behandeling kent deze vrouw niet. Ze liet Bakhita brandmerken en tatoeëren om duidelijk te 

maken dat zij haar ‘eigendom’ was. 

In 1884 wist de Italiaanse consul in Khartoem haar vrij te kopen en nam haar mee naar Venetië. 

Daar werd zij ‘cadeau’ gedaan aan een van de vrienden van de consul. In haar nieuwe 

dienstbetrekking leerde zij de boekhouder van dat gezin kennen, een diepgelovige man. Hij was 

niet alleen gelovig in woorden, maar ook in daden. Hij werd getroffen door het zuivere karakter 

van het meisje en leerde haar de beginselen van het katholieke geloof. Bij de zusters van Liefde 

in Canossa werd zij verder als doopleerling gevormd om het Heilig Doopsel te kunnen 

ontvangen. 

Er dreigde een kink in de kabel te komen. De familie aan wie zij ‘cadeau gedaan’ was, eiste haar 

op en wilde dat zij mee op reis naar Afrika ging. Daar had zij zo’n angst voor dat ze de zusters 

vroeg om bij hen te mogen blijven. Die ondernam actie tot zelfs bij de Patriarch van Venetië. 

Door zijn aandringen besloot de Italiaanse regering Bakhita de vrijheid te geven, want de 

slavernij was officieel al een tijd afgeschaft. 

Bakhita werd gedoopt op 9 januari 1890 door dezelfde Patriarch van Venetië en kreeg als 

doopnamen: Josephina Margarita Fortunata. Toen ontving zij ook het Heilig Vormsel en deed 

haar Eerste Heilige Communie. 

Korte tijd later werd zij – op haar verzoek – toegelaten tot de congregatie van de zusters van 

Liefde in Canossa. In 1896 legde zij haar geloften af en kreeg verschillende taken te vervullen in 

het klooster: kokkin, portierster, schoonmaakster en ziekenzuster. Ook werd ze ingezet om in 

andere kloosters en instellingen – vanwege haar huidskleur – te gaan spreken over Afrika. De 

bedoeling hiervan was om meer aandacht voor de missie in Afrika te vragen. Die taak vervulde 

Bakhita met lood in de schoenen. 

Binnen en buiten de kloostermuren was vernedering en discriminatie niet vreemd en ook daar 

kreeg zij mee te maken. Ze verdroeg dat met geduld, toewijding aan haar werk en 

bescheidenheid. 

De hardheid van haar slavinnen leven had ook invloed op haar gezondheid. De 

sporen werden steeds duidelijker zichtbaar. Het lopen ging moeilijker en ze kreeg 

ademhalingsproblemen. 

Een longontsteking werd haar fataal. Ze vroeg om het Sacrament van de Zieken 

te mogen ontvangen in januari 1947. Zij overleed op 8 februari in Schio in het 

Italiaanse bisdom Vicenza. 

Haar zaligverklaring werd uitgesproken in 1992 en haar Heiligverklaring vond 

plaats in het jaar 2000. Zij was niet vaak aan het woord maar een markante 

uitspraak van haar was: ‘Wees goed, heb de Heer lief, bid voor hen die Hem niet 

kennen. Wat is het een grote genade om God te leren kennen.’ 

J.P. Janssen, pr.ass. 
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DE MIVA LAAT WETEN… 

 

De MIVA – Missie Verkeersmiddelen Actie – laat het volgende aan ons 

weten: 

‘Dank u wel. Uw inzet bij de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerk is 

hartverwarmend. Uw betrokkenheid en toewijding heeft ook dit jaar 

weer een wereld van verschil gemaakt. Samen met alle donateurs en sponsors is er in totaal 

81.642,36 euro opgehaald. Geweldig!  

Dit jaar stond de collecte in het teken van steun aan verloskundige Zelly in Zambia. Elke dag zet 

Zelly zich in voor de levens van moeders en pasgeborenen. Haar kraamkliniek staat centraal in 

een afgelegen gemeenschap en zonder ambulance kan zij in geval van nood geen medische hulp 

bieden. Maar dankzij uw steun heeft Zelly weer hoop! Met de opbrengst konden we een 

ambulance financieren voor Zelly‘s kliniek. Uw betrokkenheid redt nu levens van moeders en 

baby’s die anders geen kans zouden hebben.  

Dank u wel..’ 

Fijn om een dergelijk bericht te ontvangen. Het laat zien dat onze hulp goed terechtkomt. 

Het is ook fijn om dit bericht met u te delen! 

J.P. Janssen, pr.ass.  
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Pastoraal team 

 

-Pastoor Schwillens, Heisteeg 66, 6171 NL, Stein tel: 046-4331328  

of in noodgeval: 06-10901080 

-Pastoor Janssen, Eburonenstraat 14, 6171 BG Stein tel: 046-4331200 

 

Adres parochiekantoor 

 

-Parochiekantoor Stein, De Halstraat 36, 6171 HK Stein tel: 046-4331674 of email: 

h.martinusstein@kpnmail.nl  

Geopend op: maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.00 uur 

 

Opgeven misintenties 

 

H. Michaël, Berg a/d Maas 

 

Misintenties kunt u opgeven bij: Margriet Simons-Deuss Achter de Hegge 10, Berg a/ d Maas, 

tel:046-4234568 of via mail: simonsmargriet@gmail.com U kunt het geldbedrag overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Michaël, Berg a/d Maas rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22. 

U kunt ook gebruik maken van het formulier met envelop, dat u achter in de kerk vindt. Hier kunt 

U uw misintentie noteren en het verschuldigde bedrag bijvoegen. Deze envelop kunt U afgeven in 

de sacristie (voor of na elke H.Mis) of op de collecteschaal leggen 

 

HH. Martinus en Antonius van Padua, Urmond 

 

Misintenties kunt u opgeven bij de medewerkers van het parochiekantoor Stein. Dit is op 

maandag, woensdag en vrijdag geopend van 9.00- 11.00 uur. Het telefoonnummer is: 046-

4331674 of email: h.martinusstein@kpnmail.nl. Het geldbedrag kunt u overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Martinus en St. Antonius, Urmond rek.nr.NL35 RABO 0149 

2000 72 

 

Ziekencommunie 

 

Deze wordt thuisgebracht op de 1ste vrijdag van de maand. Wie hiervoor in aanmerking wil 

komen kan contact opnemen met pastoor Schwillens (tel. 4331328)  

 

H. Doopsel 

 

Voor het aanmelden van het H. Doopsel van uw kind is mogelijk tijdens kantooruren van het 

parochiekantoor op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00- 11.00 uur. Telefoonnummer: 046-

4331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

MISINTENTIES URMOND EN BERG 

 

ZATERDAG 1 FEBRUARI: - 

Blasiuszegen 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

Zwd. Marie Wenmakers-Ploem 

echtgenote van Willy Wenmakers. 

3de Jrd. .Math Jütten echtgenoot van Gertie 

Jütten -Gelissen. 
 

 

mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
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ZONDAG 2  FEBRUARI: - Blasiuszegen 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond  

Zwd. Angelo Baldussu. 
 

DINSDAG 4 FEBRUARI:  

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 7 FEBRUARI: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZATERDAG 8 FEBRUARI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZONDAG 9 FEBRUARI 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. Piet Vaassen en overleden familie 

Sef Stoffens en overleden familieleden. 
 

DINSDAG 11 FEBRUARI: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 14 FEBRUARI: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZATERDAG 15 FEBRUARI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZONDAG 16 FEBRUARI: 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond    

Jrd. Piet Janssen en vanwege verjaardag. 

 

DINSDAG 18 FEBRUARI:  

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 21 FEBRUARI: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

 

ZATERDAG 22 FEBRUARI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

Hoebie Pörteners echtgenoot van Gerda 

Pörteners-Knoors vanwege zijn verjaardag. 

 

ZONDAG 23 FEBRUARI: 

09.30 uur H. Martinuskerk Urmond 

 

DINSDAG 25 FEBRUARI: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 28 FEBRUARI: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZATERDAG 1 MAART: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZONDAG 2 MAART 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond - 

carnaval 
 

Woensdag 5 maart Aswoensdag 

19.00 uur H. Michaelkerk Berg aan de 

Maas 

Jrd. Wiel Mevis. 
 

 

 

Iedere zondag is er een uitzending van Kerk en Samenleving bij Bie Os Mijn 

Streekomroep tussen 08.00 en 10.00 uur. 

In deze radio-uitzending wordt iedere week een 

H. Mis uitgezonden, opgenomen in één van de kerken in ons uitzendgebied (gemeente Stein - 

Sittard/Geleen - Beek). 

Beste parochianen 

  

Dankzij onze vaste schenker Ed PLoem van de mooie kerstbomen en het groen voor 

onze adventskrans was het samen met onze kerststal dit jaar een mooi geheel. 

Ed namens de inwoners van Berg a/d maas hartelijk bedankt. 
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Heilig Jaar in bisdom met tv-mis geopend 

 

Tijdens een rechtstreeks tv-uitzending vanuit de Sint-Christoffelkathedraal in 

Roermond heeft bisschop Ron van den Hout zondag 29 december het Heilig Jaar 

2025 voor het bisdom Roermond geopend. Dit gebeurde tijdens een plechtige 

eucharistieviering, waarbij heel wat vertegenwoordigers van parochies en religieuze instellingen 

aanwezig waren.                                                                                              Bisdom Roermond 

 

NONNEVOTTENACTIE 

 

Fanfare St. Martinus Urmond komt op zaterdag 22 februari tussen 10.00 uur 

en 14.00 uur weer langs de deuren met heerlijke nonnevotten! 

Extra verkooppunten: op het Urmonderplein en bij Hoeve Elisabeth. 

De nonnevotten kosten € 1,75 per stuk en slechts € 8,- voor 5 stuks! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileumpelgrimages naar Roermond 

Wie niet naar Rome kan of wil gaan, kan ook in de eigen regio een pelgrimstocht van hoop 

maken. Limburg telt tal van lokale bedevaartplekken waar dit kan, maar speciaal voor het Heilig 

Jaar is Roermond als centrale plek aangewezen. Er is een programma voor een jubileumbedevaart 

van één dag ontwikkeld, waarin pelgrims de Sint-Christoffelkathedraal, de Munsterkerk, de 

Caroluskapel en de (protestantse) Minderbroederskerk kunnen bezoeken. Dit kan het hele jaar 

door. Meer hierover leest u (vanaf eind december) op de website van het bisdom: www.bisdom-

roermond.nl.  

  

Bedevaart naar Rome 

In het hart van het jubeljaar maken honderden Nederlandse pelgrims een bedevaart naar Rome. 

De gezamenlijke bedevaart van de Nederlandse bisdommen vindt plaats in de meivakantie van 27 

april tot en met 2 mei. De deelnemers bezoeken de graven van de apostelen en kunnen zelf door 

de Heilige Deur gaan. Meer informatie over de Nationale Bedevaart naar Rome is te vinden 

op www.huisvoordepelgrim.nl   

  

Marion Soentjens 

Jurist en belastingadviseur 

Juridisch- en belastingadvies 

Aangiften inkomstenbelasting en erfbelasting 

Bijna 40 jaar ervaring 

Persoonlijke benadering, vriendelijke tarieven 

Tel.: 06-22494448; email: 

marionbeheer@outlook.com 

 

http://www.bisdom-roermond.nl/
http://www.bisdom-roermond.nl/
http://www.huisvoordepelgrim.nl/
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Bisdomdag op 30 augustus 

In alle Nederlandse bisdommen vindt tijdens het Heilig Jaar een diocesane ontmoetingsdag 

plaats. Tijdens deze ‘bisdomdag’ wordt de hoop gevierd met allerlei groepen en 

vertegenwoordigers uit het bisdom. In Limburg is deze bisdomdag op zaterdag 30 augustus in 

Roermond. Noteer de datum vast. Informatie over het programma volgt. 
   
 

 

 

 

 


