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Namen overledenen van oktober 2023 tot en met 24 september 2024 

 

ROZENKRANSMAAND OKTOBER 

 

De maand oktober wordt vaak ook wel de Rozenkransmaand genoemd.  

Op 7 oktober staat het feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans op de kerkelijke kalender. 

Aan dat feest is het te danken dat oktober Rozenkransmaand werd. Paus Pius V stelde dit feest in 

als herdenking van de overwinning op de Turkse vloot bij Lepanto op 7 oktober 1571. De zeeslag 

bij Lepanto was een treffen tussen de vloot van de christelijke Heilige Liga  en de vloot van het 

Islamitische Ottomaanse Rijk. De strijd was losgebrand om het oostelijke deel van het 

Middellandse Zeegebied te beheersen.  

We kunnen ons in onze dagen bijna niet meer voorstellen dat de paus bij een oorlog 

betrokken is. In die dagen was de paus staatshoofd van een groter grondgebied dan 

de huidige Vaticaanstad en werd hij daardoor ook politicus.  

De overwinning werd aan de christelijke zijde toegeschreven aan het bidden van de 

rozenkrans, niet alleen door de strijders maar ook door de christengelovigen. 

Door ons zal de rozenkrans niet zo vaak gebeden worden om te kunnen overwinnen 

in een oorlog. Misschien wel voor de overwinning op het kwaad dat in persoonlijke levens en in 

de gemeenschap een rol kan spelen. 

Hoe dan ook … wanneer wij de rozenkrans bidden, willen we dat doen voor de intenties die ons 

ter harte gaan. We hebben het vertrouwen dat ons rozenkransgebed ons helpt en sterkt bij de 

zorgen die ieder mens in het leven ontmoet. 

De rozenkrans is eigenlijk een meditatief gebed. Het steeds herhalen van het ‘Wees Gegroet’ 

schept ruimte om na te denken over de voorname momenten uit het leven van Jezus. Deze 

momenten worden ons aangereikt in vier groepen van vijf mysteries of geheimen. Je mag deze 

twintig geheimen samen wel een samenvatting van het evangelie noemen. Elke dag van de week 

heeft eigen mysteries: op maandag en zaterdag zijn dat de blijde geheimen; op dinsdag en vrijdag 

de droevige geheimen, op woensdag en zondag de glorievolle geheimen en op donderdag de 
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geheimen van het Licht. Deze laatste groep mysteries werd door paus Johannes Paulus II in 

2002  toegevoegd.  

Altijd zijn er wel intenties genoeg te vinden om de rozenkrans in de hand te pakken en te bidden 

voor de nood van mensen, voor zieken in de kring van het gezin, de familie of de omgeving.  

De kracht van het rozenkransgebed is te vinden in de herhaling. Het telkens weer opnieuw bidden 

van het Onze Vader en de tien Weesgegroeten geeft een bepaald ritme en brengt  daardoor de rust 

om stil te staan bij degenen voor wie het gebed bedoeld is. Op voorspraak van Maria worden die 

intenties voorgelegd aan God. We mogen erop vertrouwen dat ons rozenkransgebed daardoor niet 

zonder vrucht zal blijken.                                                                                          J.P. Janssen, pr.ass. 

 

 
GROEPSGESPREKKEN OVER HET ‘ONZE VADER’  

Paus Franciscus heeft het jaar 2025 uitgeroepen tot ‘Jubeljaar’. 

En als voorbereiding op dat jaar werd 2024 gedoopt tot ‘Jaar van Gebed’, waarbij het Onze Vader 

centraal staat. 

In ons parochiecluster houden we een zestal groepsgesprekken over het Onze Vader. 

De eerste drie bijeenkomsten zijn op 23 oktober, 6 november en 20 november, telkens van 20.00 

uur – 21.30 uur. 

De drie volgende bijeenkomsten vinden plaats op 15 januari, 29 januari en 12 februari 2025. 

U heeft de mogelijkheid zich aan te melden voor deze gesprekken bij: 

Pastoor R. Schwillens, tel. 046-4331328 pastoorschwillens@gmail.com 

Pastoor J.P. Janssen tel. 046-4331200 janssen.janpieter@gmail.com, 

Parochiekantoor tel. 046-4331674 h.martinusstein@kpnmail.nl. Aanmelden is mogelijk tot en 

met 20 oktober a.s. U bent van harte welkom om mee te doen! 

 

Dierenzegening 6 oktober te Stein (voor plaatje zie vorig kerkblad) 

Op 4 oktober viert de kerk de gedachtenis van de H. Franciscus van Assisi. De heilige werd in 

Assisi (1181/1182) geboren en stierf op 3 oktober 1226. In de omgeving van Assisi hoorde hij Gods 

stem, om de kerk te restaureren. Hier gaf hij gevolg aan en ging letterlijk het vervallen kerkje van 

San Damiano herstellen. Later begreep hij dat dit figuurlijk bedoeld was en dat het ging over de 
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levende bouwstenen. Hij ging mensen helpen, die ziek, eenzaam en door de maatschappij 

buitengesloten werden. 

Echter het kwam voor dat de mensen niet naar zijn preken wilden luisteren. Daarom richtte hij zich 

tot de dieren, die wel gehoor gaven. Tevens kocht hij dieren vrij, die gevangen zaten. Omdat hij 

zo’n grote voorliefde voor de natuur had en in het bijzonder voor de dieren, heeft men 4 oktober 

uitgeroepen tot werelddierendag. 

Wij nodigen iedereen met een huisdier (uw hond of kat, cavia of rat, konijn of welk huisdier u ook 

hebt) uit, om op zondagochtend 6 oktober rond 11.45 uur samen te komen bij de zij-ingang van de 

St. Martinuskerk te Stein. Hier zal uw huisdier tijdens een bijzondere gebedsdienst gezegend 

worden.                                                                                                                   Pastoor R. Schwillens 

 

 

 

ZONDAG 20 OKTOBER MISSIEZONDAG 

Wie herinnert zich niet de missiebusjes die op de toonbank 

stonden bij de bakker, de kruidenier of de slager? Ze waren 

daar neergezet door de congregaties van zusters, paters en 

broeders die daarmee een bijdrage wilden vragen voor hun werk in de missie.  

En al tientallen jaren is oktober wereldmissiemaand en wordt in die maand ook Missiezondag 

gehouden. Dat is dit jaar niet anders. 

We staan stil bij de jonge kerken in de Derde Wereld. Kerkgemeenschappen die vaak vanuit 

Europa werden gesticht. We worden ook geïnformeerd over het reilen en zeilen van die jonge 

kerken. Dit jaar staat de schijnwerper gericht op Papoea Nieuw Guinea. 

Een eiland dat we natuurlijk nog kennen uit de tijd dat het een kolonie van Nederland was. Ook 

de Carteret eilanden in dat gebied horen bij Nieuw Guinea. Eilanden, die er sprookjesachtig 

uitzien. Witte stranden, helder water, palmbomen en een strak blauwe hemel. Zo lijkt het op de 

vakantiefolders. 

Maar de werkelijkheid is dramatisch. Als gevolg van de klimaatverandering dreigen die eilanden 

voorgoed te verdwijnen. Een nachtmerrie. Veel bewoners van die eilanden zijn al verhuisd of 

worden gedwongen om te verhuizen. Hoe gaan die bewoners om met die grote uitdagingen? 
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En wat kan de katholieke geloofsgemeenschap doen? 

De katholieke kerk heeft op het eiland Bougainville de gevluchte eilandbewoners land 

geschonken. Zo’n 10 families, ongeveer 100 personen verbouwen er kokos, cacao en andere 

nuttige gewassen. Met het delen van de oogst ondersteunen de families elkaar en andere 

vluchtelingen, die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Missio, de Pauselijke Missiewerken, 

wil hen ondersteunen en helpen de problemen op te lossen.  

De kerkdeur collecte op Missiezondag, 20 oktober, is hiervoor bestemd. Niet alleen met een 

geldelijke bijdrage kunnen wij helpen. We kunnen ook helpen door daadwerkelijk zuinig om te 

gaan met ons klimaat. Durven geloven dat iedere eigen manier om het klimaat niet erger te laten 

veranderen is ook een bijdrage.                 J.P. Janssen, pr.ass. 

 

Pastoraal team 

-Pastoor Schwillens, Heisteeg 66, 6171 NL, Stein tel: 046-4331328  

of in noodgeval: 06-10901080 

-Pastoor Janssen, Eburonenstraat 14, 6171 BG Stein tel: 046-4331200 

 

Adres parochiekantoor 

-Parochiekantoor Stein, De Halstraat 36, 6171 HK Stein tel: 046-4331674 of email: 

h.martinusstein@kpnmail.nl  

Geopend op: maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.00 uur 

 

Opgeven misintenties 

 

H. Michaël, Berg a/d Maas 

 

Misintenties kunt u opgeven bij: Margriet Simons-Deuss Achter de Hegge 10, Berg a/ d Maas, 

tel:046-4234568 of via mail: simonsmargriet@gmail.com U kunt het geldbedrag overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Michaël, Berg a/d Maas rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22. 

U kunt ook gebruik maken van het formulier met envelop, dat u achter in de kerk vindt. Hier kunt 

U uw misintentie noteren en het verschuldigde bedrag bijvoegen. Deze envelop kunt U afgeven in 

de sacristie (voor of na elke H.Mis) of op de collecteschaal leggen 
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HH. Martinus en Antonius van Padua, Urmond 

Misintenties kunt u opgeven bij de medewerkers van het parochiekantoor Stein. Dit is op 

maandag, woensdag en vrijdag geopend van 9.00- 11.00 uur. Het telefoonnummer is: 046-

4331674 of email: h.martinusstein@kpnmail.nl. Het geldbedrag kunt u overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Martinus en St. Antonius, Urmond rek.nr.NL35 RABO 0149 

2000 72 

 

Ziekencommunie 

Deze wordt thuisgebracht op de 1ste vrijdag van de maand. Wie hiervoor in aanmerking wil 

komen kan contact opnemen met pastoor Schwillens (tel. 4331328)  

 

H. Doopsel 

Voor het aanmelden van het H. Doopsel van uw kind is mogelijk tijdens kantooruren van het 

parochiekantoor op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00- 11.00 uur. Telefoonnummer: 046-

4331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

MISINTENTIES URMOND EN BERG 

 

We gedenken onze dierbare overledenen: 

 Leny Coenen-Bouts weduwe van Hans 

Coenen. 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 

  

ZATERDAG 5 OKTOBER 

18.00 uur: H.  Michaëlkerk Berg a/d 

Maas  

Jrd.Paula de Welf t.v Theo Janssen; 

Jrd.Mia Kurvers t.v Piet Heuts; 

Jrd. Armand de Welf en Fien de la Haye. 
 

ZONDAG 6 OKTOBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DINSDAG 8 OKTOBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DONDERDAG 10 OKTOBER 

19.00 uur: Directie Congres 

 

VRIJDAG 11 OKTOBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZATERDAG 12 OKTOBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

Jrd. Gerrit Strijkers echtgenoot van  

Corrie Strijkers-Wenmeekers. 
 

 

ZONDAG 13 OKTOBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Z.w.d. Hub Bergevoet en t.v. Jrd. Pascal 

Bergevoet 

 

DINSDAG 15 OKTOBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 18 OKTOBER   

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

   

ZATERDAG 19 OKTOBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

Jrd.Ouders Gène Mertens en Mia Mertens-

Lemmens(St) 

voor hun 68ste trouwdag. 

Jos Hamers: voor zijn verjaardag en t.v. 

Annie Hamers-Knoors. 

2deCollete voor onderhoud kerk⛪️ 

 

ZONDAG 20 OKTOBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DINSDAG 22 OKTOBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 25 OKTOBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
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ZATERDAG 26 OKTOBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

Zeswekendienst Leny Coenen -Bouts  t.v. 

Hans Coenen. 

Jrd.Bèr Beurskens en Nelly van Dongen.(St) 

 

ZONDAG 27 OKTOBER  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. Truus Kitzen-Rutjens 

13.30 uur: H. Martinuskerk Urmond - 

Allerzielendienst 
 

DINSDAG 29 OKTOBER  

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 1 NOVEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

ZATERDAG 2 NOVEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas   

Harry Strijkers echtgenoot van José Strijkers-

Pernot 

vanwege zijn verjaardag. 
 

ZONDAG 3 NOVEMBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond - 

m.m.v. Schutterij 

Voor alle levende en overleden leden van de 

Schutterij Sint Leendert. 
 

14.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  - Allerzielendienst 
 

 

 

Iedere zondag is er een uitzending van Kerk en Samenleving bij Bie Os Mijn 

Streekomroep tussen 08.00 en 10.00 uur. 

In deze radio-uitzending wordt iedere week een 

H. Mis uitgezonden, opgenomen in één van de kerken in ons uitzendgebied (gemeente Stein - 

Sittard/Geleen - Beek). 

 

OVER ONZE HEILIGEN  (57)  SINT GERARDUS MAJELLA  16 oktober 

De bedevaartplaats Wittem heeft nog altijd een grote aantrekkingskracht. Op welk uur van de dag 

je er ook komt, altijd vind je er mensen die een kaars opsteken bij de beeltenis van Onze Lieve 

Vrouw van Altijddurende Bijstand. Toch is dat niet altijd het hoofddoel van het bezoek aan 

Wittem. Pelgrims, –  individueel of met een groep – , komen er voor de Heilige Gerardus 

Majella.  

Dat beide vereringen in een Redemptoristenklooster een plek vinden is niet verwonderlijk. Sint 

Gerardus behoorde tot de congregatie van de Redemptoristen aan wie de zorg voor de originele 

icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand door de paus werd toevertrouwd. Op 23 

april 1726 werd Gerardus geboren in een dorp in de buurt van Napels. Zijn vader was kleermaker 

en hij nam dat beroep over. Hij wilde graag intreden bij de Redemptoristen en kwam in het 

klooster als lekenbroeder. Hij is dan 23 jaar oud. Zonder tegenspraak deed hij daar de klussen die 

hem werden opgedragen. Niets was hem te veel of sputterde hij tegen.  

Tijdens zijn leven werden er veel bijzondere verhalen over hem verteld: over visioenen die hij 

zag en over genezingen die plaatsvonden na ontmoetingen met hem.  
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Hij vervulde in het klooster ook de functie van portier. Daardoor kwam hij natuurlijk in aanraking 

met de vele mensen die het klooster bezochten. Hij stond voor hen klaar met grote 

vriendelijkheid. Menigeen deelde met hem de zorgen en vragen die men op het levenspad het 

hoofd moest bieden. Hij had er een open oor voor en nam deze intenties op in zijn gebed.  

Gerardus is pas 29 jaar als hij ten gevolge van tuberculose overlijdt in 1755 in Caposele in Zuid 

Italië.  

Het is me weleens opgevallen bij het noteren van doopnamen bij 

verschillende gelegenheden dat de naam “Gerardus” vaker toegevoegd wordt 

als derde naam, zonder dat deze naam in de directe familie voorkomt. Bij 

navraag hoor je dan dat de ouders een bijzondere band met de heilige 

hadden. Dat een bedevaart naar Wittem vaker op het programma stond, zeker 

ook omdat Gerardus niet alleen patroonheilige is van de portiers en kleermakers, maar ook van 

vrouwen die een kind mogen verwachten. Dat laatste verklaart in mijn ogen ook het vertrouwen 

dat men in Gerardus had en daarom aan de boreling de naam van de heilige toevoegde als derde 

voornaam. 

Paus Leo XIII sprak de zaligverklaring van Gerardus Majella uit in 1893 en zijn  opvolger Pius X 

verklaarde Gerardus heilig in 1903.  

In veel parochiekerken is een beeld te vinden van de heilige, gekleed in het habijt van de 

Redemptoristen. Vaak draagt hij een kruisbeeld in zijn handen waarop zijn blik gericht is.  

Voor iedereen die naar Sint Gerardus vernoemd is, is 16 oktober een gedenkwaardige dag.  

J.P. Janssen, pr.ass. 

 
 

1994-2024 Jubileum Popkoor 4-tune 30 jaar…en futureproof! 

Ons jubileumconcert  “Celebrations”  op zaterdagavond 2 november a.s. in MFC Berg aan 

de Maas. Wij gaan groots uitpakken met gastartiesten en het belooft een geweldig feest te 

worden. Voor meer info over dit concert: zie onze website en sociale media. 
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