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    KERKBLAD 

KERKDEUR COLLECTE MIVA 24 – 25 AUGUSTUS 2024 

Ieder jaar opnieuw staat de collecte voor de Missie Verkeersmidde-
len Actie (MIVA) op onze agenda. Ook dit jaar weer. In het weekend 
van 24 en 25 augustus wordt voor dit doel gecollecteerd aan de kerk-
deur aan het einde van de Heilige Mis. 
Onze aandacht wordt dit jaar gevraagd voor Verloskundige Zelly uit 
Zambia. Haar roeping volgend kiest Zelly voor een levensweg van 
zorgen voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kinderen in het achterland van Zambia. Elke dag 
zet zij zich in om vrouwen thuis voor te lichten over gezonde voeding en verwijst ze hen als het no-
dig is naar de geboortekliniek waar ze werkt. De grote afstanden overbrugt zij per fiets. Niet ideaal, 
maar een luxe vergeleken met de vrouwen die vaak meer dan een dag moeten lopen naar de kliniek.  
Hoogzwangere vrouwen wachten vaak dagenlang onder een boom. Ze zijn uit voorzorg op tijd ver-
trokken, om te voorkomen dat ze onderweg moeten bevallen. ‘s Nachts slapen ze op de betonnen 
vloer van de kliniek omdat er onvoldoende bedden zijn. De echte problemen beginnen als het mis 
gaat met de bevalling en de barende vrouw naar een groter ziekenhuis moet. De kliniek van Zelly 
beschikt niet over een ambulance die nodig is om daadwerkelijk hulp te kunnen bieden. Er is geen 
geld voor vervoer en het ontbreken van een ambulance is meer dan zorgwekkend. MIVA wil helpen 
door goed vervoer te bieden en zorg te dragen dat er een ambulance beschikbaar komt. MIVA vraagt 

onze hulp en onze hulp schenkt mensen leven.                                                 J.P. Janssen, pr.ass. 

GEBEDSINTENTIES MEEGEVEN NAAR LOURDES 

Van 16–21 september zullen weer een aantal parochianen mee op bedevaart gaan naar 
Lourdes. Het is fijn om deze reis weer samen te mogen maken binnen het kader van 
het Huis voor de Pelgrim in Maastricht. Er is ook weer de mogelijkheid om uw ge-
bedsintentie op papier mee te geven. Deze intenties brengen we met uw en ons gebed 
in de Grot van Massabielle aan de voeten van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Vanaf 
het weekend van 24 en 25 augustus liggen in alle kerken van ons parochiecluster 
blaadjes klaar waarop u uw intentie kunt neerschrijven en daarna in de box deponeren 

die ook klaar zal staan. Deze mogelijkheid is er tot en met zondag 8 september. Daarna worden de 
intenties verzameld in enveloppen die we mee naar Lourdes nemen en bij Maria achterlaten. U bent 
van harte uitgenodigd uw intentie bij het gebed van alle pelgrims te voegen.     J.P. Janssen, pr.ass. 

FANFARE STEIN VIERT 80 JAAR BEVRIJDING IN ST. MARTINUSKERK 

Société St. Martin Fanfare de Stein geeft op zondag 15 september om 15.00 uur een 
uniek concert in de St. Martinuskerk in Oud-Stein. Het fanfareorkest herdenkt deze dag 
dat Stein precies 80 jaar geleden, op 18 september 1944, door de geallieerden werd be-
vrijd en de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Het wordt dan ook een muzikale 
middag van zowel herdenken als vieren, met een blik in het verleden en naar de toekomst. Extra bij-
zonder is dat de fanfare de kerk heeft uitgezocht als concertlocatie: het was hier dat de rood-wit-
blauwe vlag op 18 september 1944 werd gehesen en de kerkklokken luidden. De fanfare wordt tij-
dens het concert ondersteund door The MacKenzie Pipe Band en zangeres Vivianne Munnix.  
Kaarten kosten €15,00 en zijn te koop via de website van de vereniging: www.stmartin.nl 

http://www.stmartin.nl/


2 

 

ZATERDAG 3 AUGUSTUS 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
 

ZONDAG 4 AUGUSTUS 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Familie Hanraets. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters. 
 

MAANDAG 5 AUGUSTUS 
08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Uitstelling v.h. het Allerheiligste met rozenkrans 

09.00 uur: H. Mis 
Piet Pepels en Agnes Pepels-Housmans en 
zonen Nico en Gerrit. 
 

WOENSDAG 7 AUGUSTUS 
18.30 uur: H. Martinuskerk 
Uitstelling v.h. het Allerheiligste met rozenkrans 

19.00 uur: H. Mis 
Andrees Vogelers;  
Roos Dirkx-Demers en overleden broers en 
zussen. 
 

ZATERDAG 10 AUGUSTUS 
Kapel van het Bitter Lijden 
15.00-15.45 uur: Biechtgelegenheid 
 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Zegening Kroedwusj  
 

ZONDAG 11 AUGUSTUS  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Theo Hubens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Zegening Kroedwusj  
 

MAANDAG 12 AUGUSTUS  
08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Uitstelling v.h. het Allerheiligste met rozenkrans 

09.00 uur: H. Mis 
Piet Pepels en Agnes Pepels-Housmans en 
zonen Nico en Gerrit. 

WOENSDAG 14 AUGUSTUS 

Maria Tenhemelopneming 
19.00 uur: H. Mis aan de Mariakapel  
Zegening Kroedwusj 
Erna Ramaekers-Meurders en t.v. Wiel  
Ramaekers; 
Fons Fredrix, ouders Huntjes-Pepels, ouders 
Snellings-Curvers. 
 

ZATERDAG 17 AUGUSTUS  
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  

Jrd. Corrie Nijsten-Hendriks. 
 

ZONDAG 18 AUGUSTUS 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjaak Janssen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Margaretha Wouters vanwege verjaardag en 
t.v. Martinus Hermanus Wouters; 
Zus Annie Lemmens-Jetten en broer Peter 
Jetten; 
Wiel Voncken, vanwege de 88ste verjaardag. 

MAANDAG 19 AUGUSTUS 
08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Uitstelling v.h. het Allerheiligste met rozenkrans 

09.00 uur: H. Mis 
Piet Pepels en Agnes Pepels-Housmans en 
zonen Nico en Gerrit. 
 

WOENSDAG 21 AUGUSTUS 
18.30 uur: H. Martinuskerk 
Uitstelling v.h. het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Mis 
Voor Vrede in de Wereld. 
 

ZATERDAG 24 AUGUSTUS 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
M.m.v. Gemengd Koor Nieuwdorp 
Mia Heijnen-Lamine, Piet Heijnen en  
zoontje Harrie en Huub Heijnen. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 
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ZONDAG 25 AUGUSTUS 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jaardienst Annie Meuleberg-Goossens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
M.m.v. Caeciliakoor 
Jrd. Antje en Mia Gorissen en overleden  
familie; 
Jrd. Pie Ackermans en Ida Ackermans-
Delbressine en overleden familieleden; 
Henk van Uden. 
 

MAANDAG 26 AUGUSTUS 
08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Uitstelling v.h. Allerheiligste met rozenkrans 
09.00 uur: H. Mis 
Finy Franssen-Hamers; 
Piet Pepels en Agnes Pepels-Housmans en 
zonen Nico en Gerrit. 
 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

WOENSDAG 28 AUGUSTUS 
18.30 uur: H. Martinuskerk 
Uitstelling v.h. Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Mis 
 

ZATERDAG 31 AUGUSTUS 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
 

ZONDAG 1 SEPTEMBER 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jo en Mia Zeelen-Heffels. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
Jrd. Fons Fredrix; 
Jrd. Lien Peters-van Rossum; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters; 
Gertie Op den Camp-Nelissen, tevens voor 
Tiny Op den Camp-Smeets en Broer Lamine. 
 

  

 

KROEDWUSJ MAKEN BIJ IVN STEIN  11 augustus 

Op zondag 11 augustus a.s. vanaf 10.30 uur is er in de heemtuin van 
IVN Stein de jaarlijkse traditie van het Kroedwusj maken.  

De medewerkers staan dan klaar om samen met de Bèsjen van Stein 
uw Kroedwusj samen te binden.  
Dit alles uiteraard onder het genot van een 
kopje koffie.   

Pastoor Schwillens zal de Kroedwusjen aansluitend zegenen,  
(na 12.30 uur).   
Vanwege eventueel warm weer is het tijdstip vervroegd zodat ieder-
een voor het warmste tijdstip van de dag weer huiswaarts kan. 

Wij feliciteren   

onze dopelingen en hun ouders: 

FENNA, dochter van Inge Bours en Ferry Storms  
 

BROOKLYNN en JORDANN, dochter en zoon van Lizzy Snellings en Michael Krijgsman  
 

SEM en LUUK, zonen van Ilse van de Sande en Yonnie van Pol  
 

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen 
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OVER ONZE HEILIGEN (55) HEILIGE CLARA 11 AUGUSTUS 

Alle mannen en vrouwen die in een klooster samen leven, hebben zich 
gebonden aan een regel. Deze regel is wat je zou kunnen noemen het re-
glement voor de kloosterlingen. Er zijn verschillende schrijvers van zo’n 
kloosterregel. Zo zijn er kloosterlingen die zich laten leiden door de le-
vensregel van Sint Benedictus, of van Sint Franciscus, of van Sint  
Augustinus. Tot laat in de dertiende eeuw waren deze kloosterregels alle-
maal geschreven door mannen. De eerste kloosterregel die door een vrouw 
werd geschreven, kwam van de hand van de heilige Clara. 
 

In het begin van de dertiende eeuw zette ze die regel op papier, maar ze 
moest tot op haar sterfbed wachten op goedkeuring door paus Innocentius IV. We schrijven dan  
11 augustus 1253. 
Clara werd geboren in het Italiaanse Assisi in 1194 als oudste kind in een welgesteld adellijk gezin. 
Haar doopnaam Clara heeft een betekenis: de stralende, de lichtende. 
Haar vader was als ridder vaak van huis en daardoor kwam de opvoeding van de kinderen groten-
deels neer op de moeder. Zij was een sterke vrouw. Zij ondernam onder andere bedevaarten naar de 
graven van de Apostelen in Rome en bezocht het Heilig Land. Ongetwijfeld heeft haar vroomheid 
ook invloed gehad op het leven van Clara. 

Clara kreeg een degelijke opvoeding en goed onderwijs. Zij leerde lezen en schrijven en beheerste 
zelfs de Latijnse taal. Opvallend was ook dat zij ondanks haar adellijke afkomst goed kon omgaan 
met mensen uit alle kringen van de samenleving. Zij had omgang met mensen uit adellijke kringen, 
maar evengoed met mensen die in armoede leefden. Al op jonge leeftijd werd duidelijk dat zij zich 
aangetrokken voelde tot een dienstbaar leven. Het voorbeeld van de Heilige Franciscus inspireerde 
haar. Hoe hij leefde zonder bezit en zijn volledige dienstbaarheid aan God en de mensen, met name 
voor de armen. Clara wilde hem op die manier van leven volgen. In de nacht na Palmzondag 1212 
verlaat Clara haar ouderlijk huis en wordt diezelfde nacht nog opgenomen in de Orde van Sint  
Franciscus in het kerkje van Portiuncula. Zij was de eerste vrouwelijke volgeling van de heilige.  
Al gauw nam ze haar intrek in een apart klooster dat door Franciscus gebouwd was buiten de stads-
muren van Assisi bij de kerk van San Damiano. Meer dan veertig jaar leefde Clara daar en al gauw 
sloten zich een aantal jonge vrouwen bij haar aan om hetzelfde leven te gaan leiden. In 1238 bestond 
de gemeenschap al uit 50 zusters.     

De leefregel die Sint Clara voor haarzelf en haar medezusters schreef, wilde een leven laten zien van 
armoede, stilte, handenarbeid en gebed. Zo richten zij hun leven in. 
Het kostte nogal wat moeite om in kerkelijke kring erkenning te vinden voor haar roeping en haar 
manier van leven. Het duurde uiteindelijk tot 1263 voordat de leefregel officieel door de kerkelijke 
overheid werd geaccepteerd en werd voorgeschreven voor alle kloosters waar vrouwen naar het 
voorbeeld van Sint Clara wilden leven.  
 

Clara overleed op 11 augustus 1253 in San Damiano en werd op 1255, twee jaar na haar dood, heilig 
verklaard. De geest van Sint Franciscus en Clara, de geest van armoede en dienstbaarheid, leeft nog 
altijd in de kloosters van Franciscanen en Clarissen                                           J.P. Janssen, pr.ass.                                                                

TELEFOON 
Er klinkt ergens een telefoon, heel dagelijks, heel gewoon. 

Aan de andere kant is een mens: Aandacht, dat is zijn wens. 
Heel zelden wil het wel eens voorkomen  

dat zo’n wens in overweging wordt genomen. 
Maar als je de hoorn wel eens goed hebt bekeken,  

ontdek je 8 gaatjes om te luisteren en 37 om te spreken.  
Dat maakt luisteren minder aangenaam.  

En mede daardoor zeer zeldzaam. 
 Toch is luisteren zeldzaam, mooi en fijn.  

                           Gewoon als het nodig is, er voor die ander zijn. 
 

                    Boekje: Mensen helpen mensen (1988)                      Marinus van Kuilenburg  
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 Wat als je niet meer beter wordt? 

De doula ondersteunt bij het terugnemen van de 
regie over jouw leven. 

T– 06– 29 169 540 / Marina van Rossum 

Praktijk Levenseinde –doula Marina 

Wat als je niet meer beter wordt? 

De doula ondersteunt bij het terugnemen van de 
regie over jouw leven. 

T– 06– 29 169 540 / Marina van Rossum 

Praktijk Levenseinde –doula Marina 

BEDEVAART KEVELAER OP MAANDAG 9 SEPTEMBER 

Aanmelden voor de busreis: buskaarten zijn tot vrijdag 23 augustus verkrijgbaar bij:  
Mevr. G. Ruijl, Pastoor Lenaersstraat 1, 6181 HS Elsloo,  
telefoon: (046) 4360085. Deelname kost € 28,00 p.p. 

Aanmelden voettocht: vertrek vanuit Sittard op 5 september.   
Aanmelden bij de heer René Haustermans via  
renehaustermans@gmail.com.  
Voor meer info: dhr. Tjeu Wetzels:  
telefoon: 06-27822186, of via mail: broederschap.sittard@gmail.com. 

Het Bestuur der Broederschap Sittard-Kevelaer 

INSCHRIJVING NATIONALE BEDEVAART NAAR ROME IN HEILIG JAAR 2025 GEOPEND 

In de meivakantie van volgend jaar gaan de Nederlandse bisdommen samen op bedevaart naar  
Rome van 27 april tot 2 mei samen naar de ‘eeuwige stad’.   
Aanmelden: De busreis is van 26 april tot en met 3 mei 2025 met een overnachting onderweg op de 
heen- en terugweg. De vliegreis is van 27 april tot en met 2 mei. Voor jongeren is er een speciale 
jongerenreis per trein tegen een gereduceerd tarief. Zij krijgen in Rome een aangepast programma.  
De Nationale Bedevaart naar Rome wordt uitgevoerd door bedevaartorganisatie Huis voor de  
Pelgrim in Maastricht. De inschrijving is geopend. Inschrijven via: www.rome2025.nl of 
www.huisvoordepelgrim.nl                                                                                  Bisdom Roermond 

RIJD  
nooit harder dan  
je beschermengel  

kan vliegen. 
 

Bron: Elke DAG verdient een LACH  
Van: Judith van den Berg 

FIETSROUTE WESTELIJKE MIJNSTREEK:  

Regio rond Sittard-Geleen en Echt-Susteren 
Deze nieuwe fietsroute loopt dwars door de gemeentes Echt-Susteren,  
Sittard-Geleen, Stein en Beek en bestaat uit twee grote lussen, die elkaar 
als een acht kruisen.  
Je kunt ‘m als één lange route van 100 kilometer fietsen of in twee delen 
van 50 kilometer. Wie aan vakantie in Limburg denkt, ziet heuvels voor 
zich of bootjes op de Maasplassen. Toch hebben de ‘Grensmaasvallei’ en 
het ‘Smalste stukje Nederland’, zoals ze zichzelf graag presenteren, bezoekers veel te bieden. Zeker 
als het om bijzondere religieuze bezienswaardigheden gaat ‘die uitnodigen tot rust en bezinning’. 
Verschillende fietsroutes brengen bezoekers langs tal van ‘verwonderplekken’.  
Tel maar eens bij elkaar op: de oudste basiliek van Nederland, het heiligdom van Pater Karel, de 
lichtjes van Sint Lucia, het bijzondere leven van de Heilige Edith Stein, Rosa en Gemma, het wonder 
met de naald, de schatkamer van Amelberga, diverse middeleeuwse beelden en een leeuw in de kerk. 
Tekst: Matheu Bemelmans; Regiomanager Sven Kools van Visit Zuid-Limburg (VVV)  

mailto:broederschap.sittard@gmail.com
http://www.rome2025.nl/
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HASSELT:  VIRGA JESSEFEESTEN: 11 – 25 AUGUSTUS  
Zoals Maastricht, Susteren en Aken een Heiligdomsvaart kennen en Tongeren de 
Kroningsfeesten, zo vinden in Hasselt elke zeven jaar de Virga Jessefeesten plaats. 
Die zijn deze zomer weer van 11 tot en met 25 augustus.  

De hoofdstad van Belgisch-Limburg staat dan twee weken in het teken van deze 
Mariafeesten met ommegangen, vieringen, culturele evenementen en een versierde stad. Al meer dan 
700 jaar is Virga Jesse voor de Hasselaren de beschermvrouwe van de stad. Virga Jesse is in Hasselt 
de naam van een 14e-eeuws Mariabeeld. Op het feest van de kerkwijding van de Onze-Lieve-
Vrouwkerk (nu Virga Jessebasiliek) organiseerde de plaatselijke Mariabroederschap een ommegang 
met het Virga Jessebeeld. Vanaf 1682 worden om de zeven jaar grootse feesten rond de Virga Jesse 
georganiseerd en zijn als immaterieel erfgoed erkend door de Vlaamse overheid.  Er zijn drie omme-
gangen: op 15, 18 en 24 augustus. Verder zijn er tussen 11 en 25 augustus tal van andere evenemen-
ten in de stad. Voor programma en tickets op www.virgajessefeesten.be         Bron: Het Bisdom 

KASTEELRUÏNE OPEN MONUMENTENDAGEN   

Op zondag 4 augustus en 18 augustus  en op zondag 15 september is de kas-
teelruïne van Stein opengesteld voor publiek, van 13.00 tot 17.00 uur. De kas-
teelgidsen van Stichting Het Limburgs Landschap nemen u graag mee in de 
geschiedenis van het kasteel en haar bewoners:  
In vroegere tijden was het een belangrijke burcht waar tal van hoog-adellijke  
families hun residentie hadden. In de loop der eeuwen is de hoofdburcht uitge-
bouwd en is het kasteel tot grote bloei gekomen. Echter; in de 18e eeuw is het  kasteel vervallen tot 
een ruïne. Luikse families hebben in de 19e eeuw het nieuwe kasteel en koetshuis gebouwd, omringd 
door een romantisch landschapspark. 

Het stralend middelpunt bleef natuurlijk de kasteelruïne. De tijd dat de ruïne onderdeel uitmaakte 
van het klooster van de Missionarissen van het Heilig Hart, is een belangrijke periode in de meer 
recente geschiedenis. De toegang is gratis, maar een vrije gift wordt op prijs gesteld.  
Kasteelproject Ridderslag: op de Open Dagen kan de jeugd meedoen aan het Kasteelproject Rid-
derslag. Heb je er ooit over gedroomd om Ridder of Jonkvrouw te worden? Vanaf dit jaar is dat mo-
gelijk op de kasteelruïne van Stein. Maar om Ridder of Jonkvrouw te worden moet je wel wat voor 
doen! Ridder Arnold van Steyn zal je hierbij helpen. Wanneer je ridderlijke moed hebt getoond en 
voldoende opdrachten hebt gedaan, dan is je opleiding tot Ridder of Jonkvrouw afgerond. Je moet 
nog wel de eed afleggen en blijk geven dat je trouw bent aan Ridder Arnold, Heer van Steyn. Ook 
krijg je een echt diploma waaruit blijkt dat je tot Ridder of Jonkvrouw van Steyn bent geslagen. Na-
tuurlijk wordt je naam in het boek van de “Ridders en Jonkvrouwen van Kasteel Steyn” bijgeschre-
ven! Het opdrachtenboekje (36 pagina’s) is te koop op de kasteelruïne. De nieuwe Ridders en Jonk-
vrouwen ontvangen ook een leuk presentje! Voor meer info: www.kasteelruinestein@outlook.com  

http://www.virgajessefeesten.be
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PASTORAAL TEAM 
 

Pastoor R. Schwillens, 046-4331328 
(in geval van nood 06-10901080) 
Assistent: Pastoor J.P. Janssen, 046 - 4331200 
 

Website cluster Stein-Urmond-Berg:  
www.rkkerkenstein.nl  
 

PAROCHIES: 
 

St. Martinuskerk:   
Wilhelminaplein 1, 6171 EN  Stein 
Parochiekantoor:  
De Halstraat 36  6171 HK Stein 
Telefoon tijdens openingsuren: 046-4331674 
Openingsuren maandag, woensdag en vrijdag 
van 09.00-11.00 uur.  
Email parochie: h.martinusstein@kpnmail.nl 
Rabobank NL81 RABO 0149 2011 84 
 

 St. Jozefkerk:   
Sanderboutlaan 10a, 6171 BD  Stein 
Telefoon: 046 - 4331200 
Rabobank NL69 RABO 0149 2992 73  
Voor het spreekuur kunt u terecht bij de  
Martinusparochie Oud-Stein,  
De Halstraat 36, 6171 HK Stein 
 

O.L.V. Hulp der Christenenkerk:  
Heisteeg 66, 6171 NL  Stein 

Telefoon: 046 - 4331328 
Emailadres olvhdc.nieuwdorp@gmail.com 
Spreekuur in de pastorie Heisteeg 66 
vrijdag van 09.30-11.00 uur 
Rabobank NL61 RABO 0149 2986 41  
 

Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com 

TE DOEN IN STEIN: 
 

KROEDWUSJ MAKEN bij IVN STEIN  

Zondag 11 augustus vanaf 10.30 uur in de 
Heemtuin van IVN Stein met medewerking 
van de Bèsjen van Stein. 
 

OPEN MONUMENTENDAG KASTEELRUÏNE  

Op 4 en 18 augustus en op 15 september is de 
kasteelruïne opengesteld voor publiek van 
13.00 tot 17.00 uur. Gratis entree! 
 

DIRGELEN FEEST: zondag 1 september:  
in Brasserie Merode, georganiseerd door de  
Dirgelländer Muzikanten met vlaai, bbq en  
tombola. Er spelen 4 blaaskapellen.  
Zaal open vanaf 11.30 uur. Muziek vanaf 
12.25 uur – 18.20 uur. Gratis entree! 
———————————————–——— 
BERG AAN DE MAAS: 16 t/m 18 augustus 
Augst cultuurfestival  
 

MEERS: 23 t/m 25 augustus: 120 jaar 
Bondsfeest Schutterij St. Joseph Stein 
Locatie: voetbalterrein Meers. Met entree.  

 

PASTORAAL TEAM 
 

Pastoor R. Schwillens, 046-4331328 
(in geval van nood 06-10901080) 
Assistent: Pastoor J.P. Janssen, 046 - 4331200 
 

Website cluster Stein-Urmond-Berg:  
www.rkkerkenstein.nl  
 

PAROCHIES: 
 

St. Martinuskerk:   
Wilhelminaplein 1, 6171 EN  Stein 
Parochiekantoor:  
De Halstraat 36,  6171 HK Stein 
Telefoon tijdens openingsuren: 046-4331674 
Openingsuren: maandag, woensdag en vrijdag 
van 09.00-11.00 uur.  
Email parochie: h.martinusstein@kpnmail.nl 
Rabobank NL81 RABO 0149 2011 84 
 

St. Jozefkerk:   
Sanderboutlaan 10a, 6171 BD  Stein 
Telefoon: 046 - 4331200 
Rabobank NL69 RABO 0149 2992 73  
Voor het spreekuur kunt u terecht bij de  
Martinusparochie Oud-Stein,  
De Halstraat 36, 6171 HK Stein 
 

O.L.V. Hulp der Christenenkerk:  
Heisteeg 66, 6171 NL  Stein 

Telefoon: 046 - 4331328 
Emailadres: olvhdc.nieuwdorp@gmail.com 
Spreekuur in de pastorie Heisteeg 66 
vrijdag van 09.30-11.00 uur 
Rabobank NL61 RABO 0149 2986 41  
 

Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com 

Iedere zondag is er een uitzending van Kerk en 
Samenleving bij Bie Os Mijn Streekomroep tussen 
09.00 en 10.00 uur. In deze radio-uitzending wordt 
iedere week een H. Mis uitgezonden, opgenomen 
in één van de kerken in ons uitzendgebied 
(gemeente Stein - Sittard/Geleen - Beek). 
Presentatie: Christianne Moerkens 
Techniek: Rinus Moerkens. 
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RIDORFF 
Reparatie - restauratie  

Frits Oberndorff                Tel. 046-4334221 
Arnoldenstraat 16   info@autobedrijfridorff.nl 
6171 NE  Stein    www.autobedrijfridorff.nl 

APK keuringen - onderhoud van alle merken  
specialisatie Citroën - Mercedes 

Meer info: Ga naar: www.buurtcentrum-nieuwdorp.nl 

- maandag, 

  donderdag 

13.30–15.30 u.  
 

- woensdag 

10.00-12.00 u. 
Ontmoeten van, voor en  

met buurtbewoners 


