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MGR. RON VAN DEN HOUT NIEUWE BISSCHOP VAN ROERMOND  

 

Mgr. dr. C.F.M. (Ron) van den Hout wordt de nieuwe bisschop van het bisdom 

Roermond. Mgr. Van den Hout is nu nog bisschop van Groningen-Leeuwarden.  

Paus Franciscus heeft hem met ingang van 21 juni 2024 benoemd tot opvolger 

van de eind vorig jaar overleden Mgr. Harrie Smeets en tot 25e bisschop op de 

zetel van Roermond. Omdat Mgr. Van den Hout al bisschop is, hoeft er geen 

bisschopswijding meer plaats te vinden. Wel zal hij tijdens een pontificale 

viering op 24 augustus in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond de 

bisschopszetel in bezit nemen. Vanaf dat moment neemt hij officieel het bestuur van het bisdom 

Roermond over.                                                                                                    Bisdom Roermond 

 

BERICHT UIT ZIMBABWE 

 

In de Vastenactie van dit jaar hebben we ons ingezet voor de 

gezinnen in Zimbabwe. 

Misschien heeft u het al op het nieuws gezien, dat de situatie 

daar inmiddels verslechterd is. De President heeft begin april 

de noodtoestand uitgeroepen. In Zimbabwe is het op dit 

moment heter dan normaal. Er valt geen druppel regen en daardoor dreigen er grote 

voedseltekorten, vooral op het platteland. 

Onze hulp werkt. De waterpompen werken op zonne-energie en voorzien elke dag tientallen 

gezinnen van schoon drinkwater. Extra veel mensen maken nu gebruik van die waterpompen, 

omdat op andere plekken de waterputten leeg zijn. We helpen dus nu meer mensen dan er 

voorzien was. Fijn dat de hulp er is in deze schrijnende situatie. Het water wordt nu alleen 

gebruikt om te drinken en niet voor de gemeenschappelijke tuinen. Zodra het weer gaat regenen, 

kunnen de mensen verder met hun moestuinen. Mensen krijgen wel een extra steuntje in de rug 

door de naaimachines en materialen die ter beschikking zijn gekomen en er worden naailessen 

aangeboden. Zo kunnen vrouwen en jongeren, die kwetsbaar zijn, kleding maken en met de 

verkoop hiervan alsnog wat bijverdienen. 

Zonder onze bijdragen tijdens de Vastenactie had men de waterpompen nooit kunnen plaatsen. In 

deze extreme omstandigheden zorgen ze ervoor dat tientallen gezinnen voldoende drinkwater 

hebben. 

Namens de Vastenactie spreekt directeur Marc Bollerman heel uitdrukkelijk zijn dank uit aan ons 

voor onze hulp en ondersteuning. 

                                                                                                                            J.P. Janssen, pr.ass. 

 

Parochieblad voor de parochies 

H. Michael Berg aan de Maas 

HH. Martinus en Antonius Urmond 

 

Zaterdag 6 juli t/m 4 augustus 2024 

 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór 23 juli 

 

Website: www.rkkerkenstein.nl 

Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 

Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

http://www.rkkerkenstein.nl/
mailto:parochies.urmondberg@gmail.com
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OVER ONZE HEILIGEN (54) H. JOACHIM EN H. ANNA (26 juli)  

Op 26 juli is de speciale feestdag van de heilige Joachim en de heilige Anna, de 

ouders van Maria en daarmee de opa en oma van Jezus. De dag ook waarop velen 

met de naam An, Anna, Annie, Anny, Ans of Anneke hun naamfeest kunnen vieren. 

Alles wat er over deze heiligen gezegd kan worden, heeft geen andere basis dan 

vrome oude verhalen. In de Bijbel zelf wordt met geen woord over de ouders van 

Maria en dus de grootouders van Jezus gerept. Toch zal het duidelijk zijn dat Maria ouders heeft 

gehad, anders was er van Maria geen sprake geweest. 

Al vanaf de tweede eeuw ontstaat er een devotie tot Joachim en Anna. Zo vinden we in het Proto 

– evangelie van Jacobus en in de Koran beschrijvingen van de 

Heilige Anna en Joachim. Een van die verhalen vertelt dat Joachim en Anna gehuwd waren, maar 

kinderloos bleven. Wanneer Joachim dan naar de Tempel gaat om te offeren wordt zijn offer 

geweigerd, omdat hij geen kinderen heeft. Met zijn kudde vlucht hij de woestijn in. Anna, die in 

de veronderstelling leeft dat haar man gestorven is, smeekt God om een kind. Haar gebed wordt 

verhoord. Zij verwacht een dochter. Een engel brengt die boodschap over aan Joachim, die 

onmiddellijk terugkeert naar Jeruzalem. Hij ontmoet zijn vrouw Anna bij de Gouden Poort en het 

weerzien is allerhartelijkst. Anna brengt een dochter ter wereld, die de naam Maria draagt. De 

ouders dragen hun kind in de tempel aan God op. Daar zal zij vanaf haar derde levensjaar blijven 

wonen en door engelen worden gevoed. De hogepriester zal haar op jeugdige leeftijd ten huwelijk 

geven en zij wordt daardoor de verloofde van Sint Joseph. Zo vertelt het vrome verhaal. 

De verering van Sint Anna neemt met name in de vijftiende en zestiende eeuw een hoge vlucht. 

In die tijd ontstaan ook veel beelden die we kennen onder de naam: Sint Anna te drieën. In een 

dergelijke beeldengroep wordt Anna afgebeeld als een oudere vrouw, die haar dochter Maria op 

de arm houdt en Maria zelf draagt het kindje Jezus. Beroemd zijn de beelden in de Sint-

Augustinuskerk in Elsloo en het Bonnefantenmuseum in Maastricht. In het Brabantse Molenschot 

staat een beroemde Sint-Annakapel, die uit 1549 stamt. Ieder jaar trekken daar nog vele pelgrims 

heen op de feestdag van de heilige. Hun pelgrimage heeft een doel: Zij vragen aan Sint Anna om 

een Anneke, manneke of kindje. En een kaarsje wordt opgestoken om dat gebed te ondersteunen. 
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Op 26 juli, wanneer wij Sint Anna en Sint Joachim vieren, mogen we zelf ook eens stilstaan bij 

de eigen ouders en grootouders. Nadenken en wellicht danken voor alles wat zij in ons leven 

betekenen of betekend hebben. Paus Franciscus vraagt ieder jaar aandacht en gebed voor de 

grootouders, die vaak een belangrijk voorbeeld in het leven geven.                   J.P. Janssen, pr.ass. 

 

 
 

Uitnodiging voor Bedevaart naar Kevelaer – Dinsdag 24 september 

Zoals elk jaar willen we ook dit jaar weer met onze parochianen uit het 

dekenaat op bedevaart naar Kevelaer gaan. Wij nodigen u van harte uit om op 

dinsdag 24 september deel te nemen aan deze bijzondere dag. 

Programma: 

- Vertrek: Vanuit diverse plaatsen van het dekenaat. De exacte vertrektijd 

wordt nog aan u doorgegeven. 

- Aankomst: Op de Markt in Kevelaer, vanwaar we gezamenlijk in processie 

naar de basiliek lopen. 

- Pelgrimsmis: Om 11.30 uur in de basiliek. 

- Kruisweg: Om 15.00 uur bidden we de Kruisweg in het Kruiswegpark. Voor 

degenen die minder goed ter been zijn, wordt de kleine kruisweg gebeden in 

het Forum. 

- Biechtgelegenheid: Om 16.00 uur in de biechtkapel. 

- Plechtig Lof: Om 17.30 uur in de basiliek, als afsluiting van de bedevaart. 

- Ontspanning: Tussen de plechtigheden door is er voldoende tijd voor ontspanning. Kevelaer 

biedt tal van winkels, terrasjes en restaurantjes. 

- Terugkomst: We hopen rond 19.45 uur weer terug te zijn. 

Kosten: bedragen € 25,00 per persoon. 

Aanmelden tot 1 september bij: 

Parochie Berg a/d Maas: mevrouw Annie Bouts, Nederheidestraat 4, 4333201 

Parochie Urmond: parochiekantoor Stein, 4331674 

We hopen van harte dat u met ons meegaat op deze inspirerende en bezinnende bedevaart. 
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Pastoraal team 

 

-Pastoor Schwillens, Heisteeg 66, 6171 NL, Stein tel: 046-4331328  

of in noodgeval: 06-10901080 

-Pastoor Janssen, Eburonenstraat 14, 6171 BG Stein tel: 046-4331200 

 

Adres parochiekantoor 

 

-Parochiekantoor Stein, De Halstraat 36, 6171 HK Stein tel: 046-4331674 of email: 

h.martinusstein@kpnmail.nl  

Geopend op: maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.00 uur 

 

Opgeven misintenties 

 

H. Michaël, Berg a/d Maas 

 

Misintenties kunt u opgeven bij: Margriet Simons-Deuss Achter de Hegge 10, Berg a/ d Maas, 

tel:046-4234568 of via mail: simonsmargriet@gmail.com U kunt het geldbedrag overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Michaël, Berg a/d Maas rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22. 

U kunt ook gebruik maken van het formulier met envelop, dat u achter in de kerk vindt. Hier kunt 

U uw misintentie noteren en het verschuldigde bedrag bijvoegen. Deze envelop kunt U afgeven in 

de sacristie (voor of na elke H.Mis) of op de collecteschaal leggen 

 

HH. Martinus en Antonius van Padua, Urmond 

 

Misintenties kunt u opgeven bij de medewerkers van het parochiekantoor Stein. Dit is op 

maandag, woensdag en vrijdag geopend van 9.00- 11.00 uur. Het telefoonnummer is: 046-

4331674 of email: h.martinusstein@kpnmail.nl. Het geldbedrag kunt u overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Martinus en St. Antonius, Urmond rek.nr.NL35 RABO 0149 

2000 72 

 

Ziekencommunie 

 

Deze wordt thuisgebracht op de 1ste vrijdag van de maand. Wie hiervoor in aanmerking wil 

komen kan contact opnemen met pastoor Schwillens (tel. 4331328)  

 

H. Doopsel 

 

Voor het aanmelden van het H. Doopsel van uw kind is mogelijk tijdens kantooruren van het 

parochiekantoor op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00- 11.00 uur. Telefoonnummer: 046-

4331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

MISINTENTIES URMOND EN BERG 

 

We gedenken onze dierbare overledenen: 

Mia Coenen-Joosten, 88 jr. echtgenote van  

Sjeng Coenen. 

Moge zij rusten in Gods vrede. Amen. 

Wij feliciteren onze dopelingen en hun 

ouders: 

Lio, zoon van Mirte Senden en Jelle Feijen; 

Liya, dochter van Fenna Meulen en Jordy 

Knols; 

mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
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Angela, dochter van  Britney Celak en 

Mitchel Knipschild. 

Opdat ze mogen leven als gelukkige 

christenen. 

   

ZATERDAG 6 JULI 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

Zwd. Mia Coenen-Joosten. 

 

ZONDAG 7 JULI 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DINSDAG 9 JULI 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 12 JULI  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

   

ZATERDAG 13 JULI 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

1ste Jrd. Ben Peters echtgenoot van  

Paula Peters-Wenmaekers en t.v. zijn 

verjaardag ; 

Jrd. Gerrit Wijnands en t.v. ouders Wijnands-

Bovens en ouders Janssen-Knoors; 

Jrd. Anna Mevis-Ritzen; 

Jrd. Ouders Gijs van Breemen en Coba 

Govers. 

 

ZONDAG 14 JULI 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DINSDAG 16 JULI 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 19 JULI 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

 

ZATERDAG 20 JULI  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

2de  Collecte voor onderhoud kerk. 

 

ZONDAG 21 JULI 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. Tiny Demandt-Janssen en t.v. overleden 

familieleden. 

 

DINSDAG 23 JULI 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Piet Vaasen en overige familieleden. 

 

VRIJDAG 26 JULI  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

   

ZATERDAG 27 JULI 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

 

ZONDAG 28 JULI 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Piet Janssen en overleden familieleden. 

 

DINSDAG 30 JULI 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 2 AUGUSTUS   

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

   

ZATERDAG 3 AUGUSTUS 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

Voor een bijzondere intentie. 

 

ZONDAG 4 AUGUSTUS 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

 

 

 

Iedere zondag is er een uitzending van Kerk en Samenleving bij Bie Os Mijn 

Streekomroep tussen 08.00 en 10.00 uur. 

In deze radio-uitzending wordt iedere week een 

H. Mis uitgezonden, opgenomen in één van de kerken in ons uitzendgebied (gemeente Stein - 

Sittard/Geleen - Beek). 
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Inschrijving Nationale Bedevaart naar Rome in Heilig Jaar 2025 

geopend 

De inschrijving voor de Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig 

Jaar 2025 is geopend. In de meivakantie van volgend jaar gaan de 

Nederlandse bisdommen samen op bedevaart naar Rome. Ze geven 

daarmee gehoor aan de uitnodiging van paus Franciscus om tijdens het 

Jubeljaar als ‘pelgrims van hoop’ naar Rome te komen en door de 

Heilige Deuren de grote basilieken te betreden. In de katholieke Kerk 

wordt elke 25 jaar een zogeheten Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. 

Een belangrijk onderdeel hiervan is een bedevaart naar Rome. De 

Nederlandse bisdommen hebben de handen ineengeslagen en gaan van 

27 april tot 2 mei samen naar de ‘eeuwige stad’. Op het programma 

staan onder meer een Nederlandse mis in de Sint-Pieter en deelname aan een audiëntie met paus 

Franciscus.  
 

Aanmelden 

Belangstellenden kunnen per bus of per vliegtuig naar Rome reizen. Daar wordt hen een volledig 

verzorgd programma aangeboden. Zo worden de graven van de apostelen Petrus en Paulus 

bezocht, de grootste Mariakerk ter wereld, maar ook kerken in Rome die voor Nederlanders 

belangrijk zijn, zoals de Friezenkerk en het graf van de enige Nederlandse paus in de basiliek 

Santa Maria dell’Anima. Aansluitend bij het internationale thema voor het Heilig Jaar wordt ook 

een wandeling langs plekken van hoop gemaakt. Daarnaast worden er per bisdom eigen 

programmaonderdelen aangeboden. 

De busreis is van 26 april tot en met 3 mei met een overnachting onderweg op de heen- en 

terugweg. De vliegreis is van 27 april tot en met 2 mei. Voor jongeren is er een speciale 

jongerenreis per trein tegen een gereduceerd tarief. Ook krijgen zij in Rome een aangepast 

programma aangeboden. Gezinnen kunnen een familiearrangement met flinke korting boeken. 

Huis voor de Pelgrim 

De Nationale Bedevaart naar Rome wordt op verzoek van de Nederlandse 

bisschoppenconferentie uitgevoerd door bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim in Maastricht. 

De inschrijving is geopend. Belangstellenden kunnen inschrijven via www.rome2025.nl of 

www.huisvoordepelgrim.nl. 

• Meer info / inschrijven voor de bedevaart  

• Download flyer Romebedevaart 

• Meer informatie over het Heilig Jaar 2025 

Bisdom Roermond 

http://www.rome2025.nl/
http://www.huisvoordepelgrim.nl/
https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/rome2025
https://www.bisdom-roermond.nl/public/mkw_editor_uploads/files/Huis%20voor%20de%20Pelgrim%20-%20flyer%20Rome%202025.pdf
http://www.jubeljaar2025.nl/
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Forum Femina nieuw platform voor vrouwen over christelijke zingeving en spiritualiteit 

Forum Femina. Zo heet een nieuw online platform voor Limburgse 

vrouwen die op zoek zijn naar christelijke zingeving en 

spiritualiteit. Het platform is een initiatief van de Stichting Mgr. 

Schijnenhuis. De nieuwe plannen zijn donderdag in Heerlen 

gepresenteerd. 

Op de website van Forum Femina vinden vrouwen een overzicht 

van zingevende activiteiten voor vrouwen, die door verschillende 

organisaties in Limburg worden georganiseerd. Van verdiepende lezingen tot mini-pelgrimages, 

van sociaal-verbindend tot ondersteunend. Deze activiteiten kunnen naar keus van de bezoeker 

gefilterd worden op allerlei criteria. Andere organisaties worden van harte uitgenodigd ook hun 

activiteiten aan te melden voor vermelding in het overzicht. Forum Femina wil met de website de 

drempel om deel te nemen aan zulke activiteiten verlagen én een online platform bieden vol 

bemoediging en inspiratie. 

De stichting Mgr. Schrijnenhuis organiseert in het bisdom Roermond al jaren 

bezinningsactiviteiten voor vrouwen. Met het nieuwe platform en een nieuwe huisstijl wil de 

stichting zich breder presenteren en meer verbanden leggen met andere vrouwengroepen in 

Limburg. Organisaties kunnen zich aanmelden om onderdeel uit te maken van Forum Femina. 

Door in te loggen op het Forum kunnen ze onder andere hun activiteiten delen, kennis opdoen in 

de kennisbank en tips krijgen voor interessante lezingen en sprekers voor hun eigen organisatie 

en achterban. Met deelnemende organisaties wordt enkele malen per jaar overlegd en geëvalueerd 

over de plannen voor de toekomst. 

• www.forumfemina.nl 

• www.schrijnenhuis.nl 

Bisdom Roermond 

 

 

http://www.forumfemina.nl/
http://www.schrijnenhuis.nl/
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Vakantietijd 

Tijd van ontspanning en herbronning. 

Tijd van aandacht voor elkaar. 

Tijd misschien ook voor aandacht voor waar we zo weinig aan toekomen… 

Een moment van rustig gebed in een dorpskerk waar we toevallig langskomen. 

Een kaarsje voor degenen die noodgedwongen niet op vakantie kunnen. 

Vakantietijd: tijd voor elkaar en tijd voor God… 

 

Gezegende vakantietijd! 

 

 

 

 


