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LANDELIJKE OPBRENGST WERELDMISSIEDAG 2023 

Ieder jaar wordt in de maand oktober Wereldmissiedag gehouden en wordt 
aan de kerkdeur gecollecteerd om de jonge kerken een financiële hand in de 
rug te houden. Ook in ons parochiecluster wordt die collecte gehouden.  
We hebben toen meegeholpen om de jonge kerk in Libanon te steunen. 
 

Pastoor Richard Abi Saleh werkte in Beiroet aan ‘Drama’s en wonderen’, hij stichtte het 
Huis van Licht en Hoop en er werd gevraagd hulp te bieden aan Syrische vluchtelingen in 
de Beka-vallei. Missi – de Pauselijke Missiewerken – publiceerde onlangs de landelijke  
resultaten van de collecte. Op Wereldmissiedag werd € 90.977 bij elkaar gebracht.  
 

De collecte op Wereldmissiedag voor de Kinderen gaf als resultaat € 25.291 en door  
donaties werd € 5.297 bijgedragen. Een totale opbrengst van € 191.565. 
We willen deze resultaten publiceren om u ook te laten zien dat er verantwoord met uw  
gaven wordt omgesprongen.  
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan de christenen in Libanon.         J.P. Janssen, pr.ass. 
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    KERKBLAD 

Je moet het maar weten….. 
 

WAAR KOMT HET WOORD PELGRIM VANDAAN? 

In deze vakantiemaanden trekken veel mensen eropuit. In 
vroeger eeuwen was vakantievieren niet gebruikelijk. Wie 
op reis ging deed dat niet voor zijn plezier, maar met een 
duidelijk doel: als handelaar, als soldaat of als pelgrim.  

Het woord ‘pelgrim’ kennen wij in de betekenis van een bede-
vaartganger. Het woord komt uit het Latijn en wordt daar pere-

grinus genoemd. Letterlijk betekent dit: iemand die door of langs de akkers trekt. In het 
Middelnederlands werd een pelgrim ook wel peregrijmen of pellegrijm genoemd. Van dit 
laatste is ons woord pelgrim afgeleid. Een pelgrim is dus heel letterlijk iemand die op pad 
gaat en langs velden en akkers trekt, op weg naar een religieuze bestemming.  

Pelgrimeren – het op pelgrimstocht gaan – is al zo oud als er godsdiensten bestaan. Reizen 
naar heilige plaatsen geeft gelovigen het gevoel dichter bij het goddelijke te komen. In veel 
gevallen is de reis er naartoe – het onderweg zijn – vaak zelfs belangrijker dan de aankomst 
op de plaats van bestemming. Het Latijn kent ook het woord peregrinatio. Dit woord heeft 
meer betekenissen die wel allemaal verband met elkaar houden. Zo wordt met peregrinatio 
de pelgrimstocht zelf bedoeld, maar het werd in de middeleeuwen ook gebruikt voor de keu-
ze van monniken om bij wijze van boetedoening vrijwillig in ballingschap te gaan. Daar-
naast komt het woord ook voor als aanduiding voor het reisverslag van een pelgrimstocht. 
Veel hedendaagse pelgrims voelen nog steeds de behoefte om de belevenissen en ervaringen 
die ze onderweg langs de akkers opdoen op papier te zetten.                                  Het Bisdom  
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ZATERDAG 1 JUNI: 
15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid 
 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
M.m.v Gemengd Koor Nieuwdorp 
 

ZONDAG 2 JUNI:  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Annie Meuleberg-Goossens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Dankmis m.m.v. Kinderkoor 
Jrd. Elisabeth Wauben-Goossen en t.v.  
Jac Wauben, Lei Wijnen en Anna Goossen; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters. 
 

MAANDAG 3 JUNI:  
08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Uitstelling v.h. Allerheiligste met rozenkrans  
09.00 uur: H. Mis 
Piet Pepels en Agnes Pepels-Housmans en  
zonen Nico en Gerrit.  
 

WOENSDAG 5 JUNI: 
18.30 uur: H. Martinuskerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Mis 
Roos Dirkx-Demers en de zieken in de familie. 
 

ZATERDAG 8 JUNI: 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Jrd. Felix Lenssen, Chrit Salden en overleden 
ouders; 
1ste Jrd. Corrie Schepers-Coumans, 2de Jrd. 
Marcel van de Wijer, neven Roy Meels en  
Gerrit Westhovens. 
 

ZONDAG 9 JUNI: 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Familie Pepels. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
M.m.v. Caeciliakoor 
Zwd. Mia Klarenaar-Janssen; 
Liza Wolffs-Janssen en Sef Wolffs; 

Vervolg    ZONDAG 9 JUNI: 
 
11.00 uur: H. Martinuskerk  
Roos Senden-Paulissen en haar dochter Karin, 
die elke dag meer gemist worden; 
Lies en Sjeng Smeets en overleden fam. leden. 
 

MAANDAG 10 JUNI: 
08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Uitstelling v. h. Allerheiligste met rozenkrans  
09.00 uur: H. Mis 
 

WOENSDAG 12 JUNI: 
18.30 uur: H. Martinuskerk 
Uitstelling v.h. het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Mis 
Roos Dirkx-Demers om zegen voor allen die 
haar dierbaar waren. 
 

ZATERDAG 15 JUNI: 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
M.m.v. Gemengd Koor Nieuwdorp 
 

ZONDAG 16 JUNI: - Vaderdag 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjaak Janssen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Henk van Uden; 
Jan en Riet Alberigs-Rademakers. 
 

MAANDAG 17 JUNI: 
08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Uitstelling v.h Allerheiligste met rozenkrans  
09.00 uur: H. Mis 
Piet Pepels en Agnes Pepels-Housmans en  
zonen Nico en Gerrit.  
 

WOENSDAG 19 JUNI: 
18.30 uur: H. Martinuskerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Mis 
 

ZATERDAG 22 JUNI: 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Jrd. Truus Marcel Peeters. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 
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ZONDAG 23 JUNI:   
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jo en Mia Zeelen-Heffels. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
M.m.v. Kinderkoor 
Zwd. Anna Lemmens-Devoi; 
1e Jrd. Mw. C.D.M. Baggen-Reuling; 
Jrd. Margaretha Smeets-Smeets en t.v. Ma-
thieu Smeets en overleden fam. leden 
Voor de vrijwilligers van parochiecluster 
Stein. 
 

MAANDAG 24 JUNI: 
08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
09.00 uur: H. Mis 
 

WOENSDAG 26 JUNI: 
18.30 uur: Martinuskerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Mis 

Voor alle zieken in de parochies. 
 

ZATERDAG 29 JUNI: 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
M.m.v. Gemengd Koor Nieuwdorp 
 

ZONDAG 30 JUNI: 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Familie Deumens-Bernards. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
M.m.v. Caeciliakoor 
Jrd. Annie Lemmens-Smets; 
Jeanny Ackermans-Pepels en voor ouders  
Ackermans en Pepels en overl. familieleden; 
Erna Ramaekers-Meurders en t.v.  
Wiel Ramaekers. 
 
MAANDAG 1 JULI: 
08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
09.00 uur: H. Mis 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

 

  

 

WOENSDAG 3 JULI: 
18.30 uur: H. Martinuskerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Mis 
Roos Dirkx-Demers en overleden ouders. 
 

ZATERDAG 6 JULI: 
15.00- 15.45 uur: Kapel v.h. Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid. 
 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
 

ZONDAG 7 JULI: 
08.30 uur: Kapel v.h. Bitter Lijden 
Jaardienst Jan Zeelen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Jrd. overleden familie Vissers; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters. 

SINT-SERVAAS IS WEER 
THUIS IN ZIJN SCHATKAMER 

Vanaf zondag 28 april is de 
middeleeuwse reliekbuste van 
de heilige Servaas na ruim 1,5 
jaar weer voor het publiek te 
zien in de schatkamer van de 

Sint-Servaasbasiliek in Maastricht.  

De reliekbuste, een borstbeeld, heeft een 
grote restauratie ondergaan en schittert weer 
als vanouds.  

Speciaal voor het borstbeeld is ook een 
nieuwe vitrine gebouwd, waardoor het van 
alle kanten is te bewonderen.  

Het borstbeeld van Sint-Servaas behoort tot 
de top van de middeleeuwse 
objecten in Nederland en  
Europa.  

Sint-Servaasdag 13 mei  
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IN MEMORIAM   
 

We gedenken onze dierbare overledenen: 
 

MIA JANSSEN-SALDEN, 78 jaar, weduwe van Cor Janssen, Kilianusstraat 
 

ANNA LEMMENS-DEVOI,  90 jaar, weduwe van Gerrit Lemmens, Heerstraat C. 
 

JUUL BOURS, 84 jaar, echtgenoot van Lenie Bours-Gelissen, Dirgelen 
 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 

WIJ FELICITEREN   
 

onze dopeling en haar ouders: 
 

JUNE, dochter van Kiki Bohnen en Joey Bergs  
 

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen 

VAKANTIETIJD 

Tijd van ontspanning en herbronning  
Tijd van aandacht voor elkaar 

Tijd misschien ook voor aandacht voor  
waar we zo weinig aan toekomen… 

Een moment van rustig gebed in een dorpskerk waar we toevallig langskomen 
Een kaarsje voor degenen die noodgedwongen niet op vakantie kunnen 

Vakantietijd: tijd voor elkaar en tijd voor God… 

Gezegende vakantietijd!     

                            Bron: Het Bisdom 

VOOR DE PAROCHIES STEIN BERG A.D MAAS EN URMOND                                
 

Beste vrijwilligers, 
 

Dit jaar houden we dan ook weer een vrijwilligersmiddag, speciaal voor onze 
vrijwilligers van de parochies Oud-Stein, Nieuwdorp, Kerensheide, Berg a/d 
Maas en Urmond op zondag 23 juni 2024. 

Na de H. Mis in de St. Martinuskerk in Oud-Stein om 11.00 uur, zullen de leden 
van het clusterbestuur de vrijwilligers in de pastorietuin, Heisteeg 66 in Nieuw-

dorp, ontvangen, onder het genot van een drankje en een hapje. Op deze middag ontmoeten 
wij elkaar in een gezellige en ongedwongen sfeer. Rond 16.00 uur zal de bijeenkomst wor-
den beëindigd.  

Alle parochiële vrijwilligers hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor deze mid-
dag. Vergeet niet, door middel v.h. invulstrookje, u aan te melden vóór vrijdag 7 juni. 

U kunt dit briefje deponeren in de brievenbus van uw  

eigen kerk, of in de brievenbus van het parochiekantoor  

De Halstraat 36 Stein. 

Spek met ei 
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Hier kan  
uw advertentie  

staan 

Wat als je niet meer beter wordt? 

De doula ondersteunt bij het terugnemen van de 
regie over jouw leven. 

T– 06– 29 169 540 / Marina van Rossum 

Praktijk Levenseinde –doula Marina 

Wat als je niet meer beter wordt? 

De doula ondersteunt bij het terugnemen van de 
regie over jouw leven. 

T– 06– 29 169 540 / Marina van Rossum 

Praktijk Levenseinde –doula Marina 

JAAR VAN GEBED ALS VOORBEREIDING OP HET JUBELJAAR 2025 

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt elke 25 jaar een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Dit is een 
belangrijke religieuze gebeurtenis, waarin verzoening van mensen met elkaar en verzoening met 
God centraal staan. De traditie is in de Middeleeuwen ontstaan en vindt haar oorsprong in het veel 
oudere gebruik van het Joodse Jubeljaar. 
Paus Franciscus heeft voor 2025 een Heilig Jaar afgekondigd met als thema: ‘Pelgrims van hoop.’ 
Als voorbereiding daarop is 2024 een ‘jaar van gebed’ met extra aandacht voor het Onze Vader als 
“een school van gebed”.  Na het Onze Vader kan men bidden: 
 

VADER IN DE HEMEL, 
Moge het geloof dat U ons gegeven hebt in uw Zoon, Jezus Christus, onze broeder, 
en moge de vlam van liefde die in ons hart is ontstoken door de Heilige Geest, 
in ons de zalige hoop doen herleven op de komst van uw Koninkrijk. 
 

Moge uw genade ons onvermoeibaar maken in het zaaien van evangelische zaden 
die de mensheid en de kosmos van binnenuit omvormen. 
Moge uw genade ons standvastig maken in de zekere verwachting van een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde, wanneer de machten van het kwaad zijn overwonnen en uw glorie voor eeuwig 
zal worden geopenbaard. 
 

Moge de genade van het Jubeljaar in ons, Pelgrims van Hoop, 
een verlangen doen herleven naar de schatten van de hemel. 
Moge diezelfde genade de vreugde en vrede van onze Verlosser over de hele aarde verspreiden. 
 

Aan U, onze God, te allen tijde gezegend, zij glorie en lof in eeuwigheid. Amen  

DOPEN EN DOOPVOORBEREIDING 

Aanmelden voor het doopsel van uw kind is mogelijk tijdens kantooruren 
van het parochiekantoor op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00- 11.00 
uur. Tel. 046-4331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl.  

Voorafgaand aan het H. Doopsel komen de ouders van de dopelingen een 
keer samen om zich voor te bereiden op de plechtigheid van het H. Doopsel. 

De bijeenkomst wordt gehouden iedere eerste dinsdag van de maand in het parochiekantoor 
van Stein, De Halstraat 36 en begint om 20.00 uur.  
Dopen in de St. Martinuskerk te Stein is op iedere 2e zondag van de maand. 
Dopen in de kerk van de O.L.Vrouw, Hulp der Christenen te Stein-Nieuwdorp is op iedere 
4e zondag van de maand.  
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OVER ONZE HEILIGEN (53) JOHANNES DE DOPER 24 JUNI 

Er zijn nogal wat mensen die Johannes de Doper als hun  
patroonheilige mogen vieren op 24 juni. Op die dag staat de 
geboorte van de heilige op de kalender van de heiligen, die de 
katholieke kerk als voorbeeld aan ons geeft. 

Johannes de Doper wordt geboren als zoon van Elisabeth en 
Zacharias. Een onverwachte geboorte, want menselijkerwijs 
konden de ouders vanwege hun leeftijd niet meer rekenen op 
de komst van een kind. Het onmogelijke wordt toch waar en 
Zacharias wordt letterlijk met stomheid geslagen, wanneer een hemelse boodschapper hem op de 
hoogte brengt van de komende gebeurtenis. Hij kan geen woord meer uitbrengen, totdat het kind 
daadwerkelijk geboren is.  

Wanneer Maria, de moeder van Jezus, hoort van de zwangerschap van haar nicht Elisabeth, gaat zij 
meteen naar haar toe om haar te helpen. Ieder jong gezin weet dat er nogal wat komt kijken aan 
voorbereiding wanneer een baby in aantocht is. Voor de kraam uitzet kunnen ouders vaak terecht in 
speciaalzaken. In de tijd van Elisabeth en Maria moesten alle kleertjes, luiers en andere benodigdhe-
den zelf gemaakt worden: geweven en genaaid. Dat je daar hulp bij kon gebruiken, spreekt voor 
zich. Johannes de Doper groeit op en wordt de voorloper van Jezus. Hij wordt de laatste profeet die 
de komst van de Messias aankondigt. Zo wordt hij dienstbaar aan Gods bedoelingen. Het gaat daar-
bij niet om de eer en het aanzien van Johannes, maar om Gods bedoelingen: de komst van de  
Verlosser. In de adventstijd komt Johannes in de liturgie vaker aan het woord om dat te accentueren.  
Johannes zegt daar zelf over: ‘Hij moet groter worden en ik kleiner!' (Joh. 3, 30). Daarmee geeft hij 
precies aan wat zijn opdracht is. Hij bereidt de toekomst voor, de komst van de Verlosser, door de 
mensen op te roepen zich te bekeren, om het kwaad los te laten. Om dat duidelijk te maken, nodigt 
hij de mensen uit zich door hem te laten dopen in de Jordaan. Velen komen naar hem toe en hij 
doopt hen. Dopen als teken dat je het kwaad af wil wassen, achter je wil laten en een nieuw begin 
maken. 

Johannes heeft grote invloed en zijn optreden is ook doorgedrongen tot het koninklijk paleis in  
Jeruzalem, waar koning Herodes Antipas verblijft. Johannes schrikt er niet voor terug om ook de 
koning te wijzen op zijn vergrijpen. De koning heeft Herodias – de vrouw van zijn broer – overge-
haald zijn vrouw te worden. Daar spreekt Johannes hem op aan en daardoor belandt hij in de gevan-
genis. 
Salomé, dochter van Herodias, heeft het talent om te dansen en op een feest dat de koning geeft, laat 
zij die talenten zien. Zij brengt daarmee de koning in vervoering en deze belooft haar alles te geven 
wat ze hem maar vragen zal. In overleg met haar moeder vraagt Salomé het hoofd van Johannes de 
Doper op een schotel. De koning schrikt wel van die vraag, maar durft niet terug. 
En zo komt er een einde aan het leven van Johannes de Doper. Op 24 juni gedenken we zijn geboor-
te en op 29 augustus gedenkt de kerk zijn marteldood.                                    

OPEN KLOOSTERDAG: ZONDAG 9 JUNI 

Misschien heeft u zich weleens afgevraagd: “Wat gebeurt er in een klooster allemaal en wat beweegt 
de bewoners ? “ Om een antwoord op die vragen te vinden openen een aantal kloosters in Nederland, 
– ook in Limburg – , hun deuren op zondag 9 juni om gasten te ontvangen en hen van informatie te 
voorzien.   
In Limburg kunt u terecht op zondag 9 juni in de volgende kloosters: 

* Paters Camillianen,  Heinsbergerweg 174, Roermond,  vanaf 11.00 uur (H. Mis) 

* Zusters Onder de Bogen, Sint Servaasklooster 14, Maastricht, vanaf 14.00 uur 

* Abdij Sint Benedictusberg, Benedictijnen, Mamelis, tijdens de gebedsdiensten: 
   9.30 uur H. Mis; 12.15 uur Koorgebed; 13.45 uur Koorgebed;  17.00 uur (Vespers). 

* Zusters van het Kostbaar Bloed, Windraak 35, Windraak; vanaf 13.00 tot 18.00 uur 

* Kleine Zusters van Sint Joseph, Gasthuisstraat 2, Heerlen: Programma nog niet bekend.  
Wanneer u meer informatie wilt, kunt u die vinden op de volgende webpagina: 

www.openkloosterdag.nl                                                                                  J. P. Janssen, pr. ass.   

http://www.openkloosterdag.nl/
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PASTORAAL TEAM 
 

Pastoor R. Schwillens, 046-4331328 
(in geval van nood 06-10901080) 
Assistent: Pastoor J.P. Janssen, 046 - 4331200 
 

Website cluster Stein-Urmond-Berg:  
www.rkkerkenstein.nl  
 

PAROCHIES: 
 

St. Martinuskerk:   
Wilhelminaplein 1, 6171 EN  Stein 
Parochiekantoor:  
De Halstraat 36  6171 HK Stein 
Telefoon tijdens openingsuren: 046-4331674 
Openingsuren maandag, woensdag en vrijdag 
van 09.00-11.00 uur.  
Email parochie: h.martinusstein@kpnmail.nl 
Rabobank NL81 RABO 0149 2011 84 
 

 St. Jozefkerk:   
Sanderboutlaan 10a, 6171 BD  Stein 
Telefoon: 046 - 4331200 
Rabobank NL69 RABO 0149 2992 73  
Voor het spreekuur kunt u terecht bij de  
Martinusparochie Oud-Stein,  
De Halstraat 36, 6171 HK Stein 
 

O.L.V. Hulp der Christenenkerk:  
Heisteeg 66, 6171 NL  Stein 

Telefoon: 046 - 4331328 
Emailadres olvhdc.nieuwdorp@gmail.com 
Spreekuur in de pastorie Heisteeg 66 
vrijdag van 09.30-11.00 uur 
Rabobank NL61 RABO 0149 2986 41  
 

Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com 

TE DOEN IN STEIN: 
3 dagen Hippeace: Heisteeg Nieuwdorp 
Van vrijdag 21, 22 en 23 juni t/m zondagmid-
dag pop-up festival Weekend@Hippeace. 
Festival in retro- en vintage stijl. Gratis entree. 
 

23 juni: Parochie cluster Stein:  
Vrijwilligersmiddag voor de vrijwilligers van 
het parochie cluster met aanmelding vooraf.  
Locatie: in de tuin van de Pastorie Nieuwdorp.  
 

23 juni: vanaf 11.00 uur Frühshoppen bij 
Brasserie Steinerbos, bij geschikt weer!  
Met optreden van o.a. de Dirgelländer  
Muzikanten. Gratis toegang. 
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Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com 

Iedere zondag is er een uitzending van Kerk en 
Samenleving bij Bie Os Mijn Streekomroep tussen 
09.00 en 10.00 uur. In deze radio-uitzending wordt 
iedere week een H. Mis uitgezonden, opgenomen 
in één van de kerken in ons uitzendgebied 
(gemeente Stein - Sittard/Geleen - Beek). 
Presentatie: Christianne Moerkens 
Techniek: Rinus Moerkens. 

Proficiat voor alle vaders 
met Vaderdag  

                op zondag 16 juni! 

9 juni:  St. Leendertfeest in Oud-Urmond 

Parochiekantoor is gesloten op  

woensdag 19 juni 
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RIDORFF 
Reparatie - restauratie  

Frits Oberndorff                Tel. 046-4334221 
Arnoldenstraat 16   info@autobedrijfridorff.nl 
6171 NE  Stein    www.autobedrijfridorff.nl 

APK keuringen - onderhoud van alle merken  
specialisatie Citroën - Mercedes 

Meer info: Ga naar: www.buurtcentrum-nieuwdorp.nl 

- maandag, 

  donderdag 

13.30–15.30 u.  
 

- woensdag 

10.00-12.00 u. 
Ontmoeten van, voor en  

met buurtbewoners 


