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2024: JAAR VAN GEBED.  

Paus Franciscus heeft aangekondigd dat 2025 wordt gevierd als een ‘Heilig Jaar.’ 

Het is de traditie eens in de vijfentwintig jaar een jubeljaar te vieren. De laatste 

keer was het jaar 2000, zo'n jubeljaar. In het kader van dat ‘Heilig Jaar’  wordt er 

ook een nationale bedevaart naar Rome georganiseerd van 26 april tot en met 3 

mei 2025. 

Het voorbereidingsjaar 2024 staat in het teken van het gebed, van het bidden. 

In de loop van dit jaar 2024 zal er in verschillende publicaties aandacht besteed worden aan de 

beden van het ‘Onze Vader’. Er is ook een aanbod van enkele Limburgse kloosters om een stille 

dag in een klooster door te brengen en na te denken over de kracht en de waarde van het bidden. 

Op zaterdag 11 mei kunt u terecht in de abdij Lilbosch in Pey–Echt. 

Andere data: 8 juni: Klooster Regina Pacis in Valkenburg; 13 juli: Klooster Oude Munt in 

Tegelen; 10 augustus in De Kommel in Maastricht; 14 september Foyer Marthe Robin in Thorn 

en 9 november in Het Korenveld in Merkelbeek. 

De dagen beginnen met een eucharistieviering om 9.30 uur. Daarna gaat de stilte in. Er zijn twee 

inleidingen op die dagen over stilte en gebed. De dag wordt besloten met het avondgebed. Voor 

de lunch moet men zelf zorg dragen (boterhammen meebrengen). Voor koffie en thee wordt 

gezorgd. De kosten bedragen 25,- euro per dag. 

Voor deelname en betaling kunt u zich alleen aanmelden via het Bisdom Roermond. 

Gebruik daarvoor het volgende e-mailadres: dlkm@bisdom-roermond.nl 

J. P. Janssen, pr. ass. 

Dodenherdenking in Urmond 

 

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit 

zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Ook mensen uit 

ons dorp hebben zich in ons land of elders ingezet voor de vrijheid en om de vrede te waarborgen. 

Daarom willen wij hen herdenken tijdens de H. Mis, die op zondag 5 mei om 9.30 uur in de 

Martinuskerk gehouden wordt.  

 

Dit zijn de namen van de oorlogsslachtoffers:  

Bart van Boxtel (29 jaar), soldaat KL Vredesmacht Afghanistan 

Peter Johannes Hubertus Breuls (26 jaar), soldaat 

Arnoldus Hubertus Alphonsus Leers (20 jaar), soldaat  

Johannes Mathijs Lambert Tholen (27 jaar), verzet  

 

Parochieblad voor de parochies 

H. Michael Berg aan de Maas 

HH. Martinus en Antonius Urmond 

 

Zaterdag 6 april t/m zondag 5 mei 2024 

 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór 23 april 

 

Website: www.rkkerkenstein.nl 

Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 

Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

http://www.rkkerkenstein.nl/
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Aansluitend aan de herdenkingsdienst zullen we naar de graven bij de Terpkerk gaan. Daar 

worden de volksliederen ten gehore gebracht, waarna bloemstukken op de graven geplaatst 

worden en de graven gezegend. U bent van harte welkom…. 

Ook wil ik alle inwoners van Urmond oproepen om de Nederlandse of Urmondse vlag te hijsen 

als een eerbetoon aan hen die ons ontvallen zijn.  

Pastoor Schwillens 

Voedselbankactie 

De vastentijd hebben we gebruikt om lang houdbaar voedsel in te 

zamelen voor het uitdeelpunt voedselbank Stein. 35 gezinnen binnen 

onze gemeente krijgen iets extra met Pasen. Daarom wil ik mede 

namens de medewerkers iedereen bedanken voor hun gulle gaven. 

Pastoor Schwillens 

Palmpasen 2024 met de communicanten 

In het weekend van 23 en 24 maart hebben de kinderen van groep 4 

en 5 van Berg a/d Maas en Stein zich voorgesteld aan de parochianen, 

omdat zij over een aantal weken de Eerste Heilige Communie gaan 

ontvangen. Deze presentatiemis vond plaats tijdens de viering van 

Palmpasen. Met hun versierde palmpaasstok zijn de kinderen naar de 

kerk gekomen. We willen timmerbedrijf Janssen uit de Maasband en bakkerij Dukers uit Stein 

bedanken voor het sponseren van de houten kruisen en de palmhaantjes van brooddeeg. 

Pastoor Schwillens 

PRIMA RESULTAAT! 

Maandag 11 maart jl. werd in ons Parochiecluster een Vastenactie maaltijd gehouden. Een 

maaltijd van soep en broodjes. Het begint zo langzamerhand een traditie te worden om ook op die 

manier bij te dragen aan de Vastenactie. 

Er waren 15 personen aanwezig om met elkaar aan tafel te gaan en 44 maaltijden werden op 18 

adressen bezorgd. 
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De bijdragen voor deze maaltijden bedroegen 521,- euro en een royale gift van 500,- euro zorgde 

ervoor dat we 1021,- euro kunnen overmaken voor het project in Zimbabwe dat de Vastenactie 

gaat uitvoeren. 

Er werden geen kosten voor de maaltijd gemaakt, omdat de groenten voor de soep gratis 

beschikbaar werden gesteld door Boerderijwinkel Crijns, Bergerweg 108 en de broodjes door 

Bakkerij Paulissen uit het Winkelcentrum Stein. 

Dank voor de bijdragen en het klinkende resultaat. Een resultaat om trots op te zijn! 

J.P. Janssen, pr.ass. 

 

ONLANGS VERSCHENEN boek over de Heilige Martinus, 

patroonheilige van de kerken van Oud - Stein en Urmond. 

In ons parochiecluster zijn er twee kerken toegewijd aan de Heilige Martinus. 

De kerk van Oud – Stein en van Urmond dragen de naam van Sint Martinus. 

Niet zo verwonderlijk omdat tal van kerken langs de Maas hem als 

patroonheilige hebben. Het maakt duidelijk dat de Maas van grote betekenis 

was bij de verspreiding van het Christendom vanuit Frankrijk naar het 

noorden van Europa. En Martinus was een Franse heilige die door zijn  leven 

en zijn voorbeeld tot de verbeelding sprak en spreekt. 

Onlangs verscheen een interessant boek over de heilige. De titel luidt: “De 

levensweg van Martinus van Tours.” Het boek bevat de vertaling van de levensgeschiedenis van 

Martinus zoals die werd opgetekend door Sulpicius Severus  ( 360 – 420 ) en door Gregorius van 

Tours. Deze eigentijdse vertaling is van de hand van Ton Meijers, oud hoofddocent aan de 

Faculteit Katholieke Theologie in Utrecht. 

Het is een boeiend boek dat uitnodigt om te lezen en de vele illustraties maken van het lezen een 

verrijkende bezigheid. Het boek, – 160 blz. –  werd uitgegeven in 2023 bij uitgeverij Matrijs in 

Utrecht, waar het ook besteld kan worden. ISBN: 978 90 5345 596 8.  De prijs is 24,95 euro 

inclusief de verzendkosten. 
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Pastoraal team 

 

-Pastoor Schwillens, Heisteeg 66, 6171 NL, Stein tel: 046-4331328  

of in noodgeval: 06-10901080 

-Pastoor Janssen, Eburonenstraat 14, 6171 BG Stein tel: 046-4331200 

 

Adres parochiekantoor 

 

-Parochiekantoor Stein, De Halstraat 36, 6171 HK Stein tel: 046-4331674 of email: 

h.martinusstein@kpnmail.nl  

Geopend op: maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.00 uur 

 

Opgeven misintenties 

 

H. Michaël, Berg a/d Maas 

 

Misintenties kunt u opgeven bij: Margriet Simons-Deuss Achter de Hegge 10, Berg a/ d Maas, 

tel:046-4234568 of via mail: simonsmargriet@gmail.com U kunt het geldbedrag overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Michaël, Berg a/d Maas rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22. 

U kunt ook gebruik maken van het formulier met envelop, dat u achter in de kerk vindt. Hier kunt 

U uw misintentie noteren en het verschuldigde bedrag bijvoegen. Deze envelop kunt U afgeven in 

de sacristie (voor of na elke H.Mis) of op de collecteschaal leggen 

 

HH. Martinus en Antonius van Padua, Urmond 

 

Misintenties kunt u opgeven bij de medewerkers van het parochiekantoor Stein. Dit is op 

maandag, woensdag en vrijdag geopend van 9.00- 11.00 uur. Het telefoonnummer is: 046-

4331674 of email: h.martinusstein@kpnmail.nl. Het geldbedrag kunt u overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Martinus en St. Antonius, Urmond rek.nr.NL35 RABO 0149 

2000 72 

 

Ziekencommunie 

 

Deze wordt thuisgebracht op de 1ste vrijdag van de maand. Wie hiervoor in aanmerking wil 

komen kan contact opnemen met pastoor Schwillens (tel. 4331328)  

 

H. Doopsel 

 

Voor het aanmelden van het H. Doopsel van uw kind is mogelijk tijdens kantooruren van het 

parochiekantoor op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00- 11.00 uur. Telefoonnummer: 046-

4331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

MISINTENTIES URMOND EN BERG 

  

ZONDAG 7 APRIL - Beloken Pasen  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond  
 

 

DINSDAG 9 APRIL 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 12 APRIL    

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
  

mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
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ZATERDAG 13 APRIL 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

2de Jrd. Jos Hamers en t.v. Annie Hamers-

Knoors; 

Jrd. Piet Meersmans en t.v. ouders 

Meersmans-Muris en t.v. dochter Mia; 

Corrie Wagemans-Ploem en t.v. Jo 

Wagemans en overleden familieleden. 

 

ZONDAG 14 APRIL 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd Peter Ahrens; 

Jrd. Mirjam Smeets- in het Panhuis en 

overleden familieleden. 
 

DINSDAG 16 APRIL 

18.45 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 Antoniusnoveen 

19.00 uur: H. Mis 

 

VRIJDAG 19 APRIL 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZATERDAG 20 APRIL 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

Ouders Jet Snijders-Nelissen en Michel 

Snijders.(St) 

2de collecte voor onderhoud kerk ⛪️ 

 

ZONDAG 21 APRIL 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond    

Jrd. Rie Mennen-Crauwels; 

Pierre Thijssen, t.v. overl. ouders Thijssen-

Heutmekers. 
 

DINSDAG 23 APRIL  

18.45 uur: H. Martinuskerk Urmond  

Antoniusnoveen 

19.00 uur: H. Mis 

 

VRIJDAG 26 APRIL  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

 

ZATERDAG 27 APRIL 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

Jrd. ouders Tiny Jeurissen-Claessens en 

Huub Jeurissen; (St) 

Jrd ouders Gertrude Alberts-Willems en 

Harrie Alberts; (St) 

Jrd. ouders Betsie Peerebooms-Wenmakers 

en Hub Peerebooms; 

Jrd. Roger Strijkers echtgenoot van Miriam 

Strijkers- Peerebooms; 

Jrd. Herman Strijkers echtgenoot van Mia 

Strijkers-Schoutissen. 
 

ZONDAG 28 APRIL 

09.30 uur H. Martinuskerk Urmond 

 

DINSDAG 30 APRIL 

18.45 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Antoniusnoveen 

19.00 uur: H. Mis 

 

VRIJDAG 3 MEI 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZATERDAG 4 MEI 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

Anna Maria Birken-Salden en Joseph 

Birken.(St) 
 

ZONDAG 5 MEI - Dodenherdenking 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. Gerrit en Lenie Meulenberg-Smits; 

ouders Breuls-Tholen; 

Bart van Boxtel, Piet Breuls, Funs Leers, 

Sjeng Tholen en voor alle andere 

oorlogsslachtoffers. 
 

 

 

 

Iedere zondag is er een uitzending van Kerk en Samenleving bij Bie Os Mijn 

Streekomroep tussen 08.00 en 10.00 uur. 

In deze radio-uitzending wordt iedere week een 

H. Mis uitgezonden, opgenomen in één van de kerken in ons uitzendgebied (gemeente Stein - 

Sittard/Geleen - Beek). 
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OVER ONZE HEILIGEN (51) ... DAMIAAN DE VEUSTER (10 MEI)  

Hij is de enige niet-Amerikaan waarvan een beeld in het Capitool in Washington 

staat. Daar staat een grote verzameling beelden van beroemde Amerikanen. 

Daartussen staat ook pater Damiaan, die geen Amerikaan was, maar een Belgische 

missionaris. 

Pater Damiaan spreekt tot de verbeelding door zijn heldhaftigheid. Hij is vooral bekend 

geworden door zijn omgang met en de verzorging van de melaatsen op het eiland Molokai, een 

buureiland van Hawaï. Hij werd geboren op 3 januari 1840 in het Belgische Tremelo en kreeg bij 

de doop de naam Jozef. Toen hij 15 jaar was ging hij in de graanhandel van zijn vader werken, 

maar daar voelde hij zich niet echt op zijn gemak. Priester wilde hij worden. Daarom ging hij 

naar de middelbare school en trad hij na zijn examen in Leuven in bij de paters van de Heilige 

Harten van Jezus en Maria: SS CC. In de wandeling wordt deze congregatie ook ‘Picpus – paters’ 

genoemd, omdat hun eerste klooster in Parijs in de Rue Picpus stond. De congregatie had in 

Limburg ook kloosters aan de voet van de Cauberg in Valkenburg en Huize Damiaan in 

Simpelveld. 

Bij het afleggen van zijn kloostergeloften op 7 oktober 1860 koos Jozef de naam ‘Damiaan’, 

verwijzend naar de heilige arts Damianus. Zijn droom was om als missionaris te gaan werken. 

Die droom werd voor hem werkelijkheid. Op 19 maart 1864 kwam hij in Honolulu aan en werd 

daar op 21 mei van datzelfde jaar priester gewijd. Hij trok zich het lot aan van de vele melaatsen 

die in kolonies waren samengebracht. Daar werd wel voor eten en onderdak gezorgd, maar 

medische hulp bleef achterwege. Damiaan wilde daar als priester dienstbaar zijn. 

Toen hij er aankwam waren er 816 melaatsen en kon je spreken van een verwilderde 
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gemeenschap, waar vaak het recht van de sterkste gold. Hij organiseerde de gemeenschap 

opnieuw en bracht er meer orde. Alles wat nodig was, pakte hij aan en zo werd hij niet alleen 

priester, maar ook dokter, timmerman, ziekenverzorger en zelfs een begrafenisondernemer.  

Hij maakte de lijkkisten en zorgde dat er een graf kwam wanneer een van de melaatsen overleden 

was. Ook zette hij een uitvaartverzekering op waar iedere nieuwe melaatse die naar het eiland 

kwam, lid van moest worden. Zijn inzet zorgde ervoor dat er orde kwam in de kolonie. Er 

kwamen degelijke huizen en er ontstonden twee dorpjes. Een school werd er gesticht. Op alle 

mogelijke manieren verbeterde de toestand en er was sprake van een bloeiend parochieleven. 

Wat er op Molokai gebeurde bleef niet onopgemerkt en daardoor kwamen er geldstromen op 

gang die verdere verbeteringen mogelijk maakten. Zo kwam er een klein ziekenhuis, en werden 

er zelfs instrumenten voor de fanfare aangeschaft.  

Zelf raakte Damiaan besmet met lepra en overleed op 15 april 1889. Hij werd onder een boom 

begraven, die hem ook als onderdak had gediend bij zijn komst naar Molokai. 

Op dringend verzoek van de provinciale overste van de paters vroeg koning Leopold III aan de 

Amerikaanse president Roosevelt dat het lichaam van Damiaan werd overgebracht naar België. In 

1936 werden de stoffelijke resten van Damiaan gerepatrieerd en in Leuven bijgezet in de crypte 

van het klooster. 

In 1995 werd Damiaan zalig verklaard en de heiligverklaring volgde op 11 oktober 2009. Omdat 

zijn sterfdag – 15 april – regelmatig in de Goede Week valt is ervoor gekozen Damiaan een plaats 

op de kalender van de heiligen te geven op 10 mei, de verjaardag van zijn aankomst op Molokai. 

In 2005 werd Damiaan de Veuster gekozen als grootste Belg aller tijden.  

J.P. Janssen, pr.ass 

 

 
 

Passionisten kopen molens naast geboortehuis Pater Karel  

De paters passionisten hebben de panden naast het geboortehuis van 

de Heilige Pater Karel in Munstergeleen gekocht. Het geboortehuis 

zelf was al eigendom van de passionisten. Hiermee wordt het 

heiligdom van Pater Karel in Munstergeleen flink uitgebreid. 

Een van de panden – voormalige watermolens – wordt voortaan 

gebruikt als ontmoetingscentrum. In een ander pand gaat Martin de Korte,  die het heiligdom 
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namens de passionisten beheert, zelf wonen. Het derde pand, een voormalig vakantiehuisje, wordt 

verhuurd. 

In de nieuwsbrief van het heiligdom schrijft pater De Korte dat de vorige eigenaars van de 

panden gingen verhuizen, waardoor de paters een unieke kans kregen om de woningen te kopen 

en daarmee de rust rond het bedevaartsoord voor pater Karel te garanderen. 

De heilige pater Karel werd in 1821 in Munstergeleen geboren, waar zijn vader molenaar was. 

Hij trad in bij de passionisten en werd uitgezonden naar Ierland. Daar werd hij bij leven als een 

heilige beschouwd. In 1988 werd hij zalig verklaard en in 2007 volgde zijn heiligverklaring. 

Sindsdien is de belangstelling voor zijn geboorteplek, waar ook een kapel en een museum zijn 

ingericht, toegenomen. 

Bisdom Roermond 

Zilveren wijdingsjubileum hulpbisschop Mgr. Everard de Jong 

 ‘Mensen bij Jezus brengen en Jezus bij de mensen brengen.’ Dat ziet Mgr. 

Everard de Jong als zijn belangrijkste taak als hulpbisschop. Hij zegt dit in een 

interview bij gelegenheid van zijn zilveren bisschopsjubileum met het 

bisdomblad De Sleutel, dat dit weekeinde verschijnt. In het interview blikt de 

hulpbisschop terug op de afgelopen 25 jaar. Mgr. Everard de Jong viert op 

zondag 7 april dat hij 25 jaar geleden tot bisschop werd gewijd. Die middag is er 

om 14.30 uur een pontificale eucharistieviering in de kathedraal in Roermond. 

Aansluitend is er gelegenheid de bisschop te feliciteren tijdens een receptie in 

TheaterHotel de Oranjerie in Roermond. 

Bisdom Roermond 

 

 


