
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUD–PASTOOR GERARD VAN DEN BEUKEN, o m i, OVERLEDEN. 

 

Op vrijdag 2 februari jl. is op 85 jarige leeftijd oud-pastoor Gerard van den 

Beuken overleden. Hij was pastoor in de Sint Michaëlparochie van Berg 

aan de Maas van 1 maart 1985 tot 1 januari 1993. 

Pastoor van den Beuken was lid van de congregatie van de Oblaten van 

Maria en mocht op tweede kerstdag 2023 de 60e verjaardag van zijn 

priesterwijding gedenken. 

Hij was als priester actief in ons bisdom in de Sint Guliëlmusparochie in Maastricht, Huize 

Watersleyde in Sittard, als pastoor in Berg aan de Maas, Hulsberg en Wijnandsrade. Vanaf 2006 

vervulde hij verschillende taken in de leiding van zijn congregatie: de Oblaten van Maria 

Onbevlekt Ontvangen. Voor de congregatie was hij werkzaam in Nederland, Vlaanderen en 

Wallonië. Zijn uitvaart was op 10 februari vanuit de parochiekerk van de Heilige Clemens in 

Hulsberg. Hij werd begraven op het kerkhof van Hulsberg. 

Op diezelfde dag hebben we hem herdacht In de avondmis in Berg aan de Maas. We bidden dat 

pastoor van den Beuken thuis mag zijn in het Hemelse Vaderhuis en dat hij mag rusten in vrede. 

J. P. Janssen, pr. ass. 

 

 

INFORMATIEBIJEENKOMST OVER DE LOURDESBEDEVAARTEN 

 

Ieder jaar zijn er een aantal parochianen die mee op bedevaart naar Lourdes willen 

gaan. Wanneer u daar ook interesse in heeft is er de mogelijkheid nadere 

informatie te krijgen. 

We houden een bijeenkomst op woensdag 13 maart om  20.00 uur  in het 

parochiekantoor, de Halstraat 36, Stein.  

Dit jaar gaan we met het Huis voor de Pelgrim naar Lourdes van 16 tot en met 21 september.  

J. P. Janssen, pr. ass.  
 

 

Parochieblad voor de parochies 

H. Michael Berg aan de Maas 

HH. Martinus en Antonius Urmond 

 

Zaterdag 2 maart t/m zondag 7 april 2024 

 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór 26 maart 

 

Website: www.rkkerkenstein.nl 

Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 

Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

http://www.rkkerkenstein.nl/
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RELIEKSCHRIJN HEILIGE BERNADETTE IN NEDERLAND. 
 

In de periode van 1 tot en met 29 april maakt de reliekschrijn van de heilige 

Bernadette een reis door Nederland. Dit bezoek stond al in 2020 op de agenda, 

maar moest toen worden uitgesteld vanwege de corona–perikelen.  

In een reliekschrijn wordt een deel van het lichaam van een heilige bewaard.  

Bij de zalig- en heiligverklaring is het nodig dat het lichaam van de kandidaat-

heilige onderzocht wordt. Bij die gelegenheid zijn er in de jaren twintig van de 

vorige eeuw enkele botjes van het lichaam van Bernadette genomen om ze in een reliekschrijn te 

bewaren. Je kunt het vergelijken met het bewaren van voorwerpen die de herinneringen aan een 

dierbare levend houden.  

Op Paasmaandag, 1 april,  wordt de reliek ontvangen in de basiliek van Onze Lieve Vrouw, 

Sterre der Zee, in Maastricht. Daar vindt op die dag ook de jaarlijkse Sacramentsprocessie plaats. 

Daarna gaat de reliek naar Roermond (Munsterkerk) en naar Tienray (Klein Lourdes). 

Op 5 april reist de reliek verder door Nederland en gaat dan naar het Bisdom Haarlem-

Amsterdam.  

De rondreis eindigt op 29 april in de Sint Janskathedraal van het bisdom Den Bosch.   

J. P. Janssen, pr. ass.  

 

 

WAT IS HET DOEL VAN DE VASTENACTIE DIT JAAR?  

 

Ieder jaar opnieuw kiest de Bisschoppelijke Vastenactie een doel waar we geld voor 

samenbrengen. Het gaat altijd om projecten die het mogelijk maken de kwaliteit van het leven 

van mensen in de Derde Wereld te verbeteren. Centraal staat daarbij het uitgangspunt dat onze 

hulp erop gericht is dat degenen, die geholpen worden,  zichzelf leren helpen. ‘Je moet mensen 

geen vis sturen, maar helpen hen te leren vissen!‘, zo wordt dat uitgangspunt vaak omschreven.  

Dit jaar is gekozen voor een aantal projecten in Zimbabwe, een land dat we vroeger onder de 

naam Rhodesië kenden. In 1980 werd het land onafhankelijk van Groot-Brittanië. Het hele land 

wordt omgeven door  Zuid Afrika. De keuze voor de projecten  van dit jaar heeft ook te maken 

met de klimaatveranderingen.  

Vaak worden juist de armere landen het meest getroffen door de klimaatcrisis. De armste mensen 

zijn vaak de dupe.  

Voor Thandekile Ncube en haar gezin is het een dagelijkse en harde strijd 

om in hun levensonderhoud te voorzien. Thadekile is een jonge weduwe van 

31 jaar met twee kinderen: haar dochter Nomatter is 11 jaar en Forward, 

haar zoon is 8 jaar.  

Zij werd weduwe toen haar man Donovan naar Zuid Afrika ging om geld te verdienen voor zijn 

gezin. Hij overleed daar plotseling aan de gevolgen van Covid-19. Een zware klap. De grootste 

angst van Thadekile is dat zij zal overlijden door honger en dat er dan niemand meer is om voor 

haar kinderen te zorgen. Zij leeft voor haar kinderen en doet haar uiterste best om hen te kunnen 

geven wat ze nodig hebben. Maar dat is een groot probleem omdat de armoede en de honger 

groot zijn in Zimbabwe.  

Door een huidziekte kan Thandekile niet in de zon op het land werken. Daarom moet zij op 

een  andere manier geld verdienen voor haar gezin. Zij is een kledingwinkel gestart en verzamelt 

en verkoopt daarnaast mopane–rupsen. Die rupsen zijn rijk aan eiwitten en in Zimbabwe een 

populair voedingsmiddel.  
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Ondanks de grote problemen waar zij zich voor gesteld ziet, klinkt er ook een woord van 

dankbaarheid uit de mond van Thandikele: ‘Het geeft me hoop dat ik nog steeds in leven ben 

ondanks alles wat we als gezin hebben meegemaakt. Ik bedank de mensen uit Nederland voor alle 

hulp, stop er alsjeblieft niet mee!‘ 

 

Wat gaan we doen om haar te helpen ? 

Om de toegang tot schoon water te verbeteren worden er vier waterpunten aangelegd. 

Ieder waterpunt kan vijf dorpen van water voorzien. Gemiddeld telt een dorp 20 gezinnen van 4 

personen. Door deze waterpunten kan de oogst vergroot worden, zowel om er zelf van te eten als 

ook om te verkopen. 

Er worden vier gemeenschappelijke tuinen aangelegd. De bewoners gaan zelf het onderhoud en 

de beveiliging van de tuinen verzorgen. Er worden lokale zaden gebruikt en de 

landbouwtechnieken om te oogsten worden verbeterd. 

Om de kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen en hun inkomen te vergroten krijgen 20 

groepen de beschikking over elk een naaimachine en start- materialen om kleding te kunnen 

maken en verkopen. Ook kunnen deze groepen de schooluniformen maken.   

Kortom:  

* We gaan vier waterpunten aanleggen met pomp, zonnepanelen en opslagtanks. 

* Er worden vier gemeenschappelijke tuinen aangelegd. 

* Er komen trainingen in traditionele en ecologische landbouwtechnieken. 

* We organiseren trainingen in het onderhouden en repareren van de pompen. 

* 200 mensen leren naaien en hebben materialen ontvangen om te starten. 

* 20 groepen hebben een naaimachine ontvangen. 

* Vrouwen worden actief betrokken en leren over hun rechten. 

In totaal zullen 1360 vrouwen en meisjes en 500 mannen en jongens bij het project betrokken 

worden. Indirect zullen naar schatting 5600 mensen van het project kunnen profiteren. 

Met onze hulp en onze bijdragen kunnen we helpen dat deze mensen in Zimbabwe zichzelf 

kunnen helpen en een menswaardig bestaan kunnen opbouwen !  

 
WAAR KAN IK HET VASTENACTIE-ZAKJE INLEVEREN? 

In iedere kerk van ons Parochiecluster is het mogelijk het gevulde Vastenactie-zakje in het 

daarvoor bestemde offerblok te deponeren. 

Ook kunt u het zakje in de brievenbus stoppen: 

Kerkstraat 17   Berg aan de Maas 

Sint Maartenstraat 1  Urmond 

 

Dank voor uw medewerking.   J.P.Janssen, pr.ass.  
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Pastoraal team 

-Pastoor Schwillens, Heisteeg 66, 6171 NL, Stein tel: 046-4331328  

of in noodgeval: 06-10901080 

-Pastoor Janssen, Eburonenstraat 14, 6171 BG Stein tel: 046-4331200 

 

Adres parochiekantoor 

-Parochiekantoor Stein, De Halstraat 36, 6171 HK Stein tel: 046-4331674 of email: 

h.martinusstein@kpnmail.nl  

Geopend op: maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.00 uur 

 

Opgeven misintenties 

 

H. Michaël, Berg a/d Maas 

Misintenties kunt u opgeven bij: Margriet Simons-Deuss Achter de Hegge 10, Berg a/ d Maas, 

tel:046-4234568 of via mail: simonsmargriet@gmail.com U kunt het geldbedrag overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Michaël, Berg a/d Maas rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22. 

U kunt ook gebruik maken van het formulier met envelop, dat u achter in de kerk vindt. Hier kunt 

U uw misintentie noteren en het verschuldigde bedrag bijvoegen. Deze envelop kunt U afgeven in 

de sacristie (voor of na elke H.Mis) of op de collecteschaal leggen 

 

HH. Martinus en Antonius van Padua, Urmond 

Misintenties kunt u opgeven bij de medewerkers van het parochiekantoor Stein. Dit is op 

maandag, woensdag en vrijdag geopend van 9.00- 11.00 uur. Het telefoonnummer is: 046-

4331674 of email: h.martinusstein@kpnmail.nl. Het geldbedrag kunt u overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Martinus en St. Antonius, Urmond rek.nr.NL35 RABO 0149 

2000 72 

 

Ziekencommunie 

Deze wordt thuisgebracht op de 1ste vrijdag van de maand. Wie hiervoor in aanmerking wil 

komen kan contact opnemen met pastoor Schwillens (tel. 4331328)  

 

H. Doopsel 

Voor het aanmelden van het H. Doopsel van uw kind is mogelijk tijdens kantooruren van het 

parochiekantoor op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00- 11.00 uur. Telefoonnummer: 046-

4331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

  

mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
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MISINTENTIES URMOND EN BERG 

 

ZATERDAG 2 MAART:  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

 

ZONDAG 3 MAART:  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DINSDAG 5 MAART: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 8 MAART:  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZATERDAG 9 MAART:  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZONDAG 10 MAART:  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DINSDAG 12 MAART: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 15 MAART:   

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

  

ZATERDAG 16 MAART:  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
Tweede collecte t.b.v. onderhoud kerk. 

 

ZONDAG 17 MAART:  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond. 

Jrd. ouders Heijen-Tholen. 

 

DINSDAG 19 MAART:  

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 22 MAART:   

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

 

ZATERDAG 23 MAART:   - 

Presentatiemis 1e Heilige Communie 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

Jrd. Theo Janssen en t.v. Paula Janssen-de 

Welf; 

Jrd.Piet Heuts en t.v. Mia Heuts- Kurvers; 

Vanwege de verjaardag van Gerrit Strijkers 

echtgenoot van Corrie Strijkers-

Wenmeekers. 

ZONDAG 24 MAART:  Palmzondag 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond  
 

DINSDAG 26 MAART: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DONDERDAG 28 MAART:  

Witte Donderdag 

19.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

VRIJDAG 29 MAART:  

- Goede Vrijdag - kruisweg 

15.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

 

15.00 uur: H. Martinuskerk Urmond  

  

ZATERDAG 30 MAART: - Paaswake 

19.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

Voor een bijzondere intentie. 
 

ZONDAG 31 MAART:  - 1ste  paasdag  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond  

Jrd. Hub Meulenberg; 

Jrd. Lambert Penders en Margriet Penders-

Knols; 

Pierre Thijssen, Lenie Thijssen-Heutmekers 

en t.v. overleden ouders Thijssen-

Heutmekers.  
 

MAANDAG 1 APRIL: 2de paasdag 

11.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

DINSDAG 2 APRIL: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 5 APRIL:  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

  

ZATERDAG 6 APRIL: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

Harry Strijkers echtgenoot van José Strijkers-

Pernot vanwege trouwdag; 

Ben Peters echtgenoot van Paula Peters-

Wenmaekers. 
 

ZONDAG 7 APRIL:  Beloken Pasen 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond  
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Iedere zondag is er een uitzending van Kerk en Samenleving bij Bie Os Mijn 

Streekomroep tussen 08.00 en 10.00 uur. 

In deze radio-uitzending wordt iedere week een 

H. Mis uitgezonden, opgenomen in één van de kerken in ons uitzendgebied (gemeente Stein - 

Sittard/Geleen - Beek). 

 

Het parochiecluster Stein zamelt voedsel in voor ‘De Voedselbank’ 

De parochies van Berg aan de Maas, Stein en Urmond gebruiken de vastentijd om lang 

houdbare producten in te zamelen voor het uitdeelpunt van de voedselbank van Stein, 

want ook binnen de gemeente Stein komt armoede voor! Dit is heel vaak verborgen armoede. Het 

streven is om wekelijks een gevarieerd pakket samen te stellen van ongeveer 20 producten, 

afgestemd op de grootte van het gezin. 

Met Pasen zou het fijn zijn om de mensen hier bewust van te laten worden. Een tijd van 

bezinning, familie, samen zijn en DELEN!! Denk aan de mensen die geen volwaardig paasdiner 

op tafel kunnen zetten, en niet de mogelijkheid hebben om lekker uit eten te gaan! 

Alle langdurige houdbare producten zijn welkom. 

Wanneer en waar kunt u het brengen? 

• In de parochiekerk van Berg aan de Maas t/m 24 maart vóór of na de H. Mis op zaterdag 

van 18.00 uur of vrijdagavond van 18.30. 

• In de parochiekerk van Urmond t/m 25 maart vóór of na de H. Mis op zondagochtend van 

9.30 uur of op dinsdagavond van 18.30- 19.30 uur. 

Pastoor R. Schwillens 

 

OVER ONZE HEILIGEN ( 50)    25 MAART  MARIA BOODSCHAP 

Op 25 maart staat doorgaans op de kerkelijke kalender het feest van Maria 

Boodschap.  

Dit jaar wordt dat hoogfeest uitzonderlijk gevierd op maandag 8 april. De 

reden daarvoor is het feit dat dit jaar – 2024 –  25 maart in de Goede Week 

valt. Dan wordt het feest verschoven naar de eerste maandag na Beloken Pasen.  

Toch willen we ook nu al aandacht schenken aan de bijzondere gebeurtenis. De Aartsengel 

Gabriël wordt door God gezonden naar Maria, een jonge vrouw in Nazareth. De engel kondigt 

Maria haar uitverkiezing aan om moeder van Gods Zoon te worden.  

Een aankondiging die haar volkomen overrompelt: Wat overkomt mij? Wat gebeurt er met me: 

Ik, uitverkoren? 

Het zal je ook maar overkomen dat je zo’n hemelse boodschap krijgt, dat zo’n ingrijpende vraag 

aan je gesteld wordt. We kunnen ons de schrik van Maria goed voorstellen. Wat gebeurt er met 

me?  

Het is opmerkelijk dat God zijn hemelse boodschapper Gabriël niet met een bevel naar Maria 

stuurt maar met een vraag. ‘Wil jij, ben jij bereid…’ 
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Opmerkelijk, omdat de grote God daarmee duidelijk maakt, dat Hij met de mens samen wil 

werken. Hij wil geen alleenheerser zijn. Hij beveelt niet, maar nodigt uit! Daarin ligt ook de basis 

van het vertrouwen dat Maria heeft. Zij weet niet wat er allemaal in haar leven zal gebeuren, maar 

voelt wel dat ze mag vertrouwen. Het gevoel dat ze er niet alleen voorstaat en dat ze ook op Gods 

hulp mag rekenen. Ondanks het ontbreken van zekerheden voor de toekomst geeft Maria haar 

antwoord, stelt ze zich beschikbaar, is ze bereid: ‘Zie de dienstmaagd van de Heer, Mij geschiede 

naar uw Woord.’ Het klinkt deftig, maar duidelijk is wel dat zij vertrouwen heeft en haar 

opdracht uit Gods hand durft te aanvaarden. Zij geeft haar instemming, zonder te weten wat haar 

allemaal zal overkomen. Daarmee legt zij duidelijk een diep geloof aan de dag. Kan dat voor ons 

een hulp zijn?  

Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, zegt daarover: 

‘Maria kan ons drie dingen leren: Fiat, Stabat en Magnificat. 

Fiat:  Mij geschiedde naar uw woord. Maria leert ons ja te zeggen tegen God, op de vraag die 

Hij ons stelt. Tegen elke taak die God ons wil toevertrouwen, ondanks onze kleinheid en zwakten. 

Stabat: Maria kan ons leren aan de voet van het kruis staande te blijven. Niet zozeer bij ons eigen 

persoonlijke kruis, dat er natuurlijk ook is, maar vooral staande te blijven bij het kruis van 

Christus. Daar waar Hij in onze wereld lijdt, afgewezen en verworpen wordt. Ook daar waar de 

Kerk niet voldoet aan wat haar stichter van haar verlangt. 

Magnificat:  Maria leert ons altijd te zingen. De glorie van God.  De eeuwige God die zijn volk 

en zijn beloften trouw blijft en die ons binnenleidt in zijn Rijk.’ 

Moge Maria’s ja-woord ons steunen en sterken in het dagelijks leven!  

J. P. Janssen, pr. ass.  

 
 

AANMELDING VASTENACTIE – MAALTIJD 

Op maandag 11 maart houden wij weer onze Vastenactie–maaltijd.  

Er zijn twee vormen mogelijk om eraan deel te nemen. 

U bent welkom om mee te komen eten op 11 maart in de sacristie van de kerk 

van Nieuwdorp. We gaan om 18.00 uur aan tafel. 

Een andere mogelijkheid is dat u de Vastenactie-maaltijd thuis laat bezorgen. De bezorging is op 

maandag 11 maart tussen 16.00 en 17.30 uur.  

De kosten van de maaltijd bedragen 5,- euro als bijdrage aan de Vastenactie. 
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De groenten van de maaltijdsoep worden gesponsord door Crijns, Boerderijwinkel, Bergerweg 

108 en de broodjes door bakkerij Paulissen, Winkelcentrum Stein.  

Voor beide maaltijden is het nodig dat u zich aanmeldt. Bij de aanmelding kunt u aangeven voor 

welke vorm u kiest. Aanmelden vóór 7 maart a.s. bij: Pastoor R. Schwillens, tel. 4331328, 

pastoorschwillens@gmail.nl of Pastoor J.P.Janssen, tel.4331200, 

janssen.janpieter@gmail.com  of Parochiekantoor, tel. 4331674, h.martinusstein@kpnmail.nl  
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