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Hierbij bedanken wij alle vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen 

jaar 2023.  

Voor iedereen een gelukkig 2024 toegewenst! 

De nieuwjaarsreceptie van het parochiecluster Stein vindt op 7 januari 

vanaf 11.00 uur plaats in de sacristie van de kerk van Stein-Nieuwdorp. 

 

OP DE DREMPEL 

 

We staan op de drempel. We hebben het jaar 2023 afgesloten en een begin gemaakt met het 

nieuwe jaar 2024. Op een rustig moment hebben we nog eens teruggekeken en bij de 

jaarwisseling elkaar een goede en gelukkige toekomst gewenst.  

Naast alle persoonlijke wederwaardigheden zijn er ook gebeurtenissen in ons parochiecluster 

geweest, waar we niet zo gemakkelijk aan terugdenken.  

Aandacht wil ik daarom schenken aan onze inzet voor de Missie, voor de Wereldkerk. Er zijn 

ieder jaar een aantal bijzondere collectes die we niet zomaar voorbij willen laten gaan: de 

Vastenactie; de Week voor de Nederlandse Missionaris; de Missie Verkeersmiddelen Actie 

(MIVA) en Wereldmissiedag.  

Ook in het jaar 2023 hebben we hier zorg en aandacht aan besteed en mochten we uw gaven 

doorsturen. Ik vind het belangrijk u te melden hoe uw gaven worden besteed.  Eerder hebben we 

al gemeld hoe we met de Vastenactie mensen hebben kunnen helpen hun bestaan menswaardig te 

maken. Hoe kinderen een toekomst kregen door goed onderwijs heeft de MIVA laten zien. Ellen 

en Servaes werken als Nederlandse missionarissen al meer dan 40 jaar in Venezuela aan 

rechtvaardigheid en solidariteit. Ellen is onlangs ziek geworden en moest met Servaes terugkeren 

naar Nederland. Dankzij de collecte met Pinksteren voor de Nederlandse Missionarissen kon de 

ziektekostenverzekering betaald worden. Daardoor krijgt zij nu hier de medische zorg die ze 

nodig heeft.  

Al deze voorbeelden laten zien dat onze gaven goed besteed worden en meer zijn dan een druppel 

op een gloeiende plaat. Je zou maar ziek zijn en geen geld hebben om hulp te krijgen... 

Mogen we met datzelfde vooruitzicht 2024 beginnen?  

Onze eerste belangstelling gaat uit naar de Vastenactie, die met Aswoensdag begint. 

Mogen we op u rekenen om net zoals in 2023 met gulle giften helpende handen te kunnen 

bieden? 

J.P. Janssen, pr.ass.  

Parochieblad voor de parochies 

H. Michael Berg aan de Maas 

HH. Martinus en Antonius Urmond 

 

Zaterdag 6 januari t/m 4 februari 2024 

 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór 23 januari 

 

Website: www.rkkerkenstein.nl 

Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 

Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

http://www.rkkerkenstein.nl/
mailto:parochies.urmondberg@gmail.com
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Oud-bisschop Mgr. 

Harrie Smeets (63) afgelopen woensdag overleden 

 

Oud-bisschop Mgr. Harrie Smeets van Roermond is woensdagmiddag 

20 december thuis overleden. De oud-bisschop was al geruime tijd 

ernstig ziek. Hij leed aan een hersentumor. Mgr. Smeets is 63 jaar 

geworden. "Onze oud-bisschop heeft zijn lijden moedig gedragen en 

heeft daarmee voor zijn naasten en voor velen in en buiten het bisdom 

een weg van geloofsgetuigenis afgelegd," zegt diocesaan administrator 

Mgr. René Maessen in een reactie. Vrijdag 8 december 2023 was het 

precies vijf jaar geleden dat Mgr. Harrie Smeets tot bisschop werd 

gewijd. Dat gebeurde op 8 december 2018 in een volle Sint-

Christoffelkathedraal in Roermond. Mgr. Smeets ging daarna enthousiast aan de slag als de 24e 

bisschop van Roermond. In de zomer van 2021 werd bij hem een hersentumor geconstateerd, die 

het hem na verloop van tijd onmogelijk maakte zijn ambt verder uit te oefenen. Afgelopen zomer 

verleende paus Franciscus hem eervol ontslag als bisschop van Roermond. Bron: Bisdom 

Roermond 

De uitvaart is op zaterdag 6 januari om 10.30 uur in de St. Christoffelkathedraal in Roermond en 

wordt live uitgezonden op de tv via de regionale zender L1. 
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MEE GAAN OP BEDEVAART NAAR LOURDES? 

 

Misschien is het voor u nog een onvervulde wens om mee 

op bedevaart naar Lourdes te gaan. Of misschien hebt u de 

enthousiaste verhalen gehoord van de pelgrims die 

afgelopen jaren zo’ n bedevaart hebben meegemaakt.  

Ook dit jaar is het weer mogelijk om in parochieverband 

samen naar het Maria – Heiligdom in het zuiden van 

Frankrijk te gaan. Daar verscheen op 11 februari 1858 

Onze Lieve Vrouw voor de eerste keer aan  Bernadette Soubirous. 

Er zijn verschillende manieren om deze pelgrimsreis te maken: met de bus, met de nachtbus of 

met het vliegtuig. Welke manier van reizen u ook kiest, we zijn allemaal samen tegelijk in 

Lourdes en nemen daar deel aan het volledig verzorgde bedevaart aanbod van het Huis voor de 

Pelgrim in Maastricht. De reis wordt medisch begeleid door Nederlandse artsen en een eigen 

pastoraal team, dat de diensten verzorgd. Naast de eigen liturgische vieringen,  zoals de Heilige 

Mis aan de Grot, kunnen we ook deelnemen aan de vieringen, die door het Heiligdom verzorgd 

worden:  de Internationale Heilige Mis, de dagelijkse  Sacramentsprocessie en de dagelijkse 

Kaarsenprocessie.  

De busreizen hebben als opstapplaats Maastricht en de vliegtuigen vertrekken vanaf het vliegveld 

Weeze, even over de grens bij Gennep.  

We willen deelnemen aan de bedevaart van 16 – 21 september 2024.  

Pastoor J.P. Janssen zal dan ook mee op bedevaart gaan.  

We zullen vooraf voor belangstellenden een informatiebijeenkomst houden, waarna men een 

keuze kan maken of men wil deelnemen. 

Wanneer u belangstelling voor die informatiebijeenkomst heeft, of al besloten heeft deel te 

nemen aan de bedevaart, laat dat dan even weten aan:  

Mevr. Anita Cremers, tel. 046-4337105  anitadaemen67@gmail.com  

of aan  

Pastoor Schwillens,  tel. 046-4331328  pastoorschwillens@gmail.com   

of aan 

Pastoor Janssen, tel. 046-4331200  janssen.janpieter@gmail.com   

of aan  

Parochiekantoor, tel. 046-4331674  h.martinusstein@kpnmail.nl  

 

Vrijwilliger gevraagd voor het verspreiden van het parochieblad in Berg a/d Maas 

 

De werkgroep parochieblad Berg a/d Maas is dringend op zoek naar 

versterking.  

 

Parochiebladbezorg(st)er 

Voor het verspreiden van het parochieblad zijn we op zoek naar  een 

vrijwilliger voor een bezorgroute in Nattenhoven. 

 

Heeft u interesse? Aanmelden kan tijdens de kantooruren van het parochiekantoor in Stein, 

telefoon 046-4331674, geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 – 11.00 uur. 

Of stuur een mail naar h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

mailto:anitadaemen67@gmail.com
mailto:pastoorschillens@gmail.com
mailto:janssen.janpieter@gmail.com
mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
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Kosters gezocht voor de kerk van Urmond 

 

Het bestuur van ons parochiecluster is haastig op zoek naar nieuwe kosters voor de kerk van 

Urmond. Dit houdt in, dat alles voor de H. Mis op zondagochtend en dinsdagavond 

gereedgemaakt en aansluitend weer opgeruimd wordt. Omdat we opzoek zijn naar een 

kosterteam, zal het kosteren bij toerbeurten plaatsvinden. Mensen, die meer informatie wensen, 

kunnen zich melden bij pastoor Schwillens. 

 

 

Pastoraal team 

-Pastoor Schwillens, Heisteeg 66, 6171 NL, Stein tel: 046-4331328  

of in noodgeval: 06-10901080 

-Pastoor Janssen, Eburonenstraat 14, 6171 BG Stein tel: 046-4331200 

 

Adres parochiekantoor 

-Parochiekantoor Stein, De Halstraat 36, 6171 HK Stein tel: 046-4331674 of email: 

h.martinusstein@kpnmail.nl  

Geopend op: maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.00 uur 

 

Opgeven misintenties 

 

H. Michaël, Berg a/d Maas 

Misintenties kunt u opgeven bij: Margriet Simons-Deuss Achter de Hegge 10, Berg a/ d Maas, 

tel:046-4234568 of via mail: simonsmargriet@gmail.com U kunt het geldbedrag overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Michaël, Berg a/d Maas rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22. 

U kunt ook gebruik maken van het formulier met envelop, dat u achter in de kerk vindt. Hier kunt 

U uw misintentie noteren en het verschuldigde bedrag bijvoegen. Deze envelop kunt U afgeven in 

de sacristie (voor of na elke H.Mis) of op de collecteschaal leggen 

 

HH. Martinus en Antonius van Padua, Urmond 

Misintenties kunt u opgeven bij de medewerkers van het parochiekantoor Stein. Dit is op 

maandag, woensdag en vrijdag geopend van 9.00- 11.00 uur. Het telefoonnummer is: 046-

4331674 of email: h.martinusstein@kpnmail.nl. Het geldbedrag kunt u overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Martinus en St. Antonius, Urmond rek.nr.NL35 RABO 0149 

2000 72 

 

Ziekencommunie 

Deze wordt thuisgebracht op de 1ste vrijdag van de maand. Wie hiervoor in aanmerking wil 

komen kan contact opnemen met pastoor Schwillens (tel. 4331328)  

 

H. Doopsel 

Voor het aanmelden van het H. Doopsel van uw kind is mogelijk tijdens kantooruren van het 

parochiekantoor op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00- 11.00 uur. Telefoonnummer: 046-

4331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

 

 

mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
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MISINTENTIES URMOND EN BERG 
 

We gedenken onze dierbare overledenen: 

Jo Janssen-Meulenberg, 84 jaar, weduwe van 

Jan Janssen; 

Lies van Geldorp-Donders, 89 jaar, weduwe 

van Sef van Geldorp. 
 

Opdat zij mogen rusten in Gods vrede. Amen. 

  

ZATERDAG 6 JANUARI:  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZONDAG 7 JANUARI: - Openbaring des 

Heren 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DINSDAG 9 JANUARI: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 12 JANUARI:  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZATERDAG 13 JANUARI: - 

Carnavalsmis 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZONDAG 14 JANUARI:  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jan Janssen. 
 

DINSDAG 16 JANUARI:  

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 19 JANUARI:  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZATERDAG 20 JANUARI:  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

Christien Suntinger-Janssen (St); 

No Janssen(St); 

Jrd. Ouders Meersmans -Muris en t.v. zoon 

Piet en dochter Mia; 

Jrd. Ouders: Zef Horssels en Lenie Horssels 

van Mulken. 

2de Collecte voor onderhoud kerk .⛪️ 

 

ZONDAG 21 JANUARI: 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Zwd. Jo Janssen-Meulenberg; 

Zwd. Lies van Geldorp-Donders en t.v. 

Sef van Geldorp en schoondochter 

Agnes van Geldorp-Bovens. 
 

DINSDAG 23 JANUARI:  

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 26 JANUARI:  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZATERDAG 27 JANUARI:  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

Jrd. Pastoor Bosch(St); 

Ouders Harrie Scheeren en Ida van Mulken 

(St); 

2de  Jrd. Math Jütten echtgenoot van Gertie 

Jütten-Gelissen. 
 

ZONDAG 28 JANUARI: - Carnavalsmis 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. Jo Swillens-Meuwissen en t.v. zoon Jos 

en overleden familieleden. 
 

DINSDAG 30 JANUARI: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 2 FEBRUARI:  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas.  

  

ZATERDAG 3 FEBRUARI: -Blasiuszegen 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZONDAG 4 FEBRUARI:  - Blasiuszegen 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
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Iedere zondag is er een uitzending van Kerk en Samenleving bij Bie Os Mijn 

Streekomroep tussen 08.00 en 10.00 uur. 

In deze radio-uitzending wordt iedere week een 

H. Mis uitgezonden, opgenomen in één van de kerken in ons uitzendgebied (gemeente Stein - 

Sittard/Geleen - Beek). 

 

 

OVER ONZE HEILIGEN  (48)   

DE HEILIGE DRIE KONINGEN 

 

Op 6 januari staat op de kerkelijke kalender het feest van de 

Driekoningen gemarkeerd. In de Oosterse Kerken heet dit feest: 

‘De openbaring van de Heer.’ Daarmee wordt aangegeven dat 

Jezus geboren is voor alle mensen, voor iedereen.  

Met de nodige interesse staan we stil bij het wonderlijke bezoek aan het pasgeboren Kind in de 

kribbe. Bezoekers, die op zoek zijn naar de pasgeboren Koning der Joden, van wie zij de ster in 

het Oosten hebben gezien. Als je op zoek gaat naar een pasgeboren koning, is het niet vreemd dat 

je allereerst een koninklijk paleis bezoekt. Want daar verwacht je vanzelfsprekend de boreling. 

Bij Koning Herodes zijn de bezoekers aan het verkeerde adres. Hij vraagt zijn raadgevers wat hij 

aan moet met het bezoek en met de vraag naar de pasgeboren koning. Hij is bang. Hij ziet het 

gevaar van zijn troon gestoten te worden. 

Maar van het kind in de kribbe heb je toch niets te vrezen. Hij is geen bedreiging. Hij is een 

wonder van menselijkheid, van leven en liefde. Naar dat kind zijn de Wijzen - de drie koningen – 

op zoek, omdat zij menselijkheid, leven en liefde zoeken.  

De koningen vertegenwoordigen de volken van de toenmalige bekende wereld: de volkeren van 

Europa, Azië en Afrika. Daardoor maakt het bezoek van Melchior, Balthasar en Casper duidelijk 

dat Jezus geboren is voor alle mensen, voor de hele wereld.  

Nooit had men verwacht dat God zich zou openbaren in een kind, klein en kwetsbaar. Nooit werd 

het duidelijker dat de liefde van God zich manifesteert in het kleine, het kwetsbare en weerloze.  

Die ontdekking hebben de Wijzen gedaan en daarom vallen ze in aanbidding op hun knieën. Ze 

bieden geschenken aan: goud, wierook en mirre.  

Een vorm van het verkondigen van Jezus’ komst voor alle mensen, vind je terug in veel 

Duitstalige landen waar kinderen – verkleed als de Driekoningen –  langs de deuren trekken met 

een lichtende ster in de hand en kerstliederen zingend. Zij halen daarmee naast snoep en fruit 

voor henzelf, ook geld op dat bestemd wordt voor projecten om de armoede wereldwijd te 

bestrijden.  

Een bijzondere verering voor de Driekoningen vind je in Keulen waar in de beroemde Dom het 

schrijn bewaard wordt, waarin het gebeente van de Heilige Drie Koningen zich bevindt. Zo 

vertelt de overlevering.  
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Het is keizerin Helena, de moeder van de Romeinse Keizer Constantijn, die omstreeks 325 op 

bedevaart gaat naar het Heilig Land en daar de overblijfselen van de Drie Koningen aantreft. Zij 

laat de relieken overbrengen naar Milaan. Na verloop van tijd en enkele oorlogen later, werden de 

stoffelijke resten naar Keulen overgebracht waar een kostbaar reliekschrijn de resten bewaard. 

Deze overbrenging betekent ook de start van de bouw van de nieuwe Keulse Dom, zoals we haar 

nu nog kunnen bewonderen. De reden voor deze bouw was de redenering dat zo’n belangrijke 

relieken om een waardig huis vroegen!  

Keulen groeide daardoor ook uit tot een belangrijk pelgrimsoord.  

In sommige gezinnen kent men de traditie dat er een driekoningenkoek gebakken wordt, waarin 

een boon of noot wordt verstopt. Wie de noot of boon in het stuk koek heeft, wordt uitgeroepen 

tot koning voor één dag en mag in huis de regels voorschrijven op die dag. En alleen maar op die 

dag!  

 

J.P.Janssen, pr.ass. 

 
 

 

SAMEN BIDDEN IN DE BIDWEEK VOOR DE EENHEID 

 

Op maandag 22 januari om 19.00 uur komen we samen met de 

Protestantse Gemeente Maas – en Beekdal om te bidden voor de 

Eenheid van de Christenen. U bent van harte uitgenodigd om mee te 

bidden.  

Tijdens de Bidweek van 2023 was de Protestantse Gemeente te gast in 

de dagkapel van de kerk van Nieuwdorp, waar we samen gebeden 

hebben. Na de dienst hebben we elkaar ontmoet bij een kop koffie of 

thee om nader met elkaar kennis te maken. We hebben zo weer de 

draad van samen bidden opgenomen die door de corona pandemie noodzakelijk was verbroken.  

Dit jaar zijn wij als parochiecluster te gast bij de Protestantse Gemeente in het Protestantse 

Kerkje in Urmond. 

Het is een goed gebruik om naast het overleg en het zoeken naar de eenheid door de Kerkleiders, 

dat wij ook aan de basis elkaar opzoeken om samen te bidden dat die Eenheid  van de Christenen 

werkelijkheid mag worden. 
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We willen u van harte uitnodigen om met ons mee te komen bidden en om elkaar te ontmoeten. 

Weet u dus welkom op maandag 22 januari 2023, 19.00 uur in het Protestantse Kerkje van 

Urmond.  

Ds. Jolien Leeffers, pastoor Schwillens en pastoor Janssen zullen voorgaan in deze dienst van 

gebed.  

 

 

 

 

 


