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Vormelingen 2023, die op 13 december in de St. Martinuskerk te Stein het H. Vormsel gaan 

ontvangen: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vredeslicht 2023 

 

Het Vredeslicht wordt jaarlijks ontstoken aan de Vredesvlam in Bethlehem. Daarna 

wordt het licht verspreid door kinderen over de hele wereld. Zo ontstaat er al jaren 

vlak voor Kerstmis vanuit dat ene vlammetje een oceaan van licht. Voor even vormen die 

vlammen samen een vuurtoren, die ons in het donker de weg wijst naar de vrede. Het Vredeslicht 

is een magisch symbool dat vrede tovert. Het herinnert ons aan de plicht om ons voor de vrede in 

te zetten en is een teken van hoop. Het is in betrekkelijk korte tijd uitgegroeid tot een zee van 

licht.  Miljoenen mensen komen er mee in aanraking en ook scouts uit heel de wereld geven het 

licht door aan elkaar en zo vormen zij samen een keten van licht en vriendschap. 

Zover bekend is gaan de scouts van St.-Tarcisius uit Urmond op zaterdag 16 december naar 

Merode om het licht daar op te halen. Op zondagmorgen 17 december komen ze in alle vroegte te 

voet aan bij de kapel Maria in de Nood. Ze zullen daarna het licht verder brengen naar de kerken 

in Urmond en Berg a. d. Maas. Ook wordt het licht door andere personen naar de kerk van 

Nieuwdorp en naar de kerk van Oud-Stein gebracht.   

De scouts van Stein brengen dit jaar het licht 

naar Beek en overhandigen het aan de 

Lichtkoningin. 

Piet van Mölken 

 

Parochieblad voor de parochies 

H. Michael Berg aan de Maas 

HH. Martinus en Antonius Urmond 

 

Zaterdag 2 december 2023 t/m 7 januari 2024 

 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór 19 december  

 

Website: www.rkkerkenstein.nl 

Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 

Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

OBS de Maaskei Urmond 

Tess Bakker  Jaylea Silaban 

Evy Comans  Fenne Stoffels 

Evi Geurts  Bing Storcken 

Twan Janssen Senn Verleng 

Noë Meens  Lotte Vroemen 

Mexx Pepels 

 

http://www.rkkerkenstein.nl/
mailto:parochies.urmondberg@gmail.com
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KERSTSTAL BESTAAT 800 JAAR. 

 

Dit jaar wordt een bijzonder jubileum gevierd. 

De Kerststal zoals we die kennen bestaat 800 jaar. In 1223 heeft Franciscus van 

Assisi voor het eerst een kerststal samengesteld. 

Bij gelegenheid van het jubileum is een prachtig prentenboek verschenen met 

teksten, waarin de geschiedenis van Sint Franciscus en de Kerststal beschreven 

wordt. 

Het boekje telt 44 bladzijden en is uitgegeven met een harde kaft. Voor zowel volwassenen als 

kinderen is het boek zeer de moeite waard. De gekleurde tekeningen zijn prachtig en nodigen uit 

om ze goed te bekijken. De teksten zijn verhelderend en mooi, ook om aan kinderen voor te 

lezen. 

Gegevens over dit boek: 

Antonio Tarzia: De geboorte van de Kerststal. Uitgeverij Adveniat, Baarn. 44 bladzijden, prijs: 

9,99 euro. ISBN: 978 94 9327 957 5 . Te bestellen in iedere boekwinkel! 

J.P. Janssen, pr.ass 

 

 

OVER ONZE HEILIGEN (47) HEILIGE LUCIA (13 december) 

 

Wanneer je een heilige zoekt met oude papieren, dan kom je al gauw op het 

spoor van de Heilige Lucia. Over haar leven wordt al geschreven in de vijfde 

eeuw. Dat is een teken dat over haar geschiedenis al vele generaties 

gesproken is. De traditie wil dat Sint Lucia van Syracuse leefde van 283 tot 

haar marteldood in 304. Er is in die tijd sprake van grote 

christenvervolgingen onder de Romeinse keizer Diocletianus.  

Lucia werd geboren als dochter in een gezin van een Romeinse burger in 

Syracuse, op Sicilië. Haar vader overleed op jonge leeftijd en haar moeder 

Eutychia was ernstig ziek. Op zoek naar genezing voor haar moeder 

pelgrimeerde Lucia naar Catania, naar het graf van de heilige Agatha. Daar 

bad zij de hele nacht en kreeg er het visioen dat zij de glorie voor Syracuse zou worden. Haar 

gebed werd verhoord en haar moeder werd genezen. Moeder werd weer actief en regelde voor 

haar dochter een huwelijk met een heidense echtgenoot. Daar had Lucia weinig zin in. En 

gelukkig voor haar ging de moeder akkoord met de wensen van haar dochter. Lucia had besloten 

om de bruid van Christus te worden en zich helemaal aan Hem toe te wijden. De bruidsschat 

werd als aalmoes onder de armen verdeeld. 

Toen de afgewezen huwelijkspartner daar hoogte van kreeg schakelde deze de Romeinse 

stadhouder in en klaagde Lucia aan omdat zij christen was. Zij werd gevangen genomen en men 

wilde haar in een bordeel aan het werk hebben. Dat was buiten de waard gerekend, want de 
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bewakers kregen haar niet van haar plaats om haar aan het werk te zetten en zelfs toen men een 

span ossen voor die taak inspande, lukte dat niet. Later probeerde men haar van het leven te 

beroven door haar te veroordelen tot de dood op de brandstapel. Maar het vuur deerde haar niet. 

Uiteindelijk werd ze door messteken om het leven gebracht waarbij een zwaard door haar hals 

werd gestoken. Zo wordt de heilige ook afgebeeld. 

De naam van Lucia is ontleend aan het Latijnse woord ‘Lux‘ dat 

‘Licht’ betekent. Haar feestdag valt in de donkerste tijd van het 

jaar. Haar voorbeeld in het leven maakt duidelijk dat je ook in 

de donkerste omstandigheden mag vertrouwen dat er licht zal 

doorbreken in alle duisternis. We symboliseren dat op zoveel 

verschillende manieren: met een Lichtkoningin, getooid met een 

lichtkrans, maar ook door de kaarsen op de Adventskrans. En 

ook het Vredeslicht, dat door Scouting Urmond en Scouting Stein wordt gehaald en verdeeld, 

nodigt uit om licht te zijn, licht voor elkaar, licht in tijden van somberheid en duisternis. Sint 

Lucia wordt gevierd op 13 december. 

J.P. Janssen, pr.ass. 

 
 

Pastoraal team 

 

-Pastoor Schwillens, Heisteeg 66, 6171 NL, Stein tel: 046-4331328  

of in noodgeval: 06-10901080 

-Pastoor Janssen, Eburonenstraat 14, 6171 BG Stein tel: 046-4331200 

 

Opgeven misintenties 

 

H. Michaël, Berg a/d Maas 

 

Misintenties kunt u opgeven bij: Margriet Simons-Deuss Achter de Hegge 10, Berg a/ d Maas, 

tel:046-4234568 of via mail: simonsmargriet@gmail.com U kunt het geldbedrag overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Michaël, Berg a/d Maas rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22. 

U kunt ook gebruik maken van het formulier met envelop, dat u achter in de kerk vindt. Hier kunt 
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U uw misintentie noteren en het verschuldigde bedrag bijvoegen. Deze envelop kunt U afgeven in 

de sacristie (voor of na elke H.Mis) of op de collecteschaal leggen 

 

HH. Martinus en Antonius van Padua, Urmond 

 

Misintenties kunt u opgeven bij de medewerkers van het parochiekantoor Stein. Dit is op 

maandag, woensdag en vrijdag geopend van 9.00- 11.00 uur. Het telefoonnummer is: 046-

4331674 of email: h.martinusstein@kpnmail.nl. Het geldbedrag kunt u overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Martinus en St. Antonius, Urmond rek.nr.NL35 RABO 0149 

2000 72 

 

Ziekencommunie 

 

Deze wordt thuisgebracht op de 1ste vrijdag van de maand. Wie hiervoor in aanmerking wil 

komen kan contact opnemen met pastoor Schwillens (tel. 4331328)  

 

H. Doopsel 

 

Voor het aanmelden van het H. Doopsel van uw kind is mogelijk tijdens kantooruren van het 

parochiekantoor op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00- 11.00 uur. Telefoonnummer: 046-

4331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

MISINTENTIES URMOND EN BERG 

 

We gedenken onze dierbaren overledenen: 

Fred Chorus, 85 jaar, weduwnaar van Wies 

Chorus-Arets, Urmonderhof 

 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 

  

ZATERDAG 2 DECEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZONDAG 3 DECEMBER - 1e zondag van 

de Advent 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Bijzondere intentie. 

 

 
 

DINSDAG 5 DECEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

  

VRIJDAG 8 DECEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

 

ZATERDAG 9 DECEMBER  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Corrie Wagemans-Ploem en tevens  

Jrd.Jo Wagemans en overleden familieleden. 

Gerrit Wijnands voor zijn verjaardag. 

 

ZONDAG 10 DECEMBER - 2e zondag 

van de Advent 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. Remie Wauben; 

Jrd. Wil Michiels; 

uit dankbaarheid voor de 92ste verjaardag. 
 

 

 

 

 

 

DINSDAG 12 DECEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond  
 

mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
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VRIJDAG 15 DECEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
 

ZATERDAG 16 DECEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Voor een bijzondere intentie. 

2de Collecte voor onderhoud kerk.⛪️ 
 

ZONDAG 17 DECEMBER - 3e zondag 

van de Advent 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. Jean Dreesen en t.v. Ron Dreesen; 

Jrd. Mathieu Wijnands en Elizabeth Bovens 

en t.v. zoon Gerrit en zoon Michel; 

Hub Meulenberg; 

Hub en Alies Hendrix. 

 
 

DINSDAG 19 DECEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 22 DECEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
 

ZATERDAG 23 DECEMBER   

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

  

ZONDAG 24 DECEMBER -  4e zondag 

van de Advent - Kerstavond 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Pierre Thijssen en t.v. de overleden ouders 

Thijssen-Heutmekers; 

Mia Gelissen-Janssen en t.v. echtgenoot 

Chrit Gelissen. 
 

 

 

 

 

 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas - Nachtmis 

Voor levende en overleden leden van 

Seniorenvereniging “de Oude Garde” 

Ger Boel en t.i.v. Ouders Marie-Louise 

Musch-Maenen en Leonardus Musch. 

Ouders Wiel Mevis en Anna Mevis-Ritzen 

en dochter Fientje. 

Ouders Gijs van Breemen en Coba Govers. 

Chelsey Vrancken. 
 

20.00 uur: H. Martinuskerk Urmond - 

Nachtmis 

Mia en Chiel Strijkers-Damoiseaux, Sjeng 

Strijkers en overleden familieleden; 

ouders Van de Berg-Smeets en dochter 

Leentje Baldussu-van de Berg, t.v. ouders 

Smeets-Wessels en zonen Pierre en Gerard 

en ouders Lotz-Dols; 

voor Gerard Segers en overleden 

familieleden; 

Jan Coolen; 

Kees Verhoeve en overleden familie; 

Peter Arends en overleden ouders Demandt-

Wagemans; 

Overleden ouders Meuwissen-Spee en 

overleden familieleden.  
 

MAANDAG  25 DECEMBER 1ste 

Kerstdag  

09.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Opluisteren Harmonie St Joseph. 

1ste.Jrd. Gaston Pörteners echtgenoot van 

Mariëtte Pörteners-Penders. 

Jrd. Fien Wagemans-Bongers en Harrie 

Wagemans en t.i.v. ouders Wagemans-

Wenmakers.(St) 

Harrie en zoon Richard Heuts. 
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DINSDAG 26 DECEMBER   2de Kerstdag 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Opluistering Fanfare St Martinus 

Jrd.Claartje Visser-van Daal; 

Jrd Nic en José Muris-Wijnands; 

Piet Janssen en overleden familieleden; 

Jan Janssen. 

 

VRIJDAG 29 DECEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZATERDAG 30 DECEMBER  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

 

ZONDAG 31 DECEMBER 2023:  - 

Oudejaarsdag 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DINSDAG 2 JANUARI:   

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 5 JANUARI:   

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

   

ZATERDAG 6 JANUARI:  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

  

ZONDAG 7  JANUARI: - Openbaring des 

Heren 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

 
 

 

 

 

Iedere zondag is er een uitzending van Kerk en Samenleving bij Bie Os Mijn 

Streekomroep tussen 08.00 en 10.00 uur. 

In deze radio-uitzending wordt iedere week een 

H. Mis uitgezonden, opgenomen in één van de kerken in ons uitzendgebied (gemeente Stein - 

Sittard/Geleen - Beek). 

 

KERSTFEEST 

 

Kerstfeest is het feest van lichtjes 

van gezellig samenzijn 

van muziek en sfeer en smullen 

kip, kalkoen, of kerstkonijn. 
 

‘t is het feest van kaartjes sturen 

aan de mensen die je kent 
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om ze zo te laten weten 

dat je ze niet vergeten bent. 
 

Kerstfeest is het feest van lief zijn 

voor de mensen om je heen 

en als ‘t kan ook voor de mensen 

die gevlucht zijn, of alleen. 
 

Kerstfeest is nog zoveel dingen: 

pakjes, tripjes, noem maar op 

maar als dat alleen maar kerst is 

dan is kerst een grote strop. 
 

Kerst is meer dan al die dingen 

die je om je heen kunt zien 

kerst is Jezus leren kennen 

voor de eerste keer misschien. 
 

‘t Is het feest dat God laat weten 

dat Hij zielsveel van je houdt 

dat Hij graag jouw hart wil vullen 

dat nog leeg is en nog koud. 
 

Kerstfeest is het feest van Jezus 

‘t kostbaarste cadeau van God 

‘t is het feest van echte liefde 

en dat feest kan niet kapot. 
 

Als de boom straks is verdwenen 

en de lampjes gaan weer uit 

dan gaat kerst met Jezus verder 

‘t licht van God gaat nooit meer uit! 
 

Evelien Uittenbogaard 

 

 

Actie Kerkbalans 2024 komt eraan 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 

  

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk 

van morgen’. Tijdens deze Actie vragen we alle parochianen om een jaarlijkse financiële bijdrage 

voor onze parochiefederatie. We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen rekenen! 

De kerk is niet alleen voor ons, maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Het is een 

plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, omzien naar elkaar en het leven 

met elkaar delen. Heel graag willen we ook het komende jaar en in de verdere toekomst van 

betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. We willen uitnodigend zijn 

voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, en voor mensen die God nog niet 

kennen. We willen mooie en inspirerende vieringen organiseren, evenals verbindende activiteiten 
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daaromheen. Maar dat alles kost geld. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen 

mogelijk. Doe u mee?  

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans. U kunt uw 

bijdrage digitaal overmaken. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al 

eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vooruitkijken naar 2024 én 2025 

Heilig Jaar begint met ‘Jaar van gebed’ 

Volgens een traditie die teruggaat tot de 

middeleeuwen wordt in de katholieke kerk 

elke 25 jaar een Heilig Jaar gehouden. Het 

is een jaar om extra aandacht aan je geloof 

besteden, om te pelgrimeren en om een 

nieuwe start te maken. Paus Franciscus 

heeft al aangekondigd dat er in 2025 weer 

een Heilig Jaar wordt gehouden.  

Maar daar gaat 2024 aan vooraf. Als 

voorbereiding op het Heilig Jaar wordt dat 

een jaar van gebed. Het is goed om ons 

komend jaar al biddend voor te bereiden op 

dat bijzondere moment waarop de paus in 

Rome de heilige deuren weer zal openen en 

ons uitnodigt om als ‘Pelgrims van de hoop’ 

op bedevaart te gaan. In de loop van 2024 

zal op diverse manieren aandacht voor het 

gebed worden gevraagd. 

De gezamenlijke Nederlandse bisdommen 

organiseren in de meivakantie van dat jaar 

een Nationale Bedevaart naar Rome. Noteer 

de datum vast: de week van 26 april t/m 3 

mei 2025. 

Meer informatie daarover volgt 
op www.rome2025.nl 
  

http://www.rome2025.nl/

