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VREDESLICHTEN BESTELLEN 

Jaarlijks wordt in Bethlehem door een kind het Vredeslicht ontstoken. Dat licht wordt in Europa 

vanuit Wenen verspreid door verschillende Scoutinggroepen. Ook in ons parochiecluster Stein – 

Urmond – Berg aan de Maas zal het Vredeslicht gebracht worden. 

Om zelf het Vredeslicht thuis te laten branden is het mogelijk om 

Vredeslichtkaarsen te bestellen. Deze kaarsen maken het mogelijk dat u 

vanuit de kerk het licht mee naar huis kunt nemen. De kostprijs van de 

kaarsen is 2,00 euro per stuk. 

U kunt de kaarsen bestellen door uw naam, adres, telefoonnummer en het gewenste aantal op te 

geven, zodat de Vredeslichtkaarsen na afspraak bij u bezorgd kunnen worden en u dan ook uw 

bestelling kunt afrekenen.  

Bestellingen kunnen tot en met zondag 26 november doorgegeven worden aan: 

Pastoor Schwillens, Heisteeg 66 tel. 4331328 pastoorschwillens@gmail.com 

Parochiekantoor, de Halstraat 36 tel. 4331674 h.martinusstein@kpnmail.nl 

(maandag – woensdag – vrijdag van 9.00 – 11.00 uur) 

Pastoor Janssen Eburonenstraat 14 tel. 4331200 janssen.janpieter@gmail.com 

 

 

OPROEP OM TE BIDDEN VOOR VREDE 

 De Nederlandse bisschoppen doen een oproep tot gebed om vrede en veiligheid op voorspraak 

van Maria. Zij sluiten zich daarmee van harte aan bij de recente oproepen van Paus Franciscus 

om te bidden voor vrede in de wereld en een einde aan oorlog en geweld, en voor allen die 

slachtoffer zijn van terreur en geweld. 

‘Laten wij nu dus, op voorspraak van Maria, Koningin van de rozenkrans en van de Vrede, van 

harte en intens dit gebed bidden tot God om de gave van duurzame vrede voor de inwoners van 

de vele landen die getekend worden door oorlog en conflicten, in en 

rond Israël, in Nagorno Karabach, Oekraïne, Zuid-Soedan, Nigeria en 

Jemen en andere conflictgebieden’, aldus de bisschoppen.  

‘Laten we daarnaast ook vol vertrouwen bidden voor alle mensen die 

slachtoffer zijn van natuurgeweld, zoals van de aardbevingen in 

Turkije, Marokko en Afghanistan en van de overstromingen in Libië 

en India. Moge onze moeder Maria hen allen bijstaan met haar 

voorspraak.’ 

‘Moge God duurzame vrede schenken aan allen.’  

    Bisdom Roermond 

 

Parochieblad voor de parochies 

H. Michael Berg aan de Maas 

HH. Martinus en Antonius Urmond 

 

Zaterdag 4 november t/m 3 december 2023 

 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór 21 november 

 

Website: www.rkkerkenstein.nl 

Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 
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OVER ONZE HEILIGEN (46)  SINT WILLIBRORDUS 7 NOVEMBER 
 

Op 7 november vieren we het feest van de Heilige Willibrordus, 

patroon van onze Nederlandse Kerkprovincie. Onze Nederlandse 

Kerkprovincie bestaat uit de zeven bisdommen: Utrecht, 

Haarlem–Amsterdam, Rotterdam, Breda, Den Bosch,  

Groningen –Leeuwarden en Roermond. 

Voor deze bisdommen samen werd de Heilige Willibrordus als 

Patroonheilige gekozen. 

Ofschoon in onze streken Sint Servatius (+384) al vroeger het 

geloof verkondigde, is ook voor ons Sint Willibrord van 

betekenis. Met name voor Susteren en omgeving, waar hij 

regelmatig te gast was op doorreis naar Echternach. De wieg van 

de heilige stond in het Engelse Northumbrië rond het jaar 658. 

Al op jonge leeftijd werd zijn opvoeding door zijn ouders toevertrouwd aan de benedictijnen van 

Ripon in de buurt van York. Wanneer hij dertig jaar oud is, wordt hij tot priester gewijd. Terwijl 

hij op de hoogte komt van mislukte missiereizen naar de Friezen, groeit in hem het verlangen om 

alles te ondernemen om de Friezen toch het evangelie te verkondigen. Die mogelijkheid wordt 

geschapen wanneer Pepijn van Herstal in 689 de Friese koning Radboud een grote nederlaag 

bezorgd en de weg open lag voor Willibrord om met enkele metgezellen vanuit Engeland in 

Katwijk  – bij de monding van de Rijn – aan land te gaan en rondtrekkend het evangelie te 

verkondigen. Hij gebruikt daarbij geen geweld, maar probeert de mensen te overtuigen van het 

geluk dat de Blijde Boodschap van Jezus Christus brengt. Deze manier van missioneren is 

opmerkelijk en je mag ze misschien wel eigentijds noemen. Veel bekender was de manier om 

dwingend het geloof op te leggen, vaak omdat het geloof van de vorst ook het geloof van de 

onderdanen werd. En als de onderdanen daar niet in meegingen, was dwang en geweld niet 

ongebruikelijk. Willibrordus deed dat anders en vond manieren om kloosters te stichten, gelovige 

mensen samen te brengen en zo plaatsen van geloof en gebed te stichten. In onze streken zijn 

Aldeneik bij Maaseik en Susteren daar voorbeelden van. 

Sint Willibrord overleed op 81 jarige leeftijd in 739 in het Luxemburgse Echternach waar hij ook 

een klooster heeft gesticht. Hij werd in de crypte van de kerk begraven. 

Op 7 november staat zijn feestdag op de kerkelijke kalender. Jaarlijks wordt hij op de dinsdag na 

Pinksteren in Echternach herdacht met een bedevaart, die gekenmerkt wordt door de traditionele 

springprocessie: op een bepaalde manier en met een 

speciale melodie, dansend door de straten: drie stappen voorwaarts en twee achterwaarts. Bij die 

processie zijn vaak pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht als deelnemers te gast. In Utrecht op het 

Sint Janskerkhof staat ook een markant standbeeld van de heilige, te paard en met een 

kerkgebouw in zijn hand, gemaakt door de beeldhouwer Albert Termote 

J.P. Janssen, pr.ass. 
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KRUIS MOLENWEG 

 

Op de kruising  Molenweg-Louisegroeveweg staat op het hoekpunt van 

het woonhuis van de familie Alberti een gietijzeren kruis, geplaatst op 

een terp tussen woonhuis en een laag gemetseld  muurtje. Het schijnt 

dat dit kruis op diverse plekken op dit kruispunt gestaan heeft. De eerste 

verplaatsing heeft plaatsgevonden bij aanleg van het Julianakanaal. De 

tweede maal tijdens de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog: het 

zou in de weg gestaan hebben voor doorgang van oorlogsvoertuigen. 

De familie Alberti heeft zich toen over het kruis ontfermd en op een 

beschutte plek op hun grondgebied geplaatst. 

Een vijftal jaren geleden heeft het kruis een opknapbeurt gehad en zijn 

de dennen die de achtergrond vormden gekapt en vervangen door leilinden. Op het kruis bevindt 

zich in het middengedeelte een Christusfiguur met in de voet van het kruis een engel met 

uitgeslagen vleugels en gevouwen handen. Tussen het corpus en de engel in het voetgedeelte is 

een ovaal schild aangebracht met het opschrift: 

‘Mijn Jezus Barmhartigheid’ 

Aan de bovenkant van het kruis bevindt zich een engelenkopje en aan de uiteinden van de 

zijarmen zitten bloemmotieven. Het kruis is geplaatst op een hardstenen zuil, die weer op een 

bestrate terp geplaatst is. Jammer dat over dit monumentje geen gegevens te vinden zijn die iets 

vertellen over het hoe en waarom van plaatsing en wanneer het is gebeurd. 

In september 2023 is het kruisbeeld in opdracht van onze Stichting Kleine Monumenten Stein 

mooi opgeknapt en uitstekend geverfd door mevr. Josine Cap. 

Het ziet er weer bijzonder goed uit en kan er weer jaren tegen. 

     Piet van Mölken. 

 

 

 

 



4 

 

Pastoraal team 

 

-Pastoor Schwillens, Heisteeg 66, 6171 NL, Stein tel: 046-4331328  

of in noodgeval: 06-10901080 

-Pastoor Janssen, Eburonenstraat 14, 6171 BG Stein tel: 046-4331200 

 

Opgeven misintenties 

 

H. Michaël, Berg a/d Maas 

 

Misintenties kunt u opgeven bij: Margriet Simons-Deuss Achter de Hegge 10, Berg a/ d Maas, 

tel:046-4234568 of via mail: simonsmargriet@gmail.com U kunt het geldbedrag overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Michaël, Berg a/d Maas rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22. 

U kunt ook gebruik maken van het formulier met envelop, dat u achter in de kerk vindt. Hier kunt 

U uw misintentie noteren en het verschuldigde bedrag bijvoegen. Deze envelop kunt U afgeven in 

de sacristie (voor of na elke H.Mis) of op de collecteschaal leggen 

 

HH. Martinus en Antonius van Padua, Urmond 

 

Misintenties kunt u opgeven bij de medewerkers van het parochiekantoor Stein. Dit is op 

maandag, woensdag en vrijdag geopend van 9.00- 11.00 uur. Het telefoonnummer is: 046-

4331674 of email: h.martinusstein@kpnmail.nl. Het geldbedrag kunt u overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Martinus en St. Antonius, Urmond rek.nr.NL35 RABO 0149 

2000 72 

 

Ziekencommunie 

 

Deze wordt thuisgebracht op de 1ste vrijdag van de maand. Wie hiervoor in aanmerking wil 

komen kan contact opnemen met pastoor Schwillens (tel. 4331328)  

 

H. Doopsel 

 

Voor het aanmelden van het H. Doopsel van uw kind is mogelijk tijdens kantooruren van het 

parochiekantoor op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00- 11.00 uur. Telefoonnummer: 046-

4331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

MISINTENTIES URMOND EN BERG 

  

ZATERDAG 4 NOVEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

1ste jrd. Jim Schepers.(kleinzoon ) 

T.i.v Opa Jan Schepers. 

T.i.v. Gino Schepers voor zijn verjaardag. 

T.i.v. Lies Meex-Salden. 

T.i.v. Frans Meex. 

  

ZONDAG 5 NOVEMBER - m.m.v. 

schutterij St. Leendert 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond  

1ste jrd. John de Bruin en tevens voor ouders 

de Bruin-Janssen; 

bijzondere intentie; 

Sef Stoffels en overleden familieleden; 

voor alle levende en overleden leden van de 

Schutterij Sint Leendert. 
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ZONDAG 5 NOVEMBER 

14.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas - Allerzielendienst 
 

DINSDAG 7 NOVEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Piet Vaasen en overleden familieleden. 
 

VRIJDAG 10 NOVEMBER 

18.30 uur: St. Maartensviering  

Aansluitend H. Mis  

H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  

   

ZATERDAG 11 NOVEMBER - St. 

Maarten 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
 

ZONDAG 12 NOVEMBER - Patroonsfeest 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

m.m.v. Fanfare St Martinus 

Piet Janssen; 

Pierre Thijssen vanwege verjaardag en 

tevens voor de overleden ouders Thijssen-

Heutmekers; 

Riet Meex-Bergevoet; 

Hub Meulenberg; 

ouders Meulenberg-Worms en overleden 

familieleden; 

leden en overleden leden van de Jeu de 

Boules club i.o.; 

voor de levende en overleden leden van 

Fanfare St Martinus Urmond, speciaal voor 

lid van verdienste Jo Worms. 
 

DINSDAG 14 NOVEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 17 NOVEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
  

 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 18 NOVEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Jrd. Ouders Vencken-Deuss en voor zonen 

Frans en Hub 

en dochter Jacqueline. 

2de Collecte voor onderhoud kerk. 

  

ZONDAG 19 NOVEMBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

ouders Demandt-Wagemans en overleden 

familieleden. 
 

DINSDAG 21 NOVEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 24 NOVEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

   

ZATERDAG 25 NOVEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

1ste Jrd.Jo D’Elfant echtgenoot van 

Wilhelmien Moreaux. 

Jrd. Fien Alberts van den Bongarth. 
 

ZONDAG 26 NOVEMBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd Margriet Delahaye-Wijnands. 
 

DINSDAG 28 NOVEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

  

VRIJDAG 1 DECEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

   

ZATERDAG 2 DECEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
 

ZONDAG 3 DECEMBER - 1ste zondag 

van Advent 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
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Iedere zondag is er een uitzending van Kerk en Samenleving bij Bie Os Mijn 

Streekomroep tussen 08.00 en 10.00 uur. 

In deze radio-uitzending wordt iedere week een 

H. Mis uitgezonden, opgenomen in één van de kerken in ons uitzendgebied (gemeente Stein - 

Sittard/Geleen - Beek). 

 

 

‘SAMEN KONDEN WE RUIM 300.000 MENSEN STEUNEN’ 

 Dezer dagen ontving ik een bondig jaarverslag over het 

jaar 2022 van de Vastenactie. Het is goed dat er 

verantwoording wordt afgelegd over de inkomsten en 

uitgaven. Daardoor worden we op de hoogte gebracht 

van de besteding van onze bijdragen. 

In 2022 werd er aan inkomsten 3.258.000,-  euro 

geboekt. Hiervan werd 2.790.000,- euro besteed aan 

hulpverlening, 570.000,-  euro aan fondsenwerving en de 

kosten van de organisatie (salarissen, administratie en 

beheer) bedroegen 70.000,- euro. 

De hulp kwam terecht in 37 landen en er werden 80 projecten gesteund. De meeste hulp ging naar 

voorlichting en training op het gebied van land- en mensenrechten. 

13.516 personen konden een cursus of training volgen om hun bestaan te verbeteren en 47.720 

mensen kregen uitzicht op een betere gezondheidszorg. Schoon water en verbeterde sanitaire 

voorzieningen kwam er voor 46.614 mensen. Directe noodhulp werd gegeven aan 1468 mannen, 

vrouwen en kinderen. Ruim 300.000 mensen hebben steun ontvangen en kansen gekregen op een 

betere toekomst. 

Mede dankzij onze milde gaven. 

                                 J.P. Janssen, pr.ass. 

 

Landelijke Jongerendag op 4 november 

  

Op zaterdag 4 november wordt  in Veenendaal een landelijke Katholieke Jongerendag (KJD) 

gehouden met als thema ‘Welkom thuis’. Jongeren tussen 16 en 30 jaar zijn dan welkom om hun 

geloof te beleven en andere jongeren te ontmoeten. Het thema 'Welkom thuis' is bedoeld om de 

katholieke jongeren te laten ervaren dat de kerk in Nederland leeft! De organisatie wil deelnemers 

de  gelegenheid bieden om te bouwen aan een persoonlijke relatie met God. Het programma 

bevat onder andere sprekers, muziek, de heilige mis, workshops en ruimte voor ontmoeting en 

ontspanning. Ook tieners tussen 12 en 15 jaar zijn met een tiener- of vormselgroep van harte 

welkom om aan te sluiten bij het programma deze dag. 

                                     Bisdom Roermond 
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Vooruitkijken naar 2024 én 2025 

Heilig Jaar begint met ‘Jaar van gebed’ 

  

 Volgens een traditie die teruggaat tot de middeleeuwen wordt in 

de katholieke kerk elke 25 jaar een Heilig Jaar gehouden. Het is 

een jaar om extra aandacht aan je geloof besteden, om te 

pelgrimeren en om een nieuwe start te maken. Paus Franciscus 

heeft al aangekondigd dat er in 2025 weer een Heilig Jaar wordt 

gehouden. 

Maar daar gaat 2024 aan vooraf. Als voorbereiding op het Heilig 

Jaar wordt dat een jaar van gebed. Het is goed om ons komend jaar 

al biddend voor te bereiden op dat bijzondere moment waarop de 

paus in Rome de heilige deuren weer zal openen en ons uitnodigt 

om als ‘Pelgrims van de hoop’ op bedevaart te gaan. In de loop van 

2024 zal op diverse manieren aandacht voor het gebed worden gevraagd. 

De gezamenlijke Nederlandse bisdommen organiseren in de meivakantie van dat jaar een 

Nationale Bedevaart naar Rome. Noteer de datum vast: de week van 26 april t/m 3 mei 2025. 

Meer informatie daarover volgt op www.rome2025.nl 
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