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Allerheiligen en Allerzielen 

Het hoogfeest van Allerheiligen wordt in de kerk van Urmond op zondag 29 oktober om 9.30 uur 

en in de kerk van Berg a/d Maas op zaterdag 4 november om 18.00 uur. 

 

De allerzielendiensten vinden in de kerk van Urmond op zondag 29 oktober om 13.30 uur en in 

de kerk van Berg a/d Maas op zondag 5 november om 14.30 uur plaats.  

 

INTENTIES IN LOURDES BIJ MARIA GEBRACHT. 

Op vrijdag 22 september hebben we tijdens de Heilige Mis van 10.00 uur aan de Grot van 

Massabielle, – de Grot waar Maria achttien keer aan Bernadette verscheen – de intenties die 

vanuit ons parochiecluster en vanuit de Woonzorgcentra Urmonderhof en de Moutheuvel aan de 

pelgrims waren meegegeven, bij Maria gebracht. 

67 briefjes met wensen en vragen, met zorgen maar ook met dankbaarheid hebben we in de 

aandacht van Maria aanbevolen; Haar gevraagd onze voorspreekster te zijn bij de Hemelse Vader 

en bij Haar Zoon, Jezus. 

We vertrouwen erop dat zij die taak voor ons zal vervullen en dat het ons goed zal doen. Dat 

vertrouwen wordt uitgedrukt in het volgende gebed:                                

 Gedenk, o allermildste Maagd Maria dat het nog nooit gehoord is, 

dat iemand die tot U zijn  toevlucht nam, die om uw hulp kwam smeken 

en om uw bijstand vroeg, door U in de steek werd gelaten. 

Gesterkt door dat vertrouwen komen wij tot U, Maagd der 

Maagden, 

en staan wij hier voor U in onze armzaligheid en zonde. 

O, Moeder van het Woord, versmaad onze woorden niet maar in 

uw goedheid, 

luister en wil ons verhoren.   Amen.                  

                                                                                      (St. Bernardus) 

Parochieblad voor de parochies 

H. Michael Berg aan de Maas 

HH. Martinus en Antonius Urmond 

 

Zaterdag 30 september t/m 5 november 2023 

 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór 24 oktober 

 

Website: www.rkkerkenstein.nl 

Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 

Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

H. Michaël te Berg a/d Maas 

Jo D' Elfant   83 jaar 

Fien Wagemans-Bongers 91 jaar 

Giel Penders   98 jaar 

Lei Hoffmans  90 jaar 

Ciel Houben-Jennissen 77 jaar 

Gaston Pörteners  91 jaar 

Corrie Wagemans-Ploem  93 jaar 

Ben Peters   87 jaar 

 

H. Martinus en 

H. Antonius van Padua Urmond 

Truus Kitzen – Rutjens     76 jaar 

Maria Hellenbrand-Gelissen  95 jaar 

Bertha Demandt-Maessen     93 jaar 

Wiel Janssen       73 jaar 

Pierre Thijssen      63 jaar 

Mia Gelissen-Janssen     84 jaar 
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Vrijwilligers gevraagd voor het verspreiden van het parochieblad in Urmond 

 

De werkgroep parochieblad Urmond is dringend op zoek naar versterking.  

 

Parochiebladbezorgers 

Voor het verspreiden van het parochieblad tijdens ziekte of vakantie van 

vaste parochiebladbezorgers zijn we op zoek naar enkele vrijwilligers. Ook 

zijn we op zoek naar een vaste bezorger per 1 januari 2024 voor een 

bezorgroute in Urmond Oost. 

 

Coördinator  

We zijn op zoek naar een nieuwe coördinator per 1 januari 2024.  

De taak van de coördinator is: 

- 1 keer per 2 maanden de parochieblaadjes ophalen bij drukkerij Econoom in Beek 

- 1 keer per 2 maanden de bij de drukkerij afgehaalde parochieblaadjes verdelen onder de 3 

coördinatoren (Urmond Oost, Oud Urmond en Berg aan de Maas) 

- maandelijks ongeveer 900 parochieblaadjes distribueren over meerdere bezorgers in Urmond 

Oost 

 

Heeft u interesse? Aanmelden kan tijdens de kantooruren van het parochiekantoor in Stein, 

telefoon 046-4331674, geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 – 11.00 uur. 

Of stuur een mail naar h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

Kosters gezocht voor de kerk van Urmond 

 

Het bestuur van ons parochiecluster is haastig op zoek naar nieuwe kosters voor de kerk van 

Urmond. Dit houdt in, dat alles voor de H. Mis op zondagochtend en dinsdagavond 

gereedgemaakt en aansluitend weer opgeruimd wordt. Omdat we opzoek zijn naar een 

kosterteam, zal het kosteren bij toerbeurten plaatsvinden. Mensen, die meer informatie wensen 

kunnen zich melden bij pastoor Schwillens. 
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WERELDMISSIEDAG 22 OKTOBER 2023.  

-Ofschoon in de hele maand oktober onze aandacht wordt 

gevraagd voor de Missie, krijgt in het weekend van 21 – 22 

oktober de Wereldmissie speciale aandacht. 

Wereldmissiedag is een dag om onze solidariteit tot uitdrukking 

te brengen met de jonge kerken in de wereld. Vanuit onze eigen 

betrokkenheid bij het kerkelijke leven voelen wij ons verbonden 

met die jonge kerken. Van hun kant kunnen de jonge kerken ons inspireren door te laten zien hoe 

zij hun geloof praktijk brengen. Dit jaar wordt de schijnwerper gericht op de jonge kerk van 

Libanon. Libanon ligt ten zuiden van Israël aan de Middellandse Zee. 

Op 4 augustus 2020 vond in de haven van Beiroet, de hoofdstad van Libanon,  een enorme 

explosie plaats, die aan 218 mensen het leven kostte. Meer dan 6500 gewonden moeten verzorgd 

worden. In de parochiekerk van Sint Maron is de pastoor zojuist aan de avondmis begonnen. 

Schrik en consternatie is het gevolg, maar gelukkig stort de kerk niet in en vallen er daar geen 

slachtoffers. Talrijke woonhuizen zijn wel onbewoonbaar geworden. Er komt een stroom van 

hulp op gang, maar niet van de overheid. De parochie Sint Maron neemt zelf het initiatief. Er 

wordt door de parochie een werkgroep “Drama’s en Wonderen” in het leven geroepen. De 

werkgroep heeft contact met 180 families die iedere week door vrijwilligers worden bezocht. Vijf 

dagen per week brengen zij warm eten en medicijnen .Op dit ogenblik wordt er een "kook 

werkplek" georganiseerd ,waar mensen maaltijden kunnen verzorgen en waardoor er wat 

inkomsten komen om “ Drama’s en Wonderen” te steunen. 

Danielle werkt mee aan het project en zegt: “ Voor mij is mijn werk geen baan, maar een missie. 

Als je mensen ziet die hulp nodig hebben, ga je naar ze toe en helpt ! “ 

Libanon is ook overspoeld met vluchtelingen uit Syrië. Mensen die het geweld en de 

onderdrukking daar ontvlucht zijn. De zusters van De Goede Herder hebben in een arme wijk van 

Beiroet het “Huis van Licht en Hoop” opgericht. Daar bekommeren ze zich om jonge mensen. 

Vooral meisjes en jonge vrouwen vinden hier steun. In de kleine school van het Huis zijn twee 

schoolklassen. De meeste kinderen die er les krijgen zijn Syrische vluchtelingen, maar ook 

Libanese kinderen uit arme gezinnen zitten er op school. Onderwijs geeft een kans op een betere 

toekomst. Zeker meisjes lopen gevaar al op heel jonge leeftijd uitgehuwelijkt te worden. Eén op 

de vier vluchtelingen meisjes wordt al tussen haar 15e  en 17e  jaar uitgehuwelijkt. Goede 

scholing en opvang kunnen ervoor zorgen dat er betere keuzes gemaakt worden voor de invulling 

van het leven van deze meisjes. 

* De collecte aan de kerkdeur op Wereldmissiedag geeft ons de mogelijkheid onze solidariteit te 

laten zien en het werk en de inzet van de jonge kerken te steunen. 

Ook voor ons mag de uitspraak van Danielle een aansporing zijn: “Als je mensen ziet die hulp 

nodig hebben, ga je naar ze toe en help ! “ 

 J. P. Janssen, pr. ass. 
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Pastoraal team 

 

-Pastoor Schwillens, Heisteeg 66, 6171 NL, Stein tel: 046-4331328  

of in noodgeval: 06-10901080 

-Pastoor Janssen, Eburonenstraat 14, 6171 BG Stein tel: 046-4331200 

 

Opgeven misintenties 

 

H. Michaël, Berg a/d Maas 

 

Misintenties kunt u opgeven bij: Margriet Simons-Deuss Achter de Hegge 10, Berg a/ d Maas, 

tel:046-4234568 of via mail: simonsmargriet@gmail.com U kunt het geldbedrag overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Michaël, Berg a/d Maas rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22. 

U kunt ook gebruik maken van het formulier met envelop, dat u achter in de kerk vindt. Hier kunt 

U uw misintentie noteren en het verschuldigde bedrag bijvoegen. Deze envelop kunt U afgeven in 

de sacristie (voor of na elke H.Mis) of op de collecteschaal leggen 

 

HH. Martinus en Antonius van Padua, Urmond 

 

Misintenties kunt u opgeven bij de medewerkers van het parochiekantoor Stein. Dit is op 

maandag, woensdag en vrijdag geopend van 9.00- 11.00 uur. Het telefoonnummer is: 046-

4331674 of email: h.martinusstein@kpnmail.nl. Het geldbedrag kunt u overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Martinus en St. Antonius, Urmond rek.nr.NL35 RABO 0149 

2000 72 

 

Ziekencommunie 

 

Deze wordt thuisgebracht op de 1ste vrijdag van de maand. Wie hiervoor in aanmerking wil 

komen kan contact opnemen met pastoor Schwillens (tel. 4331328)  

 

H. Doopsel 

 

Voor het aanmelden van het H. Doopsel van uw kind is mogelijk tijdens kantooruren van het 

parochiekantoor op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00- 11.00 uur. Telefoonnummer: 046-

4331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

MISINTENTIES URMOND EN BERG 

  

Wij feliciteren onze dopeling en haar 

ouders: 

Lola, dochter van Jacqueline Vos en Sven 

Janssen. 

 

Opdat ze mag leven als gelukkige christen. 

  

  

  

ZATERDAG 30 SEPTEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

Ouders Leonie Horrichs-Alberti en  Lei 

Horrichs en zoon Jo. 

  

ZONDAG 1 OKTOBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

  

DINSDAG 3 OKTOBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
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VRIJDAG 6 OKTOBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

   

ZATERDAG 7 OKTOBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

Jrd.Gerrit Strijkers echtgenoot van Corrie 

Strijkers-Wenmeekers. 

 

ZONDAG 8 OKTOBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Mia Gelissen-Janssen en voor echtgenoot 

Chrit Gelissen. 

 

DINSDAG 10 OKTOBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 13 OKTOBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

  

ZATERDAG 14 OKTOBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

Corrie Wagemans-Ploem en t.i.v Jo 

Wagemans. 

2de Collecte voor onderhoud kerk. 

 

ZONDAG 15 OKTOBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd Jan Janssen; 

Kees Verhoeve en overleden familieleden. 

  

DINSDAG 17 OKTOBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 20 OKTOBER   

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

Jos Hamers: bij gelegenheid van zijn 

verjaardag en t.i.v. Annie Hamers-Knoors. 

   

ZATERDAG 21 OKTOBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

Jrd.Ouders Gène Mertens en Mia Mertens-

Lemmens.(St) 

 

ZONDAG 22 OKTOBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

DINSDAG 24 OKTOBER 

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 27 OKTOBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

   

ZATERDAG 28 OKTOBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

Jrd.Bèr Beurskens en Nelly van Dongen.(St) 

Lei Hoffmans en t.i.v. Bella Hoffmans-

Heutmekers. 

Ben Peters echtgenoot van Paula Peters-

Wenmaekers voor hun 66ste trouwdag. 
 

ZONDAG 29 OKTOBER  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

1ste jrd. Truus Kitzen-Rutjens. 

 

13.30 uur: H. Martinuskerk Urmond  

Allerzielendienst met aansluitend 

grafzegening 

 

DINSDAG 31 OKTOBER  

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 3 NOVEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

   

ZATERDAG 4 NOVEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

1ste Jrd. Jim Schepers. 

T.i.v. Opa Jan Schepers. 

T.i.v.Gino Schepers voor zijn verjaardag. 

T.i.v.Lies Meeks-Salden. 

T.i.v.Frans Meeks. 
 

 

 

 

Iedere zondag is er een uitzending van Kerk en Samenleving bij Bie Os Mijn 

Streekomroep tussen 08.00 en 10.00 uur. 

In deze radio-uitzending wordt iedere week een 

H. Mis uitgezonden, opgenomen in één van de kerken in ons uitzendgebied (gemeente Stein - 

Sittard/Geleen - Beek). 
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GESPREKSBIJEENKOMSTEN IN HET NAJAAR 2023. 

Na de coronaperiode, – waarin er geen gespreksbijeenkomsten konden plaats vinden – , hebben 

we in ons parochiecluster in het voorjaar 2023 de draad van de gespreksbijeenkomsten weer 

opgepakt. 

In de serie gesprekken in het voorjaar hebben we nagedacht over “ Laudato Si “, de encycliek die 

Paus Franciscus heeft geschreven over onze omgang met het leefmilieu. 

Voor het seizoen 2023 – 2024 zijn er twee thema’s gekozen voor de gespreksbijeenkomsten. In 

het najaar 2023 staan enkele bedevaartplaatsen ter bespreking op de agenda en in het voorjaar 

2024 willen we in gesprek gaan over de vieringen van de Goede Week:  Palmzondag, Witte 

Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. 

We nodigen U uit om mee te doen aan onze gesprekken. Op woensdag 25 oktober spreken we 

samen over Lourdes;  op woensdag 8 november over Fatima en op woensdag 29 november over 

Banneux. 

De bijeenkomsten worden gehouden in het Buurtcentrum Nieuwdorp. We beginnen om 20.00 uur 

en eindigen uiterlijk 21.30 uur. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. 

Wel is het nodig dat U zich aanmeldt wanneer U wilt deelnemen. 

Aanmelding: Parochiekantoor,   tel. 4331674  h.martinusstein@kpnmail.nl  

pastoor R. Schwillens, tel. 4331328  pastoorschwillens@gmail.compastoor  

J.P.Janssen, tel. 4331200  janssen.janpieter@gmail.com     
 

OVER ONZE HEILIGEN… (45)  SINT 

LUCAS 18 OKTOBER.  

 

In de Bijbel vinden we de verhalen over Jezus weergegeven door vier 

evangelisten: 

Marcus, Mattheus, Lucas en Johannes. 

Op 18 oktober staat de feestdag van Sint Lucas op de kerkelijke 

kalender. 

Lucas wordt in de overlevering beschouwd als schrijver van twee 

boeken uit het Nieuwe Testament: het Evangelie van zijn hand en de 

Handelingen van de Apostelen. 

Deze twee boeken sluiten op elkaar aan en maken in bepaald opzicht 

een tegengestelde beweging. Het Lucas Evangelie begint met de 

vermelding van de toenmalige wereldleiders zoals we ze kennen uit 

het Kerstverhaal: de Romeinse keizer Augustus, de Syrische 

landvoogd Quirinius. In die grote wereld begint het leven van Jezus. Op het einde van het 

evangelie staat de schijnwerper gericht op Jeruzalem waar Jezus ter dood wordt gebracht. 

De Handelingen van de Apostelen beginnen in Jeruzalem met de berichten over de Verrezen 

Heer. De apostelen blijven op verzoek van Jezus in Jeruzalem totdat ze door de Heilige Geest 

worden gesterkt en de boodschap van Gods liefde over de hele wereld gaan uitdragen. In de 
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laatste verhalen van de Handelingen van de Apostelen lezen we hoe Petrus en Paulus in Rome 

worden terechtgesteld en martelaren worden omwille van het geloof. We zien dus een beweging 

van het centrum van de wereld naar Jeruzalem en vanuit Jeruzalem een beweging naar het 

centrum van de toenmalige bekende wereld: Rome. 

Lucas was geen Jood, maar waarschijnlijk van Griekse afkomst. Andere bronnen vermelden dat 

hij van Syrische komaf was. Als arts oefende hij zijn beroep uit,  hetgeen er op wijst dat hij een 

degelijke opleiding gekregen heeft. Rond het jaar 50 sluit hij zich aan bij de groep leerlingen, die 

de apostel Paulus vergezelden op diens missiereizen om het geloof te verkondigen. In die tijd 

heeft hij volop de gelegenheid gehad om verhalen over Jezus te verzamelen, die hij in het 

Evangelie verwerkte. 

Hij schrijft ook aan het begin van de Handelingen van de Apostelen dat hij een ordelijk verslag 

wil schrijven over Jezus’ leven. Hij is dan ook de enige evangelist die aandacht besteedt aan de 

kinder –  en jeugdjaren van Jezus. Daarmee geeft hij aan dat hij een biografie schrijft van het 

begin tot het levenseinde. Maar ook dat hij de boodschap van Jezus op een ordelijke manier wil 

overbrengen. 

Lucas stierf omwille van zijn geloof in de marteldood. Hij bleef ongehuwd en kinderloos, zoals 

de overlevering wil. 

Lucas wordt gevierd als patroonheilige van de artsen, en ook van de schilders en beeldhouwers. 

Hij wordt ook afgebeeld met aan zijn voeten een gevleugeld rund.                       De datum van 

zijn gedachtenis is 18 oktober. De dag waarop velen, die de naam van Lucas dragen, hun 

naamdag kunnen vieren. 

 

J.P.Janssen, pr.ass. 

 

 
 

DIERENZEGENING ZONDAG 1 OKTOBER  STEIN  

Op 4 oktober viert de kerk de gedachtenis van de H. Franciscus van Assisi. 

Deze heilige had een grote voorliefde voor de natuur en in het bijzonder voor 

de dieren. Daarom heeft men 4 oktober uitgeroepen tot werelddierendag. Wij 

nodigen iedereen met een huisdier (uw hond of kat, cavia of rat, konijn of 
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welk huisdier u ook hebt) uit, om op zondagochtend 1 oktober rond 11.45 uur samen te komen 

bij de zijingang van de St. Martinuskerk te Stein. Hier zal uw huisdier, tijdens een bijzondere 

gebedsdienst,  gezegend worden.  

Pastoor Schwillens 

 

 

 

 


