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Afscheid kerkmeester Henk van Mulken 

 

Onlangs heeft Henk van Mulken aangegeven, dat hij stopt als kerkmeester van ons clusterbestuur. 

Henk heeft vroeger zitting genomen bij het toenmalige kerkbestuur van de parochie O.L.Vr., 

Hulp der Christenen te Stein-Nieuwdorp en in 2020 is hij lid van het bestuur van ons 

parochiecluster Stein geworden.  

Het bestuur is hem zeer erkentelijk en dankbaar voor zijn jarenlange inzet in eerste instantie voor 

de parochie van Stein-Nieuwdorp en later voor het gehele cluster.  

Het bestuur van het parochiecluster Stein 

 

 

GEBEDSINTENTIES MEEGEVEN NAAR LOURDES 

 

Van 21–26 september zullen weer een aantal parochianen mee op bedevaart 

gaan naar 

Lourdes. Het is fijn om deze reis weer samen te mogen maken binnen het 

kader van het Huis voor de Pelgrim in Maastricht. 

Er is ook weer de mogelijkheid om uw intentie op papier mee te geven. Deze 

intenties brengen we dan met uw en ons gebed in de Grot van Massabielle aan 

de voeten van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 

Vanaf het weekend van 12 en 13 augustus liggen in alle kerken van ons 

parochiecluster blaadjes klaar waarop u uw intentie kunt neerschrijven en 

daarna in de box deponeren die ook klaar zal staan. 

Deze mogelijkheid is er t/m zondag 17 september. Daarna worden de intenties 

verzameld in grote enveloppen die we mee naar Lourdes nemen. 

U bent van harte uitgenodigd uw intentie bij het gebed van alle pelgrims te voegen. 

J.P. Janssen, pr.ass. 

 

 

Parochieblad voor de parochies 

H. Michael Berg aan de Maas 

HH. Martinus en Antonius Urmond 

 

Zaterdag 5 augustus t/m zondag 3 september 

2023 

 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór 22 augustus 

 

Website: www.rkkerkenstein.nl 

Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 

Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl 
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WIJ VIEREN MARIA TENHEMELOPNEMING 

 

De ouderen onder ons weten zich te herinneren dat 15 augustus traditioneel een 

vrije dag was. De feestdag van Maria ten Hemelopneming kreeg een bijzondere 

betekenis door iedereen de mogelijkheid te geven dit feest ook daadwerkelijk te 

vieren. 

Helaas is dat niet meer zo, maar dat betekent niet dat we niet stilstaan bij het 

herdenken  van het geloofsfeit dat de Moeder van Jezus na haar dood met ziel en 

lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest heeft oude papieren en werd in de 6e 

eeuw al gevierd in de Oosterse Kerken en in de 7e eeuw ook door de Kerk van Rome op de 

kalender geplaatst. 

Met dit feest begint een periode van dertig dagen waarin tal van belangrijke Mariafeesten gevierd 

worden: 22 augustus: Maria Koningin; 8 september: Maria geboorte; 12 september: de Naam van 

de Heilige Maagd Maria. 

 

In ons parochiecluster vieren we het feest van Maria ten Hemelopneming op 

12 augustus  18.00 uur Berg aan de Maas 

13 augustus     9.30 uur Urmond 

15 augustus  19.00 uur Urmond    

16 augustus  18.40 uur Kapel van Maria in de Nood (rozenkransgebed) 

   19.00 uur Kapel van Maria in de Nood ( H. Mis) 

 

Na alle diensten wordt de “Kroetwösj”, die de kerkgangers zelf hebben meegebracht, gezegend.  

 

 

JAARLIJKSE KERKDEURCOLLECTE VOOR DE MIVA 

 

Ieder jaar wordt er op het collecterooster van de Rooms Katholieke Kerken een weekend 

gereserveerd voor de collecte van de MIVA. De MIVA is de organisatie die hulp biedt aan 

missionarissen op het gebied van vervoer en transport. Dit jaar is deze kerkdeurcollecte voor de 

Missie Verkeersmiddelen Actie in het weekend van 26 en 27 augustus. 

Dit jaar wordt onze urgente aandacht gevraagd voor het arme en uitgestrekte noorden van Kenia, 

waar zuster Pauline hard werkt om het onderwijs bereikbaar te maken voor de allerarmsten. 

Het leven is bikkelhard in de uitgestrekte en gortdroge provincie Isiolo in Kenia. Meer dan de 

helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Omdat ouders op zoek moeten naar een bron 

van inkomen of eten, of zelfs omdat ze omgekomen zijn, blijven kinderen alleen achter. Ze gaan 

niet naar school, terwijl juist onderwijs de cirkel van armoede kan doorbreken.  

Zuster Pauline spoort verlaten kinderen op en helpt ze naar school, ook al is het onderwijs soms 

op meer dan 4 uur afstand. Het spreekt voor zich dat vervoer daarbij cruciaal is. 

Één auto is voor zuster Pauline en haar collega’s niet genoeg in dit enorme gebied. De opbrengst 

van de collecte voor de MIVA is bestemd om nog vier stevige auto’s aan te schaffen, die in het 

ruige landschap van Kenia dienst kunnen doen. Daardoor kunnen nog meer kinderen naar school.  

Helpt u zuster Pauline en haar collega’s op weg ?  

J.P. Janssen, pr. ass. 
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OVER ONZE HEILIGEN (43) pater MAXIMILIAAN KOLBE ( 9 augustus) 

Op 9 augustus herdenken we de heilige pater Maximiliaan Kolbe. Hij was een Poolse Franciscaan 

– Conventueel. Hij behoorde tot dezelfde kloosterorde die in Urmond van 1854 tot 1970 een 

kloostergemeenschap kende. 

Hij werd geboren op 8 januari 1894 in Polen. Na de lagere school ging hij naar een 

handelsschool, maar verliet die na een jaar om priester te worden. Zijn priesteropleiding kreeg hij 

bij de Conventuelen en vervolgde zijn opleiding in Rome. Zijn priesterwijding was in 1918 en hij 

promoveerde tot doctor in de theologie aan een van de Pauselijke universiteiten in Rome. Tijdens 

zijn studie ontdekte pater Kolbe de invloed van het modernisme en de secularisatie op het leven 

van de Kerk. Daarom richtte hij als antwoord op deze stromingen de ‘Militia Immaculatae‘ op: de 

soldaten van de Onbevlekte Maagd Maria. Deze organisatie zet zich in voor de jongeren en voor 

de pers. Zij willen door hun voorbeeld voorkomen dat gelovige mensen moreel afglijden in hun 

leven. Pater Kolbe schrijft verschillende stukken om sommige ontwikkelingen in de maatschappij 

het hoofd te bieden. Zijn publicaties staan tegenover de vrijmetselarij, het communisme, het 

zionisme, het kapitalisme. 

In 1919 wordt hij professor in de filosofie en de kerkgeschiedenis aan het groot–seminarie van 

zijn orde in Krakau. Hij zet er ook zijn verzet door tegen verschillende moderne stromingen die 

het leven van de gelovigen ongunstig kunnen beïnvloeden. Pater Maximiliaan krijgt de opdracht 

te gaan werken in Azië en is van 1930–1936 actief in Japan, China en India. Ook daar verbreidt 

hij de werking van de ‘Militia Immaculatae ‘. 

Wanneer hij terugkeert naar Polen wordt hij gardiaan (overste) van een klooster van zijn orde dat 

hij tot grote bloei brengt. Het wordt een centrum voor de media, dat aansprekend werkt en grote 

invloed heeft. In 1939 telt het klooster 800 bewoners en is daarmee het grootste klooster ter 

wereld.  

Wanneer de Duitsers Polen binnenvallen neemt het klooster 3000 

vluchtelingen op, waaronder 2000 Joodse mensen. Pater Kolbe blijft in 

verzet tegen de ideeën van de Nazi’s en spoort zijn collega’s aan hetzelfde 

te blijven doen. 

Op 17 februari 1941 wordt pater Kolbe door de Gestapo gevangen 

genomen en wordt naar het concentratiekamp Auschwitz gebracht. Daar 

speelt zich in juli 1941 het volgende af: Er is sprake van een vermeende 

ontsnappingspoging en als represaille worden tien gevangenen 

aangewezen tot opsluiting in een bunker om daar de hongerdood te 

sterven. Onder die tien aangewezenen is de vader van twee jonge kinderen. Hij smeekt om niet 

veroordeeld te worden en pater Kolbe gaat in zijn 

plaats de bunker in. Veertien dagen later, 14 augustus 1941, zijn er nog vier mannen in leven, 

onder wie pater Maximiliaan Kolbe. Zij worden met een injectie om het leven gebracht. 

Paus Paulus VI heeft Maximiliaan in 1971 zalig verklaard en de heiligverklaring als martelaar 

door paus Johannes–Paulus II volgde op 10 oktober 1982. Bij die heiligverklaring op het plein 

voor de Sint Pieter in Rome was de vader, in wiens plaats pater Kolbe zich stelde, aanwezig. 

J.P.Janssen, pr.ass. 
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Pastoraal team 

 

-Pastoor Schwillens, Heisteeg 66, 6171 NL, Stein tel: 046-4331328  

of in noodgeval: 06-10901080 

-Pastoor Janssen, Eburonenstraat 14, 6171 BG Stein tel: 046-4331200 

 

Opgeven misintenties 

 

H. Michaël, Berg a/d Maas 

 

Misintenties kunt u opgeven bij: Margriet Simons-Deuss Achter de Hegge 10, Berg a/ d Maas, 

tel:046-4234568 of via mail: simonsmargriet@gmail.com U kunt het geldbedrag overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Michaël, Berg a/d Maas rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22. 

U kunt ook gebruik maken van het formulier met envelop, dat u achter in de kerk vindt. Hier kunt 

U uw misintentie noteren en het verschuldigde bedrag bijvoegen. Deze envelop kunt U afgeven in 

de sacristie (voor of na elke H.Mis) of op de collecteschaal leggen 

 

HH. Martinus en Antonius van Padua, Urmond 

 

Misintenties kunt u opgeven bij de medewerkers van het parochiekantoor Stein. Dit is op 

maandag, woensdag en vrijdag geopend van 9.00- 11.00 uur. Het telefoonnummer is: 046-

4331674 of email: h.martinusstein@kpnmail.nl. Het geldbedrag kunt u overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Martinus en St. Antonius, Urmond rek.nr.NL35 RABO 0149 

2000 72 

 

Ziekencommunie 

 

Deze wordt thuisgebracht op de 1ste vrijdag van de maand. Wie hiervoor in aanmerking wil 

komen kan contact opnemen met pastoor Schwillens (tel. 4331328)  

 

H. Doopsel 

 

Voor het aanmelden van het H. Doopsel van uw kind is mogelijk tijdens kantooruren van het 

parochiekantoor op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00- 11.00 uur. Telefoonnummer: 046-

4331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl 
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MISINTENTIES URMOND EN BERG 

 

We gedenken onze dierbare overledenen: 

Mia Gelissen-Janssen, 84 jaar, weduwe van 

Christiaan Gelissen; 

Corrie Wagemans-Ploem, 93 jaar, weduwe 

van Jo Wagemans; 

Ben Peters, 87 jaar, echtgenoot van Paula 

Peters-Wenmaekers. 

 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 

 
  

ZATERDAG 5 AUGUSTUS 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

  

ZONDAG 6 AUGUSTUS 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd Mieke Michiels-Hendrix; 

Jrd Jo Hendrix; 

Jrd Paul Bons.  

 

DINSDAG 8 AUGUSTUS 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 11 AUGUSTUS 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

   

ZATERDAG 12 AUGUSTUS 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

 

ZONDAG 13 AUGUSTUS 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Zwd Mia Gelissen-Janssen en tevens voor 

echtgenoot Chrit Gelissen. 

 

DINSDAG 15 AUGUSTUS - Maria 

Tenhemelopneming 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 18 AUGUSTUS 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

 

 

ZATERDAG 19 AUGUSTUS AUGST 

Dialectmis. 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas   

Opgeluisterd door Ravelin. 

Alle overledenen van Augst (voordien de 

Oogstdankfeesten) van de afgelopen 75 jaar 

en allen die de AUGST een warm hart  

toedragen. 

Zef Bouts echtgenoot van Mia Bouts- 

Wijnands. 

2de Collecte voor onderhoud kerk.⛪️ 

   

ZONDAG 20 AUGUSTUS 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

1ste jrd Leentje Baldussu-van de Berg; 

Jrd Zef van Geldrop en tevens voor Agnes 

van Geldrop-Bovens; 

Lenie Thijssen-Heutmekers en t.v. Sjra 

Thijssen en zoon Pierre. 

 

DINSDAG 22 AUGUSTUS 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 25 AUGUSTUS  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas   

Voor de 93ste verjaardag van Annie Hamers-

Knoors en t.i.v. Jos Hamers. 

   

ZATERDAG 26 AUGUSTUS  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas   

Zwd Corrie Wagemans-Ploem. 

Zwd Ben Peters. 

Jrd. Pastoor Frans Bosch(ST) 

Voor de verjaardag van Antje Bouts en t.i.v. 

Sjang Bouts . 

Lei Hoffmans en t.i.v.Bella Hoffmans-

Heutmekers. 
 

ZONDAG 27 AUGUSTUS 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd ouders Van Mulken-Leers en overleden 

familieleden. 

 

DINSDAG 29 AUGUSTUS 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Piet Vaasen en overleden familieleden. 
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VRIJDAG 1 SEPTEMBER  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

   

ZATERDAG 2  SEPTEMBER  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas   

Jrd.Annie Geraeds(ST) 

 

ZONDAG 3 SEPTEMBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

 

 

 

Iedere zondag is er een uitzending van Kerk en Samenleving bij Bie Os Mijn 

Streekomroep tussen 08.00 en 10.00 uur. 

In deze radio-uitzending wordt iedere week een 

H. Mis uitgezonden, opgenomen in één van de kerken in ons uitzendgebied (gemeente Stein - 

Sittard/Geleen - Beek). 

 

 Bisschopszetel van Roermond ‘verhinderd’ 

 

Bisschop Harrie Smeets van Roermond heeft besloten vanwege zijn 

ziekte een flinke stap terug te zetten. De bisschop treedt niet af, 

maar is voortaan verhinderd om zijn werk als bisschop te doen. Het 

kerkelijk recht biedt de mogelijkheid om een bisschopszetel 

‘verhinderd’ te verklaren “wanneer de bisschop niet meer in staat is 

om zijn pastorale taak in het bisdom te vervullen” (canon 412). 

In een persoonlijke brief aan de priesters, diakens, pastoraal werkers en kerkbesturen in het 

bisdom Roermond schrijft bisschop Smeets dat het hem niet makkelijk gevallen is om dit besluit 

te nemen. “Het ligt niet in mijn aard om een opdracht niet af te maken. Maar sinds het bekend 

worden van mijn ziekte heeft het mij veel moeite gekost om mijn werk te doen. Ik heb 

geprobeerd zoveel mogelijk onder de mensen te blijven komen en contacten te onderhouden. Een 

tijd lang ging dat ook redelijk goed, maar ik moet nu constateren dat mijn krachten uitgeput zijn. 

Het is op!” Komend weekeinde wordt in alle kerken in Limburg een boodschap van de bisschop 

met gelijke strekking voorgelezen. 

Bij Mgr. Smeets werd in de zomer van 2021 een hersentumor geconstateerd. Hij werd hiervoor 

met diverse therapieën en medicijnen behandeld. Begin dit jaar werd een twee tumor gevonden en 

gaven de artsen aan niets meer voor de bisschop te kunnen doen. In overleg werden toen alle 

behandelingen stopgezet. “Sindsdien zijn mijn krachten achteruitgegaan,” schrijft Mgr. Smeets. 

“Met name de laatste weken voel ik dat ik niet meer kan wat ik graag zou willen en dat ik niet 

meer in staat ben het bisdom te besturen.” 

Op verzoek van bisschop Smeets heeft vicaris-generaal Mgr. René Maessen m.i.v. 6 juli 2023 

conform de canons 413 en 414 van het kerkelijk recht het volledige bestuur van het bisdom 

overgenomen, tot aan het moment waarop de zetel daadwerkelijk vacant raakt.  

Bisdom Roermond 
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Wereldjongerendagen in Lissabon 

  

De grote openluchtmis met paus Franciscus is zondag 6 augustus het 

hoogtepunt en tevens de afsluiting van de Wereldjongerendagen in Lissabon. 

Het is dit jaar voor de 17e keer dat dit feest voor katholieke jongeren wordt 

gehouden. De eerste keer was in 1984 in Rome. Sindsdien hebben de WJD om 

de paar jaar plaatsgevonden. Dit jaar is Lissabon in Portugal de plaats waar het 

geloofsfeest voor jongeren zich van 1 tot en met 6 augustus afspeelt. Ook 

vanuit Nederland nemen enkele honderden jongeren hieraan deel. Sommigen van hen vertrekken 

eind juli al vanuit Nederland om via Frankrijk en Noord-Spanje naar Lissabon te reizen. In de 

eerste dagen van augustus nemen ze deel aan een voorprogramma in een van de Portugese 

bisdommen. De WJD worden afgesloten met een grote nachtwake in de openlucht en op 

zondagmorgen de mis met de paus. Deze wordt door KRO-NCRV live op televisie uitgezonden. 

Ook op het platform www.katholiekleven.nl zijn voortdurend updates van de WJD te vinden. 

  

Meer info op www.wjd.nl 
 

 

Je moet het maar weten  

Hoe Sint-Christoffel patroonheilige van de reizigers werd 

Sint-Christoffel staat bekend als patroonheilige van de reizigers. Veel mensen 

hebben een afbeelding van Christoffel in hun auto of aan een sleutelhanger. 

Maar waarom net hij? 

De meest gangbare versie vertelt het verhaal van een reus die in de derde eeuw in Klein-Azië 

(Turkije) leefde en daar reizigers op zijn schouders over een wilde rivier zette, in de hoop 

daarmee in dienst te kunnen treden bij de machtigste koning ter wereld. Toen hij op een dag een 

kind wilde overzetten, werd dat tijdens de tocht steeds zwaarder. Toen hij opkeek zag Christoffel 

dat hij Jezus op zijn schouders droeg. Christoffel begreep dat hij de grootste koning nu gevonden 

had. Hij liet zich dopen en trok de rest van zijn leven als prediker rond. De Latijnse naam 

Christoforus betekent ook letterlijk ‘Christus-drager’. 

  

Het tafereel van Christoffel die het Christuskind op zijn schouders draagt, is talloze keren in 

beelden, schilderijen, glas-in-loodramen, medailles en sleutelhangers afgebeeld. Het is wel goed 
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om te bedenken dat de ‘Grote Vriendelijke Reus’ de westerse interpretatie van Christoffel is. Die 

staat in contrast met de meer oostelijke voorstelling van Christoffel als een ‘kynokephalos’. Dat is 

een reusachtige wezen met een hondenkop. Deze zou door priesters of monniken zijn gedoopt en 

kon daardoor spreken met een menselijke tong. Hij predikte, verrichte wonderen en zou zelfs de 

Romeinse keizer Decius hebben bekeerd, alvorens de marteldood te sterven. Op oosterse 

afbeeldingen is de heilige Christoffel dan ook met een hondenkop te zien. 

Hoewel de feestdag van Sint-Christoffel sinds de vernieuwing van de liturgie in 1969 niet meer 

officieel op de liturgische kalender staat, is hij onverminderd populair als beschermheilige van 

reizigers. In Limburg kennen we ‘Sjtuf’’ natuurlijk ook als patroonheilige van de kathedraal en 

van de bisschopsstad Roermond. 
Bron: Bisdom Roermond 

 

 
 

 
 


