
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OVER ONZE HEILIGEN (41)  O. L. VROUW VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND - 27 juni 

 

In veel kerken vind je naast beelden van Maria ook vaak de afbeelding van 

een icoon waarop Maria te zien is als ‘Onze Lieve Vrouw van Altijddurende 

Bijstand.’ 

Ook zijn er parochies en parochiekerken die dezelfde naam dragen: 

Lindenheuvel, Kunrade, Heilust, Roermond en Valkenburg aan  de Geul.  

Enkele van deze kerken zijn nu aan de eredienst onttrokken, maar dat wil 

niet zeggen dat de devotie tot Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand 

verdwenen is.  

Naast de verering van de Heilige Gerardus kent ook de kloosterkerk van 

Wittem een grote devotie voor Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Dat de devotie in 

Wittem zo groot is, is niet toevallig. Het  origineel van de icoon wordt bewaard in de hoofdkerk 

van de Redemptoristen in Rome en deze kloosterlingen hebben veel bijgedragen aan de 

verspreiding van deze devotie. 

De icoon laat de afbeelding van Maria zien met het Kind Jezus op de arm. Maria kijkt niet naar 

haar Kind, maar kijkt ons recht aan. Wel wijst zij op haar Zoon, om ons te laten zien dat Hij 

degene is die wij volgen. 

Links is een afbeelding te zien op de icoon van de aartsengel  Michaël. Hij draagt de lans en de 

spons. Rechts is de afbeelding te zien van de aartsengel Gabriël die het kruis en de nagels toont. 

Beide engelen verwijzen daarmee naar het lijden van Christus.  

Opvallend is dat een van de sandalen van Jezus losjes aan zijn voetje bungelt. De betekenis ervan 

kent twee duidingen. Sommigen menen dat het verwijst naar Johannes de Doper, die – over Jezus 

sprekend –  zegt dat hij niet waardig is de riem van  zijn sandaal los te maken. 

Een andere mening geeft aan dat Maria zo schrikt van de aanduidingen door de engelen van het 

toekomstige lijden, dat de schok van haar schrikbeweging het sandaaltje doet losschieten.  

De Griekse letters op de icoon verwijzen naar de afgebeelde personen: Maria, de Moeder Gods; 

Jezus Christus en de aartsengelen Gabriël en Michaël.  

Soms vindt men de afbeelding waarop Maria en het Kindje Jezus gekroond zijn. Deze kronen 

zijn  later toegevoegd. Zij horen niet bij de originele icoon.  

Vaak steken mensen een kaarsje op bij de beeltenis om hun zorgen en vragen, maar ook hun 

dankbaarheid met Maria te delen en te vragen dat zij die intenties aanbeveelt bij haar Zoon. 

Mensen doen dat in de hoop dat zij niet teleurgesteld worden.  

In mijn gedachte komt een tekst uit het Memorare van de heilige Bernardus boven. 

In dat gebed zegt hij: ‘Gedenk, o allergenadigste Maagd Maria, dat het nooit gehoord is dat 

iemand die tot U zijn toevlucht nam, Uw hulp inriep of Uw voorspraak afsmeekte, door U in de 

steek werd gelaten.’ 
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Vol vertrouwen mogen we die gedachte bewaren als we een kaars opsteken en even staan te 

bidden! Het voelt als een hart onder de riem! 

 

J.P.Janssen, pr.ass.  

 

 
 

EEN BERICHT VAN BEKENDEN, VER WEG 

 

Tijdens de Vastenactie 2023 hebben we kennis gemaakt met Awut en 

Ajak, twee weduwen uit Zuid–Soedan. We hoorden hoe zij met hulp 

van de Vastenactie en met hun onderlinge steun bezig waren een 

nieuw bestaan op te bouwen voor zichzelf en hun kinderen. In de 

gemeenschap van het dorpje Malek vonden zij elkaar en werden 

vriendinnen.  

Laatst kwam er een bericht van hen.  

Het gaat gelukkig beter met de families, maar er blijven uitdagingen.  

Awut vertelt: ‘Dankzij de nieuwe spaargroep kunnen we geld opzij leggen zodat de kinderen naar 

school kunnen gaan. We hebben door de droogte weinig kunnen oogsten. Om toch wat geld te 

verdienen, kopen we op de markt bij de rivier gedroogde vis, die we hier in de dorpen verkopen. 

Eén van ons gaat dan op pad om de vis te kopen en de ander zorgt voor de kinderen.’ 

De vrouwen kregen ook voedselsteun via de lokale partner van de Vastenactie: erwten, sorghum ( 

een oude graansoort, die goed tegen droogte kan) en pinda’s,  zodat er toch wat te eten was na de 

mislukte oogst. Ook ontvingen zij zaaigoed en gereedschap om opnieuw te kunnen zaaien. 

Awut en Ajak kijken optimistisch naar de toekomst: ‘Er wordt meer regen verwacht, dus hopen 

we een betere oogst te krijgen. Dan hebben we voldoende eten en kunnen  we wat extra geld 

verdienen. Daarmee kunnen de kinderen naar school en hebben ze meer kans dat ze later zelf 

voldoende geld kunnen verdienen om voor zichzelf te zorgen.’ 

Fijn om dat bericht te mogen lezen en daardoor te weten dat het helpt om mensen daar, ter 

plekke, te steunen om een nieuw bestaan op te bouwen! 

 

J.P.Janssen, pr.ass. 
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VERBREEK DE BANDEN VAN SLAVERNIJ 

 

Officieel werd in 1863 in Nederland de slavernij afgeschaft, maar 

het duurde nog tien jaar voordat het werkelijkheid werd. Dit jaar 

gedenken we het feit dat het 150 jaar geleden is. 

Slavernij, slaven houden en verhandelen gaat in tegen de rechten 

van de mens. 

Nederland liep echt niet voorop bij de afschaffing. Ons aandeel in 

deze geschiedenis verdient geen ereplaats. 

In de Bijbel wordt vaker gesproken over de slavernij. In het Oude Testament wordt gesproken 

over de slavernij die met schulden te maken had. Als je je schulden niet kon betalen, had de 

schuldeiser het recht je tot slaaf te maken. Maar daar waren grenzen aan. 

Ieder Sabbatsjaar  – eens per 7 jaren – moesten de slaven vrijgelaten worden en werden hun 

schulden kwijtgescholden. En in alle opzichten werd er van uitgegaan dat men de slaven 

menselijk moest behandelen. 

In de loop van de eeuwen hebben de kerkelijke leiders vaker geprobeerd een einde aan de 

slavernij in de wereld te maken, met soms meer en soms minder succes. 

Heel duidelijk is een uitspraak van het Tweede Vaticaans Concilie over deze kwestie. In een van 

de besluiten van dit Concilie wordt het als volgt omschreven: 

‘De menselijke instellingen nu, privé of publieke, dienen er naar te streven dienstbaar te zijn aan 

de waardigheid van de mensen en aan diens eindbestemming; ook dienen zij met kracht te 

strijden tegen elke vorm van slavernij, zowel op sociaal als politiek vlak, en de fundamentele 

rechten van de mens in elk politiek bestel te waarborgen (Gaudium en Spes, nr. 29). 

De gang van zaken onder andere rond de bouw van de stadions bij het WK – Voetbal hebben 

laten zien dat slavernij nog steeds niet is uitgeroeid. En naast de sociale slavernij, zijn er ook 

allerlei nieuwe manieren gekomen om mensen tot slaaf te maken van drugs, van alcohol, van 

gokken en andere manieren die de menselijke waardigheid geweld aan doen. 

150 jaar afschaffing van de slavernij herdenken vraagt ook aandacht te hebben voor eigentijdse 

verslavingen... 

 

J.P. Janssen, pr.ass. 

 

 

Pastoraal team 

 

-Pastoor Schwillens, Heisteeg 66, 6171 NL, Stein tel: 046-4331328  

of in noodgeval: 06-10901080 

-Pastoor Janssen, Eburonenstraat 14, 6171 BG Stein tel: 046-4331200 
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Opgeven misintenties 

 

H. Michaël, Berg a/d Maas 

 

Misintenties kunt u opgeven bij: Margriet Simons-Deuss Achter de Hegge 10, Berg a/ d Maas, 

tel:046-4234568 of via mail: simonsmargriet@gmail.com U kunt het geldbedrag overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Michaël, Berg a/d Maas rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22. 

U kunt ook gebruik maken van het formulier met envelop, dat u achter in de kerk vindt. Hier kunt 

U uw misintentie noteren en het verschuldigde bedrag bijvoegen. Deze envelop kunt U afgeven in 

de sacristie (voor of na elke H.Mis) of op de collecteschaal leggen 

 

HH. Martinus en Antonius van Padua, Urmond 

 

Misintenties kunt u opgeven bij de medewerkers van het parochiekantoor Stein. Dit is op 

maandag, woensdag en vrijdag geopend van 9.00- 11.00 uur. Het telefoonnummer is: 046-

4331674 of email: h.martinusstein@kpnmail.nl. Het geldbedrag kunt u overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Martinus en St. Antonius, Urmond rek.nr.NL35 RABO 0149 

2000 72 

 

Ziekencommunie 

 

Deze wordt thuisgebracht op de 1ste vrijdag van de maand. Wie hiervoor in aanmerking wil 

komen kan contact opnemen met pastoor Schwillens (tel. 4331328)  

 

H. Doopsel 

 

Voor het aanmelden van het H. Doopsel van uw kind is mogelijk tijdens kantooruren van het 

parochiekantoor op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00- 11.00 uur. Telefoonnummer: 046-

4331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

MISINTENTIES URMOND EN BERG 

 

We gedenken onze dierbare overledenen: 

 

Pierre Thijssen, 63 jaar, echtgenoot van Resi 

Thijssen-Rietbergen 

Gaston Pörteners, 91 jaar, echtgenoot van 

Mariëtte Pörteners-Penders 
 

 

 

 

 

 

 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 

  

Wij feliciteren onze dopeling en haar 

ouders: 

Novalee en Riley, dochters van Samira 

Weiss en Frank Wilms; 

Dalysia, dochter van Britney Celak en 

Mitchel Knipschild. 

 
Opdat zij mogen leven als gelukkige christen. 

   

ZATERDAG 3 JUNI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

Voor een bijzondere intentie. 
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ZONDAG 4 JUNI:  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DINSDAG 6 JUNI:  

18.45 uur: Antoniusnoveen 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 9 JUNI: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

  

ZATERDAG 10 JUNI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

5de  Jrd. Annie Hamers-Knoors en t.i.v. 

Jos Hamers. 

 

ZONDAG 11 JUNI: - dankmis Eerste 

Heilige Communie 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Hub Meulenberg. 
 

DINSDAG 13 JUNI: 

18.45 uur: Antoniusnoveen 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 16 JUNI: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  
 

ZATERDAG 17 JUNI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

Vanwege verjaardag Sjang Bouts en t.i.v. 

Antje Bouts. 

2deCollecte voor onderhoud kerk.⛪️ 

 

ZONDAG 18 JUNI:  - Vaderdag 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

6 wkd. Pierre Thijssen, tevens voor Sjra 

Thijssen en Lenie Thijssen-Heutmekers. 

Jan Janssen vanwege verjaardag; 

ouders Meuwissen-Spee en overleden 

familieleden. 

 

DINSDAG 20 JUNI: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 23 JUNI: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d 

Maas.  

  

ZATERDAG 24 JUNI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas  

Vanwege verjaardag:Jo D’Elfant echtgenoot 

van Wilhelmien Moureaux. 

Vanwege verjaardagen: Lei Hoffmans en 

Bella Hoffmans- Heutmekers. 
 

ZONDAG 25 JUNI:   

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd M. Cosemans. 
 

DINSDAG 27 JUNI: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 Piet Vaasen en overleden familieleden. 
 

VRIJDAG 30 JUNI:   

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

  

ZATERDAG 1 JULI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

 

ZONDAG 2 JULI: 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond  

Lenie Thijssen-Heutmekers en tevens voor 

Sjra Thijssen en zoon Pierre. 
 

 

 

 

Iedere zondag is er een uitzending van Kerk en Samenleving bij Bie Os 

Mijn Streekomroep tussen 08.00 en 10.00 uur. 

In deze radio-uitzending wordt iedere week een 

H. Mis uitgezonden, opgenomen in één van de kerken in ons uitzendgebied (gemeente Stein - 

Sittard/Geleen - Beek). 
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Priesterwijding op zaterdag na Pinksteren 

 

Op de zaterdag na Pinksteren (3 juni) worden in de kathedraal in Roermond 

twee nieuwe priesters gewijd. Het gaat om José Eduardo Guerrero Hoyos en 

Andy Garcia, die nu als diaken actief zijn in de parochies van Sittard en 

Maastricht-Oost. Beiden zijn lid van de Neocatechumenale Weg, een van de 

nieuwe bewegingen in de katholieke Kerk. 

Met hun wijding komt het aantal nieuwe priesters voor het bisdom Roermond dit jaar op acht. Het 

is bijzonder dat het bisdom dit jaar zoveel nieuwe priesters mag verwelkomen. De zes andere 

neomisten werden eerder dit voorjaar in hun thuisbisdommen in India al tot priester gewijd. De 

wijdingsplechtigheid op zaterdag 3 juni begin om 10.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal aan 

de Markt in Roermond. Iedereen is van harte welkom. 

 

Persdienst Bisdom Roermond 
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Geslaagde landelijke misdienaarsdag 

 

 De eerste landelijke misdienaarsdag die zaterdag 13 mei werd 

gehouden, was een groot succes. Enkele honderden misdienaars en 

acolieten uit heel Nederland waren naar de bedevaartplaats 

Kevelaer, vlak over de grens bij Venlo, gekomen. 

Daar trokken ze in hun liturgische kleding in processie naar de 

basiliek voor een eucharistieviering met onder andere bisschop Ron van den Hout van Groningen 

en hulpbisschop Herman Woorts van Utrecht. Ook vicarissen van de bisdommen Roermond, Den 

Bosch en Breda waren erbij. Na mis volgde een versnapering, gevolgd door een speurtocht door 

het zonnige Kevelaer. De dag werd afgesloten met een bezoek aan de genadekapel en het 

opsteken van een bedevaartkaars in de kaarsenkapel. 

 

Nieuwsbrief Bisdom Roermond 

 

 
 

 

 90 Jaar bedevaarten naar Banneux 

  

In het voorjaar van 1933 verscheen Maria in Banneux aan het meisje Mariette 

Beco. Nog datzelfde jaar werden vanuit Limburg de eerste bedevaarten naar 

deze bijzondere plek in de Belgische Ardennen georganiseerd. Precies 90 jaar 

later doet Caritas Banneux Bisdom Roermond dat nog steeds. In juni en in 

september/oktober zijn er weer dagtochten en meerdaagse bedevaarten vanuit 

Limburg naar Banneux. 

De dagtochten vinden plaats op 19 juni en 2 oktober. Vanuit diverse plaatsen in Limburg 

vertrekken er dan bussen naar Banneux. In dezelfde periodes vinden van 16 t/m 20 juni en van 29 

september t/m 3 oktober ook de zogeheten triduüms gehouden. Dit zijn vijfdaagse volledig 

verzorgde bedevaarten. Dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers zijn deze triduüms ook 

geschikt voor mensen die zorg nodig hebben. De bedevaarten van Caritas Banneux Bisdom 

Roermond worden uitgevoerd door het Huis voor de Pelgrim in Maastricht. 

  

Kijk voor meer informatie op www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/banneux 

 

 
Euregionale pelgrimstocht vanaf Drielandenpunt 

  

Net als Maastricht en Susteren kent ook Aken een Heiligdomsvaart. Deze vindt dit jaar plaats van 

9 tot en met 19 juni. Op tweede dag van de Heiligdomsvaart – zaterdag 10 juni – is er een 

Euregionale pelgrimstocht vanaf het Drielandenpunt in Vaals naar de Dom in Aken. 
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Aan deze pelgrimstocht wordt meegewerkt door de bisdommen Aken, 

Hasselt, Luik, Luxemburg en Roermond. Belangstellenden lopen die 

dag vanaf het Drielandenpunt naar de Katschhof in het centrum van 

Aken, waar vervolgens een openluchtviering plaatsvindt.  

De wandeltocht start op zaterdagmorgen 10 juni om 8.00 uur vanaf het 

Drielandenpunt. Onderweg zijn er enkele korte bezinningsmomenten. 

De verwachting is dat de pelgrims rond 10.00 uur bij de Dom 

aankomen. Om 9.45 uur kunnen pelgrims voor wie de hele route te 

lang is zich op de Sankt-Jakbplatz in Aken aansluiten. Van daaruit is het niet ver meer naar de 

Dom. 

Om 11.00 uur is er een openluchtmis met honderden andere deelnemers aan de Heiligdomsvaart. 

Na de viering is er gelegenheid om de Dom te bezoeken en de 

relieken te vereren. Daarna kan iedereen op eigen gelegenheid 

lunchen. Om 15.00 uur is er een korte gebedsdienst met 

slotzegen in het klooster van de zusters franciscanessen in de 

Elisabethstraße. Wie wil kan daarna teruglopen naar Vaals of op 

eigen gelegenheid of met het openbaar vervoer terugreizen.  

 

Belangstellenden worden verzocht zich aan te melden via www.bisdom-roermon.nl/aken 

 

 

 


