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H. Vormsel: 

12 december 2023:19.00 uur St. Martinuskerk Urmond 

 

De Eerste Heilige Communie: 

26 mei 2024: 9.30 uur St. Michaëlkerk Berg a/d Maas 

 

 

De Gerarduskalender 

 

De Gerarduskalender wordt door het klooster van Wittem uitgebracht 

en is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die 

opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje 

spirit’. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, 

bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende 

onderwerpen. 

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. Hij 

bestaat uit een blok en een schild en kost € 9,75. Heeft u interesse, dan 

kunt u zich t/m 29 september tijdens kantooruren melden bij de 

medewerkers van ons parochiekantoor 046-4331674 of email: 

h.martinusstein@kpnmail.nl met vermelding van uw naam, adres en 

telefoonnummer.  

 

 

BEDEVAART NAAR KEVELAER OP DINSDAG 26 SEPTEMBER 

2023 

 

Van de parochies van het Dekenaat Susteren, Urmond, Guttecoven, Stein 

en Berg a/d Maas 

Het thema van de bedevaart is: ‘Maria, Koningin van de vrede, bidt voor 

ons’. 

Tussen 8.00 en 8.30 uur worden de deelnemers in de verschillende 

plaatsen opgehaald. 

Het programma is als volgt: 

11.30 uur: eigen Eucharistieviering (Pelgrimsmis) in de basiliek te 

Kevelaer;  

15.00 uur: wij gaan naar het Kruiswegpark, voor wie niet goed ter been is 

wordt de kleine Kruisweg gebeden in het Forum Pax Christi.  

Parochieblad voor de parochies 

H. Michael Berg aan de Maas 

HH. Martinus en Antonius Urmond 

 

Zaterdag 2023 

 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór  

 

Website: www.rkkerkenstein.nl 

Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 

Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl 
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16.00 uur: biechtgelegenheid in de biechtkapel.  

17.30 uur: de bedevaart wordt besloten met een Plechtig Lof in de basiliek.  

Om ± 19.45 uur hopen wij weer thuis te zijn. 

 

De busreis kost € 25,-- p.p., bij aanmelding te voldoen. Een misintentie kost € 10,-- en bij 

aanmelding te voldoen. Aanmelden tot 1 september. 

Parochie Berg a/d Maas: mevrouw Annie Bouts, Nederheidestraat 4, 4333201 

Parochie Urmond: parochiekantoor Stein, 4331674 

 

Met vriendelijke groeten, namens Deken Lauvenberg, Truus Oosterbaan-Heuwekemeijer. 

 
 

 
 

OVER ONZE HEILIGEN...(42)  

De martelaren van Gorcum (9 juli) 

 

De strijd tegen de Spanjaarden, – de Tachtig Jarige Oorlog 

–, was niet alleen een strijd om de onafhankelijkheid voor 

ons land, maar ook een oorlog om de vrijheid van 

godsdienst te bewerken. Zoals in iedere oorlog worden 

mensen het slachtoffer van het geweld. In deze oorlog 

lieten zowel de katholieke Spanjaarden als de protestantse 

Geuzen zich niet onbetuigd. Er werden vele mensen vermoord door beide partijen omwille van 

hun geloof. 

Zo werden 19 Franciscaner monniken met geweld om het leven gebracht. 

Op 9 juli 1572 vond deze marteling en moord plaats in een turfschuur nabij Brielle. Brielle was 

op 1 april van dat jaar veroverd door de Geuzen. En meteen werden er maatregelen genomen die 

onuitwisbaar waren. 

De kloosters werden gesloten en de kloosterlingen gevangengenomen. Twee weken lang werden 

de Franciscanen uit het Gorcumse klooster vernederd, gefolterd en uitgedaagd hun geloof af te 

zweren. Ze werden daarna met een vrachtschuit naar Brielle gebracht en daar met 4 andere 

gevangengenomen geestelijken opgehangen in een turfschuur. 

Op die plaats staat nu het Heiligdom van de Martelaren van Gorcum. 

De geschiedenis is vrij gedetailleerd bekend geworden omdat de getuigen van de gebeurtenissen 

er een verslag van maakten en een boek erover uitgaven. Zo zijn er vele details bekend geworden 

en worden ook de namen van de martelaren vermeld. Twee van de kloosterlingen waren 

afkomstig uit Weert: Hieronymus en Antonius. Van Hieronymus is bekend dat hij in zijn leven 

veel had meegemaakt en in het klooster een leidinggevende functie had. Van Antonius is minder 

bekend. 
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In 2017 verscheen onder de redactie van de franciscaan Ton Peters een boek, “Gehangen 

Heiligen”, dat uitgebreid de geschiedenis van de gang van zaken rond de Martelaren van Gorcum 

beschrijft. Ook wordt daarin de persoonlijke achtergronden van de martelaren beschreven. 

Jaarlijks wordt op 9 juli heel uitdrukkelijk stilgestaan bij deze heiligen, die omwille van hun 

geloof vermoord werden. 

J.P.Janssen, pr.ass. 

 

Gegevens betreffende het aangehaalde boek: 

Ton Peters ofm (red) : Gehangen Heiligen. Uitgeverij Berne Media 2017; 152 blz. 

ISBN: 978 90 8972 159 4 

 

 

HOE ER VOORUITGANG GEBOEKT WORDT… 

In de loop van de geschiedenis staat de vooruitgang niet stil. Dat is ook zo in de geschiedenis van 

de devotie voor heiligen. 

Uit vroegere jaren kennen we vaak alleen maar afbeeldingen van heiligen die als 

muurschildering, glas in loodraam of als beeld ons uitnodigen bij de afgebeelde heilige te bidden 

voor onze intenties. De weergave van de heilige kwam voort uit de gedachtewereld van de 

kunstenaar. 

Iets tastbaarder wordt devotie voor een heilige wanneer er een reliek van de heilige beschikbaar 

is. Vaak zijn het kleine stukjes van het gebeente van de heilige of van voorwerpen die de heilige 

in de loop van de tijd heeft aangeraakt. Uit devotie wordt de reliek aangeboden om te vereren, 

met een kus, door een aanraking met de hand of door Gods zegen te ontvangen, die met de reliek 

wordt gegeven. 

De ontwikkeling gaat verder. Zo was de heilige Bernadette Soubirous een van de eerste heiligen 

waarvan een foto beschikbaar was. Ze had er uren voor moeten stilzitten, omdat de ontwikkeling 

van de fotografie dat in die dagen vroeg. Het leverde wel een portret 

op waardoor we nu nog weten hoe de heilige er daadwerkelijk uit 

zag. 

Dezer dagen las ik een bericht dat er weer een verdere ontwikkeling 

is. Een Braziliaanse ontwerper en 3D graficus heeft een reconstructie 

gemaakt van het gezicht van de heilige Antonius van Padua. 

Daarvoor werd gebruikgemaakt van de originele schedel van de 

heilige. Deze schedel wordt in Padua bewaard en toen in 1981 het 

graf van de heilige geopend werd, heeft men van die schedel een 

gipsafdruk gemaakt. Dit afgietsel is de basis voor de reconstructie 

van het gezicht van de heilige… Natuurlijk volgens de kunstenaar 

die gebruik maakte van de nieuwste technieken en programma’s die 

hijzelf voor de computer ontwikkelde. 
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Overigens kunnen we in onze eigen omgeving een soortgelijke gang van zaken vinden. 

Op basis van de schedel van Sint Gerlachus staat in de kerk van Houthem – Sint Gerlach in brons 

een reconstructie het hoofd van de heilige. Om dit project te kunnen financieren kwam er zelfs 

een bijdrage van Mick Jagger, lid van de Rolling Stones, die enige tijd geleden logeerde in het 

naastgelegen hotel. 

Omdat er kopierechten op de foto van Sint  Antonius zijn, kunnen we de foto helaas niet 

kosteloos  afdrukken. Als u het resultaat met eigen ogen wilt zien, kunt U terecht op Kerknet.be. 

Daar werd een bericht met de foto op 14 juni jl. gepubliceerd. 

 J.P. Janssen, pr.ass. 

 

 

Pastoraal team 

 

-Pastoor Schwillens, Heisteeg 66, 6171 NL, Stein tel: 046-4331328  

of in noodgeval: 06-10901080 

-Pastoor Janssen, Eburonenstraat 14, 6171 BG Stein tel: 046-4331200 

 

Opgeven misintenties 

 

H. Michaël, Berg a/d Maas 

 

Misintenties kunt u opgeven bij: Margriet Simons-Deuss Achter de Hegge 10, Berg a/ d Maas, 

tel:046-4234568 of via mail: simonsmargriet@gmail.com U kunt het geldbedrag overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Michaël, Berg a/d Maas rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22. 

U kunt ook gebruik maken van het formulier met envelop, dat u achter in de kerk vindt. Hier kunt 

U uw misintentie noteren en het verschuldigde bedrag bijvoegen. Deze envelop kunt U afgeven in 

de sacristie (voor of na elke H.Mis) of op de collecteschaal leggen 

 

HH. Martinus en Antonius van Padua, Urmond 

 

Misintenties kunt u opgeven bij de medewerkers van het parochiekantoor Stein. Dit is op 

maandag, woensdag en vrijdag geopend van 9.00- 11.00 uur. Het telefoonnummer is: 046-

4331674 of email: h.martinusstein@kpnmail.nl. Het geldbedrag kunt u overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Martinus en St. Antonius, Urmond rek.nr.NL35 RABO 0149 

2000 72 

 

Ziekencommunie 

 

Deze wordt thuisgebracht op de 1ste vrijdag van de maand. Wie hiervoor in aanmerking wil 

komen kan contact opnemen met pastoor Schwillens (tel. 4331328)  
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H. Doopsel 

 

Voor het aanmelden van het H. Doopsel van uw kind is mogelijk tijdens kantooruren van het 

parochiekantoor op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00- 11.00 uur. Telefoonnummer: 046-

4331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

MISINTENTIES URMOND EN BERG 

 

ZATERDAG 1 JULI 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
 

ZONDAG 2 JULI 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Lenie Thijssen-Heutmekers en t.v. Sjra 

Thijssen en zoon Pierre. 
 

DINSDAG 4 JULI 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 7 JULI  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

H Wijnands-Van Mulken. 

   

ZATERDAG 8 JULI 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Jrd. Gerrit Wijnands en t.i.v. ouders 

Wijnands-Bovens en ouders Janssen-Knoors. 
 

ZONDAG 9 JULI 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

3de  jrd Annie Verhaeg-Schoonbrood; 

Elly en Nic de Bruin-Janssen en zoon John. 
 

DINSDAG 11 JULI 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 14 JULI 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
  

ZATERDAG 15 JULI  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

Jrd. Paulina Houben-Wenmakers en 

Arnold Houben.(St) 

Jrd. Elisabeth Wenmakers en 

Peter Engels.(St) 

Jrd. Anna Mevis-Ritzen. 

Jrd. ouders Gijs van Bree en Cora Govers. 
 

2de Collecte voor onderhoud kerk. 

 

ZONDAG 16 JULI 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Truus Kitzen-Rutjens. 
 

DINSDAG 18 JULI 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. Tiny Demand-Janssen en ouders 

Janssen-Bohnen. 
 

VRIJDAG 21 JULI  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

   

ZATERDAG 22 JULI 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

 

ZONDAG 23 JULI 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DINSDAG 25 JULI 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Piet Vaasen en overleden familieleden. 
 

VRIJDAG 28 JULI   

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

   

ZATERDAG 29 JULI 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

   

ZONDAG 30 JULI 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
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DINSDAG 1 AUGUSTUS 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 4 AUGUSTUS  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

   

 

 

ZATERDAG 5 AUGUSTUS 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
 

ZONDAG 6 AUGUSTUS 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. Mieke Michiels-Hendrix; 

Jrd. Jo Hendrix. 

 

 

Iedere zondag is er een uitzending van Kerk en Samenleving bij Bie Os Mijn 

Streekomroep tussen 08.00 en 10.00 uur. 

In deze radio-uitzending wordt iedere week een 

H. Mis uitgezonden, opgenomen in één van de kerken in ons uitzendgebied (gemeente Stein - 

Sittard/Geleen - Beek). 

 

 

 

Donateursactie 2023 

Van 2/7 tot en met 8/7 houdt Fanfare St.Martinus Urmond haar jaarlijkse 

donateursactie. Leden komen u die week vragen om uw financiële steun, 

waarvoor alvast dank. 
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Hulpbisschop vierde 40-jarig priesterjubileum 

Hulpbisschop Everard de Jong vierde op Eerste Pinksterdag zijn robijnen 

priesterjubileum. Het was dan op de dag af 40 jaar geleden dat hij tot priester 

werd gewijd. Mgr. De Jong vierde het feest zondag 28 mei met een 

eucharistieviering om 9.00 uur in de Petrus’ Bandenkerk in Heer, waar hij ook 

pastoor is. 

Aansluitend aan de mis trok de jaarlijkse sacramentsprocessie door Heer. Na 

de processie was er tijdens een receptie gelegenheid de jubilaris te feliciteren. 

De hulpbisschop heeft er bewust voor gekozen om zijn robijnen priesterfeest 

in zijn eigen parochie te vieren. Begin volgend jaar is het 25 jaar geleden dat hij tot bisschop 

werd gewijd. Het is de bedoeling om dit jubileum met het bisdom te vieren. 

Mgr. De Jong (Eindhoven 1958) begon in 1976 aan zijn priesteropleiding aan het grootseminarie 

Rolduc. Op 28 mei 1983 werd hij door toenmalig bisschop Jo Gijsen tot priester gewijd. Daarna 

werd hij benoemd tot kapelaan in de Gertrudisparochie in Maasbracht. Van 1984 tot 1989 

studeerde hij filosofie in Rome en Washington. Daarna werkte hij onder meer als docent filosofie, 

studentenpastor en verantwoordelijke voor jongeren- en roepingenpastoraat en evangelisatie in 

het bisdom. Op 6 februari 1999 werd Mgr. De Jong tot bisschop gewijd. Sinds 2020 is hij ook 

verantwoordelijk bisschop voor het Militair Ordinariaat. In 2019 werd hij tevens benoemd tot 

pastoor van de samenwerkende parochies in Maastricht-Oost. 

 

Kroningsfeesten in Tongeren 

  

Tongeren – de oudste stad van België – viert in de week van 2 tot en 

met 9 juli de Kroningfeesten. Net als de heiligdomsvaarten van 

Aken, Maastricht en Susteren worden deze eens in de zeven jaar 

gehouden. Centraal in de Kroningsfeesten staat het beeld van Onze-

Lieve-Vrouw ‘Oorzaak van onze Blijdschap’. De kroning van dit 

Mariabeeld in 1890 was aanleiding om de Kroningsfeesten in te stellen. 

Dit jaar worden de feesten voor de 19e keer gehouden. Op het programma staan een processie (de 

grootste van België) en een avondspel, waaraan drieduizend Tongenaren deelnemen. Daarnaast 

zijn er pontificale eucharistievieringen, concerten en optredens. Ook is de stad in deze periode 

feestelijk versierd. Zowel in de processie als in het avondspel op de Grote Markt van Tongeren 

wordt het leven van Maria en Christus uitgebeeld. 

Typerend voor de Kroningsfeesten is dat hele families uit Tongeren hieraan deelnemen. Tijdens 

de processie wordt – net als in de heiligdomsvaarten – een groot aantal relieken aan het volk 

getoond. 

Meer informatie over de Kroningsfeesten: www.kroningsfeesten.be  

 

 

Dag voor grootouders 

  

We kennen allemaal Vaderdag en Moederdag. Dat zijn geen kerkelijke feesten, hoewel er op die 

dagen in de kerk wel vaak voor alle vaders en moeders wordt gebeden. Wat sinds twee jaar wel 

een kerkelijke feestdag is: is de Dag voor Grootouders. 
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Paus Franciscus heeft deze vastgesteld op de vierde zondag van juli. Dit 

jaar is dat op 23 juli. Deze dag is niet toevallig gekozen, want het is de 

zondag vóór de feestdag van de Heiligen Anna en Joachim, de opa en 

oma van Jezus. 

Het is een mooie gelegenheid om midden in de zomervakantie even stil te 

staan bij al die grootouders, die soms misschien een beetje vergeten 

worden of het tijdens de vakantie wekenlang zonder bezoek van hun kinderen en kleinkinderen 

moeten stellen. Het is goed om dankbaar te zijn voor wat zij voor ons gedaan hebben. 

  
 

 
 

 
 


