
Ja, ik wil ... nog altijd!

10 februari 2019 in Steyl

Dag met onder andere:
Heilige Mis / Lezing door Z.E. W.J. kardinaal Eijk / 
Hernieuwing van de trouwbeloften / Apart kinderprogramma



‘Het huwelijk is 
iets kostbaars; 

laten we het 
allen in ere 
houden en 
de trouw 

respecteren’. 
Hebreeën 13, vers 4

Welkom in Steyl

Alle R.K. kerkelijk gehuwde echtparen van alle 

leeftijden met en zonder kinderen zijn van harte 

uitgenodigd op de HUWELIJKSZONDAG. Deze wordt 

georganiseerd in het klooster van de Missiezusters 

in Steyl door het “Initiatief Huwelijkszondag” 

i.s.m. het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het 

bisdom Roermond. Op deze zondag willen wij het 

mooie van het  sacrament van het R.K. huwelijk 

nader belichten. Als u kinderen heeft, zijn die 

vanzelfsprekend van harte welkom. Voor kinderen 

en tieners is er een apart programma naar leeftijd.

Programma:
09.45 uur:   Heilige Mis in de kapel van het klooster
10.45 uur:   Koffie en ontmoeting
11.15 uur:   Korte inleiding op het thema 
    door pastoor M. Otto
    Eigen programma voor kinderen 
    en tieners
12.00 uur:   Sfeervolle maaltijd
13.15 uur:   Lezing door Z.E. W.J. kardinaal Eijk, 
    aartsbisschop van Utrecht,
    over het huwelijk vanuit de bijbel gezien
    Eigen programma voor kinderen 
    en tieners
15.00 uur:   Pauze
15.15 uur:   Viering met het hele gezin, waarin 
    hernieuwing van de trouwbeloften
Aansluitend:  Hapjes en drankjes
17.00 uur:   Sluiting

Verdere info:
Bij pastoor M. Otto, Limbricht

 T.: 046-4515595

of dhr. en mw. Starmans, Tegelen

 T.: 077-3734370

 E.: huwelijkszondag@tele2.nl

Opgave:
Vóór 25 januari 2019 via onder-

staande link

Kosten:
Echtpaar zonder kinderen € 30,- 

Echtpaar met kinderen € 35,-

Adres:
Missiezusters, Kloosterstraat 8B, 

5935 CB Steyl, zie ook: 

www.steyler-missionarinnen.de

kijk ook eens op
www. huwelijkengezin.nl

Aanmelden?
Klik hier!

https://www.formdesk.com/ipal/huwelijkszondag-2019

