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Jaargang 11 nr. 163 
Van  29 september t/m 4 november 

  2018 

Kopij voor Kerkblad nr. 164 van  
3 november tot en met 2 december  

inleveren vóór 23 oktober 2018 

        Website parochies: www.rkkerkenstein.nl 
        Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com 

Overledenen in het afgelopen jaar van 14 oktober 2017 tot 1 oktober 2018 

PAROCHIES  
 

ST. MARTINUS en 
ST. JOZEF KERENSHEIDE 

 

Lies Blonden-Janssen   91 jaar 
Thei Cremers    85 jaar 
Marie Houben-Janssen       96 jaar 
Frans Peters    76 jaar 
Annie Aspers-Houben   91 jaar 
Mia Kostjens-Op den Camp  87 jaar 
Leny Heffels-Janssen   86 jaar 
Tilla Op den Camp-Thomassen 94 jaar 
Pie Janssen     88 jaar 
Gerda Schepers-Lenssen  90 jaar 
Tilla van Mulken-Janssen  97 jaar 
Zef Ruijl     84 jaar 
Annie Schreurs-Houben  91 jaar 
Riet Verlaan-van Wijk   80 jaar 
Armand van Balgooy    59 jaar 

Vervolg  PAROCHIES  
 

ST. MARTINUS en 
ST.  JOZEF KERENSHEIDE 

Ida Verdonschot-van Mulken  93 jaar 
Tilla Erkens-Pepels    85 jaar 
Miep Daemen-Smeets    76 jaar 
Huub Teney     88 jaar 
Truda Dahlmans-Tummers   87 jaar 
Bliechta Weiss-Dauber    96 jaar 
Wim Brouns     72 jaar 
Zef Coumans     88 jaar 
Lowie van der Pluym   96 jaar 

PAROCHIE O.L.V. Hulp der Christenen 
NIEUWDORP 

Sjeng Salden     79 jaar 
Joseph Heunks    65 jaar 
Wim Claassen    87 jaar 
Bertha Hassink-Lamine   85 jaar 

ALLERHEILIGEN 1 november   

ALLERZIELEN 2 november  

Allerzielendiensten …. Meer dan ooit staan we in deze periode stil 
bij het leven van dierbaren  die ons ontvallen zijn. We gaan naar de graven, hun rust-

plaatsen, en bidden voor hun zielenrust. We kunnen immers niet geloven dat hun leven in het niets 
eindigt. Daarom mogen we telkens dankbaar terugdenken aan hun leven, aan hetgeen ze voor ons 
gedaan of betekend hebben. Ook als gelovige gemeenschap delen we in de pijn en leegte van fami-
lies, maar ook in de hoop dat deze dierbaren mogen delen in Gods liefde en vrede.  
Tijdens deze vieringen, die op zondag 28 oktober gehouden worden, gedenken we alle overledenen 
en noemen met name hen die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. 
 

ZONDAG 28 OKTOBER:    
11.00 uur in de St. Martinuskerk: Allerheiligen - aansluitend gravenzegening 
14.30 uur OLV Hulp der Christenenkerk Nieuwdorp - Allerzielen - aansluitend gravenzegening 
 

DONDERDAG  1 NOVEMBER: H. Mis b.g.v. Allerheiligen 

10.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
 

ZONDAG 4 NOVEMBER: 13.30 uur H. Martinuskerk Urmond, aansluitend grafzegening  
                     14.30 uur H. Michaëlkerk Berg aan de Maas, aansluitend grafzegening 
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ZATERDAG  29 SEPTEMBER 

HH. Michaël, Gabriël en Rafaël 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Jrd. ouders Snackers-Houben; Sjeng Salden en 
Maria Salden-Custers; 
Klêus en Greet Salden-Coumans en overl. fam. 
 
ZONDAG 30 SEPTEMBER  

26ste zondag door het jaar 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Annie Meuleberg-Goossens. 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
m.m.v. het Maasland Kozakkenkoor 
1e Jrd. Maan Stijnen en t.v. Lies Stijnen-
Goossens; Jrd. Harie Smeets en tevens voor  
Philomena van Kan (St);  
Jrd. Ida Doek-Goossens (St);  
Jrd. Miep Bocken-Janssen; 
Jrd. Johan Packbier;  
Willem Salden, Sybilla Salden-Pepels en  
Giel Coumans;  
Jan Thewissen; 
Overleden leden van het Maasland Kozakken-
koor uit Grevenbicht. 
 
MAANDAG 1 OKTOBER 

H. Teresia van het Kind Jezus 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Welzijn van de parochie. 
 
WOENSDAG 3 OKTOBER 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Overleden ouders. 

ZATERDAG 6 OKTOBER -  

Gemengd koor Nieuwdorp 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Jrd. Jules Vanhouwe; 
Jrd. Chris en  Guillaumine Delbressine-Smeets 
en zoon Harie; 
Jrd. Pie Claassen en Tina Claassen -Florax;  
Gerrit Roelofs (st); 
Pie en Lies Pepels-Schmeits;  
Frans Peters. 
 

15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid. 
 

ZONDAG 7 OKTOBER 

27ste zondag door het jaar 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Uit dankbaarheid 50-jarig huwelijksfeest. 

11.00 uur: H. Martinuskerk  - Caeciliakoor 
Jrd. Jenny Smackers-Breuls; 
Jrd. Louis van Es en jrd. Anj van Es-van  
Mulken en jrd. zoon Math van Es; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters (St); Tiny Ruyl-Janssen en t.v.  
Zef Ruyl en overleden familieleden. 
 
MAANDAG 8 OKTOBER 

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Voor onze missionarissen. 
 
WOENSDAG 10 OKTOBER 

H. Maagd Maria, Sterre der Zee 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor allen die zorg nodig hebben. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

 

 

 

Tel. 046 - 4268000 
www.brasseriesteinerbos.nl 
horeca@steinerbos.nl 

 
Brasserie Steinerbos 
 
Lunch en Diner 
 
Feesten en Partijen 
 
Koffietafels 
 
Of genieten van koffie met 
gebak en High Tea 
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ZATERDAG 13 OKTOBER 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
6-wkd Bertha Hassink-Lamine; 
Jrd. Giel Vossen en overleden familie. 
 

ZONDAG 14 OKTOBER  

28ste zondag door het jaar 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jrd, Chris Goossens. 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
m.m.v. het Kinderkoor 
6-wkd Zef Coumans;   
1e Jrd. Lies Blonden-Janssen; 
Jrd. Toos Beaujean-Geenen (st); 
Sjeng Claassen en Truus Wouters;  
Tjeu Goossen. 
 

MAANDAG 15 OKTOBER 
H. Teresia van Jezus 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Voor onze missionarissen. 
 

WOENSDAG 17 OKTOBER 

H. Ignatius van Antiochië 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Jrd. Mathias Janssen, Anna Vaessen en  
overleden kinderen. 
 

ZATERDAG 20 OKTOBER  -  
Gemengd koor Nieuwdorp 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Jrd. Sjef Cremers. 
 

ZONDAG 21 OKTOBER 
29ste zondag door het jaar 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Voor genezing. 

11.00 uur: H. Martinuskerk -  
m.m.v. het Steinder Mannenkoor 
1e Jrd. Marie Houben-Janssen en t.v. Gerard 
Houben, Ton Udo en Ria Houben-Hautvast; 
Jrd. Rinus van Erp. 
 

MAANDAG 22 OKTOBER 

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Intenties voor alle zieke mede- parochianen. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

WOENSDAG 24 OKTOBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor alle overledenen van de parochie. 
 

ZATERDAG 27 OKTOBER  -  
Gemengd koor Nieuwdorp 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Sjeng Salden en Maria Salden-Custers; 
Klêus en Greet Salden-Coumans en overl. fam. 
 

ZONDAG 28 OKTOBER  Allerheiligen 
30ste zondag door het jaar 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Theo Hubens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk -  
m.m.v. het Caeciliakoor 
Allerheiligen 
Aansluitend grafzegening 
Zwd. Lowie van der Pluym en t.v. Gré van der 
Pluym-Hillenaar; Jrd. Annie Salden-Worms,  
Jrd. Hub Brouns en Anna Worms (st); 
Toos Beaujean-Geenen vanwege verjaardag; 
Pie Janssen en Til Meijers; 
Thieu Gorissen en Trina Gorissen-Goossens; 
Frans Ostendorf; Jan en Mia Daemen-Smeets; 
Overleden ouders Rutten-Aarts en zoon Piet; 
Ouders Jacobs-Bruls, Jos, Hub en Tonny; 
Marieke Vaassen-Ruyl en tevens voor Harie 
Vaassen. 
 

14.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  - 
m.m.v. Gemengd koor Nieuwdorp 
Allerzielendienst  
Aansluitend grafzegening 
 

MAANDAG 29 OKTOBER 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Voor intenties van alle zieke mede parochianen. 
 

WOENSDAG 31 OKTOBER 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Jrd. Alphons Wenders en zoon Math Wenders. 
 

DONDERDAG 1 NOVEMBER    Allerheiligen 
10.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Ouders en kinderen Stroom-Heuts. 
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HOE  GAAT HET  MET HET VASTENACTIEPROJECT  IN ZAMBIA? 

In de Veertigdagentijd hebben we als samenwerkende parochies Stein-Urmond
-Berg aan de Maas mee gespaard voor het project ‘Vakonderwijs in de school 
voor landbouw en techniek in Mpongwe’ in Zambia. Op het programma stond: 

1.     Verbouwing en uitbreiding van een gedeelte vd opslagruimte tot keuken. 
2.     Installeren van keukenapparatuur. 
3.     Aankoop van leermiddelen, boeken, inventaris en ICT-middelen. 
4.     Maken van kippenrennen voor bij de school. Gemaakt door een lokale ondernemer samen met 

de praktijkdocent en studenten van de cursus Biologische Landbouw. 

In april is de verbouwing begonnen. Dit onderdeel is inmiddels klaar.  
Afgelopen week is een deel van de keukenapparatuur aangeschaft. Eind augustus was er een grote 
groep van het Rode Kruis voor een conferentie op de school en de leerlingen hopen voor hen ge-
bruik te kunnen maken van de nieuwe keuken. Binnenkort worden de andere onderdelen gereali-
seerd.  Met onze hulp wordt voortvarend gewerkt aan de ontwikkeling van de jongeren in Mpongwe. 
We mogen daar blij om zijn, omdat we daadwerkelijk geholpen hebben. 

 

 

Melanie van de Wal 
Heerstraat Centrum 143 
6171 HV Stein 

06 4678 8000 
info@beautyfeetplus.nl 
www.beautyfeetplus.nl 

MEDISCH PEDICURE 

BESTUURSMUTATIES  

KERKBESTUUR ST. MARTINUS  STEIN 

Per 1 september jl is door het Bisdom  
Roermond aan de heer Chris de Rooy – na een 
periode van 10 jaar – eervol ontslag verleend 
als secretaris van het kerkbestuur. Hij wordt 
per die datum opgevolgd door mevrouw            
Carin Hollanders.  
 

Het secretariaatsadres is vanaf die datum  
Assevedostraat 15, 6171 HG Stein.  
 

Het kerkbestuur wenst Carin heel veel werk-
plezier als secretaris en tevens als vrijwilliger 
en aanspreekpunt voor de medewerkers van 
het secretariaat van het parochiekantoor. 
 

Het kerkbestuur bedankt Chris voor 
zijn jarenlange inzet als secretaris 
en wenst hem nog mooie jaren als  
vrijwilliger binnen onze parochie. 

ZATERDAG 3 NOVEMBER  - GK  Nieuwdorp 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Jrd. ouders Aarts-Aarts; Pie Heynen en  
Mia Heynen-Lamine en zoontje Harrie; 
Ida Verdonschot-Van Mulken; Toos Schepers-
Kleinjans vw. verjaardag; Gerrit Roelofs (st). 
 

15.00 - 15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid. 
 

ZONDAG 4 NOVEMBER  

31ste zondag door het jaar 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Annie Meuleberg-Goossens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk - kinderkoor 
Mathieu en Peter Wijnen; Martinus Hermanus 
Wouters en Margaretha Wouters (st); 
Piet Schmitz en overleden familieleden. 

MISINTENTIES 
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HET KERKELIJK JAAR…(8)  PASEN 

Pasen is het hoogtepunt van het kerkelijke jaar. Voor christenen is 
Pasen de allerbelangrijkste feestdag, die we vieren  kunnen. We vie-
ren de overwinning van Jezus op de dood.  ‘De Heer is waarlijk op-
gestaan. Alleluja!’                                                                    
Op Goede Vrijdag heeft Hij ons verlaten bij de dood op het kruis. 
Maar op de eerste dag van de week, in alle vroegte op de zondag-
morgen, vinden de vrouwen en de eerste leerlingen het graf leeg. En 
bij het lege graf klinkt de boodschap: ‘Wat zoekt ge de Levende bij de doden. Hij is niet hier. Hij is 
verrezen!’ De ontzetting op die eerste dag van de week is bij de volgelingen van Jezus groot. Ze we-
ten niet wat er gebeurd is en ook hun onderzoek in het lege graf levert niet het sluitende bewijs op 
van de Verrijzenis.                                                                                                       
We kunnen ons maar moeilijk voorstellen dat een dode tot leven komt. We verkeren daarbij in goed 
gezelschap! Maria Magdalena, Petrus en anderen van Zijn volgelingen hebben in het begin ook grote 
moeite met het wonder van de Verrijzenis. Thomas, een van de twaalf apostelen, wil het pas geloven 
als Hij Jezus in levende lijve ontmoet en als hij zijn vingers in de wonden kan steken. 
Toch groeit in die dagen ook het geloof van de leerlingen in Jezus’ Verrijzenis.                        
Hij verschijnt aan hen en gaat met hen op weg. Zoals met de leerlingen van Emmaüs, die – teleurge-
steld -  Jeruzalem de rug hebben toegekeerd en op weg naar huis zijn. Wanneer Jezus met hen op 
weg gaat, hen vanuit de teksten van de Heilige Schrift uitlegt dat de weg van Jezus, - de Messias - 
een weg is die -door lijden en dood  - naar de verrijzenis voert, ontdekken ze dat Hij degene is die 
met hen op weg gaat. Zij ontdekken het wanneer Hij het brood met hen breekt. 
Ons geloof in de Verrijzenis van Jezus is gebaseerd op de getuigenis van die eerste leerlingen. Zij 
zijn tot geloof gekomen, omdat Jezus aan hen verscheen en zij ontdekten dat Hij met hen meeging 
op hun levenspad. En zij kwamen daardoor tot de conclusie: ‘Als  Christus niet verrezen is, wat heeft 
geloven dan voor zin?’   
De basis van ons geloof, het fundament van ons gelovige leven, is de Verrijzenis van Jezus. De weg 
die Hij gegaan is leidt ook ons naar het leven, het eeuwige leven.                         
En Hij zegt ons: ‘Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’ 

J.P. Janssen, ass. 

IN MEMORIAM   

We gedenken onze dierbare overledene: 
Lowie van der Pluym, 96 jaar, weduwnaar van Margaretha Hillenaar 

Moge hij rusten in Gods vrede, Amen 
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GESPREKSAVONDEN   2018 – 2019 

Zoals u gewend bent worden er ook dit jaar weer door onze samenwerkende parochies een aantal 
gespreksavonden gehouden. Deze avonden zijn voor ieder vrij toegankelijk. Weet U welkom!  
Dit winterseizoen staan een zestal gesprekken met als onderwerp ‘Jezus’ op de agenda. 

De bijeenkomsten dragen de volgende titels: 

1. Jezus, wie is Hij? Ons beeld van Jezus. 
2. Jezus als Jood. 
3. Jezus, Zoon van de Vader. 
4. Jezus, mens onder de mensen. 
5. Jezus, de verrezen Heer. 
6. Wie is Jezus voor mij geworden? 

De bijeenkomsten worden gehouden op de volgende woensdagen: 

24 oktober; 7 november; 12 december 2018; 16 januari; 30 januari; 13 februari 2019. 
We beginnen om 20.00 uur en eindigen uiterlijk om 21.30 uur. 
Plaats van samenkomst: Buurthuis Nieuwdorp, Bergenkenstraat 1, Stein-Nieuwdorp. 
Om alles goed te laten verlopen is het nodig dat u zich aanmeldt voor deze bijeenkomsten bij pastoor 
Schwillens (tel. 4331328) of J.P.Janssen, ass. (tel.4331200), graag vóór 15 oktober. 

BUURTCENTRUM NIEUWDORP 

WERELDMISSIEDAG  20-21 OKTOBER:  Kerkdeurcollecte 

Onze Rooms-Katholieke Kerk is een wereldkerk. Ieder jaar opnieuw 
worden we ons dat weer bewust in de oktobermaand wanneer onze 
aandacht gevraagd wordt voor de jonge kerken van het Zuiden.  
 

Dit jaar wordt de jonge Kerk van Ethiopië in de schijnwerpers ge-
plaatst. Van oudsher is Ethiopië een christelijk land. 40% van de 
bevolking is Egyptisch-Orthodox en 40% is Islamiet. De Katholieke 
Kerk vormt een heel kleine minderheid van nog geen 1%. Maar die 
kleine groep is heel actief. Zij zet zich in voor scholing, voor zorg aan de armen en voor hulp aan de 
vluchtelingen. Na Oeganda neemt Ethiopië het grootste aantal vluchtelingen op. Vaak zijn het men-
sen uit Zuid-Soedan, die gevlucht zijn voor de oorlog. 
 

De priesters, zusters en catechisten die hier leven hebben een bewuste keuze gemaakt. Zij gaan naar 
de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en bemiddelen als er conflicten zijn.  
 

Met de kerkdeurcollecte in het weekend van 20-21 oktober ondersteunen wij hen.  
Onze bijdrage helpt hen en is een vorm van katholieke solidariteit, wereldwijd.  
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6E STEINDER  
OKTOBERFESTPARTY: 
 

- 6 oktober Oktoberfestoptocht:  
  Vertrek 18.15 uur vanuit de  
  Havenstraat via het Centrum 
  naar Nieuwdorp. 
- 6 oktober  Oktoberfestparty in zaal  Brasserie  
  Merode in Nieuwdorp vanaf 19.30 uur.    
- 7 oktober Oktoberfestmittag in zaal Brasserie  
   Merode in Nieuwdorp vanaf 13.00 uur. 
 

Georganiseerd door de Dirgelländer  
Muzikanten en de Vrienden van de Dirgelländer.  
 
———————–———————-———————— 

ZATERDAG 6 OKTOBER: 
2 jarig bestaan Winkelcentrum Stein.  
 

——————————–———————-————— 
ZONDAG 21 OKTOBER: 11.00 uur:  
H. Mis in de  St. Martinuskerk Stein m.m.v.  
Het Steinder Mannenkoor. 
———————–———————-———————————–— 

 

WINTERTIJD: KLOK 1 uur terug 
in de nacht van 27 op 28 oktober. 

KERKDIENST OP LOS-RADIO:  
 

ZONDAGMORGEN 08.00 uur  
 

Herhaling maandag 09.00 uur 

 

PASTORAAL TEAM 
 

Pastoor R. Schwillens, 046-4331328 
(in geval van nood 06-10901080) 
Assistent: Pastoor J.P. Janssen, 046 - 4331200 
 

Website cluster Stein-Urmond-Berg:  
www.rkkerkenstein.nl  
 

PAROCHIES: 
St. Martinuskerk:   
Wilhelminaplein 1, 6171 EN  Stein 
Parochiekantoor:  
De Halstraat 36  6171 HK Stein 
Telefoon tijdens openingsuren: 046-4331674 
Openingsuren maandag, woensdag en vrijdag 
van 09.00-11.00 uur.  
Email parochie: h.martinusstein@kpnmail.nl 
Rabobank NL81 RABO 0149 2011 84 
  

St. Jozefkerk:   
Sanderboutlaan 10a, 6171 BA  Stein 
Telefoon: 046 - 4331200 
Rabobank NL69 RABO 0149 2992 73  
Voor spreekuur kunt u terecht bij de  
Martinusparochie Oud-Stein. 
 

O.L.V. Hulp der Christenenkerk:  
Heisteeg 66, 6171 NL  Stein 

Telefoon: 046 - 4331328 
Spreekuur in de pastorie Heisteeg 66: 
vrijdag van 09.30-12.00 uur 
Rabobank NL61 RABO 0149 2986 41  

Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com 

Math Penris 
 

Nederhof 27 
6171 HA te Stein 

Facebook politiebericht: 

noodlot 
één hand op haar telefoon 

de ander op het stuur 

haar ogen op haar schermpje 

haar auto op een muur 

er liggen bloemen op de plek 

waar zij haar noodlot vond 

‘liefje ik ben bijna thuis’ 

stond in het whatsappje 

dat zij als laatste verzond. 

Rene Oskam.  
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 


